Struikelblokken of ook wel ergernissen

Pastor Don Hosfeld

De Schrift biedt ons talloze voorbeelden van struikelblokken, en vaak wordt de profeet Bileam
uit het Oude Testament als het klassieke voorbeeld genoemd.

Nadat ze veertig jaar door Mozes door de woestijn waren geleid, bevonden de Israélieten zich
in de vlakten van Moab, ten oosten van de Jordaan. De koning van Moab, Balak, was
"bedroefd" omdat hij hoorde hoe de Israélieten de Amorieten hadden overwonnen. Bang dat
zij de volgende zouden zijn, stuurde Balak boodschappers om de niet-Israélitische profeet
Bileam om te kopen in de hoop dat hij de Israélieten zou vervloeken en daarmee zijn militaire
campagne tegen hen zou zegenen. Bileam aanvaardde hun geschenken met plezier, hoewel de
zaken, dankzij God, niet liepen zoals Bileam en Balak hadden gehoopt.

In zijn verlangen naar "beloning", zie Judas 1:11, was Bileam bereid om anderen, met name
het volk Israél, de gevolgen van de zonde te laten ondergaan. Deze beloning bestond niet
alleen uit rijkdom, maar ook uit macht, vgl. Numeri 22:17 en 24:11, iets wat de mensheid altijd
al bijna net zo nastreeft als rijkdom. Het verlangen naar macht voor zichzelf of degenen die ze
steunen, leidt er nog steeds toe dat velen anderen verleiden tot zonde, en we moeten ervoor
zorgen dat we daar op geen enkele manier aan meedoen.

“Judas 1:11: Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het
loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

“Num. 22:17: Want ik zal u zeer hoog vereren, en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen;
zo kom toch, vervloek mij dit volk!

“Num. 24:11: En nu, pak u weg naar uw plaats! Ik had gezegd, dat ik u hoog vereren zou; maar
zie, de Heere heeft u die eer van u geweerd!

De waarheid is dat Bileam nergens in de Schrift een struikelblok wordt genoemd, noch als
zodanig wordt beschreven. In plaats daarvan wordt ons verteld dat hij "Balak leerde een
struikelblok voor de Israélieten neer te werpen", zie Openbaring 2:14:

“Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam
houden, die Balak leerde den kinderen Israéls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden
afgodenoffer eten en hoereren.

In werkelijkheid was het struikelblok voor Israél niet Bileam of Balak. Het waren de vrouwen
die Balak volgens Bileam moest gebruiken om de mannen van Israél ertoe te verleiden tegen
God te zondigen.

Nadat de Heer Mozes had opgedragen "de Israélieten te wreken", zie Numeri 31:2, voor wat
hun was aangedaan, zei Mozes: "Hebben jullie alle vrouwen in leven gelaten? Zie, zij hebben
de Israélieten door de raad van Bileam doen overtreden tegen de Heer", zie Num. 31:15-16.



“Num. 31:2: Neem de wraak der kinderen Israéls van de Midianieten,; daarna zult gij verzameld
worden tot uw volken.

“Num. 31:15-16: 15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?16 Ziet, deze
waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israéls, om oorzake der overtreding tegen den
Heere te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd onder de vergadering des
Heeren.

Bedenk dat een "overtreding" of struikelblok het lokaas of de haak met aas is, niet de visser
die hem uitwerpt. Het is datgene wat verleidt. Christus' woorden in Lukas waren niet: wee de
struikelblokken, maar wee de mensen door wie ze komen. Zijn woorden nemen de schuld van
deze vrouwen niet weg. Ze wisten blijkbaar precies wat ze deden, en als gevolg daarvan
werden alle vrouwen samen met de mannen vernietigd, tenzij bleek dat ze niet met een man
waren geweest, en dus onschuldig waren aan het verleiden van Israél tot zonde, vgl. Num. 31:
17-18:

“17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door
bijligging des mans een man bekend heeft.18 Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die
de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

Het is niet de vraag of er struikelblokken voor ons zullen worden opgeworpen; Christus
bevestigde dat die er zouden zijn toen Hij zei:

“Lukas 17:1: En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen;
doch wee hem, door welken zij komen;

Dit geldt nog steeds. Ons leven zal mensen en kansen omvatten die ons kunnen verleiden om
te doen wat God niet van ons wil. De vraag is wat we zullen doen als er struikelblokken komen
en we bereid zijn om mee te werken aan het veroorzaken van een struikelblok. Zullen we, net
als Bileam en Balak, zo geinteresseerd zijn in het krijgen van wat we willen dat we anderen
verleiden en provoceren tot zonde?

In Romeinen 14:13 zegt Paulus:

“Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den
broeder geen aanstoot of ergernis geeft.

Zie echter de King James vertaling:

“Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a
stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.

Vertaald geeft dat:

“Laten wij daarom niet langer over elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: dat niemand zijn
broeder of zuster een aanstoot of een oorzaak tot struikelen brengt.



Om hieraan te voldoen, moeten we kunnen herkennen wat een struikelblok is. Christenen
richten zich maar al te vaak op het alcoholgebruik van iemand met een alcoholprobleem of op
vrouwen die zich onfatsoenlijk kleden. Toch moeten we veel meer over onze daden nadenken
als we willen voorkomen dat we een struikelblok voor elkaar zijn of vormen.

Gezonde woorden

“Jacobus 3:2: Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is
een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

Eén van de meest voorkomende manieren waarop een mens een ander tot struikelen brengt,
is door wat er uit zijn mond komt:

“Spr. 18:21: Dood en leven zijn in het geweld (= macht) der tong; en een ieder, die ze liefheeft,
zal haar vrucht eten.

Soms zijn het onze woorden in woede die een ander provoceren, en soms geven we slecht
(onbijbels) advies of raad. Bedenk dat de eerste zonde het gevolg was van het eerste
struikelblok, en dat kwam uit de mond van Satan. Dat illustreert de ernst en de impact die
woorden op elkaar kunnen hebben.

Wanneer Satan wordt omschreven als "listig" (listiger), zie Gen. 3:1, geeft dit ongetwijfeld de
manier weer waarop hij scheiding tussen mens en God probeerde te creéren. Satan hoefde
Adam en Eva niet te vertellen dat ze tegen God in opstand moesten komen of Hem moesten
aanbidden. Hij hoefde hen alleen maar zachtjes in een bepaalde richting te duwen, en de trots
en lust van de mens deden de rest.

”

“Gen. 3:1: De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds,..............cccceveeveevveaucnn.. .

Zijn woorden waren bedoeld om twijfel te zaaien en Gods bedoelingen en goedheid in twijfel
te trekken. Alsof hij wilde zeggen: "Was het mogelijk dat God, die deze prachtige tuin met
vruchtdragende bomen zorgvuldig had ontworpen en ze daar had neergezet voor hun genot,
hen de vrucht zou onthouden?" Dit suggereert dat zij de situatie verkeerd begrepen of dat God
Zelf jaloers en onvriendelijk was.

“Een struikelblok is alles wat een ander verhindert een relatie met God aan te
gaan of een ander wegvoert van wat waar of juist is....”

Zijn bedoeling was om hen 6f te laten twijfelen aan de waarheid van het verbod en hen ervan
te overtuigen dat het eten van de verboden boom geen zonde zou zijn, 6f om hen wantrouwen
en negatieve gedachten over God bij te brengen, zodat ze zich van Hem zouden distantiéren.

Denk eens aan Petrus die de Heer berispte omdat Hij had gezegd dat Hij naar Jeruzalem zou
gaan, gedood zou worden en weer zou opstaan, zie Matthelis 16:21:



“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem,
en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden,
en ten derden dage opgewekt worden.

Het antwoord van Christus aan hem was:

“Matth. 16:23: Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt
Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Ook hier hebben we het woord "aanstoot" (of: ergernis). En dit raakt de kern van elk
struikelblok. Een struikelblok is alles wat een ander belemmert in een relatie met God of hem
afleidt van wat waar of juist is volgens God en Zijn Woord.

Zijn wij het kanaal waardoor God een ander wil bereiken, of het excuus waardoor mensen zich
gerechtvaardigd voelen om God af te wijzen? Wekken onze daden en woorden geloof in God
en Zijn Woord op, of drijven ze mensen daarvan af? Noch Satans woorden, noch die van Petrus
waren in overeenstemming met de waarheid, en waar zouden beide toe leiden? We zouden
kunnen zeggen dat Petrus' hart op de juiste plaats zat, maar dit is geen excuus of
rechtvaardiging van zijn woorden; het laat het gevaar van emoties zien.

Paulus zei:

“Ef. 4:29: Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting,
opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.

Als onze woorden niet opbouwend zijn, wat doen ze dan? In onze relaties (huwelijken,
gezinnen, vriendschappen, collega's, sociale media), "verschaffen" onze woorden genade of
wakkeren ze onenigheid aan? Stuwen onze woorden onze partners of anderen richting
waarheid, richting vrede, richting God, of richting een wandel in het vlees?

Gezonde leer
“Titus 2:1: Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.

Een van de redenen waarom de “Searchlight” (maandblad van de Berean Bible Society in Amerika)
zoveel tijd en ruimte besteedt aan geloofsleer, is dat een ander veelvoorkomend, maar over
het hoofd gezien, struikelblok de leer van valse leer is. De wereld kent veel valse leraren, en
die kunnen zeer overtuigend zijn, vooral degenen die de Bijbel gebruiken.

Veel ware Christenen die de Heer oprecht liefhebben, zijn het slachtoffer geworden van leraren
die de Schrift uit zijn verband rukken en er niet in slagen om de Schrift recht te snijden, zie 2
Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd
wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.



Sommigen gedragen zich alsof ze het recht hebben om de Schrift te interpreteren op manieren
die passen bij hun idee van wat juist is, en door dat te doen, miskennen ze dat de autoriteit
ligt bij de Schrift aan ons, niet wij aan de Schrift. We mogen nooit vergeten dat dit Gods
woorden zijn, en er is een enorm verschil tussen overtuigd worden in ons eigen verstand, zie
Rom. 14:5, en proberen het Woord te conformeren aan wat er in ons verstand omgaat.

“De één acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk.
Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Dat Christenen vandaag de dag openlijk afwijzen wat God heeft gezegd over opvoeding,
politiek en vele andere kwesties, is een ernstige reden tot bezorgdheid. Het is opmerkelijk
hoeveel tijd de apostel Paulus besteedt aan het waarschuwen voor de noodzaak om vast te
houden aan "gezonde woorden", zie 2 Tim. 1:13, en "gezonde leer", zie Titus 1:9.

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof
en liefde, die in Christus Jezus is.

“Titus 1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij,
beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.

Zo vaak zien we dat mensen tegenwoordig seculiere (= wereldse) filosofie prediken in plaats
van het Woord van God, waarbij ze gevoelens laten oordelen over wat waar is, of, tot op
zekere hoogte, denken dat wat de Bijbel zegt achterhaald is, en er de voorkeur aan geven te
luisteren naar of te suggereren dat mensen het moderne denken moeten volgen. Net als
Petrus kunnen woorden van deze strekking goed bedoeld zijn, maar ze zijn desalniettemin
onjuist en veroorzaken ze struikelpartijen bij anderen.

Misschien zijn ze zich niet bewust van of vergeten ze Paulus' waarschuwing hierover:

“2 Tim. 4:2-3: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in
alle lankmoedigheid en leer.3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen
verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar
hun eigen begeerlijkheden;

Zoals met de meeste dingen hebben we een keuze: we kunnen elkaar opbouwen of
belemmeren. In elke interactie zijn we een struikelblok of een bouwsteen. Ongeacht je leeftijd
of invloedssfeer, maak je elke dag een verschil in het leven van de mensen om je heen.

Ik vind het mooi hoe een auteur het verwoordde: "Of we ons er nu van bewust zijn of niet, het
leven van ieder van ons, of we nu rijk of arm, geleerd of ongeleerd, jong of oud zijn, oefent
enige invloed uit op anderen. Het is niet nodig dat we een ander kennen om invlioed op hem
uit te oefenen. Duizenden mensen worden beinvloed door mensen die ze nooit hebben gezien.
De trouwe zondagsschoolleraar kan jonge geesten opwekken met de waarheid van het
evangelie, zodat ze uiteindelijk het lot van een natie kunnen bepalen. Jonge vrouwen kunnen,
door de kracht van hun eigen Christelijke karakter, de modderige stroom van menig goddeloos



leven ten goede keren. Het belangrijkste is dat ieder van ons dicht bij God leeft, een aan
“Christus-gelijk” karakter ontwikkelt, en dan zal ons leven zeker een zegen zijn".
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