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                  Vijf dingen die Christus' opstanding tot stand bracht 

                                                          Justin Johnson 

De lichamelijke opstanding van Christus is een fundamenteel onderdeel van het Christendom. 

Dit betekent dat het het Christelijk geloof definieert. Niemand kan Christen zijn zonder deze 

opstanding, zie 1 Korinthiërs 15:1-4: 

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook 

aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het 

behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd 

hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt 

ten derden dage, naar de Schriften;  

Dit klinkt misschien streng, maar als je iets minder zegt, negeer je wat de opstanding van 

Christus tot stand heeft gebracht. Waarom is het Christendom afhankelijk van de opstanding 

van Christus? Wat betekent het voor ons? 

 

Hier zijn vijf dingen: 

1. Zichzelf de Zoon van God verklaren. 

Jezus beweerde dat Hij in staat was om Zichzelf uit de dood op te wekken, zie Johannes 2:19: 

“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 

oprichten.  

Dit is de kracht van God! Hij vertelde Israël dat het teken dat bewees dat Hij de Zoon van God 

was, zijn opstanding zou zijn, zie Mattheüs 12:39-40 – Jona kwam levend uit de walvis!: 

“39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; 

en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.40 Want gelijk 

Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen 

drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 

Paulus getuigt ook van deze opstandingsverklaring in Romeinen 1:4: 

“Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de 

opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:  

Als Hij niet opstond, was Hij een leugenaar, niet de beloofde Christus, en niet God geopenbaard 

in het vlees. 
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2. Betaling voor zonden 

U denkt misschien dat hij door zijn dood en vergoten bloed de verzoening voor zonden heeft 

bewerkstelligd, en u hebt gelijk. Maar als hij niet was opgestaan, zou zijn dood niets betekenen, 

zie 1 Korinthiërs 15:17: 

“En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.  

De opstanding van Christus bewees niet alleen dat hij de eeuwige God was, de gever van al 

het leven, maar ook dat zijn werk om door zijn dood voor zonden te betalen voldoende en 

voltooid was. Zonder opstanding zou zijn dood een goede poging zijn geweest, maar zou het 

zijn als het uitschrijven van een cheque zonder geld op de bank.  

Zijn opstanding betekende dat de cheque was verzilverd! Het werk was volbracht! 

De operatie is pas voorbij als de dokter de operatiekamer verlaat. Het koken is pas klaar als de 

kalkoen uit de oven komt. Uw zonden werden pas volledig betaald toen Christus uit de dood 

opstond. 

 

3. Aangeboden redding: 

Jezus Christus is de Redder. Als de Redder nog steeds dood is, hoe weet je dan waarom Hij 

stierf, of dat Hij vrijwillig stierf, of dat Hij voor jou stierf? De Schrift beschrijft Jezus als 

middelaar, zie 1 Timotheüs 2:5, maar als de middelaar dood is, is toekomstige verzoening 

onmogelijk. 

“1 Tim. 2:5: Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus 

Jezus 

Christus onthulde de verborgenheid/geheimenis van het evangelie na zijn opstanding. 

Christus kon alleen vrije redding uit genade (Zijn werk voor jou) door geloof, zie Ef. 2:8, 

aanbieden als Hij het werk al had voltooid en Hij niet dood was. Als Christus nog steeds dood 

is, dan is ons geloof dood, en daarmee ook elke hoop op redding. 

“Ef. 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods 

gave; 

 

4. Toegerekende rechtvaardigheid 

De opstanding van Christus bewijst zijn eigen rechtvaardigheid. Nadat hij voor de zonden van 

de wereld gestorven was, zou hij, als hij daarin niet volmaakt rechtvaardig was geweest, het 

niet verdienen om opnieuw te leven. 
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Alleen door zijn opstanding kan zijn rechtvaardigheid ons worden toegerekend. Het evangelie 

houdt niet op met het toeschrijven van onze zonden aan Christus; het moet eindigen met het 

toerekenen van zijn rechtvaardigheid aan ons, zie 2 Korinthiërs 5:21: 

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

Zonder Christus' opstanding in rechtvaardigheid zouden we nooit gerechtvaardigd kunnen 

worden door geloof, zie Romeinen 4:22-25: 

“22 Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.23 Nu is het niet alleen om zijnentwil 

geschreven, dat het hem toegerekend is;24 Maar ook om onzentwil, welken het zal 

toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de 

doden opgewekt heeft;25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking.  

 

5. Geeft de kracht van eeuwig leven. 

Christus' lichamelijke opstanding toonde de kracht om de mensheid uit de dood op te wekken. 

De belofte van eeuwig leven zou onzin zijn als de Verlosser zijn leven beëindigde met de dood 

om nooit meer te leven. Er is geen leven te vinden in een dode Verlosser. 

De Heer Jezus Christus overwon de dood door zijn opstanding, levend voor eeuwig, om het 

eeuwige leven te garanderen. Het is de kracht van zijn opstanding die hij ons aanbiedt door 

het evangelie. Zonder de lichamelijke opstanding van Christus zouden we het Christelijke leven 

niet kunnen leiden. Er zou geen leven in Christus zijn. 

Leven en onsterfelijkheid werden pas aan het licht gebracht bij de verschijning van Christus na 

zijn opstanding, zie 2 Timotheüs 1:10. Zonder Christus' opstanding zijn we allemaal dood. 

“2 Tim. 1:10: Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus 

Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht 

gebracht door het Evangelie; 

 

Conclusie 

Al deze dingen zijn afhankelijk van de lichamelijke opstanding van Christus. Zonder de 

volbrenging van deze dingen hebben we geen enkele reden om Christus te aanbidden, Christus 

te prediken voor verlossing, rechtvaardigheid in Christus of eeuwig leven door Christus te 

verkondigen. 
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Kortom, we zouden geen Christenen zijn als Christus niet uit de dood was opgestaan. Het is 

geen toeval dat de meeste van deze redenen te vinden zijn in de brieven waarin de 

verborgenheid/geheimenis van Christus wordt onthuld. 

Het was Paulus die zei: 

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den 

zade Davids, naar mijn Evangelie; 

Het Christendom is geen religie vol religieuze volgelingen van een religieuze figuur. Het 

Christelijk geloof berust op de opstanding. Het is door dat evangelie van de opgestane Christus 

dat we gered worden. 
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