Woedebeheersing

Pastor Paul M. Sadler

Schriftlezing:

“Ef. 4:26-27: 26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;27
En geeft den duivel geen plaats.

Rond de eeuwwisseling telde de kerk een scala aan grote predikers, maar niemand was zo
vasthoudend en uitgesproken als Billy Sunday. Hij leek een manier te hebben om een punt
duidelijk te maken. Naar verluidt benaderde een vrouw hem ooit, na één van zijn
bijeenkomsten, die bekend stond om haar slechte humeur. Ze probeerde haar daden te
verdedigen door te zeggen: "Maar meneer Sunday, hoewel ik over het minste of geringste uit
mijn vel spring, is het zo weer voorbij".

De evangelist keek haar recht in de ogen en zei: "Een schot hagel ook!! Het is ook binnen een
paar seconden voorbij, maar kijk eens naar de verschrikkelijke schade die het kan aanrichten".

God schiep ons met een breed scala aan emoties, die elk een doel dienen. Ja, zelfs woede kan
goed zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is woede op zich niet zondig. Let op hoe
de apostel zijn bovenstaande uitspraak formuleert: "Wordt boos, maar zondigt niet". In wezen
zegt Paulus dat we het volste recht hebben om boos te zijn over onrecht of onrechtvaardige
omstandigheden.

Het recente debat over "partiéle geboorte-abortus" is een goed voorbeeld. We zouden
verontwaardigd moeten zijn over "abortus" in het algemeen en geschokt door "partiéle
geboorte-abortussen" in het bijzonder. Elke procedure (meestal uitgevoerd bij een
zwangerschap van 7 of 8 maanden) waarbij het hoofdje van de baby in het geboortekanaal
blijft terwijl de abortusarts een chirurgisch instrument in de schedelbasis duwt om de
hersenen van de baby weg te zuigen, is niets minder dan moord met voorbedachten rade. Hier
is een gerechtvaardigde woede volkomen gerechtvaardigd. Sterker nog, er zijn tientallen keren
in het Oude Testament dat de toorn van de Heer wordt ontstoken tegen Zijn vijanden, zie
Numeri 25:1-9; Jeremia 12:13:

Num. 25:1-9: 1 En Israél verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der
Moabieten.2 En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden; en het volk at, en boog
zich voor haar goden.3 Als nu Israél zich koppelde aan Baal-peor, ontstak de toorn des Heeren
tegen Israél.4 En de Heere zeide tot Mozes: Neem al de hoofden des volks, en hang ze den
Heere tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heeren toorn gekeerd worden van Israél.5 Toen
zeide Mozes tot de rechters van Israél: Een iedere dode zijn mannen, die zich aan Baal-peor
gekoppeld hebben!6 En ziet, een man uit de kinderen Israéls kwam, en bracht een Midianietin
tot zijn broederen voor de ogen van Mozes, en voor de ogen van de ganse vergadering der
kinderen Israéls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst.7 Toen Pinehas,
de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden



der vergadering, en nam een spies in zijn hand;8 En hij ging den Israélietischen man na in de
hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israélietischen man en de vrouw, door hun buik.
Toen werd de plaag van over de kinderen Israéls opgehouden.9 Degenen nu, die aan de plaag
stierven, waren vier en twintig duizend.

“Jer. 12:13: Zij hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid; zij hebben zich gepijnigd, maar
niet gevorderd; wordt alzo beschaamd vanwege ulieder inkomsten, vanwege de hittigheid van
den toorn des Heeren.

Onze Heer is ongetwijfeld een uitstekend voorbeeld dat woede op zich niet per se zondig is,
want Hij kende geen zonde. De Heer bevond zich dus ruimschoots binnen de grenzen van
goddelijk gedrag toen Hij een rechtvaardige toorn toonde jegens hen die het huis van Zijn
Vader tot een rovershol hadden gemaakt, zie Johannes 2:13-17:

“13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.14 En Hij vond in den
tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende.15 En een
gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de
ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.16 En Hij zeide tot
degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg, maakt niet het huis Mijns
Vaders tot een huis van koophandel.17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven
is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.

In de toekomstige Grote Verdrukking zullen degenen die Gods gezalfden verwerpen en het
beest en zijn beeld aanbidden, die zullen........: zie Op. 14:10:

“.......00k drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen
en voor het Lam.

Let goed op, Paulus voegt aan de zin "wees toornig" een waarschuwing toe: "en zondig niet".

Onbeheerste woede kan gemakkelijk omslaan in een vlaag van oncontroleerbare razernij die
normaal gesproken een spoor van verwoesting achterlaat.

Ongecontroleerde woede die overgaat in wrok, leidt bijna altijd tot een vorm van vergelding.
Dit kan de vorm aannemen van verbale aanvallen, bedreigingen of zelfs fysiek geweld.

In het ergste geval is het vergelijkbaar met een vulkaan die na verloop van tijd druk opbouwt
en uiteindelijk uitbarst. Wanneer je een nieuwsbericht ziet over een eenzame schutter die zijn
voormalige werkplek binnenkomt met een semi - automatisch wapen en zijn supervisor en
drie andere collega's doodt, ben je getuige van de uitbarsting van opgekropte woede. Een
ander voorbeeld is de gelovige die zich door zijn woede liet meeslepen en een abortusarts
neerschoot voor een kliniek. Met de trekker overhalen haalde deze jongeman de naam van
Christus onderuit, bestempelde alle Christenen als radicalen in de ogen van de wereld,



vernietigde zijn persoonlijke getuigenis en belandde in een levenslange gevangenisstraf. In
beide gevallen liep de woede uit de hand, met tragische gevolgen.

Hoe om te gaan met woede
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We leven in een tijd waarin de filosofie zegt: "spreek je openlijk uit", "zeg het zoals het is", "stel
je open”, "laat alles eruit." De Schrift raadt ons echter aan om terughoudend te zijn.

De vrucht van de Geest is, zie Gal. 5:22-23:

“22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

Terwijl we uit genade door het geloof wandelen, zal zelfbeheersing ons in staat stellen onze
woede onder controle te houden. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wie in woede uitbarst,
laat zijn woede de overhand nemen. Daardoor wordt de energie die uit deze emotie vrijkomt
meestal verkeerd gericht op iemand of iets. Zondige woede breekt af.

Zo worden er in het heetst van de strijd vaak dingen gezegd en gedaan die
onherstelbare schade aan relaties toebrengen.

Paulus voegt hier in Efeziérs toe: "Laat de zon niet ondergaan over uw toorn". We mogen onze
woede nooit een nacht laten sudderen. Dit zal er alleen maar voor zorgen dat die dieper wortel
schiet. "Geef de duivel ook geen plaats", Efeziérs 4:27.

Weet u, als u de dingen niet op de juiste manier aanpakt, geeft u Satan misschien wel de kans
om een diepere wig te drijven in uw relaties met anderen. We zijn ons zeker niet onbewust
van zijn listen. Onthoud altijd dat Satan een opportunist is.

Voor u, en voor mijzelf, opgezocht: Wat is een opportunist?

Een opportunist is iemand die zijn gedrag en keuzes laat bepalen door de omstandigheden en de kansen die zich
voordoen, zonder zich al te veel te laten leiden door principes of ethiek. Opportunisten zijn vaak op zoek naar
manieren om hun eigen voordeel te behalen en zijn bereid om zich aan te passen aan de situatie om hun doelen
te bereiken
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