Abraham geloofde God

Pastor Kevin Sadler

“Rom. 4:2-3: 2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar
niet bij God.3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot
rechtvaardigheid.

Abraham was duidelijk een gerechtvaardigd man in Gods ogen, dus Paulus gebruikt de manier
waarop hij gerechtvaardigd werd als voorbeeld.

Paulus stelde vervolgens een hypothetische voorwaarde op waarvan hij wist dat deze onjuist
was, en nam deze aan ter wille van zijn onderricht: “Want indien Abraham door werken
gerechtvaardigd zou worden,” wat betekent dat als God Abraham rechtvaardig had verklaard
op basis van wat hij deed of door zijn goede werken, dan redeneerde Paulus dat Abraham iets
zou hebben om over op te scheppen....

Van Google: “Hypothetisch” betekent "veronderstellingsgewijs" of "denkbeeldig". Het beschrijft iets dat
gebaseerd is op een veronderstelling of aanname, maar niet noodzakelijkerwijs op echte gebeurtenissen of feiten.

Het is duidelijk dat Abraham in Gods ogen een gerechtvaardigd man was. Daarom gebruikt
Paulus de manier waarop hij gerechtvaardigd werd als voorbeeld.

Maar Abraham had geen reden om te roemen "voor God", omdat hij rechtvaardiging ontving
door geloof, niet "door werken". Paulus onderbouwt dit vervolgens vanuit de Schrift: "Want
wat zegt de Schrift?" (vers 3). Dat is altijd de vraag bij het bepalen van de waarheid, wanneer
het om een bepaalde kwestie gaat. Wat zegt de Schrift?

...Zoals Paulus schreef in Romeinen 10:17: " Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het Woord Gods”. Het Woord is de basis voor ons geloof. Geloof is vertrouwen in de
betrouwbaarheid van God. Het is de overtuiging dat wat God in Zijn Woord zegt, waar is. De
openbaring van God in Zijn Woord is de basis voor ons geloof.

Daarom beriep Paulus zich hier op de Schrift en legde hij precies uit "wat de Schrift zegt",
waarbij hij Genesis 15:6 citeerde: Abraham "geloofde in de Heer, en Hij rekende het hem tot
gerechtigheid". Wat Abraham geloofde, staat in Genesis 15:5:

“Toen leidde Hij (de Heer) hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de
sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!

Abraham en Sara hadden geen kinderen. Sara was onvruchtbaar. Abraham was toen in de
tachtig. Sara, zijn vrouw, was in de zeventig. En God zegt tegen Abraham dat hij naar de hemel
moet kijken om te zien of hij de sterren kan tellen, want zo onmetelijk talrijk zou zijn nageslacht
zijn. Hoewel dat van nature onmogelijk zou zijn geweest, geloofde Abraham God...



En alleen al daarom rekende God Zijn gerechtigheid aan Abraham toe. Dat wil zeggen,
Abraham werd gerechtvaardigd door geloof alleen...

Wat gold voor Abrahams geloof en rechtvaardig zijn voor God, geldt ook voor ons geloof en
rechtvaardig zijn in Gods ogen. Het gaat niet om werken, maar om geloof alleen.
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