De nieuwe schepping in Christus

Pastor JC O'Hair

Een van de favoriete Bijbelverzen die Christenen citeren die de zekerheid en vreugde van de
verlossing kennen, is 2 Korinthiérs 5:17:

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet,
het is alles nieuw geworden.

"Indien iemand...". De boodschap van de Heer Jezus was niet tot "iemand" gericht in 2 Kor.

5:17. Zoals in Matth. 15:24: "Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis

Israéls".

Enkele maanden na de dood en opstanding van de Mensenzoon verklaarden zijn twaalf
apostelen dat Hij uit de dood was opgewekt om een Vorst en een Redder te zijn, om Israél
bekering en vergeving van zonden te schenken, zie Handelingen 5:31:

“Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israél te
geven bekering en vergeving der zonden.

Jarenlang daarna werd het Woord van God alleen aan de Joden verkondigd, zie Handelingen
11:19:

“Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was,
gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord
sprekende, dan alleen tot de Joden.

Zelfs Paulus, de apostel voor de Heidenen, verklaarde dat het noodzakelijk was dat de Joden
voorrang zouden hebben boven de Heidenen, zie Handelingen 13:46:

“Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot
u het Woord Gods gesproken zou worden,; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des
eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.

In feite keerde de Heer Paulus tot de Heidenen omdat de Joden Zijn aanbod van genade
afwezen; en vervolgens verkregen de Heidenen genade door Israéls ongeloof, zie Romeinen
11:30. De verlossing werd naar de Heidenen gezonden om de Joden tot jaloezie te verwekken,
zie Romeinen 11:11:

“Rom. 11:30: Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar
nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaambheid;

“Rom. 11:11: Zo zeq ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar
door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.



Nadat de apostel Paulus had verklaard dat het bloed van de Joden niet op hem rustte, zei hij:

“Hand. 18:6: Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot
hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen
heengaan.

“Hand. 20:26: Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed
van u allen.

Vervolgens schreef hij deze woorden aan de gemeenten in Galatié:

“Gal. 6:15: Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar
een nieuw schepsel.

“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen
man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

"indien iemand in Christus is" (2 Kor. 5:17). Ongeacht de soort man of vrouw. Er was geen
verdienste of voordeel meer vanwege ras of religie. De enige plaats van voordeel, zekerheid
en zegen was in Christus. Hetzelfde geldt vandaag de dag. Gods heiligen uit het Oude
Testament waren "onder de wet" door Gods geboden. Maar de Heilige Geest schreef, door de
pen van de grote genadeprediker (Paulus) van de Heer, aan de gelovigen in Christus:

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder
de genade.

Zelfs in deze tijd "is er geen onderscheid"; "allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods". De niet-geredde religieuze man of vrouw, het niet geredde kerklid, de eerwaarde of
doctor in de godgeleerdheid die niet verlost is door het bloed van Christus, bevinden zich allen
in dezelfde benarde positie als de verachtelijkste Heiden, in dezelfde toestand voor God als de
maatschappelijke verschoppeling en morele pervert, dood in overtredingen en zondigend in
de wereld zonder God (atheist), zonder hoop, reeds veroordeeld omdat zij niet geloofd hebben
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Zie Johannes 3:18; Efeziérs 2:11 en 12; Efeziérs
2:1tot 5.

“Joh. 3:18: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede
veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoon van God.

“Ef. 2:11-12: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het viees, en die
voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met
handen geschiedt;12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap
Israéls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God
in de wereld.



“Ef. 2:1-5: 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de
zonden;2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste
van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid,3
Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses,
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns,
gelijk ook de anderen;4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde,
waarmede Hij ons liefgehad heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons
levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

Niet in één of andere denominatie, niet in één of andere religieuze beweging, niet in één of
andere groep mensen die georganiseerd is om een ethische filosofie te propageren of een
programma van filantropie, beter bestuur en maatschappelijke vooruitgang uit te voeren, het
individu wordt daarin niet beschermd tegen het oordeel en de veroordeling van God, tenzij hij
of zij ook in Christus Jezus is.

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet
naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

In Adam zijn allen dood en sterven allen. 1 Korinthiérs 15:22:

“Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt
worden.

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Geen onrechtvaardige zal het koninkrijk van God binnengaan. Zie 1 Korinthiérs 6:9. "Er is
niemand rechtvaardig, zelfs niet één". Zie Romeinen 3:10. Wij zijn de gerechtigheid Gods in
Christus geworden, omdat Christus, die geen zonde kende, voor ons tot zonde is gemaakt. 2
Korinthiérs 5:21.

“1 Kor. 6:9: Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beérven?
“Rom. 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat
wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Gelovige zondaars worden aanvaard in Christus, zie Efeziérs 1:6:

“Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
Gelovige zondaars zijn volmaakt in Christus, zie Kolossenzen 2:10:

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Gelovige zondaars worden gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus zie Efeziérs
1:3:



“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef. 2:13: Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het
bloed van Christus.

Alle gelovigen in Christus Jezus zijn één, in één lichaam, in één hoop, door één geloof; en zij
zullen allen komen in de eenheid van het ene geloof en van de kennis van de Zoon van God,
tot een volmaakt mens, zie Efeziérs 4:12:

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van
Christus;

Al zulke gelovigen zouden één Heer moeten erkennen, als het ene Hoofd van de ene Kerk die
Zijn Lichaam is, zie Efeziérs 4:3-6:

“3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.4 Eén
lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;5 Eén
Heere, één geloof, één doop,6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door
allen, en in u allen.

Het ene Hoofd vormt samen met het ene Lichaam de ene nieuwe Mens uit Efeziérs 2:15:

“Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen,
vrede makende;

De leden van dit ene Lichaam, één vlees met de verrezen, verheerlijkte Christus, Efeziérs 5:30-
32, zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bestemd
heeft, opdat zij daarin zouden wandelen, zie Efeziérs 2:8-10.

“Ef. 5:30-32: 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.31 Daarom
zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot
een vlees wezen.32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de
Gemeente.

“Ef. 2:8-10: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve
zouden wandelen.

Totdat God het individu bewerkt en hem tot een nieuwe schepping in Christus Jezus maakt, is
hij zonder hoop in de wereld; veroordeeld, dood in overtredingen en zonden, verloren, op weg
naar de toorn van God die komt over de kinderen van ongehoorzaamheid. Uit Adam in
Christus, is de belangrijkste stap die ieder mens moet overwegen, de belangrijkste stap die
ieder mens kan zetten.



“2 Kor. 5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun
niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

“1 Petrus 5:10: De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in
Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige,
versterke, en fondere ulieden

n.n

"God was in Christus". "indien iemand in Christus is", 2 Kor. 5:17. Christus was God en Mens.
God en mens ontmoetten elkaar in Christus. God zal de mens ontmoeten en met hem
gemeenschap hebben in genade en barmhartigheid in Christus. God zal ieder mens in Christus
zegenen met alle geestelijke zegeningen. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis
verborgen, zie . Kolossenzen 2:3:

“In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

De gelovige zondaar is dood en zijn leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus,
die zijn leven is, verschijnt, dan zal ook hij met Hem verschijnen in heerlijkheid, zie Kolossenzen
3:3en4:

“3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.4 Wanneer nu Christus
zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid.

JEZUS VOLGEN EN IN CHRISTUS

Terwijl de Zoon van God hier in het vlees was, werd Hij geschapen onder de wet, zie Galaten
4:4.

“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden
uit een vrouw, geworden onder de wet;

Hij was een dienaar van de besnijdenis om de beloften te bevestigen die God door de profeten
aan Israél had gedaan, zie Romeinen 15:8:

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen

De prijs voor discipelschap in de dagen van Zijn vlees was alles achterlaten en Hem volgen, al
Zijn bezittingen verkopen of weggeven, zie Lukas 3:11; Lukas 5:11; Lukas 5:28; Lukas 9:3; Lukas
10:4; Lukas 11:41; Lukas 12:21; Lukas 12:33; Lukas 18:22; Lukas 19:8; Lukas 21:2-4; Lukas 9:61.

“Luk. 3:11: En hij, antwoordende, zeide tot hen: Die twee rokken heeft, dele hem mede, die
geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks.

“Luk. 5:11: En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.

“Luk. 5:28: En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.



“Luk. 9:3: En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch
brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.

“Luk. 10:4: Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg.
Luk. 11:41: Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.
“Luk. 12:21: Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.

“Luk. 12:33: Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet
verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot
verderft.

“Luk. 18:22: Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles,
wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom
herwaarts, volg Mi

“Luk. 19:8: En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere,
geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel
weder.

“Luk. 21:2-4: 2 En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.3
En Hij zeide: Waarlijk, 1k zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.4
Want die allen hebben van hun overvioed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van
haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

“Luk. 9:61-62: 61 En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik
afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn
hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

De dood en wederopstanding van Christus waren nodig om Gods koninkrijk van genade te
vestigen, de genade van God die aan alle mensen is verschenen en die redding brengt.

De aandachtige student van de Schrift zal ongetwijfeld het grote verschil opmerken tussen
discipelschap in het koninkrijk en verlossing uit genade. God vertelde Israél, bij monde van Zijn
profeten uit het Oude Testament, dat Zijn Zoon uit de hemel tot hen zou komen als hun
lijldende Messias, en tevens als hun glorieuze Koning. De vervulling van al deze profetieén
betekende dat Christus in het vlees ter dood gebracht zou worden en in een verheerlijkt
lichaam op de troon van Zijn glorie hier op aarde zou zitten. Dit wordt "het lijden van Christus
en de heerlijkheid die daarop volgt" genoemd in 1 Petrus 1:11:

“Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde
en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

De profeten van het Oude Testament zeiden niets tegen Israél over de huidige positie en
bezittingen van de leden van het Lichaam van Christus. Ze hadden niets te zeggen over Christus



ver boven in de hemelse gewesten, Hoofd boven alle dingen aan de Gemeente, die Zijn
Lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult, zie Efeziérs 1:19-22; Efeziérs 3:5 en 6:

“Ef. 1:19-22: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar
de werking der sterkte Zijner macht,20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de
doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;21 Verre boven
alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet
alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;22 En heeft alle dingen Zijn voeten
onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;23 Welke
Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

“Ef. 3:5-6: 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk
zZij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;6 Namelijk dat de
heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte
in Christus, door het Evangelie;

Dit was verborgen in God, niet bekendgemaakt aan de profeten van het Oude Testament of
aan profeten van het Nieuwe Testament, totdat het door de opgestane Christus aan de apostel
Paulus was geopenbaard, zie Efeziérs 3:8 en 9. Kolossenzen 1:24-28. Deze bekendgemaakte
verborgenheid is geen verborgenheid meer.

“Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de
heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,9 En
allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die
van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

“Kol. 1:24-28: 4 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;25
Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te
vervullen het Woord Gods;26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle
eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;27 Aan wie God heeft
willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de
heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;28 Denwelken wij verkondigen,
vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden
een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

Het feit dat God zo rijk zou zijn in genade en zo groot in liefde dat Hij Heidenen, die vervreemd
waren van het leven van God, dood in overtredingen en zonden, levend zou maken en hen in
Christus in de hemelse gewesten zou laten zitten, aanvaard en volmaakt in Christus,
vereenzelvigd met Christus in Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelse positie, en
uiteindelijk met Hem in heerlijkheid zou verschijnen, was een verborgenheid, of geheim,
verborgen in God vanaf de grondlegging van de wereld, zie Efeziérs 2:4-10:



“4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad
heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus;
(uit genade zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in
den hemel in Christus Jezus;7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Het Nieuwe Verbond werd voorzegd, zie Jeremia 31:31-34:

“31 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van
Juda een nieuw verbond zal maken;32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt
heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn
verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere;33 Maar dit is
het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de Heere: Ik zal
Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk
zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste
af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner
zonden niet meer gedenken.

Het nieuwe Israél werd voorzegd, zie Jesaja 62:1-4:

“1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar
gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.2 En de heidenen
zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen
naam genoemd worden, welken des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal.3 En gij zult een
sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.4 Tot u
zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het
verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde;
want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.

De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde werden voorspeld, zie Jesaja 65:17:

“Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet
meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

Maar de nieuwe scheppingen uit 2 Korinthiérs 5:17 en Efeziérs 2:9 en 10 werden niet
voorspeld. Ze waren echter voorbestemd vddér de grondlegging van de wereld. Romeinen 8:29
en 30.

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.



“Ef. 2:9-10: 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve
zouden wandelen.

“Rom. 8:29-30: 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd,
den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele
broederen.30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen
heeft Hij ook verheerlijkt.

Toen Petrus en de elf predikten tijdens de periode van Handelingen, konden ze zeggen: ‘Deze
Schrift moest vervuld worden’, ‘dit is wat door Joél gesproken is’, ‘David, de profeet, heeft
voorspeld dat Christus zou worden opgewekt om zijn troon te bestijgen’, ‘Mozes, Samuel en al
de profeten hebben over deze dagen gesproken’, ‘van Hem getuigen al de profeten’, ‘hierover
stemmen de woorden van de profeten overeen’, zie Handelingen 1:16; Handelingen 2:16;
Handelingen 2:30; Handelingen 3:24; Handelingen 10:43; Handelingen 15:15.

“Hand. 1:16: Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door
den mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus
vingen;

“Hand. 2:16: Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:

“Hand. 2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat
hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem
op zijn troon te zetten;

“Hand. 3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er
hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

“Hand. 10:43: Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft,
vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam

“Hand. 15:15: En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

Wat de profeten wel en niet zeiden, wordt gesuggereerd in Paulus' uitspraak in 2 Korinthiérs
5:17:

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het is alles nieuw geworden.

Let in dit verband op 2 Korintiérs 5:16:

“Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.



mn

"Christus naar het vlees;" "het oude is voorbijgegaan." "Indien iemand in Christus is," "zijn alle
dingen nieuw geworden." De nieuwe schepping was de nieuwe waarheid. Hier is een

verandering in het Goddelijke programma. Let ook op in hetzelfde hoofdstuk, vers 15:

“2 Kor. 5:15: Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen
gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven
zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Christus werd gedoopt tot de dood, zie Lukas 12:48-51.

“48 Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn,
die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal
veel geeist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.
49 Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken
is?50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde |k geperst, totdat het
volbracht zij!51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg lk
u, maar veeleer verdeeldheid.

Gelovigen zijn gedoopt in de dood van Christus, zie Romeinen 6:3:

“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt
zijn?

Ze zijn met Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem opgewekt. Ze zijn in Hem. Gedoopt
in Christus. Ze hebben Christus aangedaan, zie Galaten 3:27:

“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Zulke glorieuze waarheden werden niet door Jezus van Nazareth aan Zijn Twaalf gegeven toen
Hij de Mens te midden van Israél in hun land was, rondgaand en goeddoend, Zijn koninkrijk
verkondigend en wonderen verrichtend, zie Handelingen 2:22 en 10:38:

“Hand. 2:22: Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man
van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem
gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;

“Hand. 10:38: Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen
Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van
den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

De Twaalf hebben deze intieme verbintenis niet ervaren toen ze op aarde waren als
volgelingen van Jezus. De Twaalf hebben een dergelijke verbintenis met Christus niet aan Israél
verkondigd op de dag van Pinksteren, of voordat Paulus die verkondigde.

De bediening van Petrus en zijn metgezellen, na de dood van Christus, wordt beschreven in
het boek Handelingen, hoofdstukken 1 tot en met 12, van het jaar 33 tot en met het jaar 45
na Christus.
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Na dat jaar vult Paulus' bediening het verslag tot en met Handelingen 28:31; tot het jaar 63
n.Chr. wordt hij meer dan 120 keer genoemd in de laatste helft van Handelingen.

Véér de raad in Jeruzalem, waarvan sprake is in Handelingen 15:1-22, voordat Paulus daar
besloot om belangrijk werk op zich te nemen in verband met de Twaalf, had hij onafhankelijk
van hen gepredikt over de boodschap die hij niet van menselijke lippen had ontvangen. Hij
heeft niet met vlees en bloed overlegd. Zijn evangelie van de onbesnedenheid, rechtvaardiging
door geloof, werd van Christus in de hemel ontvangen, terwijl Paulus in Arabié was, zie Galaten
1:11 en 17; Galaten 2:7-9; Galaten 3:8; Handelingen 13:39.

“Gal. 1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd
is, niet is naar den mens.

“Gal. 2:7-9: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht
tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);9 En
als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven
was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de
heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“Gal. 3:8: En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen,
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken
gezegend worden.

“Hand. 13:39: En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet
van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

In de tempel van Jeruzalem zond Christus Paulus, door een visioen, ver weg naar de Heidenen,
zie Handelingen 22:21:

“En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Enkele tijd nadat Paulus zijn werk met de Twaalf had beéindigd, sprak hij deze woorden uit:

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat
ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus
ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Het was ongetwijfeld heel kort na deze verklaring van de apostel van de Heidenen dat hij
schreef dat de God van zijn tijd er alles aan zou doen om te voorkomen dat de laatste zondaar
het evangelie van de heerlijkheid van Christus zou ontvangen en geloven, zie 2 Korinthiérs 4:3
en 4.

“3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;4 In
dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet
bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
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En toen volgden deze wonderlijke nieuwe waarheden die opgetekend staan in het vijfde
hoofdstuk van 2 Korinthiérs in verband met de bediening van verzoening die aan Paulus was

ou

toevertrouwd, en door hem aan anderen: “Het oude is voorbijgegaan;” “Christus naar het

”n u n u

vlees niet meer kennen;” “alles is nieuw;” “een nieuwe schepping in Christus.”

Ongeveer in dezelfde tijd schreef Paulus de brief aan de Romeinen, waarin hij die duidelijke
boodschap van genade uiteenzette:

“Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;

Hij stelde dat de genadeboodschap in eerste instantie aan de Heidenen werd gezonden
vanwege Israéls blindheid en ongeloof, lees Romeinen 11:1-30. In ditzelfde elfde hoofdstuk
verheerlijkt de apostel Paulus zijn ambt, apostel der Heidenen, zie Romeinen 11:13:

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn
bediening heerlijk

In deze brief spreekt hij over het wonderbaarlijke genade-evangelie als "mijn evangelie", zie
Romeinen 2:16; Romeinen 16:25:

“Rom. 2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus
Christus, naar mijn Evangelie.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;

Via Jeruzalem ging Paulus naar Rome, nadat hij had verklaard dat hij zijn loopbaan met vreugde
zou voltooien en zou getuigen van het evangelie van Gods genade. Hij was in ketenen
gebonden voor de hoop van Israél, zie Handelingen 28:20:

“Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want vanwege
de hope Israéls ben ik met deze keten omvangen.

Hij was er niet voor teruggeschrokken de hele raad van God te verkondigen. Maar er is geen
bewijs dat hij melding maakte van de bedeling van de verborgenheid, dat vanaf de
grondlegging van de wereld in God verborgen was, zie Efeziérs 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

Ongetwijfeld werd hij bevrijd uit zijn eerste gevangenschap in Rome; daarna zat hij in
gevangenschap, gevangene van de Heer Jezus Christus voor de Heidenen, voor de
verborgenheid, en om het Woord van God te voltooien door dat Goddelijke geheim bekend te
maken, zie Kolossenzen 1:24-28; 4:3; Efeziérs 3:1 en 2:
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“Kol. 1:24-28: 24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn viees de
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 25
Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te
vervullen het Woord Gods;26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle
eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;27 Aan wie God heeft
willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de
heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;28 Denwelken wij verkondigen,
vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden
een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

“Ef. 3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die
heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij
gegeven is aan u;

Aan hem was de ‘bedeling der genade Gods’ toevertrouwd voor de Heidenen en de taak om
de leden van het Lichaam van Christus te onderwijzen ‘om aan alle mensen te laten zien wat
de bedeling van de verborgenheid is, zie Efeziérs 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

Lees hoe de mensen van Efeze en heel Azié Paulus hoorden en liefhadden, en hoe ze zich
vervolgens van hem afkeerden vanwege zijn onthulling van de verborgenheid, zie Handelingen
19:10; Handelingen 20:37; 2 Timothels 1:15:

“Hand. 19:10: En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azie woonden, het Woord
van den Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken.

“2 Tim. 1:15: Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder
dewelke is Fygellus en Hermogenes.

En helaas! De meeste leden, van het lichaam van Christus, kunnen het tegenwoordig niet

zien, of hebben er geen behoefte aan het te zien. Veel Christelijke leiders doen hun uiterste
best om hun volgelingen ervan te weerhouden het te zien. Ze geven er zelfs de voorkeur aan

1«

om verder te gaan dan Paulus' “van nu aan” en "nochtans" in 2 Korintiérs 5:16, en Christus

naar het vlees te kennen.

“2 Kor. 5:16: Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus
naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Ze geven de voorkeur aan de Bergrede boven de bedeling van Gods genade. Ze roepen ofwel
met de modernisten "terug naar Jezus", ofwel met de pinksterbeweging "terug naar
Pinksteren". Beiden zijn gericht op het kennen van Christus naar het vlees.

13



Terug naar Markus 16:14-18 is terug naar een lIsraélitisch programma van het koninkrijk.
Terugkeren naar het programma van het koninkrijk met de Twaalf is teruggaan naar de tijd en
de plaats waar zelfs de meest geliefde dienaren van de Heer niet "in Christus" waren.

Als we teruggaan naar de vier evangelién en naar de bediening van de twaalf, wat vinden we
daar dan over de Heidenen die vervreemd waren van het leven van God, vreemdelingen van
het burgerschap van Israél en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl zelfs de
Zoon van God, Jezus van Nazareth, onder de wet was? Daar zullen we ontdekken dat Christus
alleen naar de verloren schapen van het huis van Israél werd gezonden en dat het voor de
Twaalf onwettig was om zeven jaar na Christus' dood naar een Heiden te gaan, zie Handelingen
10:28:

“En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te
gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein
heten.

We kunnen beter met onze apostel Paulus naar het dertiende hoofdstuk van Handelingen
reizen; vervolgens naar Handelingen 14:27, en daar buigen en God danken terwijl we deze
woorden lezen:

“Hand. 14:27: En daar gekomen zijnde, en de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij,
wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij den heidenen de deur des geloofs
geopend had.

Dit was rond 45 n.Chr., toen de Twaalf Christus naar het vlees leerden kennen, wisten ze niets
over de Gemeente, die Zijn Lichaam is. Zelfs na Zijn dood en opstanding vertrouwden ze erop
dat Hij het was die Israél zou verlossen, zie Lukas 24:21:

“En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israél verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is
het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.

Enkele dagen later vroegen ze Hem:

“Hand. 1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in
dezen tijd aan Israél het Koninkrijk wederoprichten?

Enkele dagen later predikten ze tot Israél dat God Christus zou terugsturen als Israél zich zou
bekeren, zie Handelingen 3:19-21:

“19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,20 En Hij gezonden zal
hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;21 Welken de hemel moet ontvangen tot de
tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn
heilige profeten van alle eeuw.

God zal op een dag het koninkrijk van Israél herstellen en de Twaalf zullen op twaalf tronen
zitten en de twaalf stammen van Israél oordelen, zie Matthelis 19:28:
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“En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte,
wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult
zitten op twaalf tronen, oordelende (=heersen over...) de twaalf geslachten Israels.

Zij waren de door de Heer uitverkoren getuigen voor Israél, zie Handelingen 2:36; Handelingen
5:31; Galaten 2:7-9. Zij predikten het evangelie van het koninkrijk aan Israél en genazen overal,
zie Lukas 9:6.

“Hand. 2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israéls, dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

“Hand. 5:31: Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om
Israél te geven bekering en vergeving der zonden

“Gal. 2:7-9: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht
tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);9 En
als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven
was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de
heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“Lukas 9:6: En zij, uitgaande, doorgingen al de viekken, verkondigende het Evangelie, en
genezende de zieken overal.

Na de opstanding van Christus gaf Hij, persoonlijk op aarde, hun de opdracht om door te gaan
met dit programma van prediking en genezing, zie Markus 16:14-18:

“14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun
ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem
gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,
predikt het Evangelie aan alle kreaturen.16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal
zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.17 En degenen, die
geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen;
met nieuwe tongen zullen zij spreken.18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets
dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en
zij zullen gezond worden.

Door een bijzonder visioen mocht Petrus aan een godvrezende, Israél-minnende, religieuze
Heiden en zijn huisgenoten de boodschap over Jezus van Nazareth verkondigen, het woord dat
God aan Israél had gezonden, zie Handelingen 10:36-41:

“36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door
Jezus Christus; deze is een Heere van allen.37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door
geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;38
Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met
kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel
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overweldigd waren; want God was met Hem.39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan
heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan
het hout.40 Dezen heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou
worden;41 Niet al den volke, maar den getuigen, die van God te voren verkoren waren, ons
namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.

In de eerste twaalf hoofdstukken van Handelingen vinden we nergens dat Petrus en de elf
prediken over rechtvaardiging door geloof, of over de bediening van verzoening, of over het
evangelie van de heerlijkheid van Christus. Ook kunnen we nergens vinden dat ze iets te
zeggen hebben over het ene Lichaam waarvan Christus in de hoogste hemelse gewesten het
Hoofd is.

De waterdoop die zij predikten, was bedoeld tot bekering tot vergeving van zonden. De praktijk
van de besnijdenis werd voortgezet. De Twaalf predikten in de tempel van Jeruzalem, zie
Handelingen 5:42:

“En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te
verkondigen.

De Joden die geloofden, bleven ijverig voor de wet, zie Handelingen 21:18-21:

“18 En den volgenden dag ging Paulus met ons in tot Jakobus; en al de ouderlingen waren daar
gekomen.19 En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de
heidenen door zijn dienst gedaan had.20 En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en
zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn
allen ijveraars van de wet.21 En zij zijn aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de
heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende: dat zij de kinderen niet zouden besnijden,
noch naar de wijze der wet wandelen.

De Heer had Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. De zegeningen van
het koninkrijk moesten betrekking hebben op Israél.

Aan Paulus werd de uitdeling van de genade van God toevertrouwd voor de Heidenen, zie
Efeziérs 3:1-6:

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat
Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige
woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap,
in deze verborgenheid van Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet
is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door
den Geest;6 Namelijk dat de heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Hem werd de speciale taak gegeven om onder de Heidenen de "onnaspeurlijke" rijkdom (zie
Ef. 3:8) van Christus te verkondigen.
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“Ef. 3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

De Twaalf predikten volgens het verslag in Handelingen aan niemand de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus. In Handelingen predikten ze niet de boodschap van verzoening of de
nieuwe schepping in Christus. Ze hadden niet dezelfde openbaringen van Christus ontvangen
als Paulus. Ze hadden geen enkele poging gedaan om iemand de bedeling van de
verborgenheid te laten zien.

Petrus verklaarde, zelfs na afloop van de Handelingenperiode, dat Paulus' onderwijs enkele
dingen bevatte die moeilijk te begrijpen waren, zie 2 Petrus 3:16:

“Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen
zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de
andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Er is in Handelingen geen enkele aanwijzing dat één van de Twaalf de wonderlijke
genadeboodschap uit Efeziérs 2:4-10 zou hebben gepredikt.

“Ef. 2:4-10: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons
liefgehad heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met
Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede
gezet in den hemel in Christus Jezus;7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Terwijl Christus op aarde was, ontvingen twee Heidenen de zegeningen van het Koninkrijk in
de vorm van genezing vanwege hun grote geloof, en om andere bijzondere redenen, zie Lukas
7:1-10; Matthedls 15:21-27.

“Lukas 7:1-10: 1 Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij
in te Kapernaum.2 En een dienstknecht van een zeker hoofdman over honderd, die hem zeer
waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven.3 En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot Hem
de ouderlingen der Joden, Hem biddende, dat Hij wilde komen, en zijn dienstknecht gezond
maken.4 Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig,
dat Gij hem dat doet;5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.6
En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over
honderd tot Hem enige vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; want ik ben
niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.7 Daarom heb ik ook mijzelven niet
waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen
worden.8 Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebbende
krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij
komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.9 En Jezus, dit horende, verwonderde
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Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: |k zeg ulieden: Ik heb
zo groot een geloof zelfs in Israel niet gevonden.10 En die gezonden waren, wedergekeerd
zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond.

“Matth. 15:21-27: 21 En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.22
En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij
Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.23 Doch Hij
antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende:
Laat haar van U; want zij roept ons na.24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden,
dan tot de verloren schapen van het huis Israels.25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende:
Heere, help mij!126 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen
te nemen, en den hondekens voor te werpen.27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten
ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.

Maar na afloop van de Handelingenperiode, na Gods oordeel over Israél uitgesproken in
Handelingen 28:25-28, konden alle Heidenen gezegend worden met alle geestelijke
zegeningen, niet vanwege een buitengewoon geloof, maar vanwege een buitengewone
genade.

“Hand. 28:25-28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord
gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze
vaderen,26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.27 Want het hart dezes volks is dik
geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan;
opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart
verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods
den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.

“Ef. 2:4: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons
liefgehad heeft,

Wat een verschil tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de genade van
God; tussen het kennen van Christus in het vlees en het een nieuwe schepping worden in
Christus!

Wat een volmaakte voldoening; wat een rust en vertrouwen voor de ziel; wat een vrede van
geest en hart, alleen al door te vertrouwen op het volmaakte werk van de Heer Jezus Christus
en te weten dat verlossing, van begin tot eind, geheel uit genade is. Voor eeuwig verlost door
het kostbare bloed van de Zoon van God. God heeft ons aanvaard in de Geliefde. In Hem zijn
wij volmaakt.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl
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