Een letterlijke 1000 jaar en de bedelingenleer

Justin Johnson

Openbaring hoofdstuk 20 is al lange tijd een keerpunt in het letterlijk nemen van de Bijbel.
Inzicht in de reden hiervoor kan ons helpen te bepalen waar de bedelingenleer in de
Christelijke geschiedenis voorkwam.

In Openbaring 20:2-7 noemt Johannes zes keer een periode van "duizend jaar". De lezing is
eenvoudig genoeg, maar er is veel controverse rond dit millennium (duizend jaar).

“Op. 20:2-7: 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond
hem duizend jaren;3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien
boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden
geéindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 4 En ik zag tronen, en
Zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die
onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en
deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun

voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend

jaren.5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren
geéindigd waren. Deze is de eerste opstanding.6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste
opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en

Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 7 En wanneer de

duizend jaren zullen geéindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
--Satan is duizend jaar gebonden. (Openb. 20:2-3)
--Christus regeert duizend jaar. (Openb. 20:4)

--Opgestane gelovigen zijn priesters van Christus die duizend jaar met Hem regeren. (Openb.
20:6)

Is Satan gebonden? Regeert Christus? Is de opstanding voorbij?

Als u de neiging heeft de Bijbel letterlijk te nemen, zult u deze passage heel anders lezen dan
iemand die de Bijbel niet letterlijk neemt.

Postmillennialisme

Van de vertaler: Wat betekent “Postmillennialisme?”



Het Engelse woord "Postmillennialisme" verwijst naar een geloof over de terugkeer van Christus, een
interpretatie van de Bijbel die stelt dat Christus terug zal keren na een wereldwijde periode van vrede en welzijn,
oftewel het Duizendjarig Vrederijk. Deze periode van vrede wordt gezien als het resultaat van de groeiende
invloed van het Christendom in de wereld.

Einde invoeging door de vertaler

Als het binden van Satan, de heerschappij van Christus en de opstanding allemaal geestelijk
zijn en verwijzen naar de opstanding en heerschappij van Christus in het hart van de gelovige,
dan moeten de duizend jaar ook een onbepaalde, geestelijke, lange tijdsperiode zijn.

We zouden nu in dit niet-letterlijke "millennium" kunnen leven!

En dus bestaat de leer van het priesterschap van alle gelovigen, Gods koninkrijk op aarde,
en hoeven we de jaren niet te tellen tot Satan vrijgelaten is, hij is simpelweg nooit
vrijgelaten.

Volgens dit niet-letterlijke perspectief zal Christus' wederkomst plaatsvinden na het geestelijk
millennium waarin we nu leven. Dit is de visie die postmillennialisme wordt genoemd — post
(na) het millennium (duizend jaar).

Premillennialisme

Van de vertaler: Wat betekent “Premillennialisme?”

Als het binden van Satan letterlijk is, de heerschappij van Christus een letterlijke heerschappij op aarde is en de
opstanding van gelovigen een letterlijke opstanding uit de dood is, dan moeten de duizend jaar ook een letterlijke,
definitieve tijdsperiode zijn: duizend jaar.

Einde invoeging door de vertaler

Als de binding van Satan letterlijk is, Christus' heerschappij een letterlijke heerschappij op
aarde is, en de opstanding van gelovigen een letterlijke opstanding uit de dood is, dan moeten
de duizend jaar ook een letterlijk bepaalde tijdsperiode zijn: duizend jaar.

Wanneer was deze duizendjarige periode? Was het in het verleden of in de toekomst?



Christus is nodig voor deze heerschappij, en daarom is het logisch om te kijken wanneer
Christus kwam. Als het echter rond de tijd van Christus begon, zou het inmiddels al
tweeduizend jaar later, voorbij zijn.

Het zou ook betekenen dat Satan is losgelaten, dat de heerschappij van Christus met zijn
priesters op aarde voorbij is en dat de opstanding voorbij is. (2 Timotheds 2:18 zegt dat we ons
moeten hoeden voor deze leer.)

“2 Tim. 2:18: Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede
geschied is, en verkeren sommiger geloof.

Dit lijkt onwaarschijnlijk, aangezien Christus geen duizend jaar op aarde bleef en er ook geen
periode van duizend jaar was waarin Satan gebonden was en priesters van God met Christus
regeerden.

Als het millennium niet in het verleden lag toen Christus kwam, dan moet de periode van
duizend jaar, het millennium, in de toekomst liggen.

Als Christus in de toekomst terugkeert VOOr het begin van het millennium om zijn koninkrijk
op aarde te vestigen en te regeren, wordt deze letterlijke visie premillennialisme genoemd —
pre(voor) millennialisme (duizend jaar).

De benadering volgens de bedelingenleer

Wanneer de Bijbel niet letterlijk wordt genomen, is er geen onderscheid tussen Israél en de
kerk, verborgenheid en profetie, of de verschillende evangelién in de Bijbel.

“2 Tim. 2:14: Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen
woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders.

Paulus’ opdracht om het woord van de waarheid recht te snijden, zie 2 Tim. 2:15, was bedoeld
om deze mannen te redden van ondermijning, door hen ‘in herinnering te brengen’.

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Herinnering aan wat? Blijkbaar was het een herinnering aan Paulus' evangelie.

“2 Tim. 2:7-8: 7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.8 Houd in
gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar
mijn Evangelie;

Zij moesten bedenken dat Paulus was aangesteld als prediker, apostel en leraar van de
Heidenen, en zij moesten voortgaan met wat zij van hem leerden, zie 2 Timothelis 1:11-13:

“Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;12 Om welke
oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd
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heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien
dag.13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en
liefde, die in Christus Jezus is.

Het evangelie van Paulus geeft de volledige uitleg over het doel van Christus' dood, begrafenis
en opstanding. Dit doel was sinds het begin van de wereld verborgen in God, maar Paulus had
het prediken ervan toegewezen gekregen.

“2 Tim. 1:8-11: 8 Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene
ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;9 Die ons heeft zalig
gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen
voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;10 Doch
nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood
heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het
Evangelie;11 Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

Paulus ondervond veel moeite bij het verkondigen van de verborgenheid van het evangelie dat
hem door de Heer was toevertrouwd, zie 1 Tim. 1:11; 1 Kor. 9:17; Ef. 6:19-20:

“1 Tim. 1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.

“1 Kor. 9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling
is mij evenwel toebetrouwd.

“Ef. 6:19-20: 9 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds
met vriimoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik
een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoedigliik moge spreken, gelijk mij
betaamt te spreken.

Door Gods genade bleef hij volharden in het zien dat alle mensen profijt zouden hebben van
het eeuwige leven en de rijkdom van Gods genade, overeenkomstig zijn evangelie. Alleen door
Paulus' evangelie konden mensen nu dit profijt in Christus verkrijgen.

Timothedls kreeg dezelfde opdracht van Paulus, zie 1 Timothelis 6:20-21, maar in plaats van de
toehoorders te bevoordelen, werden ze ondermijnd.

“1 Tim. 6:20-21: 20 O Timothelis, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van
het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde
wetenschap,;21 Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade
Zij met u. Amen.

Sommige mannen wilden leraars van de wet zijn, wat Paulus ijdelheid noemde, zie 1
Timothedls 1:5-9. Anderen onderwezen de goddeloosheid door de opstanding te ontkennen.

“1 Tim. 1:5-9: 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten,
en uit een ongeveinsd geloof.6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben
tot ijdelspreking;7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch
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wat zij bevestigen.8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt;9 En
hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den
halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den
vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers,

Het woord van de waarheid, recht gesneden, had alle mensen tot begrip van
Gods wil moeten brengen. Het tegenovergestelde was gebeurd, door verkeerde
leer.

Timothels voelde de druk om de leer die hij van Paulus had geleerd te veranderen en
misschien de leer van Mozes, Jezus onder de wet of de besnijdenis te volgen.

Paulus vermaande Timothelis zich niet voor hem (Paulus) te schamen en ook niet voor de
boodschap van genade die hij van hem had geleerd, maar om sterk te zijn in de genade, zie 2
Tim. 1:8; 2 Tim. 1:13; 2 Tim. 2:1:

“2 Tim. 1:8: Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene
ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof
en liefde, die in Christus Jezus is.

“2 Tim. 2:1: Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

Paulus staat erom bekend dat hij de vraag stelt: ‘Overtuig ik nu mensen of God?’ Paulus laat
Timotheds hier niet het antwoord op de vraag geven, maar geeft zelf het antwoord.

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Wij streven ernaar om onszelf aan God voor te stellen, en niet aan de mensen.

Er was geen enkele reden voor Timothelis om terug te deinzen of zich te schamen voor Paulus
of diens boodschap van genade, zelfs al betekende dit dat hij het ongemak moest ondergaan
om de gemoederen te verhitten en sommige mannen te gebieden hun mond te houden en
‘geen andere leer te leren’, zie 1 Timotheds 1:3:

“Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo
vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;

Timothels was een leraar van de waarheid, een werkman van de Heer, en hij moest zich hierin
bewijzen. Hij zou een onbeschaamde werkman zijn als hij één ding deed:

“2Tim. 2:15: oot die het Woord der waarheid recht snijdt.



Het recht snijden van de strijd en de verkeerde leer die er bestond. Houd vast aan de vorm van
gezonde woorden!

Paulus gebiedt Timothels te blijven in het geloof dat hij van hem heeft geleerd, zie 2
Timothedls 3:14:

“Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van
wien gij het geleerd hebt;

Spreek de dingen die hij (Timotheiis) van hem (Paulus) heeft gehoord, en niet van de
Schriftgeleerden (de Wet), de besnijdenis, de ijdelheid en godslastering.

Het zou niet alleen verkeerd zijn om deze strijd en tegenstand tegen Paulus' leer te laten
voortduren, maar ook schadelijk voor de toehoorders. Dit zou een verkeerd “recht snijden”
zijn geweest, die de toehoorders zou hebben belemmerd om Gods wil te begrijpen.

Snijdt het woord der waarheid recht ten behoeve van de hoorders, meng het met verwarring
en breng de ongelovigen tot bedaren, en het geloof zal ten onder gaan.

Paulus zei tegen Timothels dat hij mensen moest geven, van de Heer, wat goed is, en het
verkeerde moest vermijden. Dat kan moeilijk zijn als mensen niet willen dat wat goed is, ook
echt is.

“Recht snijden” is het afscheiden van verkeerde leringen om op te komen voor wat juist is en
ten goede komt aan de hoorders.

” 2 Tim. 2:16: Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere
goddeloosheid toenemen.

Het woord van waarheid dat aan Paulus werd geopenbaard voor de kerk van
vandaag is juist. Elke leer die in strijd is met wat de Heer hem voor vandaag
heeft geopenbaard, is fout.

Daarom gaf Paulus Timothels de opdracht het woord der waarheid recht te snijden. Als hij dat
niet deed, zou dat leiden tot een mislukking in het geloof van degenen die hij diende.
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