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                              God geopenbaard in het vlees bent u niet 

                                                                Justin Johnson 

Statenvertaling: “1 Tim. 3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is 

groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de 

engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

NBG-vertaling: “En buiten twijfel, groot is het geheimenis der  godsvrucht: Die Zich 

geopenbaard heeft in het  vlees,is gerechtvaardigd door de Geest,is verschenen aan de 

engelen,is verkondigd onder de heidenen,geloofd in de wereld,opgenomen in heerlijkheid 

King James Bible: “And without controversy great is the mystery of godliness: God was 

manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed 

on in the world, received up into glory. 

 

Paulus zegt dat de grootheid van de verborgenheid van godsvrucht onomstreden is. Blijkbaar 

zien sommige mannen dit als een uitdaging. 

1 Timotheüs 3:16 is één van de duidelijkste uitspraken in de Bijbel over de goddelijkheid van 

Jezus Christus. Er staat onomwonden: "God is geopenbaard in het vlees", en daarom leren 

Christenen dat God geopenbaard was en zich alleen in het vlees manifesteerde in de Heer 

Jezus Christus. 

Opmerking van de vertaler: 

Statenvertaling:   God is geopenbaard in het vlees 

King James vertaling:   God was manifest in the flesh, 

Lutherse vertaling:   (God) die is geopenbaard in het vleesch 

Leidse vertaling:   hij die verschenen is in het vleesch 

Vert. Prof. Brouwer:   Hij is geopenbaard in het vleesch 

Vert. Petr. Canisius:   Het verscheen in het vlees 

NBG vertaling:    Die zich geopenbaard heeft in het vlees 

 

Om deze reden wordt 1 Timotheüs 3:16 door moslims, Bijbelsceptici en andere antichristenen 

betwist. 

De controverse draait om de vraag of de Bijbelse woorden in dit vers betrouwbaar zijn, en of 

het vers überhaupt over Christus gaat. 
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Wat beide kwesties betreft, zijn Bijbelgelovigen ervan overtuigd dat de Bijbel foutloos is, 

perfect bewaard is gebleven door de geschiedenis heen, en dat de gewone lezing de beste is. 

Deze stelling wordt gerechtvaardigd door andere passages die dezelfde leer onderwijzen, zie 

bijv. Kol. 2:9, Joh. 1:14: 

“Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

“Joh. 1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 

genade en waarheid. 

De heldere en eenvoudige betekenis van de tekst is dat God zich in het vlees heeft 

geopenbaard in Christus Jezus. De verborgenheid van godsvrucht is dat wij niet langer Gods 

wet prediken voor rechtvaardigheid en volmaaktheid, maar Jezus Christus. 

 

God vervangen door mensen. 

Geloof je dat Christenen deze passage betwisten? 

Uitgaande van de bewaard gebleven historische tekst van de King James-bijbel, is het 

gebruikelijk dat Bijbelvertalers, Bijbelgeleerden en Bijbelleraren het woord "God" uit het 

vers verwijderen, omdat ze de bewaring van de historische Bijbel op deze plaats niet 

vertrouwen. 

Ze vervangen "God" in deze passage door "Hij"-“Het” en “Die (NBG vertaling)”, wat iedereen zou 

kunnen zijn. Deze flagrante correctie van Gods woorden ontneemt het vers de leer over de 

goddelijkheid van Christus en opent de deur voor vreemde interpretaties. 

Een dergelijke interpretatie werd onderwezen door broeder C.R. Stam. Hij corrigeerde de 

Bijbeltekst ook op vrijzinnige wijze en zijn leer over dit gedeelte wordt nog steeds in 

genadekringen onderwezen. 

Broeder Stam leerde dat de passage niet over Christus gaat, maar over gelovigen die in 

godsvrucht wandelen in de gemeente. De leer luidt als volgt: God openbaart zich in het vlees 

van iedere gelovige; en gelovigen zijn zij die gerechtvaardigd zijn in de Geest, gezien door de 

engelen, gepredikt aan de Heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. 

Dit is op zijn minst een bizarre geestelijke interpretatie, maar ketterij van de hoogste orde, die 

God vervangt door mensen en mensen gelijkstelt aan Christus. In beide gevallen vereist het 

een correctie van de Bijbel, wat volstrekt onaanvaardbaar is. 
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God geopenbaard in het vlees 

Onze oude mens is dood, Jezus stierf in onze plaats, en nu leven we door het geloof in de Zoon 

van God, zie Galaten 2:20. Dit maakt ons niet tot God geopenbaard in het vlees. 

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; 

en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 

God, geopenbaard in het vlees, is Jezus Christus, niet wij. Hij is en was altijd volledig in staat 

om elk goddelijk kenmerk uit te oefenen. Wij niet. 

Hij is de volheid van de Godheid lichamelijk, één met de Vader en de Geest. Wij zijn slechts 

geschapen mensen, die God door zijn genade zegent met een leven in Christus. Wij ontvangen 

heerlijkheid, maar geen goddelijkheid. 

God openbaart zich niet in ons vlees aan anderen. Hoe godvruchtig we ook leven, we zullen 

nooit God zijn. Wanneer we in Christus gedoopt worden, worden we geen nieuw lid van de 

Godheid. Wanneer we op het evangelie vertrouwen, ziet niemand Christus in ons leven. 

Daarom moeten we wandelen door geloof en niet door aanschouwing, zie Galaten 2:20; 2 

Korinthiërs 5:7. Christus leeft niet in ons door onze werken, maar door geloof in het evangelie. 

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; 

en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 

“2 Kor. 5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

Als mensen zien dat we groeien in godsvrucht en dat Christus in ons wordt verheerlijkt, zien 

ze niet God, maar Gods werk in Christus, zie Efeziërs 2:10. Als mensen naar mij kijken, kijken 

ze niet naar God, hoe goed ik me ook gedraag. 

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

We leven in het vlees door geloof, maar we zijn niet God geopenbaard in het vlees, en we 

worden geen God door te geloven. We zijn nooit geschikt om uit onszelf het fundament van 

de kerk te zijn, en de verborgenheid van de godsvrucht in 1 Timotheüs 3:15-16: 

“15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, 

hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.16 En buiten 

allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is 

geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

 

 



 

4 
 

Gerechtvaardigd in de Geest. 

De uitdrukking "gerechtvaardigd in de Geest" in 1 Tim. 3:16 wordt gebruikt ter verdediging van 

de opvatting dat God, geopenbaard in het vlees, de kerk is en niet Christus. Zij zeggen: "God 

heeft geen rechtvaardiging nodig!" 

God is inderdaad geen zondaar of goddeloze, zodat hij door één of andere genade 

gerechtvaardigd hoeft te worden. Rechtvaardiging betekent echter simpelweg rechtvaardig 

verklaren. Zonder Gods genade kan rechtvaardiging alleen voor rechtvaardigen zijn. God is de 

enige die rechtvaardig is. 

God is volmaakt rechtvaardig. Jezus Christus was God, en hij was volmaakt rechtvaardig. Terwijl 

wij gerechtvaardigd worden door Gods genade, wordt God gerechtvaardigd door zijn eigen 

gerechtigheid. 

God kan ook gerechtvaardigd worden door zijn woorden en daden, zie Rom. 3:4. Zondaars 

"rechtvaardigden God" in Christus in Lukas 7:29. Ze bevrijdden God niet van zonden, noch 

maakten ze Hem rechtvaardig. Ze erkenden simpelweg dat Hij gelijk had door wat Christus zei, 

wat Hij ook werkelijk was. 

“Rom. 3:4: Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als 

geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij 

oordeelt. 

“Lukas 7:29: En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van Johannes 

gedoopt waren, rechtvaardigden God. 

De belangrijkste rechtvaardiging van Christus als de Zoon van God was zijn opstanding, waar 

Paulus zegt: 

“Rom. 1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, 

uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: 

Ja, God is geopenbaard in het vlees in Jezus Christus, en God is in Christus gerechtvaardigd in 

de Geest. 

 

Gepredikt aan de Heidenen 

Bovendien, als God, geopenbaard in het vlees, de gemeente is, waarom wordt de gemeente 

dan gepredikt aan de heidenen en geloofd in de wereld? 

Het zou absurd zijn om te zeggen dat de kerk aan de wereld wordt gepredikt, hoe godvruchtig 

we ons ook gedragen. We prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, zie 2 Kor. 4:5! 

“Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw 

dienaars zijn om Jezus' wil. 
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In tegenstelling tot de gedachte van veel vrome religieuzen die de kerk willen verheffen tot het 

niveau van Christus' getuigenis van een zondeloos leven, bestaat ons getuigenis aan de wereld 

niet uit goed gedrag en uiterlijk vertoon, maar uit de godsvrucht die alleen gevonden wordt 

door het geloof in Christus Jezus. 

De kerk wordt niet aan de Heidenen gepredikt, en wij zijn ook niet het voorwerp van het geloof 

van mensen. 

1 Timotheüs 3:16 geeft geen chronologische volgorde van gebeurtenissen, maar zes 

beschrijvingen van wat God in Christus deed, eindigend met de belangrijkste voor de 

identificatie van Christus en voor de hoop in de kerk. God, geopenbaard in het vlees, bleef niet 

op deze aarde, maar werd opgenomen in heerlijkheid. 

Het is waar dat de kerk, het lichaam van Christus, ook “opgenomen zal worden in heerlijkheid”, 

maar dat is als gevolg van Christus, die als eerste werd opgewekt om ons de hoop op de 

heerlijkheid te geven, zie 1 Kor. 15:20; 2 Tim. 2:8; Rom. 4:25: 

“1 Kor. 15:20: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden 

dergenen, die ontslapen zijn. 

“2 Tim. 2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den 

zade Davids, naar mijn Evangelie; 

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking. 

Christus alleen is het fundament waarop we de kerk bouwen, zie 1 Korinthiërs 3:11: 

“Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 

Christus. 

Maak onze fundering niet de kerk, of goddelijk gedrag. Houd de waarheid van de Bijbel zuiver 

en ongecorrigeerd vast: God is geopenbaard in het vlees en is alleen te vinden in Jezus Christus. 

 

De Verborgenheid der godzaligheid 

Onze oude mens is dood. Jezus stierf in onze plaats, en nu leven we in geloof in de Zoon van 

God, die de Heer Jezus Christus is, die alleen God was, geopenbaard in het vlees, en volledig 

in staat om alle goddelijke eigenschappen uit te oefenen. 

We leven in het vlees door geloof, maar we zijn niet God geopenbaard in het vlees en worden 

geen God door te geloven. God geopenbaard in het vlees is Jezus Christus, niet wij. Wij zijn 

niet God geopenbaard in het vlees, en we zouden onszelf ook niet moeten beschouwen als 

het fundament van de kerk en de verborgenheid der godzaligheid in 1 Timotheüs 3:15-16: 
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“15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, 

hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.16 En buiten 

allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is 

geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

Maar waarlijk, groot is de verborgenheid der godzaligheid. 

Want godzaligheid komt niet langer voort uit gehoorzaamheid aan de wet, maar uit 

gehoorzaamheid van het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Dit is het fundament van 

de kerk: de prediking van Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, opgenomen in 

heerlijkheid, overeenkomstig de openbaring der verborgenheid. 
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