Het Bijbelse feit van verschillende evangelién

Justin Johnson

"Geen enkele intelligente student van de Schriften gelooft, of leert, dat er slechts één evangelie
in de Schrift staat..." — JC O'Hair in zijn boek: “Onnaspeurlijke Rijkdommen van Christus”.

Deze uitspraak, die het niveau van Bijbelstudie in de afgelopen eeuw beschrijft, zou nu als
aanstootgevend of schokkend worden beschouwd voor de gemiddelde Christen.

Wat is afgenomen, is niet de waarheid van O'Hairs uitspraak, maar het aantal
intelligente Bijbelstudenten.

Wat tegenwoordig doorgaat voor Bijbelstudie, is de Bijbel openslaan en elk vers toepassen op
onze huidige situatie of predikingsagenda.

Vervloekt zij de context! Laat de feiten maar verdwijnen!

Als er al moeite wordt gestoken in deze vorm van dwaze Bijbelstudie, dan is het wel door het
vers uit zijn context te verdraaien en het zodanig te verdraaien om het te laten voldoen aan
een bepaald geloofssysteem of gedachtegoed.

Intelligente Bijbelstudie

Intelligente Bijbelstudie vereist het verzamelen van de feiten uit de Schrift en het vervolgens
leggen van verbanden met de context. Interpretatie en toepassing komen na het verzamelen
van de feiten.

Afhankelijk van de feiten kan het zijn dat er voor ons weinig persoonlijke toepassing is van
passages waar wij ons niet in de context bevinden.

Geen enkele intelligente student van de Schrift zou weigeren de feiten te horen voordat hij
een interpretatie of toepassing geeft.

De feiten zijn dat het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de genade van God
verschillende boodschappen zijn.

Er is geen diepgaande interpretatie voor deze conclusie nodig;, het vereist alleen
feitenverzameling.

Feit #1: Het evangelie dat Paulus predikte, behelst onder meer dat Christus stierf voor onze
zonden, dat Hij werd begraven en weer opstond.



“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordlt,
indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Feit #2: Christus zond zijn discipelen uit om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.

“Lukas 9:1-6: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en
macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.2 En Hij zond hen heen, om te prediken
het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.3 En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede
tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee
rokken hebben.4 En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit.5 En zo
wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot
een getuigenis tegen hen. 6 En zij, uitgaande, doorgingen al de viekken, verkondigende het
Evangelie, en genezende de zieken overal.

Feit #3: De twaalf discipelen begrepen de dood, begrafenis en opstanding van Christus niet
toen zij het evangelie van het koninkrijk predikten.

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door
de profeten.32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en
smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij
Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 En zij verstonden geen van deze
dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

Conclusie op basis van de feiten: Het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van Paulus

zijn verschillende boodschappen.

Deze conclusie biedt geen enkele ruimte voor interpretatie en geen enkele toepassing. Toch
wordt ze verworpen, ook al is ze voor de meeste Christenen in de 21e eeuw buitengewoon
aanstootgevend.

Conclusie #2: Christenen in de 21e eeuw zijn niet op de hoogte van Bijbelse feiten over de
evangelién.

Intelligente Bijbelstudie verzamelt eerst de feiten.



Intelligente Bijbelstudie zal je ertoe brengen de juiste verdeling van de dispensationele leer
van Paulus uit (midden) Handelingen onder ogen te zien.

Geen enkele intelligente Bijbelstudent gelooft, of leert, dat er maar één evangelie in de Schrift

is.
De feiten bevestigen dit. Interpretatie is niet nodig.

Als iemand anders beweert, dan is er goede reden om te twijfelen aan zijn of haar
studievermogen of intelligentie.

Laat de domme dom zijn. Laat de feiten spreken!
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