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                                                   In slaap in een storm 

                                                            Pastor Cornelius R. Stam  

 

Wat een teleurstellend tafereel! Een angstaanjagende storm, zielen in doodsgevaar, maar 

Jona, de man van God, diep in slaap. 

Zeelieden worden niet snel bang voor een storm, maar deze keer was de woede van de storm 

zo groot dat "het schip dreigde te worden gebroken" en zelfs de zeelieden werden op hun 

knieën gedreven "en riepen ieder mens tot zijn god", zie Jona 1:4-5: 

“4 Maar de Heere wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat 

het schip dacht te breken.5 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en 

wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona 

was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap 

bevangen 

 

Kan het zijn dat Jona, de enige man aan boord die de ware God kende, sliep? Slapen terwijl 

zielen omkomen? Dit was de schandelijke waarheid, en niemand van ons zou het de 

verschrikte kapitein kwalijk nemen dat hij hem ruw wakker maakte en uitriep, zie Jona 1:6: 

“En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, 

roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. 

 

Maar laten we niet te snel zijn om Jona te veroordelen, want we zijn misschien wel schuldiger 

dan hij. De wereld van vandaag gaat zeker door een vreselijke storm en zielen om ons heen 

zijn in gevaar voor hun leven. Als ze Gods weg van redding niet aanvaarden; als ze niet op 

Christus vertrouwen, zullen ze omkomen. En wat doen we eraan? Smeken we voor hen in 

gebed? Doen we wat we kunnen om hen voor Christus te bereiken? Of zijn we in diepe slaap? 

 

"Wat bedoelt gij, o slaper? Sta op, roep uw God aan!" En wanneer u tot God hebt geroepen 

ten behoeve van uw niet-geredde familieleden, vrienden en zakenpartners, zal Hij u zenden 

om tot hen te getuigen van Christus en Zijn liefde. Pas als je met God over hen hebt gesproken, 

zul je klaar zijn om met hen over God te praten. 

 

Politiek, moreel en geestelijk is de nacht donker, de storm woedt en zielen komen om, maar: 
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“2 Kor. 4:6: ………God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, 

Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in 

het aangezicht van Jezus Christus. 

“1 Thess. 5:5-6: 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des 

nachts, noch der duisternis.6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons 

waken, en nuchteren zijn. 
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Ter overdenking: 

 

“2 Kor. 6:2b:……………… Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der 

zaligheid! 

 

“2 Tim. 4:2: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in 

alle lankmoedigheid en leer.3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet 

zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, 

naar hun eigen begeerlijkheden;4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen 

zich keren tot fabelen.5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van 

een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 

 

“2 Tim. 3:1-4: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.2 Want de 

mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, 

den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 

achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,4 Verraders, roekeloos, 

opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 
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