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                                                 Mede-erfgenamen met Christus 

                                                               Justin Johnson    

Vanaf het moment dat u op Christus vertrouwt, wordt u lid van het lichaam van Christus. 

Zoals bij elk lidmaatschap zijn er directe voordelen. Deze voordelen worden u gratis gegeven 

door uw identificatie met Christus. 

Wist u bijvoorbeeld dat u met Hem gekruisigd bent als u in Christus gedoopt bent (*)? 

(*)--“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, 

hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 

“Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; 

en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 

Een dode heeft de doodstraf al betaald. Dit is een enorm voordeel, maar wat nog belangrijker 

is, is dat u ook met Christus bent opgestaan. 

“Rom. 6:8: Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen 

leven; 

Het leven is een groot voordeel. Het eeuwige leven is eeuwig heilzaam. De kracht om na de 

dood te leven is Gods geschenk aan allen die samen met Christus voordelen ontvangen. 

“2 Kor. 13:4: Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht 

Gods. Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u. 

Omdat u samen met Christus weldaden ontvangt en Christus in de hemelse gewesten gezeten 

is, beërft u daar ook een positie met Hem. 

“Ef. 2:5-6: 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met 

Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede 

gezet in den hemel in Christus Jezus; 

Toen Christus stierf en opstond, erfde hij “alle dingen” van God, zie Ef. 1:22: 

“En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een 

Hoofd boven alle dingen; 

Zou u dan niet ook alle dingen ontvangen? 

“Rom. 8:37: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad 

heeft. 

Zeker. Je bent immers bij Christus en geniet van alle voordelen die het lidmaatschap van Zijn 

lichaam met zich meebrengt, zie 2 Kor. 6:10: 
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“Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en 

nochtans alles bezittende. 

“(God heeft) ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in 

Christus”, zie Efeziërs 1:3: 

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 

alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

 

De verborgenheid van de medeërfgenamen 

Wellicht is het u opgevallen dat al deze voordelen van het lidmaatschap in Christus terug te 

vinden zijn in de brieven van Paulus. 

Dit komt omdat God aan Paulus het geheimenis (of ook wel de Verborgenheid) openbaarde, 

namelijk dat u door het geloof in het Evangelie medeërfgenamen van Christus kunt zijn, van 

hetzelfde lichaam van Christus en deelgenoten van zijn belofte in Christus, zie Ef. 3:6: 

“Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

Alleen doordat wij mede-erfgenaam met Christus zijn, hebben wij toegang tot al deze directe 

voordelen, zie Rom. 8:17: 

“En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 

medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 

verheerlijkt worden. 

Zonder mede-erfgenaam met Hem te zijn, volgens de verborgenheid, zouden we een 

overvloed aan rijkdommen missen die uit genade aan zijn zonen zijn geschonken. 

Zonder de openbaring van de verborgenheid zouden we de rijkdom van de heerlijkheid van 

Zijn en onze erfenis niet kennen, zie Ef. 1:18: 

“Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 

roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 

 

Wat doen leden? 

Als we al deze gratis voordelen hebben als mede-erfgenamen met Christus, wat moet een lid 

van het lichaam dan doen? 

Lid zijn van het lichaam van Christus geeft je de plicht om met Hem samen te werken en de 

mogelijkheid om beloningen te ontvangen voor gepaste dienst. 
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“1 Kor. 3:8-9: 8 En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen 

naar zijn arbeid. 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 

Het kan zijn dat wij met hem lijden, en als jij dat doet, zul je met hem heersen. 

“2 Tim. 2:12: Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem 

verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 

Uiteindelijk, omdat alles wat we ontvangen, of het nu gratis is of door onze arbeid, het 

resultaat is van ons mede-erfgenaam zijn met Christus, en worden we met Hem verheerlijkt. 

“Kol. 3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid. 
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