Waarom ik niet in tongen kan spreken

Justin Johnson

Ik geloof in het bovennatuurlijke vermogen om in tongen (talen) te spreken, maar God geeft
mij dat vermogen niet.

Waarom niet? Omdat Hij mij de verantwoordelijkheid heeft gegeven om alle mensen de
gemeenschap van de verborgenheid van Christus te laten zien, zie Ef. 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door
Jezus Christus;

Tongensprekers hebben sinds de tijd van Paulus geen dergelijke woorden meer gesproken.

Ik zoek iemand die de gave van tongentaal heeft en de openbaring van de verborgenheid dat
aan Paulus is gegeven, begrijpt. Wat een handig hulpmiddel zou dat zijn.

“Charisma magazine” leert mensen hoe ze in tongen moeten spreken. Maar voor zover ik
weet, begrijpen ze de openbaring van de verborgenheid, gegeven door de Heer Jezus Christus
aan Paulus, niet.

Dit is een groot probleem.

Ze vinden hun voorbeeld voortdurend terug in de verbonden van Israél, Jezus' bediening aan
Israél en de vroege bediening van de apostelen in Handelingen.

Wanneer charismatische gelovigen mijn website lezen, proberen ze de duivels uit te drijven.

Voor hen is het zo dat als het spreken in tongen van God komt, er dan toch iets ontbreekt als
men niet in tongen spreekt.

Paulus zegt dat er iets veel beters is dan het spreken in tongen, zie 1 Korinthiérs 12:13. Tip: het
is ook voortreffelijker dan profeteren.

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

Hij zegt dat ik volmaakt ben in Christus, zelfs als mijn tong zwijgt, zie Kol. 2:10:

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;



Wat zeggen ze?

Brian Alarid, codrdinator en hoofdpastor van Billy Graham, legt in een recent Charisma-artikel
uit wat mensen zeggen als ze in tongen spreken. lk ben erg geinteresseerd.

(Hij moet dit doen, omdat niemand anders het begrijpt.)

Ten eerste zegt hij dat ze tot God spreken, 1 Kor. 14:2. Maar bedoelt Paulus in 1 Kor. 14:2-3 niet
dat we tot mensen moeten spreken en niet tot God als niemand ons kan verstaan?

“1 Kor. 14:2-3: 2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode;
want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.3 Maar die
profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.

Ten tweede zegt hij dat ze Gods wonderen verkondigen vanwege Handelingen 2:11. De
ongelovigen in Handelingen 2:11 konden echter wel begrijpen wat er gezegd werd. De tongen
die gebruikt werden, waren bekend bij de toehoorders.

“Hand. 2:11: Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods
spreken.

Het zou erg zijn als niemand begreep wat er gezegd werd, en daarom schreef meneer Alarid
dit artikel. Zodat we allemaal kunnen begrijpen wat er door miljoenen tongensprekers gezegd
wordt.

Ten derde zegt hij dat ze God prijzen. Paulus antwoordt hierop: "lk dank mijn God, dat ik meer
vreemde talen spreek, dan gij allen”, 1 Korinthiérs 14:18.

Toch gaat Paulus verder in 1 Korinthiérs 14:19:

“Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook
anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal.

Blijkbaar wilde Paulus liever niet in tongen spreken als anderen zijn ‘gebedstaal’ niet begrepen.

Ten vierde zegt hij dat tongensprekers zichzelf opbouwen, maar dit is Paulus' reden om niet in
onbekende tongen te spreken zonder uitleg. Naastenliefde is niet jezelf opbouwen; het is
anderen opbouwen.

Ten slotte zegt hij dat het spreken in tongen ons helpt Gods wil te begrijpen. Toch wordt Gods
wil al duidelijk geopenbaard in de Schrift, volgens de openbaring van de verborgenheid, zie Ef.
1:9; 1 Tim. 2:4; 1 Thess. 5:18:

“Ef. 1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen,
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

“1 Thess. 5:18: Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.



Daarom zei ik dat God mij de gave van tongentaal niet zou geven, zelfs al zou ik dat willen. Hij
heeft inmiddels de verborgenheid van zijn wil onthuld en ik begrijp het.

Charisma magazine begrijpt dat niet.

Als ze dat wel deden, zou hun tongval anders zijn. Wat uit hun mond komt, zou (uiteraard na
interpretatie) de prediking van Jezus Christus zijn, overeenkomstig de openbaring van de
verborgenheid, zie Romeinen 16:25:

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus,
naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

God is niet de auteur van verwarring, maar er is sprake van verwarring wanneer er in tongen
wordt gesproken zodat niemand het begrijpt, of wanneer de uitleg de profetie en de
verborgenheid van Christus vertroebelt.

Als u in tongen kunt spreken, spreek dan tot eer van God en laat iedereen de gemeenschap
met de verborgenheid zien, zie 1 Korinthiérs 14:32:

“En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen.

Als je de waarheid van de Bijbel niet goed kunt spreken met je tong, dan ben je geen geschenk
van God aan wie dan ook.

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
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