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     Wat betekent het geboren worden uit water en Geest in Johannes 3:5? 

                                                         Pastor Kevin Sadler 

“Joh. 3:5: Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit 

water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 

Een paar verzen eerder zei de Heer Jezus Christus tegen de Farizeeër Nicodemus: 

“Joh. 3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand 

wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 

De woorden "wederom geboren" betekenen letterlijk opnieuw geboren worden “van boven”. 

Zo zei Christus tegen Nicodemus dat een mens, om het koninkrijk van God binnen te gaan, een 

geestelijke geboorte, een wedergeboorte, een nieuw leven “van boven” moet ontvangen. 

 

Nicodemus was echter verrast en verbijsterd door de woorden van Christus over de 

wedergeboorte, en hij begreep de geestelijke betekenis ervan niet. Het is begrijpelijk dat hij 

de Heer vervolgens absurde vragen stelde, in de verwachting dat hij een ontkennend antwoord 

zou krijgen, want Christus bedoelde zeker niet zoiets onmogelijks als een tweede fysieke 

geboorte. Nicodemus vroeg Hem:  

“Joh. 3:4: ………………………..Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 

andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 

De Heer antwoordde: "Joh. 3:5: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in 

het Koninkrijk Gods niet ingaan. 

 

In antwoord op het protest van Nicodemus over het geboren worden nadat hij volgroeid was 

of voor de tweede keer in de moederschoot was gegaan, wees de Heer Nicodemus erop dat 

er twee soorten geboorte zijn, van water en van de Geest, dat wil zeggen de natuurlijke en de 

geestelijke.  

Ik (Pastor Kevin Sadler) geloof dat geboren worden uit water spreekt van geboren worden uit het 

vlees, of fysieke geboorte. Het breken van het water bij een natuurlijke geboorte is wat de 

uitdrukking "van water en van de Geest" zinvol maakt.  

 

Geboren worden uit de Geest, zie Joh. 3:5-6, verwijst naar het werk van de Heilige Geest van 

vernieuwing en geestelijke wedergeboorte.  

“5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 

en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is 

vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 
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De Heer beschrijft dus geboorte en wedergeboorte, geboren worden en wedergeboren 

worden. Hij zei dat iemand het koninkrijk van God niet kan binnengaan, tenzij hij geboren 

wordt uit een vrouw ('uit water') en van boven geboren wordt ('door de Geest'). Verwijzend 

naar de twee geboorten, zei de Heer in het volgende vers: 

“Joh. 3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, 

dat is geest. 
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Van de vertaler: Mattheüs tot en met Johannes behoren tot het Oude Testament! Het Nieuwe 

Testament begint na het sterven van Christus. Zie Hebreeën 9:15-17: 

“15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 

gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 

degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.16 Want waar 

een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; 

Met de steniging van Stefanus heeft Israël, als volk, ook het Nieuwe Testament verworpen. 

Israël heeft de Vader, in de evangeliën de Zoon en in het begin van het boek Handelingen ook 

de Heilige Geest verworpen, en daar is geen vergeving voor. 

“Markus 3:29: Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen 

vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. 
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