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                                    Wat gebeurt er vandaag in de wereld? 
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                                                                   John T. Klasen 

Deel 1: 

Wat is er vandaag de dag in de wereld aan de hand? Heb je jezelf die vraag de laatste tijd wel 

eens gesteld? En waar gaan we naartoe? Het zijn vragen die veel mensen zich tegenwoordig 

stellen, vooral na de recente massaschietpartij of terroristische aanslag, waar die zich ook mag 

voordoen. 

Je kunt niet naar praatprogramma's op de radio of het avondnieuws luisteren zonder te zien 

dat de krachten van het kwaad zich op elk niveau van de menselijke samenleving manifesteren 

- overal, van het wereldtoneel tot aan de steden en dorpen waar we wonen. 

Ik woon in de noordwestelijke buitenwijk Arlington Heights, net buiten Chicago, Illinois. In 

Chicago, op nog geen 80 kilometer van waar ik woon, is het aantal bendes en 

bendegerelateerde activiteiten per hoofd van de bevolking het hoogst van alle steden in het 

land. In Chicago vinden er meer moorden en schietpartijen per hoofd van de bevolking plaats 

dan in welke stad ter wereld dan ook - waar die gegevens ook beschikbaar zijn. 

Begin december 2015, toen ik met het schrijven van dit bericht begon, waren er in totaal 475 

moorden gepleegd in 2015. Voor elke persoon die in Chicago door geweervuur om het leven 

komt, worden er nog eens 4 mensen beschoten en overleven ze het. Deze aantallen waren 

hoger dan het jaar ervoor. 

In 2014 vonden er in Chicago 107 massaschietpartijen plaats - een massaschietpartij wordt 

gedefinieerd als er drie of meer slachtoffers zijn. Tot 25 juli 2015 waren er 192 

massaschietpartijen, aldus de Chicago Tribune. In de eerste twee maanden van 2016 zijn alle 

eerdere records voor het aantal schietpartijen en moorden per maand gebroken. De meeste 

moorden en gewelddadigheden zijn gerelateerd aan bendes en drugs. 

Ik begon met het schrijven van dit bericht op 6 december 2015. Ironisch genoeg was dat de 

dag vóór de release van Spike Lee's controversiële film "Chiraq". De titel van die film vergeleek, 

uiteraard (tot groot protest en ontsteltenis van de stadsbestuurders van Chicago), de 

gebeurtenissen in Chicago met de gebeurtenissen die al jaren gaande zijn met de oorlog in 

Irak. 

De meeste van deze moorden en het geweld in Chicago zijn gerelateerd aan bendes en drugs, 

maar veel slachtoffers zijn vaak onschuldige burgers die toevallig in het kruisvuur van 

rivaliserende bendeleden terechtkomen. Soms zijn de omstandigheden rond de schietpartijen 

nog tragischer en verachtelijker. Een van de moorden in Chicago die in 2015 landelijk nieuws 

werd, vond plaats op 2 november. De 9-jarige Tyshawn Lee, die met wat vrienden basketbal 

speelde op een plaatselijke speeltuin, werd door verschillende mannen naar een nabijgelegen 
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steeg gelokt, waar hij werd doodgeschoten. Kort daarna werd bekend dat de moord op de 9-

jarige Tyshawn Lee een bendevergelding was – een bendevergelding om wraak te nemen op 

de vader van de jongen, die lid was van een rivaliserende bende. In maart 2016 werden de drie 

mannen die de moord op Tyshawn Lee hadden gepland eindelijk geïdentificeerd en werd één 

van hen gearresteerd. Daar werd bekend dat het oorspronkelijke doel van deze moordenaars 

was om de oren en vingers van de jongen af te snijden voordat ze hem zouden doden. 

Het incident rond de moord op Tyshawn Lee toonde nog een ander vreemd en pathologisch 

aspect aan van al dit kwaad dat zich in Chicago afspeelt, en dat is wat terecht een "code van 

stilzwijgen" wordt genoemd, een gedragscode die onder deze rivaliserende bendes bestaat. 

Tyshawn Lee's vader wist wie verantwoordelijk was voor de moord op zijn zoon, maar zijn 

medewerking aan de politie in deze zaak was vrijwel nihil. En dit is de norm bij al deze 

bendegerelateerde moorden. Deze "code van stilzwijgen" of "eer onder dieven", om het zo 

maar te zeggen, was belangrijker in het denken van Tyshawn Lee's vader dan het brengen van 

gerechtigheid in de moord op zijn eigen zoon. 

 

En je moet je afvragen: "Wat is dat in vredesnaam?" 

Dit zijn de dingen die het nieuws halen in Chicago, en soms zelfs in de rest van het land, maar 

dat is nog niet alles. Mijn schoonzoon is politieagent in Chicago. Hij heeft jarenlang 's nachts 

gewerkt in de wijk Englewood in Chicago. Englewood wordt momenteel beschouwd als een 

van de slechtste wijken van de hele stad, zo niet de slechtste, en ik kan je vertellen dat er, 

afgaande op wat hij dagelijks meemaakt, veel meer gebeurt dan je ooit in het nieuws hoort. 

Er zijn activisten die deze probleemgebieden in Chicago infiltreren en proberen in te grijpen in 

deze situaties – die proberen een aantal van deze problemen op te lossen – om represailles 

van de bendes te voorkomen – om het kwaad te stoppen voordat het verder escaleert. Ze 

proberen dit zogezegd ondergronds te doen, door de bendeactiviteiten te infiltreren zonder 

tussenkomst van de politie – om hun geloofwaardigheid op straat bij deze bendes niet te 

verliezen. 

Terwijl ze dit doen, proberen ze zich ook te verplaatsen in de denkwijze en mentaliteit van deze 

bendeleden. Deze bendeleden beschrijven hoe al het geweld en de moordpartijen die 

plaatsvinden een sfeer van constante angst creëren, en een houding die deze 

gemeenschapsactivisten omschrijven als een daadwerkelijk gebrek aan zelfrespect bij de 

bendeleden zelf – een gebrek aan respect voor zichzelf. De mentaliteit onder deze bendeleden 

is: "Als ik mezelf niet mag, zal ik jou nooit mogen". 

Het is eigenlijk een houding van "zelfhaat". Sommige jongere bendeleden zeggen vaak dingen 

als: "Nou, ik mag hem niet omdat hij in een andere straat woont - dus ik mag hem gewoon 

niet". In de woorden van deze gemeenschapsactivisten die proberen in te grijpen: "Deze 

bendeleden waarderen het leven niet, omdat ze het gevoel hebben dat hun leven niets waard 

is. Dus hebben ze er geen probleem mee om iemand anders het leven te ontnemen". Ze 
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hebben geen ander doel dan het bevorderen van de pathologische kameraadschap die binnen 

de structuur van hun eigen bende bestaat. 

 

Dus, wat is het antwoord op dit alles? 

Veel mensen roepen om strengere wapenbeheersing - en strengere wapenwetten. Velen 

beweren dat we meer politie op straat nodig hebben. Anderen beweren dat ons rechtssysteem 

de escalatie van dit soort misstanden alleen maar in de hand werkt door steeds minder 

ernstige overtreders weer de straat op te sturen. Dit is waarschijnlijk allemaal waar. Maar de 

problemen blijven toenemen en mensen in deze wijken van Chicago kunnen 's avonds nooit 

meer veilig hun huis verlaten. 

Het valt niet te ontkennen dat de krachten van het kwaad, hebzucht en eigenbelang zich overal 

in Chicago (en in de hele wereld) manifesteren. De geest van hebzucht en macht is zo doordrongen 

van het politieke systeem en de politieke leiders dat ze de economische toekomst van Chicago 

en haar burgers hebben verkocht met als enig doel hun eigen persoonlijke machtsposities te 

behouden. Ze verwerpen met klem elke suggestie van termijnbeperkingen, 

begrotingshervormingen of iets anders dat de huidige verwoestende economische problemen 

van de stad daadwerkelijk zou kunnen oplossen. De enige oplossing die ze zien, is het 

voortdurend verhogen van belastingen, om zo hun corrupte machtsbasis comfortabel in stand 

te houden. 

Hoewel Chicago misschien wel het ergste van al deze kwalen kent, zijn deze problemen ook 

alledaags in andere Amerikaanse steden. En hoe groter een stad wordt, hoe groter de krachten 

van het kwaad, die zich manifesteren in corruptie, wetteloosheid, geweld en angst. 

En het valt niet te ontkennen dat deze zelfde krachten van het kwaad zich op elk niveau van 

de menselijke samenleving manifesteren. Op nationaal niveau doordringt diezelfde geest van 

hebzucht en macht die de aanhoudende corruptie in Chicago aanwakkert, ook onze politieke 

leiders in Washington, terwijl zij de belangen en het welzijn van het Amerikaanse volk blijven 

verraden aan welke lobbyisten hen ook maar de beste kans bieden om hun machtspositie te 

behouden. 

Politieke correctheid is aan de orde van de dag en vervangt ware tolerantie en gezond verstand 

door onzin. We leven in een maatschappij waarin onze overheid niet eens in staat is om het 

instituut van het huwelijk te definiëren, omdat de homo- en lesbische agenda de volledige 

definitie heeft gekregen van wat het huwelijk is en wat rationele moraliteit is. 

Het huwelijk is een door God ingestelde instelling die al meer dan 4000 jaar onbetwist is. Het 

is een instelling die niet ter discussie staat, omdat het één van de vier door God ingestelde 

instellingen is die God heeft ontworpen voor het succesvol functioneren van de menselijke 

samenleving. Homo's en lesbiennes zijn niet langer tevreden met simpelweg samenleven in 

een samenleving die tolerant is tegenover hun levensstijl, met degenen die het niet 
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goedkeuren. De agenda voor homo's en lesbiennes richt zich nu op het tot zwijgen brengen 

van iedereen wiens opvattingen niet overeenkomen met die van hen. Mensen met 

tegenovergestelde opvattingen worden gezien als daders van haatmisdrijven, die bestraft 

kunnen worden met een boete of gevangenisstraf. En nu wordt ook de Bijbel gecategoriseerd 

als haatliteratuur (die duidelijk tegen homoseksualiteit is). 

Aan hogescholen en universiteiten in ons land worden docenten nu systematisch ontslagen 

omdat ze meningen uiten die in strijd zijn met de homo-/lesbische agenda – of zelfs maar 

omdat ze de mogelijkheid van intelligent design suggereren. 

De kwestie van abortus blijft ons land verscheuren. We leven in een maatschappij waarin de 

kans groot is dat iemand een gevangenisstraf uitzit omdat hij honden elkaar laat doden, terwijl 

het volkomen acceptabel is om je ongeboren kind te vermoorden. Sterker nog, de overheid is 

bereid je daarvoor te betalen. 

De fundamenten van onze Grondwet, gebaseerd op principes van absolute waarheid, worden 

systematisch en geleidelijk vervangen door de kwalen van het multiculturalisme.  

Wij zien schoolkinderen die absoluut geen idee hebben wat goed en wat fout is. 

We zien hordes jonge meisjes – meisjes, nota bene – die zich verzamelen om een ander meisje 

tot moes te slaan, zonder enige remming of wroeging. Fysiek en cyberpesten is tegenwoordig 

aan de orde van de dag op onze basisscholen. En we zien adolescenten op onze middelbare 

scholen met wapens hun klaslokalen binnenlopen en lukraak een groot aantal klasgenoten 

neerschieten. 

Dat was niet zo toen ik 50 jaar geleden op school zat. En de vraag die iedereen zich blijft stellen 

is: "Wat is er vandaag de dag in de wereld aan de hand?" 

Op het wereldwijde toneel: 

Zoals ik al zei, begon ik met het schrijven van dit bericht op 6 december 2015 - 4 dagen na 

(destijds) de meest recente terroristische aanslag op een groep Amerikanen in San Bernardino, 

Californië - waarbij 14 mensen omkwamen en 17 gewond raakten. Die aanslag in San 

Bernardino vond plaats slechts 19 dagen na de ISIS-aanslag op verschillende locaties in Parijs, 

Frankrijk, op 13 november - waarbij 130 mensen omkwamen en honderden anderen gewond 

raakten, en die aanslag in Parijs, Frankrijk, was iets minder dan 5 weken na de bomaanslag op 

een Russisch passagiersvliegtuig op weg van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh naar 

Sint-Petersburg, Rusland - waarbij op 31 oktober alle 224 inzittenden omkwamen - later werd 

vastgesteld dat de bom die dat Russische vliegtuig neerhaalde ook het werk van terroristen 

was - waarschijnlijk gerelateerd aan ISIS. En de meest recente terroristische aanslag vond 

slechts een paar weken geleden plaats in Brussel, België, op 22 maart, waarbij 34 mensen 

omkwamen en 212 gewond raakten. 

Deze gebeurtenissen hebben de angst voor vliegreizen bij veel mensen tot ongekende hoogten 

doen stijgen en de inspanningen van overheidstoezicht, internetmonitoring en 



 

5 
 

inlichtingenvergaring in vrijwel elk land ter wereld geïntensiveerd, aangezien het steeds 

duidelijker wordt dat de krachten van het kwaad tegen beschaafde leden van de menselijke 

gemeenschap iedereen, overal en op elk moment kunnen treffen. 

De onrust in het Midden-Oosten heeft ongekende hoogten bereikt, aangezien de meeste 

landen rondom Israël vastbesloten blijven Israël van de aardbodem te vegen. 

En de vraag is: "Wat is er vandaag de dag in de wereld aan de hand?" 

De meeste van onze aspirant-politici, en degenen die al aan de macht zijn, denken dat ze het 

antwoord hebben. Ze denken altijd dat ze het antwoord hebben. Maar die hebben ze niet, en 

de situatie wordt alleen maar erger. 

Er zijn mensen die denken zoals president Barach Obama denkt (of in ieder geval zoals hij ooit 

dacht) - dat als er maar aan de juiste touwtjes wordt getrokken, de krachten van het kwaad in 

deze wereld getemd kunnen worden en de hele wereld rond het kampvuur kan zitten en 

"Kumbaya" kan zingen. Ik denk dat hij leert dat deze krachten van het kwaad, die we overal 

om ons heen zien, enorm, enorm onderschat zijn en veel te groot zijn om ooit te kunnen 

gebeuren. 

Van het “internet”: 

"Kumbaya" is een spiritueel lied met Afro-Amerikaanse roots, wat letterlijk "Kom hier langs" betekent. Het is oorspronkelijk 

een smeekbede aan God om hulp, vooral in tijden van nood en onderdrukking. In de loop van de tijd is de betekenis van 

"Kumbaya" echter ook veranderd naar een meer sarcastische connotatie, waarbij het staat voor een te rooskleurige, naïeve 

benadering van problemen, waarbij de nadruk op eenheid en harmonie belangrijker is dan het aanpakken van de werkelijke 

uitdagingen. 

 

Dus, is er een antwoord op dit alles? 

Dat zou kunnen, maar één ding is zeker: er is een verklaring voor dit alles. Er kan geen 

antwoord zijn als je niet kunt verklaren waarom dit allemaal gebeurt. 

En de rest van deze boodschap, voor wie het interesseert, zal hopelijk de algemeen 

verkondigde opvatting ontkrachten dat de Bijbel niets meer is dan een onnauwkeurig, 

verouderd stuk literatuur, geschreven door mensen, dat absoluut geen relevantie heeft voor 

de maatschappij of voor het leven van mensen vandaag de dag. En ik daag iedereen die deze 

opvatting aanhangt uit om naar de rest van deze boodschap te luisteren en me vervolgens te 

vertellen dat ze nog steeds dezelfde mening zijn toegedaan, na het horen van wat de Bijbel 

over deze kwesties te zeggen heeft. Dit zal op zijn minst een stuk interessanter zijn dan alles 

wat je tot nu toe hebt gehoord van de politici van vandaag, of in het nieuws, of van de 

praatjesmakers in de media. 

Ik kom tot de kern van de zaak. Daarna zal ik ingaan op veel specifieke details. 
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Zoals ik net al zei, zijn er mensen die beweren dat als we maar de juiste touwtjes in handen 

hebben, de krachten van het kwaad in deze wereld getemd kunnen worden en we allemaal in 

vrede en harmonie kunnen samenleven. 

Deze volgende uitspraak die ik ga doen, zal misschien niet in goede aarde vallen bij degenen 

onder u die beweren atheïst te zijn, maar u mag er nog eens over nadenken als u het 

doorzettingsvermogen hebt om deze hele boodschap te lezen. U zult het vaak horen zeggen, 

door degenen die vinden dat we de krachten van het kwaad in deze wereld kunnen temmen 

en in vrede en harmonie kunnen leven: "Dienen we uiteindelijk niet allemaal dezelfde God?" 

Ik heb president Obama dit horen zeggen: dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God dienen. 

Dit is onzin, en niets is minder waar. Het is één van de meest onwetende veronderstellingen 

die iemand ooit zou kunnen maken. 

De Bijbel beschrijft de god die verantwoordelijk is voor het kwaad dat we vandaag de dag 

overal om ons heen in deze wereld zien, als de god van deze wereld. Dat is niet zomaar een 

schattige Bijbelse metafoor. De "god van deze wereld" wordt zo genoemd omdat hij de 

drijvende kracht is achter al het kwaad dat we vandaag de dag in deze wereld zien. 

In 2 Korinthiërs 4:3-4 wordt die god beschreven als iemand die de geest verblindt van de 

mensen, die het wonderbaarlijke goede nieuws dat de enige ware God van het heelal aan de 

mensheid aanbiedt, niet kunnen zien. 

“2 Kor. 4:3-4: 3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die 

verloren gaan;4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 

Christus, Die het Beeld Gods is. 

De "god dezer eeuw" waarover in 2 Korinthiërs 4:3-4 gesproken wordt, heeft vele namen in de 

Bijbel. In het evangelie van Johannes 8:44 identificeerde Jezus "de god dezer eeuw" voor wie 

hij werkelijk is: de duivel - Satan. 

“Joh. 8:44: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een 

mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen 

waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een 

leugenaar, en de vader derzelve leugen. 

Satan was de drijvende kracht achter de kwade bedoelingen van de religieuze leiders uit Jezus' 

tijd – de religieuze leiders die vastbesloten waren hun eigen Messias te vermoorden. En dat 

lukte hen ook. 

De god dezer eeuw  (of: de god van deze wereld)  heeft vele namen in de Bijbel. Efeziërs 2:2 

verwijst naar die "god van deze wereld" als "den overste van de macht der lucht" en stelt dat 

Satan een koers van kwaad voor deze wereld heeft uitgestippeld, wat blijkt uit degenen die 

handelen in de geest van zijn invloed en macht. 
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“Ef. 2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste 

van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid 

Vervolgens wordt in de verzen 3-10 van Efeziërs 2 een contrast gelegd tussen ‘de god van deze 

wereld’ en de enige ware God van het universum. Ook wordt kort beschreven welke koers Hij 

heeft uitgestippeld voor hen die reageren op Zijn ongeëvenaarde liefde en goedheid. 

“Ef.2:3-10: 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes 

vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des 

toorns, gelijk ook de anderen;4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons liefgehad heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons 

levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede 

opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;7 Opdat Hij zou betonen in 

de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid 

over ons in Christus Jezus.8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet 

uit u, het is Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn 

maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij 

in dezelve zouden wandelen. 

We zien deze geest van het kwaad die Satan voor deze wereld heeft uitgestippeld, terug in elk 

facet van de samenleving. 

Het is die geest die de drijvende kracht is achter al het kwaad dat ik u heb aangewezen op het 

wereldtoneel, op nationaal niveau, in de steden waar we wonen, en eigenlijk in het leven van 

ieder van ons individueel – wanneer we ons door hem laten beïnvloeden om slechte keuzes te 

maken. 

En zo zijn er ook mensen die beweren dat het Christendom en de islam dezelfde God dienen 

en tot Hem bidden? Nietwaar? Ik heb president Obama ook zulke uitspraken horen doen. 

En ook dat is  volslagen onzin! Beantwoord deze vraag als je dat zou willen. 

Zou je liever bidden tot, en dienen, een god die vrouwen als tweederangs wezens 

beschouwt, die in feite worden beschouwd als bezittingen voor de lusten van het vlees - een 

god die zijn volgelingen aanmoedigt om Christenen en Joden (in de Koran aangeduid als 

ongelovigen, heidenen, hypocrieten of mensen van het Boek) of wie dan ook die de 

islamitische ideologie niet wil omarmen, uit te roeien - en een god die liegen en bedriegen 

van zijn volgelingen goedkeurt en aanmoedigt, indien nodig, om die doelen te bereiken? 

Verwijzingen naar de Koran: Soera's 8:12; 9:5,29,123; 24:11; 47:4; 61:9; 66:9 

Of zou je liever bidden tot een God en hem dienen, die ons eigenlijk nooit nodig had, maar die 

de mensheid zo liefhad dat Hij (dit is nu de enige ware God) bereid was om de mensheid 

binnen te gaan, een volmaakt zondeloos leven te laten zien (wat wij nooit zouden kunnen) en 

vervolgens te lijden en te sterven aan een kruis om de straf te betalen voor al het kwaad dat 

we in deze wereld zien? En dat Hij in dit proces ook een plan uitwerkte waardoor jij en ik 
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eeuwig leven in de hemel konden krijgen, bij Hem, en al het goede konden ervaren dat Hij 

heeft voorbereid voor degenen die simpelweg bereid zijn te geloven dat Hij dit voor ons heeft 

gedaan? 

Zijn dit dezelfde goden? Tot welke god bid je het liefst en welke dien je het liefst? - de god die 

de drijvende kracht is achter al het kwaad dat met de Islam wordt geassocieerd, en dat 

orkestreert, of de enige ware God van de Bijbel en het Christendom? 

Het is van cruciaal belang om de drijvende kracht te begrijpen achter het kwaad dat we overal 

om ons heen zien - wat in feite de epische strijd van het universum is - goed tegen kwaad - 

God de Schepper tegen Satan, de geschapen - Satan, die er geen enkel probleem mee heeft 

om te worden gedegradeerd tot de komische capriolen van Dana Carby's kerkjuffrouw, of tot 

Flip Wilsons "de duivel heeft me ertoe aangezet"-mentaliteit. Dit soort dingen maakt ons aan 

het lachen. Maar de realiteit van de situatie is helemaal niet grappig. 

Ik weet precies wat de critici van dit alles nu zeggen: "Als wat u zegt waar is, waarom maakt 

deze ene ware God waar u het over heeft dan niet onmiddellijk een einde aan al dit kwaad?" 

Het lange antwoord op die vraag gaat de reikwijdte of bedoeling van wat ik u vandaag probeer 

uit te leggen ver te boven. 

Het korte antwoord op die vraag is dat als vandaag de dag van Gods oordeel zou zijn, degenen 

onder u die nog niet gerechtvaardigd zijn in Gods ogen, voor altijd hun kans zouden verliezen 

om dat te worden, en daarom veroordeeld zouden zijn tot de eeuwigheid in de hel. God geeft 

u de kans om uw eeuwige bestemming te bepalen voordat Hij zijn oordeel begint uit te storten. 

Dat is het korte antwoord. 

Ik begon dit bericht met een beschrijving van het kwaad dat welig tiert in Chicago, één van de 

grootste steden ter wereld. De leerstellingen over de stad die in de Bijbel te vinden zijn, zijn 

behoorlijk interessant. De profeet Jesaja beschrijft in één eenvoudige zin bondig de 

onvermijdelijke problemen die met de stad gepaard zouden gaan, wanneer hij schrijft: "Wee 

hun die huis aan huis samenvoegen... Jesaja 5:8: 

“Wee dengenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats 

meer zij, en dat gijlieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands! 

Naarmate mensen zich beginnen te verzamelen en de bevolking van een stad toeneemt, zal 

het kwaad toenemen – wat zich doorgaans manifesteert in toenemend geweld en moord. 

De allereerste stad die ooit werd gesticht, werd gesticht door Kaïn en wordt beschreven in 

Genesis 4. Nadat hij zojuist de eerste moord in de menselijke geschiedenis had gepleegd (de 

moord op zijn eigen broer Abel in Genesis 4:8), had de Heer Kaïn overgeleverd aan het leven 

van een vluchteling en zwerver, maar in directe opstand tegen het woord van God stichtte Kaïn 

de stad Henoch in Genesis 4:16-17. De verzen die volgen, beschrijven vervolgens de 

ontwikkeling van muziek, kunst, amusement en handel – allemaal geassocieerd met elke grote 
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stad. Sinds die eerste stad is er consequent een karakteristieke geest verbonden geweest aan 

de stad – een geest die een verlengstuk is van Kaïns opstandige houding tegenover Gods 

woord. 

“Gen. 4:16-17: 6 En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren; en hij woonde in het land 

Nod, ten oosten van Eden.17 En Kain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde 

Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, 

Henoch. 

Enkele duizenden jaren later, in de tijd van de apostel Paulus, was diezelfde geest te zien in de 

grote stad Athene in Griekenland. In Handelingen 17:16 wordt beschreven hoe de grote stad 

Athene volledig was overgeleverd aan afgoderij. In de volgende verzen worden de filosofieën 

van het epicurisme en het stoïcisme genoemd. 

“Hand. 17:16: En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, 

ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was. 

Athene was de plek waar de grote filosofieën en het denken van mannen zoals Socrates (469-

399 v.Chr.), Aristoteles (4e eeuw v.Chr.) en Plato (428-327 v.Chr.) ontstonden – filosofieën van 

het menselijk perspectief en de menselijke wijsheid, die in directe tegenspraak staan met wat 

God heeft gezegd – filosofieën die het denken van mensen tot op de dag van vandaag blijven 

beïnvloeden – de geest van rebellie tegen Gods woorden. Die geest doordringt de steden, waar 

je ook ter wereld komt. 

En diezelfde geest van rebellie tegen het woord van God is ook op nationaal niveau niet minder 

wijdverbreid. 

Dat was niet altijd zo (of in ieder geval niet zoals het vandaag de dag is) in Amerika. 

En als we willen begrijpen waarom we onze grote natie voor onze ogen zien aftakelen, en om 

te verklaren waarom al deze kwalen vandaag de dag in onze natie aanwezig zijn, moeten we 

echt de denkwijze en de redenering begrijpen die in de hoofden van onze grondleggers 

speelden toen ze onze Grondwet opstelden - en vervolgens moeten we kijken naar alle 

verraderlijke veranderingen die in onze natie hebben plaatsgevonden sinds ze die Grondwet 

opstelden. 

Ik zie de critici weer opstaan en zeggen: "Daar komt het - nu gaat hij beweren dat de 

grondleggers de Verenigde Staten als een Christelijke natie hebben gesticht - daar komt het!" 

Nou, nee, dat ga ik niet doen. 

Ons land is nooit een Christelijke natie geweest - nooit geweest - en zal dat ook nooit zijn. 

Sterker nog, er is nooit een Christelijke natie op aarde geweest. Maar wat er wel is geweest, 

zijn Christenen binnen een natie - Christenen binnen welke natie dan ook - zelfs in de meest 

goddeloze naties die ooit hebben bestaan. 

(Denk bijvoorbeeld aan Rusland, China en Indonesië.) 
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In Paulus' eerste brief aan de Thessalonicenzen, in 1:1-8, heeft Paulus niets dan lof voor 

degenen aan wie hij schrijft, de gemeente in Thessalonica. Paulus had geen hogere lof voor 

welke gemeente dan ook die hij ooit had gesticht of aan wie hij had geschreven, dan voor deze 

groep gelovigen in Thessalonica. 

“1 Thess. 1:1-8: 1 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, 

welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen 

Vader, en den Heere Jezus Christus.2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde 

in onze gebeden; 3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der 

liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en 

Vader;4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;5 Want ons Evangelie is onder u 

niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele 

verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.6 En gij zijt 

onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele 

verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al 

den gelovigen in Macedonie en Achaje.8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar 

geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij 

op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken. 

Deze kerk in Thessalonica was het beste voorbeeld van wat de Christelijke kerk zou moeten 

zijn – en hoe ze zou moeten functioneren. Maar in werkelijkheid betekende dat eigenlijk alleen 

maar dat dit slechts een unieke groep Christenen binnen een natie was – binnen een natie die 

nog steeds zo heidens en goddeloos was als welke natie dan ook maar kon zijn. 

In 1 Thessalonicenzen 1:9 schrijft Paulus hoe deze christenen uit Thessalonica zich hadden 

afgekeerd van de afgoden om de levende en ware God te dienen... ware Christenen die te 

midden van een volledig heidens volk leefden. 

(Dat is trouwens waar we nu zijn, in de VS.) 

“1 Thess. 1:9: Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe 

gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; 

De grondleggers zouden nooit een Christelijke natie hebben willen stichten, want dat zou per 

definitie impliceren dat het Christendom de officiële staatsgodsdienst zou zijn geweest. 

En dat zouden ze nooit hebben gedaan. Waarom?  

Omdat onze grondleggers maar al te goed wisten welke misstanden en onrechtvaardigheden 

er in Engeland hadden plaatsgevonden als gevolg van de fusie van de Rooms-Katholieke Kerk 

– de Rooms-Katholieke Kerk die zich had verenigd met de politiek van de Engelse staat, vóór 

en tijdens de dagen van de Reformatie – hoe de Rooms-Katholieke Kerk, die zich had verenigd 

met de regering van Engeland, vervolgens de bevoegdheid had om iedereen te vervolgen en 

te executeren die weigerde te geloven wat de Rooms-Katholieke Kerk beweerde dat je moest 

geloven. En dat deden ze ook. En als gevolg van de fusie van kerk en staat werden duizenden 
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Christenen – ware Christenen – vermoord. En onze grondleggers, die jarenlang de geschiedenis 

van Europese regeringen uitgebreid hadden bestudeerd voordat ze onze Grondwet opstelden, 

zouden die fout nooit hebben willen maken. 

Wat onze grondleggers wilden voorkomen, was de vestiging van een officiële staatsgodsdienst, 

met zijn specifieke geloofsovertuigingen en leerstellingen, met de bevoegdheid van de staat 

om degenen die deze geloofsovertuigingen en leerstellingen niet aanhingen, te vervolgen. Dat 

is de ware betekenis van de scheiding van kerk en staat. 

U zult trouwens merken dat de zaken een flinke wending hebben genomen, want de beweging 

is gaande en wint elke dag aan kracht, vanwege de vervolging van degenen die de 

overtuigingen en leerstellingen van het Christendom aanhangen. Een behoorlijke wending. De 

profeet Jesaja had het niet beter kunnen verwoorden dan toen hij zei: 

“Jes. 5:20: Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot 

licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid 

 

We zijn er, mensen - we zijn er. De tijden, ze veranderen. 

Zoals we zagen in Paulus' brief aan de Thessalonicenzen, is er een groot verschil tussen een 

Christelijke natie en Christenen binnen een natie. En even ter informatie: elk van de 56 mannen 

die de Onafhankelijkheidsverklaring ondertekenden, had kerkelijke banden. Elk van de 48 

mannen die de artikelen van de Grondwet ondertekenden, had kerkelijke banden. Veel van 

deze mannen waren predikers van de Bijbel. Er was geen enkele atheïst onder hen, hoewel er 

wel drie deïsten in de groep waren. Een deïst is iemand die gelooft in een Schepper en die 

gelooft in universele absolute waarheid, zoals je die in de Bijbel aantreft, maar die niet gelooft 

in zaken als profetieën of wonderen. Die drie deïsten waren Thomas Jefferson, Benjamin 

Franklin en een minder bekende man genaamd Cornelius Harnett, uit North Carolina. 

Ik ben nog niet ingegaan op de daadwerkelijke totstandkoming van onze Grondwet en hoe 

onze grondleggers dat hebben aangepakt. Maar je kunt niet begrijpen waarom ons land in een 

gestage staat van achteruitgang verkeert totdat je de denkwijze en de redenering in de 

hoofden van onze grondleggers onderzoekt toen zij onze Grondwet opstelden. En hoe hun 

redenering aansluit bij wat de Bijbel leert over de vereisten voor een succesvolle werking van 

elke overheid. 

Welnu, er is geen betere plek om dat onderzoek te beginnen dan met Thomas Jeffersons 

inleiding tot de Onafhankelijkheidsverklaring: 

"Wanneer het in de loop van de menselijke gebeurtenissen noodzakelijk wordt dat een volk 

de politieke banden verbreekt die hen met een ander volk verbinden, en onder de machten 

der aarde de afzonderlijke en gelijke positie inneemt waartoe de natuurwetten en de God van 

de natuur hen het recht geven, vereist een deugdzaam respect voor de opvattingen van de 

mensheid dat zij de oorzaken bekendmaken die hen tot die scheiding aanzetten. 
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Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, 

dat zij door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten, waaronder 

het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk". 

De God van de natuur, de Schepper van alle mensen. Die uitspraken spreken voor zich. Zoals 

ik al heb aangegeven, was geen van de Grondleggers atheïst. 

Maar deze zinsnede, die verwijst naar de natuurwetten, is een interessante zin en behoeft 

enige toelichting. 

Waar en waarom bedacht Jefferson deze zinsnede – de natuurwetten? 

En wat betekent het? 

De bekende geschiedkundigen Donald S. Lutz en Charles Hyneman hebben 2200 politieke 

boeken, pamfletten, krantenartikelen en monografieën onderzocht, geschreven door onze 

Grondleggers tussen 1760 en 1805. Waarom deden ze dit? Ze deden dit om precies te 

onderzoeken wat onze Grondleggers dachten, zeiden en schreven – en om te achterhalen 

welke politieke filosofen het vaakst door hen, in positieve zin, in die geschriften werden 

geciteerd – welke politieke filosofen het vaakst werden geciteerd en wie het meest 

instrumenteel en invloedrijk waren in het denken van onze Grondleggers toen de Grondwet 

werd geschreven. 

De op één na meest geciteerde politieke filosoof door onze Grondleggers was een Engelse 

rechter, professor en auteur genaamd Sir William Blackstone. Blackstones Commentaries on 

the Laws of England (1765-1769) waren de standaard geworden voor juridisch onderwijs in 

het nieuwe Amerika. En dit is wat Blackstone schreef: 

“De mens, beschouwd als een schepsel, moet noodzakelijkerwijs onderworpen zijn aan de 

wetten van zijn Schepper, want hij is een volledig afhankelijk wezen... 

En daarom, aangezien de mens voor alles absoluut afhankelijk is van zijn Schepper, is het 

noodzakelijk dat hij zich in alle opzichten conformeert aan de wil van zijn Schepper. Deze wil 

van zijn Schepper wordt de Natuurwetten genoemd. 

De natuurwetten: Hier haalde Thomas Jefferson de term "natuurwetten" vandaan, die hij in 

de inleiding van de Onafhankelijkheidsverklaring schreef. Deze natuurwetten, overigens van 

de Schepper, vormen het concept van absolute en onfeilbare waarheid dat we in de Bijbel 

vinden. 

Om Blackstone verder te citeren: 

"Deze natuurwet... opgelegd door God Zelf, is natuurlijk superieur in verplichting aan elke 

andere... 

Geen enkele menselijke wet heeft enige geldigheid als ze hiermee in strijd is... 



 

13 
 

De geopenbaarde of goddelijke wet... alleen te vinden in de heilige geschriften... blijkt bij 

vergelijking werkelijk deel uit te maken van de oorspronkelijke natuurwet. 

Op deze twee fundamenten, de wet van de natuur en de wet van de openbaring, berusten alle 

menselijke wetten; dat wil zeggen, geen enkele menselijke wet mag deze tegenspreken.” 

De op twee na meest geciteerde politieke filosoof door onze grondleggers was John Locke – 

een Britse filosoof en auteur van Two Commentaries of Government (1690). In zijn eerste 

verhandeling over bestuur citeerde John Locke de Bijbel 80 keer. In zijn tweede verhandeling 

zelfs 22 keer. John Locke was ook een fervent voorstander van Blackstones 

natuurrechtfilosofie. 

Sterker nog, het was John Lockes invloed die Jefferson ertoe aanzette die zin in de tekst te 

verwerken. 

Dit is wat John Locke geloofde en schreef: 

"De wet van de natuur geldt dus als een eeuwige regel voor alle mensen, zowel wetgevers als 

anderen. 

De regels die zij maken voor de handelingen van anderen, moeten... in overeenstemming zijn 

met de wet van de natuur, d.w.z. de wil van God... geen enkele menselijke sanctie kan goed of 

geldig zijn tegen de wet. 

Menselijke wetten moeten gemaakt worden volgens de algemene wetten van de natuur, en 

zonder enige positieve wet uit de Schrift tegen te spreken, anders zijn ze slecht gemaakt." 

John Locke is ook verantwoordelijk voor wat bekend staat als de theorie van sociale impact. 

Dit is het concept dat wanneer een samenleving in grote getale samenkomt, zij erkennen dat 

hun rechten beter beschermd zullen zijn als bepaalde bevoegdheden aan de overheid worden 

gegeven, zodat die rechten beter beschermd kunnen worden – de theorie van sociale impact. 

Dit is de vierde goddelijke instelling die door God is ingesteld voor het succesvol functioneren 

van de menselijke samenleving. Deze instelling werd door God ingesteld in Genesis 9 en verder, 

en wordt verder uitgewerkt door de apostel Paulus in Romeinen 13:1, waar hij stelt dat 

menselijk bestuur iets is dat door God is ingesteld. 

“Rom. 13:1: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht 

dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. 

Het is door God in de eerste plaats ingesteld ter bescherming van de eerste drie goddelijke 

instellingen die God in Genesis 2-5 had ingesteld – en die ik nog niet heb besproken. 

Zoals de passage in Romeinen 13:2-4 verder uitlegt, omvatten de bevoegdheden die aan de 

overheid zijn gegeven onder meer de bevoegdheid om de doodstraf uit te voeren op degenen 

die kwaad in de samenleving voortzetten – en die natuurwetten, ingesteld door God, vormen 

de basis waarop iemands gedrag wordt goedgekeurd of afgekeurd. 
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“Rom. 13:2-4: 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en 

die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.3 Want de oversten zijn niet tot 

een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het 

goede, en gij zult lof van haar hebben;4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij 

kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, 

een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 

Ik wil de meest geciteerde politieke filosoof, die onze grondleggers beïnvloedde, niet vergeten: 

Baron Charles Montesquieu, een Franse hoogleraar en auteur van De Geest der Wetten (1748). 

Veel historici geloven dat Montesquieu degene was die als eerste voorstelde dat de overheid 

in drie afzonderlijke machten verdeeld zou moeten worden, als een vorm van “checks and 

balances”, om de problemen te beschermen die mogelijk zouden kunnen ontstaan als één van 

de machten zijn bevoegdheden zou overschrijden. Montesquieu ontleende dat voorstel aan 

Jesaja 33:22, waar de profeet het ideale, rechtvaardige karakter van God beschrijft, als Rechter, 

als Wetgever en als Koning – met andere woorden, de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende 

macht van ons regeringssysteem. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het misschien niet klopt 

dat Montesquieu degene was die die verbinding legde, maar het is desalniettemin interessant. 

“Jes. 33:22: Want de Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning. 

Hij zal ons behouden. 

Maar wat Montesquieu wel degelijk zei, is minstens zo interessant: in zijn boek De Geest der 

Wetten schreef Montesquieu hoe bepaalde onveranderlijke wetten de basis vormen van elke 

succesvolle regering – onveranderlijke wetten – dat een samenleving afhankelijk moet zijn van 

principes die onveranderlijk zijn. 

Montesquieu vervolgt: 

"De Christelijke religie, die mensen opdraagt elkaar lief te hebben, wil ongetwijfeld de beste 

politieke wetten voor elk volk, omdat die wetten, “(de christelijke religie) is het grootste goed 

dat mensen kunnen geven en ontvangen”. 

Waar we het hier over hebben, zijn absolute, onveranderlijke waarheden, door de Schepper 

gegeven ten behoeve van alle mensen. 

Toen geschiedkundigen Lutz en Hyneman de 2200 artikelen onderzochten die onze 

grondleggers tussen 1760 en 1805 schreven, ontdekten ze dat 34% van alle citaten van de 

grondleggers zelf uit de Bijbel kwam. Nog eens 60% van alle citaten die zij gebruikten, kwam 

van andere auteurs die ook uit de Bijbel citeerden. In totaal komt 94% van alle citaten van onze 

grondleggers, in wat zij schreven, uit de Bijbel. Diezelfde Bijbel, die velen van ons vandaag de 

dag onvermoeibaar proberen te categoriseren als niets meer dan haatliteratuur. 

 

Ik heb u kort de vierde goddelijke instelling beschreven, die door God werd ingesteld in de 

Bijbel, in Genesis 9, en vervolgens door de apostel Paulus werd uitgewerkt in Romeinen 13, 
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voor het succesvol functioneren van de menselijke samenleving. Deze instelling staat ook 

bekend als nationalisme - primair bedoeld om de eerste drie instellingen te beschermen. Maar 

wat zijn die eerste drie instellingen? 

 

1) De menselijke wil: 

Menselijke wil is de vrije wil van iedereen om te kiezen wat hij wil. Dit werd vastgelegd in 

Genesis 2:16-17, toen God Adam instructies gaf over wat hij wel en niet mocht doen. Dit is de 

vrije wil van de mens – de vrije wil van mensen om weloverwogen keuzes in het leven te maken 

(of niet) op basis van wat God goed of fout heeft genoemd – dat wat goed is, en dat is precies 

wat Jefferson en onze grondleggers de natuurwetten noemden. Maar de vrije wil brengt ook 

de verantwoordelijkheid van persoonlijke verantwoording aan een hogere autoriteit met zich 

mee. Die autoriteit is God. 

“Gen. 2:16-17: 16 En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs 

zult gij vrijelijk eten;17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult 

gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Toen ik u voorstelde aan de "god van deze wereld", die in die passage in Efeziërs 2:2 de "overste 

van de macht in de lucht" wordt genoemd, legde dat vers vervolgens uit hoe het de "geest" 

van de god van deze wereld is die het gedrag van mensen aanstuurt – mensen die in het vers 

verder worden omschreven als "kinderen van de ongehoorzaamheid" – zij die ongehoorzaam 

zijn aan het woord van God. 

Je geest – de geest van ieder mens – maakt deel uit van de immateriële samenstelling van ons 

allemaal. De psychologie zou het de psyche noemen. Dat is waar de psychologie zich 

voortdurend mee bezighoudt. Het is het denkproces van ieder mens, en zoals uitgelegd in 1 

Korintiërs 2:11-14, zul je gedreven worden om de keuzes die je maakt uit te voeren om te doen 

wat je doet, hetzij door de Geest van God, hetzij door de geest van deze wereld. 

“1 Kor. 2:11-14: 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des 

mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.12 Doch 

wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij 

zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;13 Dewelke wij ook spreken, niet 

met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, 

geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet 

de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, 

omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 

Je geest – de geest van ieder mens – maakt deel uit van de immateriële samenstelling van ons 

allemaal. Je kunt het misschien niet zo goed uitleggen, maar iedereen weet dat het er is. En 

het is de geest van de persoon die de gedachten en het gedrag van die persoon aanstuurt. 
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En de Bijbel zal ons niet alleen een verklaring geven voor al het kwaad dat we vandaag de dag 

in de wereld zien gebeuren, maar is ook in staat om tot in de diepste diepten van de geest en 

ziel van ieder mens door te dringen en te onthullen wie ze werkelijk zijn. En de mensen houden 

er niet van! En sommige mensen willen het gewoon niet. Daarom zijn er mensen die de Bijbel 

willen categoriseren als haatliteratuur – weg ermee! "Wij willen geen Bijbel hebben! - Wij 

willen geen God hebben!" – zoals Psalm 14:1 zegt, de dwaas zegt in zijn hart: 

“Psalm 14:1:…………………..De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. …………………”. 

Maar vergis je niet, mensen, ook al heb jij of iemand anders de vrije wil om welke keuzes dan 

ook te maken, zullen die keuzes consequenties hebben waarover je geen controle hebt. Het 

zullen consequenties zijn voor de keuzes die gemaakt worden en waarover jij geen controle 

hebt. Deze consequenties gelden binnen de institutie van de menselijke wil, of binnen welke 

van deze vier goddelijke instituties van God je ook overweegt. 

2) De instelling van het huwelijk: 

Dit werd vastgelegd in Genesis 2:22-24, toen God Eva schiep en de instelling van het huwelijk 

tussen man en vrouw werd ingesteld. Het huwelijk is de meest fundamentele, elementaire 

eenheid binnen de samenleving en sociale activiteit. Het huwelijk bevordert stabiliteit, 

vervulling en verdrijft eenzaamheid. Man en vrouw worden in wezen één vlees, met één hart 

en doel, in dienst van de Heer. Dat is het ideaal. En één van de meest voor de hand liggende 

doelen van de instelling van het huwelijk is de voortzetting van het menselijk ras. 

“Gen. 2:22-24: 22 En de Heere God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een 

vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, 

en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.24 

Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen 

tot een vlees zijn. 

3) Het instituut gezin: 

Dit werd voor het eerst vastgelegd in Genesis 4:1, waar een patriarchaal systeem bestaat 

waarbij het hoofd van het gezin een enorme verantwoordelijkheid draagt voor het bieden van 

bescherming, materiële behoeften, veiligheid, liefde en acceptatie. Binnen het gezin moeten 

waarheid en cultuur worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het gezin is de 

basisbouwsteen van de samenleving. 

“Gen. 4:1: En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en 

zeide: Ik heb een man van den Heere verkregen! 

 

4) De instelling van menselijk bestuur, ook wel nationalisme genoemd: 

Dit werd met Noach in Genesis 9:1 vastgelegd en verder uitgewerkt door de apostel Paulus in 

Romeinen 13. Menselijk bestuur is ontworpen om de eerste drie instellingen te beschermen – 
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omdat het het goede aanmoedigt en het kwade bestraft. Nationalisme bevordert ook de 

vestiging van diverse naties – precies het tegenovergestelde van een wereldregering die Satan 

in Genesis 10-11 probeerde te vestigen en die velen vandaag de dag graag zouden zien. De 

vestiging van individuele naties over de hele wereld biedt gezinnen de beste mogelijkheid om 

God te vinden en de waarheid te zoeken, zonder de kwade invloeden en vervolgingen die vaak 

met dat streven gepaard gaan. 

“Gen. 9:1: En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde! 

 

Deze vier goddelijke instellingen zijn door God ingesteld voor het optimaal functioneren en de 

instandhouding van de menselijke samenleving. Alles wat één van deze vier instellingen op 

welke manier dan ook negatief beïnvloedt, kan alleen een negatief effect hebben binnen die 

instelling, en daarmee binnen de samenleving als geheel. En binnen elke instelling is optimaal 

functioneren en succes afhankelijk van de hoeveelheid absolute waarheid die zich binnen die 

instelling bevindt en die operationeel is. Het begint met het individu en de keuzes die hij of zij 

maakt, en klimt vervolgens omhoog via de andere drie instellingen. 

En nu, met al deze principes in gedachten, kunnen we onderzoeken wanneer en waarom onze 

natie aan haar neergang begon. 

 

Wat gebeurt er vandaag in de wereld? 

Deel 2  door John T. Klasen. 

Gebaseerd op deze zaken met betrekking tot de vorming van onze Grondwet, zou onze natie 

de komende 150 jaar de grootste natie op aarde worden, uitsluitend gebaseerd op de absolute 

waarheid die schuilgaat in die vier goddelijke instellingen die God heeft ingesteld voor het 

succesvol functioneren van de menselijke samenleving. 

Begrijp dat de grondleggers dit concept van vier goddelijke instellingen waarschijnlijk nooit 

hebben verwoord. 

Deze vier instellingen blijken een handige manier te zijn om een logische schets te maken van 

de absolute waarheden die zij erkenden als de natuurwetten die door God waren ingesteld. 

Impliceert dit alles nu dat onze natie immuun was voor kwaad en wangedrag? Absoluut niet. 

Er is altijd een zekere mate van wetteloosheid en kwaad geweest in deze natie, en in elke natie. 

Mensen vermoordden elkaar nog steeds. Overspel en homoseksualiteit hebben altijd in onze 

samenleving bestaan. 
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De onrechtvaardigheden van niet minder dan menselijke slavernij droegen bij aan de 

Burgeroorlog en verscheurden de natie – onrechtvaardigheden waarvan deze natie (trouwens) 

tot op de dag van vandaag nog steeds de gevolgen ondervindt. 

Ik wil hier even iets aanstippen waar ik later dieper op in zal gaan als we kijken naar de krachten 

van het kwaad die we op het wereldtoneel zien, en dat is de kwestie van het oogsten van 

hetgeen je zaait, of de gevolgen van je keuzes - de gevolgen van het gebruik van je vrije wil om 

keuzes in het leven te maken die in strijd zijn met de door God ingestelde natuurwetten. 

Het principe staat in Galaten 6:7-9 en is gebaseerd op wat elke boer die ooit geleefd heeft, 

weet: de wetten van de oogst. En dat is: "Je oogst wat je zaait”. 

“Gal. 6:7-9: 7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij 

ook maaien.8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die 

in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.9 Doch laat ons, goed doende, 

niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. 

Je oogst niet alleen wat je zaait, maar de wetten van de oogst laten zien dat je meer zult 

oogsten dan je zaait en dat je pas na het zaaien zult oogsten. 

Voordat iemand hier nu een conclusie trekt over wat ik bedoel, wil ik duidelijk maken wat ik 

niet zeg. Ik impliceer niet dat God vandaag de dag iets of iemand oordeelt, want dat doet Hij 

niet. Maar wat ik zeg, is dat wat je vandaag de dag in de wereld ziet gebeuren, de natuurlijke 

gevolgen zijn van het onvermogen om te functioneren volgens de gezonde Bijbelse leer – 

volgens die natuurwetten – het onvermogen om die absolute waarheden te demonstreren in 

één of alle de vier goddelijke instellingen. 

Laat me herhalen wat ik eerder zei: 

Die vier goddelijke instellingen zijn ontworpen voor het optimaal functioneren en de 

instandhouding van de menselijke samenleving. Alles wat één van die instellingen op welke 

manier dan ook negatief beïnvloedt, kan alleen een negatief effect hebben binnen die 

instelling of binnen de samenleving als geheel. En binnen elke instelling is optimaal 

functioneren en succes afhankelijk van de hoeveelheid absolute waarheid die binnen die 

instelling wordt gevonden en operationeel is. Je ziet het oordeel van God vandaag nergens ter 

wereld. God zal in de toekomst volop oordelen in verband met de wederkomst van Jezus 

Christus, maar dat is niet wat je vandaag ziet. Wat je vandaag op elk niveau van de samenleving 

ziet, zijn de natuurlijke gevolgen die gepaard gaan met het verlaten van Gods waarheid binnen 

welke instelling je ook overweegt. 

Onze natie, hoe groot ze ook was, was dus absoluut geen perfecte natie, maar 150 jaar lang 

had onze natie iets wat geen enkele andere natie ooit had gehad. Gebaseerd op door God 

gegeven principes (die natuurwetten) heerste er binnen onze natie een onderliggende 

houding die Francis A. Schaeffer treffend omschreef als "de Christelijke consensus". 

Wat betekent dat? 
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De 'Christelijke consensus' begon met het besef dat er een Schepper-God is - en dat wanneer 

je begrijpt dat God bestaat, je ook zult begrijpen dat je verantwoording aan die God zult 

moeten afleggen, volgens zijn absolute normen van waarheid. Dat is de eerste goddelijke 

instelling die door God is ingesteld voor het succesvol functioneren van de menselijke 

samenleving - de menselijke wil - de vrije wil die ieder mens heeft om keuzes in het leven te 

maken op basis van Gods normen van absolute waarheid. En die onderliggende consensus 

heerste in dit land bij de meerderheid van zijn burgers - zelfs bij mensen die geen enkele band 

hadden met een Christelijke kerk of religie. Die onderliggende consensus heerste 150 jaar in 

dit land, maar toen: 

Begin 1900 ontstonden er andere, verraderlijke filosofieën – filosofieën die in strijd waren met 

de absolute waarheden in de Bijbel – die absolute waarheden die zo'n belangrijke rol hadden 

gespeeld bij het vestigen van die "Christelijke consensus" die de cultuur al 150 jaar doordrong. 

Deze tegengestelde filosofieën stonden bekend als relativisme of rechtspositivisme, of soms 

ook wel pragmatisme. Deze filosofieën begonnen op slinkse wijze hun intrede te doen in het 

denken van vooraanstaande leraren uit die tijd en in het denken van de rechterlijke macht van 

onze overheid. 

Het basisprincipe van deze filosofie van het relativisme is het idee dat er niet zoiets bestaat 

als absolute waarheid, omdat de menselijke samenleving voortdurend verandert. De 

waarheid hoeft dus niet te zijn wat ze in het verleden was – en die waarheid is eigenlijk alles 

wat voor jou werkt, in welke situatie dan ook. Klinkt dit bekend? 

De Encyclopedia of Religion, uitgegeven door Macmillan in 1987, beschrijft relativisme als 

volgt: 

“Opvattingen moeten worden beoordeeld in verhouding tot de samenlevingen waarin ze 

voorkomen, en mogen niet als waar of onwaar, goed of slecht worden beoordeeld op basis 

van een algemeen criterium, maar moeten worden beoordeeld in de context waarin ze 

voorkomen. Wat dus juist, goed of waar is voor de ene persoon of groep, hoeft dat niet te zijn 

voor anderen... er zijn geen absolute normen... de mens is de maatstaf voor alle dingen, en... 

ieder mens kan zijn eigen maatstaf zijn”. 

De meeste van onze luisteraars zullen waarschijnlijk niet beseffen dat dit dezelfde filosofieën 

zijn die uiteindelijk de ondergang van Gods uitverkoren volk Israël veroorzaakten, en die ertoe 

leidden dat ze in 720 en 586 v.Chr. in Assyrische en Babylonische gevangenschap werden 

gevoerd. Het resultaat van dit soort ingewikkelde denkpatronen, dat leidde tot de totale 

ondergang van Israël, wordt bondig samengevat in Rechters 21:25, waar staat: "In die dagen... 

deed ieder wat goed was in zijn eigen ogen... En dat was het begin van het einde voor het volk 

Israël".     

Deze verraderlijke en destructieve filosofieën begonnen hun intrede te doen in het denken van 

docenten en rechters door de inspanningen van voornamelijk drie Amerikaanse filosofen. Deze 

drie mannen waren Charles S. Pierce, William James en een man wiens naam u wellicht wat 
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bekender voorkomt: John Dewey. In John Deweys boek The Public Law and it's Problems (1927) 

schreef John Dewey het volgende: 

"Het geloof in politieke vastberadenheid, in de heiligheid van één of andere staatsvorm, 

ingewijd door de inspanningen van onze vaders en geheiligd door traditie, is één van de 

struikelblokken op de weg naar ordelijke en gerichte verandering." 

Met andere woorden, de Grondwet die onze grondleggers hadden opgesteld, is nu een 

struikelblok voor ons geworden en belemmert onze maatschappelijke vooruitgang. 

En tegen de jaren 40 begonnen deze God- en Bijbel-verwerpende filosofieën hun weerslag te 

vinden in bepaalde uitspraken van het Hooggerechtshof. 

In de jaren zeventig was deze relativistische filosofie in het Amerikaanse openbare 

onderwijssysteem doorgedrongen, onder de naam 'situationele ethiek' of 

'waardenverheldering'. Leerlingen werden blootgesteld aan het idee dat er niet zoiets bestaat 

als 'absolute waarheid' en dat wat juist was, alleen door de omstandigheden werd bepaald. 

Veel van onze luisteraars herinneren zich dat misschien nog wel. Ik zat eind jaren vijftig, begin 

jaren zestig op de basisschool. Ik herinner me dat mijn leraren over dat soort dingen praatten. 

Destijds begreep ik de zin er niet van: waarom brachten ze dit soort dingen in de klas? 

Ik herinner me ook dat de leraren die ons in deze dingen introduceerden, hun hart niet echt 

leken te hebben bij wat ze onderwezen. De hele kwestie was destijds behoorlijk verwarrend 

voor me, maar nu is het vrij duidelijk wat er aan de hand was. En dit is waar de problemen 

echt begonnen te escaleren, mensen. 

De geest van "de god van deze wereld" drong met succes door tot de hoofden van kinderen 

en het Amerikaanse volk, zoals nooit tevoren, en die "Christelijke consensus", zo treffend 

beschreven door Francis A. Schaeffer, begon geleidelijk af te brokkelen. 

Kinderen in het openbare schoolsysteem begonnen elk gevoel voor goed en kwaad te verliezen 

– tenzij ze het geluk hadden godvrezende ouders te hebben die de leer en filosofieën waaraan 

ze op die scholen werden blootgesteld, ondermijnden. 

Onze jongeren verloren hun doel en werden meegesleurd in een wereld van drugs en allerlei 

geestverruimende middelen, op zoek naar iets waarvan ze wisten dat ze het niet meer hadden. 

Jeugdcriminaliteit neemt nu toe. 

Het materialisme veroverde gezinnen en creëerde een gevoel van behoefte om nu een gezin 

met twee inkomens te zijn, in de meeste gevallen puur omwille van het materialisme. En de 

ongelooflijk belangrijke en onvervangbare rol van de moeder in het gezin ten behoeve van de 

kinderen werd steeds minder gewaardeerd. Het aantal echtscheidingen begon te stijgen - dit 

alles droeg bij aan de achteruitgang en vernietiging van die tweede en derde goddelijke 

instituties - huwelijk en gezin. 
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Dit alles vindt plaats terwijl die filosofie van het relativisme zijn weg vindt naar de rechtbanken 

van het land en bekend wordt als juridisch positivisme - gebaseerd op vijf belangrijke principes.  

Die vijf belangrijke principes zijn: 

1. Er zijn geen objectieve, door God gegeven normen voor het recht, of als die er wel zijn, zijn 

ze irrelevant voor het moderne rechtssysteem. 

2. Omdat God niet de auteur van de wet is, moet de auteur van de wet de mens zijn; het is 

wet omdat de hoogste menselijke autoriteit, de staat, heeft verklaard dat het wet is en in staat 

is deze te ondersteunen. 

3. Omdat mens en maatschappij evolueren, moet het recht ook evolueren. 

4. Rechters sturen met hun beslissingen de evolutie van het recht. 

5. Om rechten te studeren, moet je de oorspronkelijke bronnen van het recht bestuderen - de 

beslissingen van rechters; daarom gebruiken de meeste rechtenfaculteiten tegenwoordig de 

jurisprudentiemethode om recht te onderwijzen. 

Elke fout die nu in het rechtssysteem sluipt, zal zich opstapelen en zich uitbreiden tot nog meer 

fouten, omdat de maatschappij steeds verder afdwaalt van de absolute waarheid - de 

natuurwetten die door God zijn ingesteld voor het succesvol functioneren van de menselijke 

samenleving. 

Het zou een probleem moeten zijn om te zien hoe de fundamenten van de "Christelijke 

consensus", die sinds de invoering van de Grondwet zo wijdverbreid is in het land, volledig 

worden ontmanteld. En daarom zou het geen probleem moeten zijn om te zien waarom er 

vandaag de dag zoveel verwarring bestaat over wat wel en niet constitutioneel is – over wat 

goed en wat fout is. Want als je kijkt naar alles wat er vandaag de dag gebeurt – het loslaten 

van de absolute waarheid, politieke correctheid, de herdefiniëring van tolerantie en het 

huwelijk, en het verplicht stellen van atheïstische evolutiefilosofieën in het onderwijs – dan 

heb je niets dan chaos en verwarring. En de jongeren die vandaag de dag in Amerika 

opgroeien, weten niet eens dat het ooit anders is geweest. Al die fouten nestelen zich 

langzaam maar zeker in de inslag van hun denken. 

Ik weet precies wat veel van onze luisteraars nu zeggen: 

"Jullie denken dat de Bijbel en het Christendom het antwoord zijn op alles." 

Veel van onze luisteraars zullen ongetwijfeld zeggen: 

"Ik ken tientallen Christenen, en zij zijn niet anders dan wie dan ook ter wereld. Sterker nog, 

sommigen van hen zijn zelfs nog ergere mensen dan de atheïsten die ik ken – mensen die nooit 

naar de kerk gaan." 

Mijn antwoord daarop zou zijn dat de overgrote meerderheid van degenen die zich 

tegenwoordig Christen noemen, helemaal geen Christen is. Iemand is geen Christen, geen 
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echte Christen, alleen maar omdat hij of zij een "zogenaamde" Christelijke kerk bezoekt. Het 

is niet anders dan hoe ik Christenen binnen een land beschreef in tegenstelling tot een 

Christelijke natie, toen we die kwesties bekeken in samenhang met de grondleggers en onze 

grondwet. 

Iemand is geen Christen alleen maar omdat hij of zij een "zogenaamde" Christelijke kerk 

bezoekt. 

Het zal velen van jullie misschien verbazen dat er "zogenaamde" Christelijke kerken zijn waar 

geen enkele ware Christen in zit. En het zal velen van jullie zeker verbazen dat je in dit land 

talloze "zogenaamde" Christelijke kerken kunt binnenlopen, waar de leiders – de dominees, 

priesters of welke titel ze ook dragen – ook geen Christenen zijn. Kerkleiders die valse 

informatie en valse leerstellingen verkondigen en valse evangeliën prediken, hebben geen 

macht om vandaag de dag iemand Christen te maken. Sterker nog, dit is tegenwoordig eerder 

de norm dan de uitzondering. 

De kerkleiders waar ik het over heb, worden beschreven en gewaarschuwd in 2 Korinthiërs 

11:3-4 en 13-15. Daar worden deze kerkleiders onthuld voor wie ze werkelijk zijn – en hun leer 

wordt onthuld voor wat die werkelijk is – en welke geest de drijvende kracht achter dit alles is. 

Sommige van deze kerkleiders doen dit met duidelijke opzet, gedreven door hebzucht en 

macht – niet anders dan de geest van deze wereld die de meeste van onze politieke leiders 

drijft. 

“2 Kor. 11:3-4 en 13-15: 3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar 

arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de 

eenvoudigheid, die in Christus is.4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, 

dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt 

ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met 

recht………………………………………………….. 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke 

arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.14 En het is geen wonder; want de 

satan zelf verandert zich in een engel des lichts.15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn 

dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn 

naar hun werken. 

Maar het is een feit dat de meesten van hen dit simpelweg doen uit onwetendheid over wat 

de Bijbel nu werkelijk leert. Ze begrijpen niet eens wat ze werkelijk doen, waardoor ze volledig 

kwetsbaar zijn voor de geest van ‘de god van deze wereld’. Ze zijn niet in staat om nauwkeurig 

te onderwijzen wat de Bijbel werkelijk leert, of hoe je gered kunt worden en een echte Christen 

kunt worden. Ze onderwijzen ook geen dingen die echt goed klinken. Ze onderwijzen dingen 

die mensen vandaag de dag echt willen horen, net zoals de apostel Paulus waarschuwde in 2 

Timotheüs 4:3-4. Ze onderwijzen allerlei dingen die goed voelen, maar die geen kracht hebben 

om iemand in staat te stellen gered te worden en een echte Christen te worden. 
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“2 Tim. 4:3-4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; 

maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen 

begeerlijkheden;4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot 

fabelen. 

Je zult waarschijnlijk niet één op de honderd kerken vinden die je kunnen uitleggen hoe de 

dingen in de Bijbel van toepassing zijn op alles wat er gebeurt in onze steden, in ons land en in 

de wereld van vandaag, zoals je nu hoort. En jullie hebben nog niets gehoord, mensen; ik ben 

nog niet eens begonnen met uitleggen waarom we zien wat we zien gebeuren op het 

wereldtoneel. 

De gemiddelde kerk wil tegenwoordig óf een entertainmentcentrum zijn, óf een plek die voor 

iedereen iets te bieden heeft, van recycling tot fitnessprogramma's. Daarmee wordt de missie 

van de ware kerk volledig verlaten – de ware kerk die om één reden, en één reden alleen – één 

missie zou moeten bestaan. Die missie wordt in 1 Timotheüs 3:15 beschreven als "de pijler en 

de grondslag van de waarheid... voor de menselijke gemeenschap - en ter voorbereiding en 

vervolmaking van haar leden, zodat zij in hun eigen invloedssfeer het werk van de bediening 

kunnen doen, zoals beschreven in Efeziërs 4:11-16: 

“11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 

sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;12 Tot de volmaking der 

heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;13 Totdat wij 

allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een 

volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;14 Opdat wij niet meer 

kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, 

door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;15 Maar 

de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, 

namelijk Christus;16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen 

vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel 

in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 

Wat is die bediening? 

Elke ware christen is door God aangesteld om letterlijk een "ambassadeur van Christus" te zijn, 

zoals beschreven in 2 Korinthiërs 5:17-21.  

“17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

ziet, het is alles nieuw geworden.18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven 

verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.19 Want 

God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; 

en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, 

alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.21 Want 

Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem. 
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Een ambassadeur is de officiële vertegenwoordiger en woordvoerder van iemand anders. De 

rol van een ware Christen is om namens Christus te spreken - in Zijn afwezigheid - om de 

waarheid van de absolute waarheden die in Gods woord worden gepresenteerd, voortdurend 

aan deze wereld te verkondigen, en om haar leden toe te rusten om de boodschap van wat 

Christus heeft gedaan om ieder van ons te redden van ons eigen persoonlijke zondeprobleem, 

aan de wereld te presenteren. En de mate waarin ik tekortschiet in jouw verwachtingen, of in 

die van iemand anders, is eigenlijk alleen het gevolg van de mate waarin ik mijn eigen wil en 

mijn eigenbelang laat prevaleren boven wat ik zou moeten doen op basis van de dankbaarheid 

en liefde die ik voor Jezus Christus zou moeten hebben, vanwege wat Hij voor mij heeft gedaan. 

Dit is trouwens de strijd waar elke ware Christen mee te maken krijgt. Wat zal het zijn? Mijn 

wil? Of wat Christus van mij wil? Zie je, mensen, Christus was ons voorbeeld. De avond voordat 

Hij gemarteld en gekruisigd werd, bad Hij drie keer tot Zijn Vader dat als er een andere manier 

was om de oplossing te bieden, die de mensheid nodig had voor haar zonde en kwaad,  als die 

gevonden kon worden. Maar die was er niet, dus besloot Christus: "Niet mijn wil geschiede, 

maar de Uwe" - zoals opgetekend in Matth. 26:36-44. Dat is de mentaliteit die God elke ware 

Christen wil laten tonen - de mentaliteit die beschreven wordt in Filippenzen 2:1-13: 

“1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er 

enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen 

zijn;2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van 

een gemoed en van een gevoelen zijnde.3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door 

ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.4 Een iegelijk zie niet op 

het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.5 Want dat gevoelen zij in u, 

hetwelk ook in Christus Jezus was;6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft 

Gode even gelijk te zijn;7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts 

aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;8 En in gedaante gevonden als een 

mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood 

des kruises.9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam 

gegeven, welke boven allen naam is;10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.11 En alle tong zou 

belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.12 Alzo dan, mijn 

geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid 

alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:13 

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 

 

Laat ik het nog eens herhalen: 

In hoeverre ik niet voldoe aan jouw verwachtingen, of aan de verwachtingen die anderen van 

mij als echte Christen hebben, is niet de schuld van God of de Bijbel. Het is het resultaat van 

de mate waarin ik mijn eigen wil en mijn eigenbelang voorrang geef boven wat ik zou moeten 
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doen, op basis van de dankbaarheid en liefde die ik voor Jezus Christus zou moeten hebben, 

vanwege wat Hij voor mij heeft gedaan. 

Ik wil hier iets heel belangrijks bespreken, omdat we nu ingaan op de oplossingen voor enkele 

van deze strijdtonelen en problemen die we vandaag de dag in onze samenleving zien. De mate 

waarin ware Christenen alles begrijpen wat de toekomst voor hen in petto heeft als gevolg van 

hun Christen-zijn – het begrijpen van hun letterlijke ambassadeurschap voor de Heer – het 

begrijpen van de boodschap die ons door de Heer is toevertrouwd – en het begrijpen van de 

manier waarop de Heer ons toerust om dit te kunnen doen – de mate waarin een ware 

Christen deze dingen begrijpt en waardeert, is de mate waarin die Christen in staat is om zijn 

of haar vroegere zelf te transformeren van wat hij of zij was, of dacht te zijn, of dacht te willen 

zijn, naar wat God wil dat hij of zij is. 

Begrijp je wat ik bedoel? In 1 Korinthiërs 6:9-11 herinnert de apostel Paulus zijn bekeerlingen 

in Korinthe aan veel van de dingen waar ze bij betrokken waren geweest voordat ze gered 

werden en ware Christenen werden. De lijst bevat allerlei activiteiten die een gruwel zijn in 

Gods ogen – activiteiten die altijd een gruwel zijn geweest en altijd een gruwel zullen zijn in 

Gods ogen. 

“1 Kor. 6:9-11: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen 

beerven?10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch 

ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.11 En dit waart gij sommigen; maar 

gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den 

Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 

Homoseksualiteit en andere alternatieve levensstijlen staan op die lijst. 

En weet je wat God via Paulus over dit alles zegt? Hij zegt: "En dat waren sommigen van jullie." 

Weet je, sommigen van die Korinthiërs werden gered door het evangelie van de verlossing dat 

aan Paulus, en aan ons vandaag, was toevertrouwd. Deze mensen die gered werden, gingen 

de realiteit van de nieuwe identiteit die ze nu hadden begrijpen - een volledig bevredigende 

identiteit en een doel - een identiteit die elke eerdere identiteit die ze dachten te hebben of 

te willen hebben, maar die duidelijk in strijd was met Gods wil voor hun leven, kon overstijgen. 

Begrijp je wat ik hier zeg? In tegenstelling tot die bendeleden in Chicago die het gevoel hebben 

dat hun leven niets waard is, kon het leven van die Korinthiërs nu een doel hebben! Nu kregen 

degenen wier vroegere leven beheerst werd door seksueel gedrag dat in strijd was met de wil 

van God, een nieuw vermogen, gedreven door dankbaarheid en liefde voor wat Jezus Christus 

voor hen had gedaan - een nieuw vermogen om hun vroegere, opzettelijke verlangens los te 

laten en die te vervangen door het verlangen om een levensstijl te leiden die consistent is met 

wat God voor hen wil. 
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De oplossing voor dit soort maatschappelijke afwijkingen zal dus nooit liggen in de verwoede 

politieke inspanningen van religieuze rechtsen. Echte verandering werkt gewoon niet zo. 

En het verlaten van die eerste drie door God gegeven goddelijke instellingen voor het succesvol 

functioneren van de menselijke samenleving is nu veel te ver de verkeerde kant opgegaan 

onder de bevolking om een terugkeer naar waarheid en gezond verstand te kunnen voorzien. 

Het momentum wijst volledig in de richting van voortdurende achteruitgang van onze natie. 

De inspanningen van Christelijke organisaties zoals Jay Sekulo's ACLJ (American Center for Law 

and Justice) en vergelijkbare juridische organisaties kunnen in zekere mate de vloedgolf van 

maatschappelijke misstanden zoals abortus en de voortdurende pogingen om de vrijheid van 

meningsuiting op basis van de Bijbel te onderdrukken, tegenhouden. Maar in werkelijkheid 

zijn die inspanningen net zo effectief als de emmers op de Titanic. 

Het enige realistische doel op dit moment is dat Bijbelgelovige Christenen zoveel mogelijk 

mensen binnen hun eigen persoonlijke invloedssfeer kunnen bereiken, in een poging om 

zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden met de echte waarheid, om zo hun families te 

beschermen en hun kinderen en kleinkinderen voor te bereiden op de verdere neergang die 

onvermijdelijk is. En natuurlijk zullen er hopelijk anderen zijn die naar dit soort boodschappen 

luisteren en ook besluiten mee te doen. Maar vergis je niet, de prijs voor het omarmen en 

verkondigen van de waarheid zal binnenkort heel, heel hoog zijn. 

Dus, waar gaat dit allemaal naartoe? En is er een antwoord op al dit kwaad? 

Als je de dingen hebt opgemerkt die ik hier probeer te zeggen, moet je nu begrijpen dat er 

zeker een antwoord is voor het individu. Ieder individu heeft het potentieel om de ware 

waarheid te begrijpen, zijn of haar denken te veranderen en op een manier te reageren die 

ervoor zorgt dat zijn of haar eigen persoonlijke toekomst net zo succesvol en prachtig kan zijn 

als de eeuwige toekomst van ieder individu en de eeuwige toekomst van hun partner en gezin, 

mochten ze die hebben - ondanks alle vervolgingen die zich in de toekomst kunnen voordoen, 

en ondanks hoe betreurenswaardig de toestand van ons land ook mag worden. 

Helaas zal die toekomst ongetwijfeld plaatsvinden in een land dat voortdurend achteruitgaat 

en steeds meer vijandig staat tegenover de waarheid. Het enige wat u hoeft te begrijpen, is 

wat Christus zijn discipelen vertelde in Johannes 15:18-19: 

“18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.19 Indien gij van de 

wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, 

maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 

En die mensen zullen ongetwijfeld bereid moeten zijn zich te verzetten tegen de 

onvermijdelijke vervolging die ongetwijfeld zal komen als ze voor de waarheid opkomen - tenzij 

ze ervoor kiezen om gewoon "verborgen Christenen" te blijven. Dat is een keuze die elke 

Christen kan maken, maar vergeet niet dat dit de houding was van Christenen in nazi-Duitsland 

vóór de Tweede Wereldoorlog. 
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Dat gezegd hebbende, is het nu tijd om verder te gaan met de kwalen die overal op het 

wereldtoneel heersen. 

Op het wereldtoneel: 

Zoals ik al zei, begon ik met het schrijven van dit bericht op 6 december 2015 - 4 dagen na 

(destijds) de meest recente terroristische aanslag op een groep Amerikanen in San Bernardino, 

Californië - waarbij 14 mensen omkwamen en 17 gewond raakten. Die aanslag in San 

Bernardino vond plaats slechts 19 dagen na de ISIS-aanslag op verschillende locaties in Parijs, 

Frankrijk, op 13 november - waarbij 130 mensen omkwamen en honderden anderen gewond 

raakten. En die aanslag in Parijs, Frankrijk, was iets minder dan 5 weken na de bomaanslag op 

een Russisch passagiersvliegtuig op weg van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh naar 

Sint-Petersburg, Rusland - waarbij op 31 oktober alle 224 inzittenden omkwamen - later werd 

vastgesteld dat de bom die dat Russische vliegtuig neerhaalde ook het werk van terroristen 

was - waarschijnlijk gerelateerd aan ISIS. En de meest recente terroristische aanslag vond 

slechts een paar weken geleden plaats in Brussel, België, op 22 maart, waarbij 34 mensen 

omkwamen en 212 gewond raakten. 

Deze gebeurtenissen verhoogden de angst voor vliegreizen bij veel mensen tot ongekende 

hoogten en versterkten de inspanningen van overheidstoezicht, internetmonitoring en 

inlichtingenvergaring in vrijwel elk land ter wereld, omdat het steeds duidelijker werd dat de 

krachten van het kwaad tegen beschaafde leden van de menselijke gemeenschap iedereen, 

overal en op elk moment konden treffen. 

De onrust in het Midden-Oosten heeft ongekende hoogten bereikt, aangezien de meeste 

landen rondom Israël vastbesloten blijven om Israël van de aardbodem te vegen. 

En de vraag die iedereen zich tegenwoordig stelt is: 

Wat gebeurt er vandaag de dag in de wereld? En waar zal dit allemaal eindigen? En is er een 

oplossing voor al dit kwaad? 

En het spijt me te moeten zeggen dat het kwaad dat we vandaag de dag op het wereldtoneel 

zien gebeuren, een niet minder somber beeld schetst dan wat ik voor Amerika heb geschetst. 

En nogmaals, hoewel de politieke leiders van onze tijd geen oplossing voor deze problemen 

zullen vinden, is er zeker een verklaring voor deze problemen, en al was het alleen maar 

vanwege het bestaan van de staat Israël en de problemen in het Midden-Oosten die zich rond 

de staat Israël concentreren. Alleen al daarom zou dat voldoende moeten zijn om de aandacht 

van mensen te trekken en iedereen te laten denken: "Misschien moeten we gewoon eens 

kijken naar wat de Bijbel hierover te zeggen heeft". 

En net zoals het nodig was om naar de geschiedenis van ons land te kijken om te begrijpen 

waarom we als natie gestaag achteruitgaan, zo is het ook nodig om naar de geschiedenis van 

de natie Israël te kijken om het kwaad te begrijpen dat we vandaag de dag op het wereldtoneel 

zien. En die geschiedenis begint in Genesis 12. 
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In Genesis 12:1-7 roept God een man, Abraham geheten, uit zijn heidense, afgodische 

vaderland en doet hem een aantal geweldige beloften. Twee van die beloften willen we 

vandaag specifiek onder de aandacht brengen. 

“Gen. 12:1-7: 1 De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, 

en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.2 En Ik zal u tot een groot volk maken, 

en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!3 En Ik zal zegenen, die u 

zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend 

worden.4 En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; 

en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 5 En Abram nam Sarai, zijn 

huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, 

die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan, en zij 

kwamen in het land Kanaan.6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, 

tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land.7 Zo verscheen 

de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een 

altaar den Heere, Die hem verschenen was. 

De eerste belofte wordt gedaan in vers 2 en heeft betrekking op Abraham en zijn 

nakomelingen. God beloofde Abraham dat hij en zijn nakomelingen een groot volk zouden 

worden. Dat volk zou natuurlijk Israël zijn. Israël zal Gods speciale en uitverkoren volk zijn. 

Maar als u de laatste tijd ook maar enigszins op de wereldgebeurtenissen hebt gelet, zult u 

misschien wel herkennen dat er nog een andere groep mensen is die Abraham als hun vader 

claimt. En dat zijn de mensen van de islam. Houd dat voorlopig even in gedachten. 

De tweede belofte aan Abraham die we moeten begrijpen, staat in vers 7, waar God Abraham 

en zijn nakomelingen belooft dat Hij hun een bepaald stuk land zal geven dat voor altijd van 

hen zal zijn. In Genesis 15:18 onthult God de precieze locatie van dat land. Het zal zich 

uitstrekken van de Nijl in Egypte tot de Eufraat in het oosten. Het is een enorm gebied in het 

Midden-Oosten, dat algemeen bekendstaat als de vruchtbare halve maan of het land 

Palestina. 

“Gen. 15:18: en zelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw 

zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: 

De nakomelingen van Abraham, de natie Israël en het land - dit zijn de twee kwesties die de 

drijvende krachten zijn achter het kwaad dat we vandaag de dag op het wereldtoneel zien. 

God roept deze man, Abraham, uit tot vader van de natie Israël, en God begint met Abraham 

samen te werken om dit alles te bewerkstelligen. Maar er gebeurt iets heel interessants, en 

heel ongelukkigs, in het leven van Abraham tijdens zijn relatie met God. Tegen de tijd dat we 

bij Genesis 15 komen, begint Abraham zich af te vragen hoe dit allemaal mogelijk is, aangezien 

hij geen nakomelingen heeft. Abraham en zijn vrouw Sara zijn kinderloos en verouderen snel. 

Desondanks verzekert God Abraham op dat moment dat hij en zijn vrouw Sara zeer zeker 

nakomelingen zullen voortbrengen, precies in overeenstemming met Gods beloften. 
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En het wordt een kwestie van geloof van Abraham. 

Naarmate de tijd verstrijkt, blijven Abraham en Sara kinderloos, en Sara is al ver voorbij de 

normale vruchtbare jaren. Maar Sara heeft een persoonlijke dienstmeid - een dienstmeisje. 

Haar naam is Hagar. En Sara overtuigt Abraham ervan dat ze God misschien kunnen helpen als 

Abraham bij toeval een zoon via Hagar zou kunnen verwekken. 

Dit was in die tijd een gangbare praktijk: als de man van de familie de pech had kinderloos te 

blijven met zijn natuurlijke vrouw, was het gebruikelijk om een concubine te nemen om de lijn 

voort te zetten. En hoewel het in die tijd misschien gebruikelijk was om voor dit doel kinderen 

te krijgen bij meer dan één vrouw, was het niet iets wat God goedkeurde, vooral niet in 

Abrahams situatie. Abraham moest erop vertrouwen dat God precies zou doen wat Hij beloofd 

had. 

En deze beslissing tussen Abraham en Sara, om te doen wat Sara had voorgesteld, wordt een 

enorm grote vergissing in het leven van Abraham, omdat Abrahams kinderloze situatie slechts 

een test van zijn geloof was. God had niemands hulp nodig om te bereiken wat Hij zei dat Hij 

zou bereiken. 

En deze hele situatie roept een probleem op dat herhaaldelijk in de Bijbel wordt aangetoond: 

Wanneer de levens van de grote mannen uit de Bijbel, de helden van de Bijbel, Gods volk - 

wanneer hun levens in de Bijbel worden beschreven - er geen poging is om de tekortkomingen 

en zonden van die personen over het hoofd te zien, te verbloemen of te rationaliseren. En 

zonde heeft altijd gevolgen. 

Abraham en Sara zetten dit plan dus door in een poging God te helpen, en Hagar wordt 

zwanger. En Hagar krijgt een zoon voor Abraham. Zijn naam is Ismaël. 

Het probleem hiermee is dat dit niet volgens Gods plan was, en het duurt niet lang voordat de 

hele situatie ontploft en de oogst begint te vallen die overeenkomt met wat er gezaaid is. Er 

ontstaat grote vijandigheid tussen Hagar en Sara, nadat Hagar met succes een zoon voor 

Abraham baart. Hagar ziet zichzelf en haar zoon nu als de uiteindelijke ontvangers van de 

beloften die aan Abraham zijn gedaan. En dit is het begin van de problemen die we vandaag 

de dag op het wereldtoneel zien. 

Volgens Gods belofte zal Sara op wonderbaarlijke wijze een zoon voor Abraham baren. Zijn 

naam zal Izak zijn. En God had Abraham in Genesis 17:19-21, nog voordat Izak geboren werd, 

volkomen duidelijk gemaakt dat dit via Izak zou gebeuren, de zoon die God aan Abraham had 

beloofd – dat het via Izak zou gebeuren, via wie alle beloften van God voor het volk Israël 

zouden plaatsvinden, en niet via Ismaël. 

‘Gen. 17:19-21: 19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij 

zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond 

zijn zade na hem.20 En aangaande Ismael heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal 

hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, 
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en Ik zal hem tot een groot volk stellen;21 Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u 

Sara op dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal. 

Daarom zul je de God van de Bijbel herhaaldelijk (minstens 17 keer) horen zeggen dat Hij de 

God van Abraham, Izak en Jakob is. Jakob zou de zoon van Izak zijn, niet de God van Abraham 

en Ismaël, maar de God van Abraham, Izak en Jakob. 

In Genesis 21:1-3 wordt Izak, de zoon van de belofte, eindelijk geboren uit Abraham en Sara, 

en Genesis 21:8 springt snel vooruit naar dat punt in Izaks leven, waar Izak nu een jonge jongen 

is en Ismaël dertien jaar oud. En wat we in het volgende vers (v.9) zien, is een voortzetting van 

dezelfde vijandigheid die zich eerst tussen Hagar en Sara ontwikkelde, die nu tussen Ismaël en 

Izak heerst. 

“Gen. 21:1-3: 1 En de Heere bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de Heere deed aan Sara, 

gelijk als Hij gesproken had.2 En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn 

ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had.3 En Abraham noemde den naam zijns 

zoons, die hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak. 

“Gen. 21:8-9: 8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten 

maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, 

dien zij Abraham gebaard had, spottende. 

Die vijandigheid en animositeit escaleerden tot het punt waarop God Abraham de opdracht 

gaf om zowel Hagar als Ismaël uit te drijven – om hen uit Abrahams huis te verdrijven. Ze 

hadden geen plaats in Gods beloften aan Abraham met betrekking tot zijn nakomelingen of 

het land – het land dat Abrahams nakomelingen zullen erven – omdat Izak de zoon van de 

belofte zou zijn – niet Ismaël. 

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal, mensen, want God had Hagar een aantal zeer 

interessante voorspellingen gedaan over Ismaël en zijn toekomst. Abrahams fout om Ismaël te 

verwekken, zou niet zonder gevolgen blijven. Abraham zou problemen oogsten van wat hij had 

gezaaid. En zoals de wet van de oogst zonder uitzondering aantoont, zouden Abraham en zijn 

nakomelingen veel meer oogsten dan er gezaaid was, en die oogst zou zich veel later 

openbaren dan toen die zaden waren gezaaid. 

In Genesis 16:7-12 had God Hagar verteld dat deze zoon van haar (Ismaël), hoewel hij niet de 

zoon van de belofte was, ook de stamvader van een menigte mensen zou worden. 

“Gen. 16:7-12: 7 En de Engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan 

de fontein op den weg van Sur.8 En hij zeide: Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt 

gij, en waar zult gij heengaan? En zij zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw 

Sarai!9 Toen zeide de Engel des Heeren tot haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder 

haar handen.10 Voorts zeide de Engel des Heeren tot haar: Ik zal uw zaad grotelijks 

vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden.11 Ook zeide des 

Heeren Engel tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismael 
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noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft.12 En hij zal een woudezel van een 

mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor 

het aangezicht van al zijn broederen. 

Vervolgens beschreef God de aard van die mensen - hoe de wereld deze nakomelingen van 

Ismaël zou zien. 

Ik wil letterlijk citeren wat God in Genesis 16:12 over de nakomelingen van Ismaël had 

voorspeld: 

"En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen 

tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. 

Ismaëls broeders zijn de nakomelingen van Izak. Ismaëls broeders zijn de natie Israël." Klinkt 

dit een beetje eigentijds? 

Deze afstammelingen van Ismaël zijn door de eeuwen heen de bedoeïenenstammen van de 

woestijnen in het Midden-Oosten geworden. Zij zijn de Arabische moslims van het Midden-

Oosten – mensen die zichzelf ook de zonen van Abraham noemen. En dat zijn ze ook, maar het 

probleem is dat ze niet de zonen van de belofte via Izak zijn. Zij zijn de zonen van Ismaël die 

verbannen waren. Maar zoals God voorspelde, wonen ze in de aanwezigheid van de zonen van 

Izak – in de aanwezigheid van de natie Israël. 

Zoals iedereen die bekend is met de geschiedenis van de natie Israël weet, omdat Israël hun 

God in de steek liet, wat resulteerde in het mislukken van de natie die God voor hen bedoeld 

had, werd een deel van de natie in 720 v.Chr. door de Assyriërs gevangengenomen, en de rest 

van de natie in 586 v.Chr. in Babylonische ballingschap. En daarmee was de geschiedenis van 

de natie Israël, als natie, in feite voorbij. 

Interessant genoeg had God voorspeld dat dit precies was wat er met het volk zou gebeuren. 

Dit lot werd voorspeld door de waarschuwingen en profetieën van Mozes in Deuteronomium 

32. 

Het Joodse volk is grotendeels verspreid en blijft verspreid over alle volken van de wereld. 

Interessant genoeg had God Israël al gewaarschuwd dat dit hun zou overkomen via de profeet 

Mozes, zelfs al in Leviticus 26. 

Enkele vragen die iedereen zich op dit punt natuurlijk zou moeten stellen, zijn: hoe kan het dat 

de auteur van dit boek, dat we de Bijbel noemen – hoe kan de auteur van dit boek – 4000 jaar 

geleden via Mozes deze dingen heeft geschreven die betrekking hebben op de geschiedenis 

van Israël, eeuwen voordat ze daadwerkelijk plaatsvonden? 

Hoe had de auteur van dit boek kunnen weten dat deze natie Israël, die God had uitgekozen 

om Zijn speciale volk te zijn, de Heer, hun God, zou verlaten, precies zoals Mozes had 

voorspeld? 
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Hoe had de auteur van dit boek kunnen weten dat de natie Israël door Assyrië en Babylonië in 

ballingschap zou worden gevoerd, als gevolg van hun verlating van de Heer, precies zoals God 

door Zijn profeten had voorspeld – die profeten die het volk en zijn leiders jarenlang hadden 

gewaarschuwd dat deze dreigende oordelen op handen waren als ze bleven doen wat ze 

deden? 

En je moet jezelf afvragen: hoe kan het dat de schrijver van dit boek kon weten dat het volk 

van deze natie Israël vervolgens verspreid zou worden over alle volken op aarde, net zoals ze 

dat nu zijn, en precies zoals God had voorspeld, als gevolg van die oordelen? - en dat er vanaf 

de tijd van die verstrooiing tot 1948 (meer dan 4000 jaar) helemaal geen natie Israël meer zou 

zijn, terwijl de Joden over de hele aarde verspreid waren, maar zonder land - geen natie tot 

1948! - en toch weer een natie zou worden? - een natie van mensen, die in feite vandaag de 

dag niet eens meer zou moeten bestaan vanwege de voortdurende pogingen van de wereld 

om hen te vervolgen en uit te roeien in de loop van de menselijke geschiedenis. 

En toch is er de natie Israël. Die tart alle rede en logica. 

En niet alleen dat, maar dat Israël niet alleen opnieuw een natie zou worden, maar dat Israël 

een natie zou worden die dan het centrum, de reden, het brandpunt van wereldwijde onrust 

en vijandigheid zou worden - precies zoals voorspeld in de Bijbel, en precies zoals we het 

vandaag de dag zien? 

Als je niet bekend bent met deze voorspellingen, dan moet je dat wel worden: 

In hoofdstuk 12:2 schrijft de profeet Zacharia hoe de dag zal komen dat Israël letterlijk "een 

beker der beving voor alle volken rondom" zal worden. Dat lijkt een behoorlijk goede metafoor 

om te beschrijven wat er vandaag de dag met Israël gebeurt, toch? In vers 3 wordt Israël 

beschreven als "een lastigen steen allen volken". Deze uitdrukking "drinkschaal der zwijmeling" 

in vers 2 wordt nog interessanter als je kijkt naar de Hebreeuwse taal waarin dit vers 

oorspronkelijk geschreven is. Dat woord "zwijmeling" draagt een soort eenzijdige obsessie met 

zich mee met de vernietiging van de natie Israël. 

“Zach. 12:2-3: 2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken 

rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.3 En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich 

daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich 

tegen haar verzamelen. 

Mensen, als jullie denken dat de spanningen in het Midden-Oosten nu al hoog zijn, dan hebben 

jullie nog niets gezien. De spanningen in het Midden-Oosten zullen blijven oplopen tot een 

niveau dat jullie en onze politieke leiders zich niet eens kunnen voorstellen. 

Psalm 83 beschrijft een verbond van 10 naties die, ondanks hun enorme onderlinge 

verschillen, toch samenkomen met één gemeenschappelijk doel. Dat gemeenschappelijke 
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doel is Israël van de aardbodem weg te vagen. Ik citeer vers 4 voor u, uit Psalm 83, waar over 

deze 10 naties staat: 

“Psalm 83:4: Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; 

dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde 

Klinkt dat als iets wat je daar tegenwoordig hoort zeggen? 

Ik wil hier even de tijd nemen om u te herinneren aan een paar uitspraken die de afgelopen 

jaren in de media zijn verschenen, afkomstig van verschillende groepen mensen in het 

Midden-Oosten. 

Laten we beginnen met wijlen Osama bin Laden: 

U herinnert zich misschien nog dat Bin Laden na de aanslag op 9-1-1 een videoband naar onze 

politieke leiders stuurde, waarin hij uitlegde dat de toekomstige veiligheid van de Verenigde 

Staten in onze eigen handen lag – dat de Verenigde Staten een nieuwe 9-1-1 konden 

voorkomen als ze zouden stoppen met het bedreigen van de veiligheid van moslims. In welke 

zin bedreigden de Verenigde Staten de veiligheid van moslims? Dat kwam doordat we een 

bondgenoot van Israël zijn. 

Met betrekking tot de Israëlische invasie van Libanon in 1982, waarbij torens en gebouwen in 

Beiroet werden vernietigd, volgt hier een citaat van Bin Laden van de band die hij ons stuurde: 

"Toen ik naar deze vernietigde torens in Libanon keek, schoot het me te binnen dat de tiran op 

dezelfde manier gestraft moest worden, en dat wij torens in Amerika moesten vernietigen, 

zodat zij (de tiran, Amerika) zou proeven wat wij proeven, en zou worden afgeschrikt van het 

doden van onze kinderen en vrouwen". 

Kijk mensen, het komt allemaal neer op die eenzijdige obsessie om Israël van de aardbodem 

te vegen – diezelfde vijandigheid die begon met Hagar en Sara, en daarna met Ismaël en Izak, 

en die sindsdien is blijven voortduren. De voormalige president van Irak, Saddam Hoessein, 

deed de volgende uitspraak over de Verenigde Staten, kort nadat Amerikaanse kruisraketten 

doelen in en rond Bagdad hadden getroffen, na het begin van de oorlog in Irak. Hij zei: 

"We beloven jullie dat Irak, zijn leiders en zijn bevolking zich zullen verzetten tegen de 

kwaadaardige indringers en hen tot zulke grenzen zullen drijven dat ze hun geduld verliezen 

bij het verwezenlijken van hun plannen, die worden voortgestuwd door crimineel zionisme." 

Crimineel zionisme! Kijk mensen, het draait allemaal om Israël, en iedereen die Israël steunt, 

wordt door deze mensen net zo gehaat als Israël zelf. 

En hoe zit het dan met de Iraanse leider Ahmadinejad? Hij doet geen enkele moeite om te 

verbergen dat hij kernwapens wil ontwikkelen om Israël van de aardbodem te blazen. 

En de spanningen in het Midden-Oosten blijven oplopen, nietwaar? 
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Wist je dat die confederatie van tien landen die zich ooit zullen verenigen en tegen Israël in 

opstand zullen komen, allemaal genoemd worden in Psalm 83? Uiteraard zijn de namen in 

Psalm 83 niet identiek aan de namen die die landen vandaag de dag hebben, maar het 

nationale erfgoed van de mensen die in die Psalm genoemd worden, is hetzelfde. Wie zijn ze? 

Vers 6 spreekt over de Ismaëlieten. Zij zijn de afstammelingen van Ismaël. Ismaëls 

nakomelingen vestigden zich in het gebied net ten oosten van Egypte, ten zuiden van Israël, in 

de regio die tegenwoordig voornamelijk Saoedi-Arabië is. 

“Psalm 83:6: De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen; 

Vers 6 spreekt ook over de Hagarenen. Wie zijn zij? Denk aan Hagar, Ismaëls moeder, bij wie 

Abraham Ismaël ter wereld bracht? Hagar kreeg later nog meer zonen, die zich op een andere 

locatie vestigden dan de nakomelingen van Ismaël. Zij vestigden zich in het gebied dat nu het 

noordwestelijke deel van het huidige Jordanië is. 

Vers 6 spreekt ook over Edom en Moab. Edom zou tegenwoordig het zuidelijkste deel van het 

huidige Jordanië vormen, tot ongeveer de zuidelijke grens van de Dode Zee. Moab vormt nu 

ongeveer het centrale derde deel van het huidige Jordanië. 

In vers 7 hebben we Ammon, het hart van het gebied rond het huidige Amman in Jordanië. 

Vers 7 spreekt ook over Gebal, een gebied ongeveer 40 kilometer ten noorden van Beiroet, 

Libanon, waar de torens stonden waar Bin Laden naar verwees. 

“Psalm 83:7: Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. 

Vers 7 spreekt ook over Amelak, de Filistijnen en de inwoners van Tyrus. Dit zijn allemaal 

gebieden langs de Middellandse Zeekust en ten zuidwesten van de Dode Zee, richting Egypte. 

En tot slot spreekt vers 8 over Assur. Assur is Syrië, of Assyrië, een gebied dat tegenwoordig 

het huidige Syrië, Irak, Turkije en Iran omvat. Ik hoop dat u kunt zien wat voor een beeld dit 

schetst. Al deze volken omringen het huidige Israël volledig en bevinden zich in het land dat 

God aan Abraham en zijn nakomelingen via Isaak had beloofd – niet aan Ismaël. 

“Psalm 83:8: Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm 

geweest. Sela. 

En de spanningen in het Midden-Oosten zullen blijven toenemen. 

Nou, zoals ik al eerder zei, al was het alleen maar vanwege het bestaan van de staat Israël en 

de problemen die Israël in het Midden-Oosten met zich meebrengt - al was het alleen maar 

vanwege dat - zou dat genoeg moeten zijn om de aandacht van mensen te trekken en iedereen 

te laten denken: "Misschien moeten we gewoon eens kijken wat de Bijbel hierover te zeggen 

heeft." 

Dus, dat alles lijkt een nogal somber beeld te schetsen voor de toekomst, gezien al het kwaad 

dat we op het wereldtoneel zien gebeuren, nietwaar? Maar degenen die Gods plannen en 
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bedoelingen voor de natie Israël begrijpen, begrijpen dat dit zeker niet het einde van het 

verhaal is. 

De situatie zal daar erger worden – véél erger, maar God is vastbesloten om van de natie Israël 

alles te maken wat Hij voor ogen had. En God zal al die beloften die Hij aan Abraham deed toen 

Hij Abraham riep om de vader van die grote natie te worden, nakomen.  

Al die dingen zullen werkelijkheid worden: 

Maar ze zullen niet ontstaan door de vruchteloze inspanningen van verschillende politieke 

leiders op deze aarde. Ze zullen niet ontstaan door de inspanningen van de Verenigde Naties 

of een andere organisatie zoals de Verenigde Naties. En ze zullen niet ontstaan door de 

inspanningen van de mensen die zichzelf vandaag de dag Israël noemen. 

Want iets wat heel goed begrepen moet worden om dit alles te begrijpen, is 

dat het Israël dat u vandaag ziet NIET echt Gods Israël van profetie en belofte 

is.  

Ze zijn een natie. Ze bevinden zich zelfs op de juiste plaats. Ze bevinden zich in het hart van 

het gebied dat God aan Abraham en zijn nakomelingen via Izak had beloofd. Maar ze zijn 

nog niet het Israël van Gods beloften. Ze zullen Gods natie Israël niet zijn totdat ze de fouten 

erkennen die ze in het verleden hebben gemaakt. 

Ze verwierpen hun Messias bij zijn eerste komst. Ze hadden al die beloften kunnen waarmaken 

als ze Hem maar bij zijn eerste komst hadden aanvaard. Maar dat deden ze niet. In plaats 

daarvan verwierpen ze Hem en vermoordden ze Hem. Dat zal niet gebeuren bij zijn tweede 

komst. 

De Bijbel leert alles over de tweede komst van Israëls Messias - de tweede komst van Christus. 

De Bijbel heeft absoluut gelijk gehad met elke profetie en voorspelling met betrekking tot de 

natie Israël die we hebben bekeken. En ik heb slechts een handvol van de honderden andere 

profetieën genoemd die allemaal zijn uitgekomen met betrekking tot de natie Israël, precies 

zoals ze waren geprofeteerd. 

Met zoveel Bijbelse informatie zou het nogal dom zijn om aan te nemen dat de voorspellingen 

die nog moeten komen, niet zullen uitkomen. Vervulde profetieën zijn overigens één van de 

belangrijkste redenen waarom we volledig vertrouwen kunnen hebben in wat dit boek zegt. 

Er moet een reden zijn om te geloven in wat de Bijbel zegt. 

En pas met de wederkomst van Christus zal al dit kwaad worden uitgeroeid – dat Gods Israël 

gered zal worden van de vernietiging door haar vijanden en dat al die beloften aan Abraham 

werkelijkheid zullen worden. 

Ik sluit deze boodschap af door voor de derde keer tegen onze luisteraars te zeggen dat alleen 

al het bestaan van de staat Israël en de problemen in het Midden-Oosten die verband houden 
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met de staat Israël, voldoende zouden moeten zijn om de aandacht van mensen te trekken en 

om iedereen te laten beseffen dat we misschien eens moeten kijken naar wat de Bijbel 

hierover te zeggen heeft. Want alleen dan kunt u begrijpen wat er zich vandaag de dag in de 

wereld afspeelt. 
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