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                                                    Wil je alsjeblieft stil blijven zitten 

                                                          Pastor John Fredericksen  

Momenteel hebben we een kleinzoon van vier. Hij heeft meer leven en energie dan opa, oma, 

mama en papa samen. Eigenlijk hebben al onze kleinkinderen dat. Maar vooral onze oudste is 

constant onderweg en praat luid. Hij vindt het moeilijk om heel lang stil te zitten. 

Desalniettemin hebben we gewerkt aan het proces dat hij samen met ons kerkdiensten 

bijwoont. Onlangs vertelde ik hem dat hij heel stil moest zijn terwijl we in de diensten waren. 

Toen dit duidelijk niet werkte, zeiden we hem resoluut: "Wil je alsjeblieft stil blijven zitten en 

stil zijn?" 

 

In de Schrift probeert de Heer onze ziel herhaaldelijk te doordringen van de noodzaak om stil  

te zijn. In Psalm 46:10 legt David Gods boodschap vast:  

"Laat af, en weet, dat Ik God ben;……………………..”.  

De King James Bible is duidelijker: “Be still, and know that I am God:”….”. 

Vertaald geeft dat: 

“Wees stil, en weet dat Ik God ben;……………………”. 

Toen hij zich in tijden van "benauwdheid" bevond, 46:1, leerde David dat het een goede tijd 

was om rustig na te denken over Gods grootheid en hulp. 

“Psalm 46:1: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in 

benauwdheden. 

Toen er een kwestie opkwam over de juiste aanbidding van de Heer, zei Mozes tegen de 

vraagstellers: 

“Num. 9:8: En Mozes zeide tot hen: Blijft staande, dat ik hoor, wat de Heere u gebieden zal. 

In plaats van in een emotionele toestand te schreeuwen, was het hun behoefte om rustig te 

wachten, te luisteren en te leren. Toen God de profeet Samuël opdroeg aan Saul aan te 

kondigen dat hij de keuze van Jehova was om koning te worden, wilde Samuël een privétijd 

met hem, weg van alle afleiding. Toen zei hij tegen hem: 

“1 Sam. 9:27: Toen zij afgegaan waren aan het einde der stad, zo zeide Samuël tot Saul: Zeg 

den jongen, dat hij voor onze aangezichten heenga; toen ging hij heen; maar sta gij als nu 

stil, en ik zal u Gods woord doen horen. 

Zoals het toen was, zo is het nu. De beste conditie om een boodschap uit Gods woorden zelf 

volledig te begrijpen, is in een staat van stille aandacht zonder afleiding. Dit laatste 

principe is zo belangrijk dat we Samuël het opnieuw zien beoefenen in de afnemende dagen 

van zijn bediening aan Israël. Hij zei tegen hen: 
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“1 Sam. 12:7: En nu, stelt u hier, dat ik met ulieden rechte, voor het aangezicht des Heeren, 

over al de gerechtigheden des Heeren, die Hij aan u en aan uw vaderen gedaan heeft. 

De King James Bible is duidelijker: 

“Now therefore stand still, that I may reason with you before the LORD of all the righteous acts 

of the LORD, which he did to you and to your fathers. 

Vertaald geeft dat: 

“Nu dan, blijf stilstaan, dan zal ik voor het aangezicht van de HEERE met u rechtspreken over 

alle rechtvaardige daden van de HEERE, die Hij aan u en uw voorouders gedaan heeft. 

 

ZEER BELANGRIJK VOOR GEESTELIJKE GROEI! 

We leven in een tijd van veel te veel drukte en afleiding, vooral met dingen die niet tot in de 

eeuwigheid zullen tellen.  

 

Het is belangrijker dan ooit voor elk kind van God om de noodzaak te erkennen 

om stil te zijn voor de Heer. Dit is waar wanneer we naar de kerk gaan om te 

aanbidden, en het is elke dag waar. Het is van vitaal belang dat we ons 

voornemen om elke dag tijd vrij te maken voor een stille tijd met de Heer en 

Zijn Woord. 
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