
                                            Zullen wij engelen oordelen? 

                                                              Pastor Ricky Kurth  

"Zullen we gevallen of niet-gevallen engelen oordelen, zie 1 Kor. 6:3, en hoe zullen we hen 

oordelen? Ik begrijp dat Christus de rechter is". 

“1 Kor. 6:3: Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit 

leven aangaan? 

Paulus herinnerde de Korinthiërs eraan dat we engelen zullen oordelen, om te suggereren dat 

ze geschillen tussen gelovigen zouden moeten kunnen beslechten, 1 Kor. 6:1-8. Dit impliceert 

dat de engelen die we zullen oordelen eveneens niet gevallen zijn. Het is twijfelachtig of we 

betrokken zouden zijn bij het oordelen van gevallen engelen, of welke wezens dan ook, tot 

eeuwige verdoemenis. 

“1 Kor. 6:1-8: 1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan 

voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld 

oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste 

gerechtzaken?3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, 

die dit leven aangaan?4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, 

die in de Gemeente minst geacht zijn.5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, 

die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?6 Maar de ene broeder 

gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.7 Zo is er dan nu ganselijk 

gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? 

Waarom lijdt gij niet liever schade?8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den 

broederen. 

Het woord rechter heeft verschillende betekenissen. Rechters in de rechtszaal beslissen over 

schuld of onschuld en bepalen de strafmaat, terwijl olympische rechters de prestaties van 

atleten beoordelen en hen verschillende beloningen toekennen. De Bijbel gebruikt het woord 

rechter op deze manieren, maar ook op een andere manier. Het hele boek Richteren draait om 

de mannen die over Israël heersten. Dit is wat de Heer bedoelde toen Hij de twaalf vertelde 

dat ze "op twaalf tronen zouden zitten en de stammen van Israël zouden oordelen", Mattheüs 

19:28: 

“En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, 

wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult 

zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 

We weten dat rechter hier ook "heersen over" betekent, aangezien de Joden over wie zij zullen 

heersen, op hun beurt "over" de steden van de wereld in het koninkrijk zullen heersen, zie  

Lukas 19:17 en 19: 



“17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt 

geweest, zo heb macht over tien steden…………………………………..19 En hij zeide ook tot dezen: 

En gij, wees over vijf steden. 

 

Psalm 82:1 zegt over God dat " God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden 

der goden", d.w.z. de engelen. Hoewel God uiteindelijk gevallen engelen tot de hel zal 

veroordelen, zie Mattheüs 25:41, laat 1 Koningen 22 zien hoe Hij in het verleden onder de 

engelen oordeelde, 1 Kon. 22:19-22, en suggereert hoe wij hen in de komende eeuwen zullen 

oordelen. 

“Matth. 25:41: Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, 

gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 

“1 Kon. 22:19-22: 19 Verder zeide hij: Daarom hoort het woord des Heeren: Ik zag den Heere, 

zittende op Zijn troon, en al het hemelse heir staande nevens Hem, aan Zijn rechter hand en 

aan Zijn linkerhand.20 En de Heere zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te 

Ramoth in Gilead? De één nu zeide aldus, en de andere zeide alzo.21 Toen ging een geest uit, 

en stond voor het aangezicht des Heeren, en zeide: Ik zal hem overreden.22 En de Heere zeide 

tot hem: Waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al 

zijn profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo. 
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