5 Bijbelse remedies tegen Christelijk racisme

Justin Johnson
Racisme wordt door het Random House Dictionary als volgt gedefinieerd:

"Een geloof of leer dat inherente verschillen tussen de verschillende menselijke rassen de
culturele of individuele prestaties bepalen".

De Bijbel verzet zich fel tegen deze valse leer. Volgens de Bijbel is er slechts één geslachtslijn
van mensen, die hetzelfde bloed delen, die allemaal terug te voeren zijn op Adam, de zoon van
God, zie Handelingen 17:26 en Romeinen 5:12 en Lukas 3:38:

“Hand. 17:26: En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den
gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de
bepalingen van hun woning;

“Rom. 5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de
zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd
hebben.

“Lukas 3:38: Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.

Dit heeft sommige Bijbelleraren (Custance [1], Jordan [2], Morris [3], Priest [4], et al.) er niet
van weerhouden om ten onrechte te onderwijzen dat God bepaalde rassen heeft uitgerust
met inherente raciale capaciteiten voor hogere intellectuele en geestelijke prestaties.

Dit zou Christelijk racisme genoemd kunnen worden, aangezien het wordt onderwezen door
Christelijke broeders die zich beroepen op de Bijbel en God om de leer van genetische grenzen
van rassen te verdedigen. Subtiel verschillend van het racisme dat voortkomt uit seculiere
evolutie, of de haatdragende, gewelddadige variant die eindigt met massaslachtingen, is dit
soort racisme gehuld in academisch klinkende taal, antropologische apologetiek en
speculatieve verhalen over Noach’ s zonen uit de Bijbel.

De ironische en Bijbelse klank ervan maakt racisme dat door Christenen wordt onderwezen
des te gevaarlijker, omdat de geestelijke zoete coating de pil van vooroordeel gemakkelijker te
slikken maakt. De leraar mag dan vriendelijk zijn, maar de leer is nog steeds racisme en in strijd
met wat de Bijbel werkelijk zegt.

De waarheid is dat niemand geboren wordt met specifieke raciale capaciteiten of
tekortkomingen. Integendeel, alle mensen worden geboren met menselijke capaciteiten, en
de Adamitische tekortkoming van zonde. Alle prestaties van de mensheid, ongeacht wie ze
geboren zijn, zullen vervagen als verf op een oude auto, zie Jesaja 40:6-8:

“6 Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vilees is gras, en al zijn
goedertierenheid als een bloem des velds.7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des



Heeren daarin blaast; voorwaar, het volk is gras.8 Het gras verdort, de bloem valt af; maar het
Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid

"Heeft de geschiedenis niet aangetoond dat de meeste geestelijke/intellectuele/inventieve
prestaties afkomstig zijn van dit of dat ras?"

Laten we het nog eens zeggen, maar dan net iets anders. Wat er ook in de geschiedenis is
gebeurd, er is geen genetische tak van Adams stamboom die inherente (genetische, raciale of
andere) capaciteiten voor hogere intellectuele of geestelijke prestaties meer bezit dan een
andere.

"Maar heeft God niet één volk, Israél, uitgekozen om zich van andere volken af te zonderen en
over hen te heersen?"

God schiep de natie Israél en gaf hun zijn belofte voor aardse heerschappij, maar dat was niet
omdat de zonen van Sem, Abraham en Jakob superieure raciale capaciteiten hadden voor
geestelijk begrip, zie Deut. 7:7:

“De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere
volken; want gij waart het weinigste van alle volken.

Israéls belofte om over de aarde te heersen zou worden vervuld door Gods directe ingrijpen,
niet omdat God het beste ras koos.

De geschiedenis van Israél bewijst dat Gods tussenkomst nodig was om zijn beloften te
vervullen en alle volken van de wereld te zegenen. Israél is daar op eigen kracht niet in
geslaagd. Christelijk racisme is een farce en brengt onnoemelijke schade toe aan de bediening
van het lichaam van Christus.

De genezingen

De remedie tegen racisme is het begrijpen van de bedeling van Gods genade, die ons meer
vertelt over de mensheid en God dan welke andere openbaring in de Schrift dan ook.

Gods veelzijdige wijsheid zou ongetwijfeld het antwoord bieden op een probleem als racisme,
maar het bestuderen van de Bijbel in de juiste volgorde staat niet op de radar van de
antropologie, noch van Christenen die zich door haar argumenten laten beinvloeden.

Ten eerste is het kenmerk van deze bedeling niet de menselijke prestatie, maar de prestatie
van de Heer Jezus Christus aan het kruis, zie Titus 3:5:

“Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes;

We ontvangen alle geestelijke zegeningen in Hem door geloof, en niet vanwege de genen
waarmee we geboren zijn.



Ten tweede is Israél gevallen. Dat God er in het verleden voor koos om door Israél te werken,
was geen racisme. Niettemin is Christelijk racisme onderwezen door verzen over scheiding, die
bedoeld waren om Gods volk van de zonde te scheiden, te verdraaien en ze toe te passen op
verschillende volkeren.

Omdat Israél gevallen is, is er geen enkele natie of groep meer die ten onrechte of terecht kan
beweren Israéls beloften te bezitten, zie Rom. 11:11. De gemeenschap van de verborgenheid
kent geen ras.

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar
door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Eris geen Jood of Griek die inherente capaciteiten heeft voor wijsheid, kennis of geestelijkheid
los van Christus, zie Kol. 2:3 en Kol. 3:11:

“Kol. 2:3: “In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

“Kol. 3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,
dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Evenzo hebben we allemaal dezelfde verdorvenheid in zonde, en niemand van ons wordt
minder verdorven geboren dan een ander, zie Rom. 3:10-11:

“10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;11 Er is niemand, die
verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Ten derde zijn we alleen in Christus volmaakt, zie Kol. 2:10:
“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Antropologen hebben gezegd dat de mensheid haar volledige potentieel pas zal bereiken als
we de rassen afzonderlijk laten werken op hun eigen veronderstelde vakgebied.

De Bijbel zegt dat we volmaakt zijn in Christus, en dat ons volledige potentieel pas gerealiseerd
zal worden als we volmaakt zijn in Christus door geloof, niet door onze eigen prestaties.

Ten vierde mogen we vandaag de dag niemand naar het vlees kennen, aangezien we allemaal
leden van hetzelfde lichaam zijn, zie 2 Korintiérs 5:16-17:

“16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.17 Zo dan, indien
iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles
nieuw geworden.

Als dit waar is, waarom zouden we dan elk lid naar zijn of haar vlees moeten scheiden op basis
van ras? Een dergelijke indeling is er niet in de Bijbel.

Ten vijffde wordt ons opgedragen geen aandacht te schenken aan fabels en eindeloze
genealogieén, zie 1 Timotheds 1:4:



“Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist
vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

Fabels en eindeloze genealogieén zijn wat wemelt in de kringen waar de Bijbel wordt misbruikt
om racisme te prediken.

Racisme riekt naar Romeinen 1:22 en heeft geleid tot allerlei zonden en vooroordelen. Wat is
de remedie tegen deze valse leer?

Antwoord: de juiste leer van de gemeenschap met betrekking tot de verborgenheid van
Christus.

Voordat we de wereld van dit probleem kunnen verlossen, moeten we de kerk ervan verlossen.
Het is ongepast voor Gods arbeiders.

Het is tijd dat Gods ambassadeurs van genade de remedie bieden door alle mensen de
gemeenschap van de verborgenheid van Christus te laten zien, zie Efeziérs 3:9, vooral degenen
die het niet op ras toepassen.

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen
geschapen heeft door Jezus Christus;
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