Als je de Opname hebt gemist

Door John Klasen
Een boodschap voor de achterblijvers
Hoe zal het eruit zien en wat moet je nu doen?

Hieronder volgt een bewerkte transcriptie van de serie van 3-delige preken die op de zondagmorgens
van 31 december 2017 tot en met 14 januari 2018 werden uitgesproken in de Grace Bible Church in
Rolling Meadows.

Eerder dit jaar kwam onze voorganger, Peter Philippi, met een idee dat ik erg fascinerend vond. Hij
wilde een serie boodschappen ontwikkelen om de mensen, die na de Opname achterblijven, opleiden
en instrueren.

Laten we eerlijk zijn: als de Opname morgen zou plaatsvinden, heeft iedereen wel een familielid of een
paar vrienden die momenteel niet gered zijn en die ze graag toegang zouden willen geven tot accurate
informatie over wat ze nu moeten doen, aangezien Gods programma voor de mensheid terugkeert van
deze huidige bedeling van genade naar het profetische koninkrijks-programma van Israél.

Nou, ik vond dat een geweldig idee, en het idee zou zoiets zijn als: dat iedereen in de gemeente een
kopie van de boodschap in een envelop zou hebben met het duidelijke label: "In geval van mijn
mysterieuze verdwijning, zal dit alles verklaren" - of zoiets.

Zou je niet denken dat de kans groot is dat iemand naar de boodschap luistert? En het heeft zeker de
potentie om de eeuwige bestemming van iedereen die dat doet, gunstig te beinvlioeden. Dus dat is wat
we in deze studie gaan bekijken.

Ik ga de informatie ook zo presenteren dat het net zo nuttig is voor elke niet-gered persoon die vandaag
de dag leeft, in dit huidige tijdperk van de kerk, véér de Opname. En voor iedereen die geinteresseerd
is in de profetieén over de eindtijd, denk ik dat u zult genieten van enkele van de dingen die we moeten
onderzoeken uit de profeten en uit het boek Openbaring.

U heeft de Opname gemist - Hoe zal het eruit zien en wat moet u nu doen?

Eén van de interessante vragen waar veel Christenen die in de Bijbel geloven, zich door de
jaren heen over hebben gebogen, is de vraag: "Wat zal er gebeuren met de mensen die nog
op aarde zullen leven als de Opname van de kerk, het lichaam van Christus, heeft
plaatsgevonden?"

Voor die lezers/lezeressen die niet weten wat de Opname van de kerk inhoudt: de Opname is
een term die wordt gebruikt om de gebeurtenis aan te duiden waarbij alle geredde leden van
de kerk (in de Bijbel ook wel bekend als de kerk, “het lichaam van Christus”) uit deze wereld
worden gehaald en door de Heer Jezus Christus worden verplaatst naar de derde hemel.

Deze leden van de kerk die in de derde hemel zullen worden geplaatst, zijn Christenen die een
rechtvaardige positie in Gods ogen hebben gekregen op basis van hun geloof in de dood en
opstanding van de Heer Jezus Christus.



En iedereen die naar deze boodschap luistert nadat de Opname heeft plaatsgevonden, zou
zichzelf en zijn gezin zeker een grote dienst bewijzen door ergens een (King James) Bijbel te
pakken en deze boodschap te volgen, want ik ga jullie informatie geven die ongetwijfeld jullie
eeuwige bestemming zal bepalen.

Maar het eerste wat we willen doen, is een duidelijk begrip krijgen van wat deze Opname is
en wat het niet is. Hoewel de term "Opname" niet daadwerkelijk in de Bijbel voorkomt, is het
een zeer goede term die de gebeurtenis treffend beschrijft. De Opname wordt op verschillende
plaatsen in de Bijbel genoemd, zoals "opgenomen worden met andere gelovigen in de wolken
om de Heer in de lucht te ontmoeten", wat we zullen zien in 1 Thessalonicenzen 4, of "onze
samenkomst met de Heer Jezus Christus", zoals beschreven in 2 Thessalonicenzen 2.

De gebeurtenis die wij de Opname noemen, wordt het meest gedetailleerd beschreven in de
passage uit 1 Thessalonicenzen 4.

“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij
niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.

"Degenen die ontslapen zijn" verwijst naar mensen die gestorven zijn in Christus. Het vers zegt
dat er leden van de gemeenten in Thessalonica zijn gestorven sinds Paulus Thessalonica voor
het eerst bezocht en hun het "evangelie van Gods genade" uitlegde. Veel mensen in
Thessalonica geloofden dat evangelie, ze vertrouwden op de dood en opstanding van de Heer
Jezus Christus, en als betaling voor hun zonden, en waren gered.

En nu worden deze woorden van de apostel Paulus geschreven aan de gelovigen in de
gemeenten van Thessalonica, omdat die gelovigen zich zorgen maken over het lot van hun
dierbaren die zijn gestorven sinds ze gered zijn. Wat gebeurt er met die mensen?

En Paulus gaat hun uitleggen waarom ze geen reden hebben om te treuren om de dood van
hun geliefden, zoals de rest van de wereld die geen hoop heeft, wel zou treuren. Zoals Paulus
uitlegt:

“1 Thess. 4:14-18:

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen,
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot
de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.



18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Wat we hier willen bekijken, staat in vers 16:

”

............................. en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;..........................”

Begrijp dat wanneer de Bijbel verwijst naar iemand die "in Christus" is, het verwijst naar
iemand die gered is en eeuwig leven heeft. ledereen die gered is, is "in Christus".

Daarom hebben de gelovigen in Thessalonica geen reden tot bezorgdheid over hun dierbaren
die al gestorven zijn. Degenen die al gestorven zijn, zullen worden opgewekt, en zij zullen zelfs
de eersten zijn die opstaan.

En dan zien we in vers 17 het lot van degenen die nog in leven zijn wanneer deze gebeurtenis
plaatsvindt:

“1 Thess. 4:17: Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen
worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere
wezen.

Degenen die ten tijde van de Opname nog in leven zijn, zullen degenen volgen die al uit hun
graven zijn opgestaan. En alle gelovigen sinds het begin van het huidige tijdperk van de kerk
zullen in de wolken worden opgenomen om de Heer Jezus Christus in de lucht te ontmoeten.
Zij zullen voor altijd bij de Heer zijn.

Dit is wat de Bijbel noemt ‘de hoop van Zijn roeping’ voor gelovigen in Efeziérs 1:18:

“Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze gebeurtenis NIET de opname is die men gewoonlijk
de wederkomst van Christus noemt.

Er zijn waarschijnlijk veel meer mensen die, op zijn minst, bekend zijn met het concept van de
wederkomst van Christus dan met de gebeurtenis die wij de Opname noemen - zelfs onder
hen die niet in de Bijbel geloven.

Sterker nog, ik begreep waarschijnlijk helemaal niets van de Opname totdat ik minstens 25
jaar een Christen was geweest. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig voor sommige mensen
die naar deze boodschap luisteren, maar mijn onwetendheid over de Opname was zeker niet
uniek. En we zullen zien waarom dat zo is als we verder gaan met deze boodschap.

Maar ik besefte dat de Opname niet hetzelfde is als de wederkomst van Christus. De
wederkomst van Christus is een gebeurtenis die een bekend thema was bij de profeten uit het
Oude Testament, maar de Opname is in feite een gebeurtenis die pas na de dood en
opstanding van Jezus Christus aan iemand bekend is gemaakt.



De Opname maakt deel uit van de leer en instructies die de opgestane Heer Jezus Christus aan
de apostel Paulus heeft gegeven voor de kerk voor de tijd waarin wij nu leven.

Deze leer en instructies voor de kerk maken deel uit van wat God en de Bijbel de verborgenheid
noemen.

Wij zien de Opname ook als onderdeel van de verborgenheid in:

“1 Kor. 15:51: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij
zullen allen veranderd worden;

”

........................ wij zullen wel niet allen ontslapen........................”.

Slapen verwijst opnieuw naar de dood. Dit is precies zoals we lezen in 1 Thessalonicenzen 4:17,
waar Paulus de Thessalonicenzen vertelde dat sommige gelovigen nog in leven zullen zijn ten
tijde van de Opname. En in deze passage geeft Paulus wat meer details over wat er
daadwerkelijk zal gebeuren met de gelovigen die bij de Opname met de Heer worden
Opgenomen:

“1 Kor.15:52-53:

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin;, want de bazuin zal slaan, en
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelike moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen.

Hier zien we de gestorven gelovigen opstaan, precies zoals we lezen in 1 Thessalonicenzen
4:14, en we zien hoe de lichamen van alle gelovigen veranderd zullen worden, zodat ze niet
langer aan vergankelijkheid onderhevig zullen zijn. Dit is een beschrijving van wanneer
gelovigen hun opstandingslichaam ontvangen — onvergankelijke lichamen — niet langer
onderhevig aan ziekte, pijn, verval of zelfs zonde.

Dit is ook het moment waarop de Heer zal bepalen of elke gelovige in staatis om in de hemelse
gewesten te dienen tot in alle eeuwigheid. ledere gelovige zal een positie van autoriteit krijgen
die past bij de geestelijke groei en opbouw die hij of zij in zijn of haar ziel, in zijn of haar
innerlijke mens, heeft opgebouwd tijdens zijn of haar leven als Christen hier op aarde.

De Opname zal de laatste gebeurtenis zijn die betrekking heeft op dit huidige kerktijdperk, en
met de Opname komt er abrupt een einde aan dit huidige kerktijdperk. Hier hebt u wat
basisinformatie over de Opname en waar het allemaal om draait.

Waar we het vervolgens over willen hebben, is hoe deze gebeurtenis door de wereld zal
worden bekeken en begrepen. Denk hier eens even over na: binnenkort zullen er
(waarschijnlijk) miljoenen mensen op mysterieuze wijze van de aarde verdwijnen — de
gelovigen die ten tijde van de Opname nog in leven zijn. Ze zullen verdwenen zijn.



Dit doet denken aan de beroemde serie 'Left Behind'-romans, geschreven door Tim LaHaye en
Jerry Jenkins halverwege de jaren 90. Er waren minstens twaalf boeken in die serie die de lezer
meenamen door de Opname, de opkomst van de Antichrist, de zeven jaar van de Verdrukking
op aarde en de wederkomst van Christus.

Al deze gebeurtenissen werden beschreven vanuit het perspectief en de ervaringen van
Rayford Steele en zijn dochter Chloe, de hoofdpersonen in de serie die letterlijk achterbleven
toen de Opname plaatsvond. Rayford Steeles vrouw en zijn jongste zoon werden beiden
meegenomen tijdens de Opname; ze waren gelovigen. Maar Rayford en Chloe waren geen
gelovigen en werden daarom achtergelaten.

De opname van de kerk, de realiteit van de Antichrist, de zeven jaar van verdrukking op aarde
en de wederkomst van Christus zijn weliswaar allemaal gebeurtenissen die ongetwijfeld op
een bepaald moment in de toekomst zullen plaatsvinden, en er zal altijd enige mate van
speculatie zijn over hoe deze gebeurtenissen zich in alle details zullen afspelen, maar de
weergave van al deze gebeurtenissen in de “Left Behind-serie” liet wat betreft de
nauwkeurigheid van de Bijbel veel te wensen over.

Wij willen dus graag zien hoe deze gebeurtenis, die wij de Opname noemen, er voor de wereld
in werkelijkheid uit zal zien als het daadwerkelijk gebeurt?

In de Left Behind-serie is Rayford Steele een piloot van een luchtvaartmaatschappij,
gestationeerd op O'Hare International Airport, hier in Chicago, lllinois. In het verhaal komt
Rayford er voor het eerst achter dat er iets heel vreemds aan de hand is wanneer zijn co-piloot
plotseling verdwijnt en een stewardess hem meldt dat een aantal passagiers die aan boord
waren, blijkbaar ook verdwenen zijn. Rayford laat het vliegtuig, zonder zijn co-piloot, landen.

Elders in de wereld verliepen de zaken niet zo soepel. Eenmaal op de grond ontdekt Rayford
dat er overal ter wereld relatieve chaos heerst door vliegtuigen en andere voertuigen die
neerstorten omdat hun bestuurders simpelweg verdwenen zijn. Er heerst chaos, vernietiging
en dood over de hele wereld als gevolg van de Opname.

De meeste mensen gaan ervan uit dat dit waarschijnlijk is wat er zal gebeuren als de Opname
daadwerkelijk plaatsvindt. Hoewel ik terughoudend ben om te stellen dat dit een volstrekt
onmogelijk scenario is, vermoed ik dat volledige chaos niet de manier is waarop de Heer dit
gaat doen.

We hebben al twee passages uit de Bijbel bekeken die ons informatie geven over de Opname.
Eén van die passages was:

“1 Kor. 15:51-53:

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen
veranderd worden;



52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen.

Merk op dat vers 52 zegt dat het lichaam van de gelovige in een punt des tijds, in een ogenblik,
van verderfelijkheid naar onverderfelijkheid zal worden veranderd... In een ondeelbaar
ogenblik zal de gelovige zijn opstandingslichaam ontvangen.

Maar vers 53 stelt ook dat dit zal gebeuren bij het geluid van de laatste bazuin. Die laatste
bazuin (en er kunnen er zelfs meer zijn, aangezien het vers zegt dat het lichaam van de gelovige
"bij de laatste bazuin" veranderd zal worden...) Als er een laatste bazuin zal zijn, zal er
misschien een 1e, 2e of 3e bazuin klinken.

En dit bazuingeschal (of bazuingeschallen, als er meer dan één trompetgeschal komt) is feitelijk
de laatste in een reeks van drie proclamaties die verband houden met het feit dat de Opname
is aangebroken.

Laten we nog eens teruggaan naar de passage uit 1 Thessalonicenzen 4.
“1 Thess. 4:16-17:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Zie je de volgorde daar? Eerst daalt de Heer Jezus Christus neer met een geroep. Wat denk je
dat die roep zal zijn? Denk je dat die roep net zo zal klinken als toen Jezus Lazarus uit het graf
riep?

“Joh. 11:43: En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit!

Mijn persoonlijke mening is dat de Opname op de één of andere manier voor elke gelovige
persoonlijk zal zijn, net zoals toen Jezus Lazarus riep. Maar dat is niet alles:

Dan is er "de stem van de aartsengel...

Wat denk je dat de aartsengel zegt? Hij gaat iets zeggen. Misschien zegt hij wel: "Mensen,
maak je klaar, er komt een trein aan". Je hebt geen bagage nodig, je stapt gewoon aan boord...”

Nou, ik betwijfel of de aartsengel "Maak je gereed mensen" zal zingen, maar je begrijpt wat ik
bedoel. De aartsengel zal iets zeggen. Maar dat is nog niet alles, want dan heb je de bazuin, of
bazuinen, waarbij het lichaam van elke gelovige onmiddellijk zal veranderen. Je hebt hier dus
eigenlijk een reeks gebeurtenissen die verband houden met de Opname. Dit kan wel enige tijd
duren.



Wanneer u deze roep van de Heer en de woorden die de aartsengel zal spreken, beschouwt,
brengt dit mij onmiddellijk de ervaring van de apostel Paulus op weg naar Damascus in
gedachten, toen Christus tot hem sprak. Christus sprak persoonlijk tot Paulus en riep hem om
de apostel voor de Heidenen te zijn voor dit huidige tijdperk van de gemeente, los van alles
wat met de natie Israél te maken had.

Dit was die unieke gebeurtenis, volledig los van de profetieén, die het huidige kerktijdperk
inluidde. Het begon met Paulus en zal eindigen met de Opname. Het begon met een
persoonlijke boodschap aan Paulus, en het lijkt zeer toepasselijk dat het zou eindigen met een
persoonlijke boodschap aan elke gelovige die erbij betrokken zal zijn.

Mijn punt is dit: ik ben van mening dat de Opname voor iedere gelovige persoonlijk zal zijn en
dat de gelovige ruim de tijd zal hebben om een vliegtuig te laten landen, zijn auto te parkeren
of wat dan ook te doen om een totaal chaotische wereldwijde situatie te vermijden.

Hoe dat hele aspect van de Opname zich ook zal ontwikkelen, er zullen waarschijnlijk
miljoenen mensen simpelweg van de aarde verdwijnen. Maar wat zal de wereld nog meer zien
met deze opmerkelijke gebeurtenis die we de Opname noemen?

Hoewel er waarschijnlijk miljoenen Christenen zullen verdwijnen tijdens de Opname, zullen er
vele miljoenen mensen zijn —mensen die zichzelf als Christenen beschouwden — die nog steeds
hier op aarde zullen zijn. Zij zullen achtergelaten zijn. Voor hen is deze boodschap bedoeld.

Sterker nog, er zullen talloze denominaties zijn waar vrijwel geen leden, leiders of leraren
zullen ontbreken. De zondagochtend kan komen en het zal er uitzien alsof alles weer normaal
is — niet anders dan elke andere zondagochtend vd6r de Opname. Hoe kan dat?

Veel Christenen die echt in de Bijbel geloven, hebben terecht opgemerkt dat één van de meest
schokkende realiteiten met betrekking tot de hemel zal zijn dat er mensen zullen zijn van wie
je dat nooit had verwacht. En omgekeerd, de mensen van wie iedereen dacht dat ze er
absoluut zouden zijn, die er niet zullen zijn. Denk aan pausen, voorgangers en leiders in kerken,
Bijbelleraars op de radio en tv en evangelisten. Velen van hen zijn misschien wel wereldwijd
bekend.

Is dat een schokkende uitspraak? Het zou eigenlijk geen schok moeten zijn voor iemand die
echt begrijpt wat de Bijbel werkelijk leert over verlossing en eeuwig leven. Dus laten we daar
even naar kijken.

Dit fenomeen over wie er wel en niet in de hemel zal zijn, heeft alles te maken met de
verwarring en verdeeldheid die in de huidige kerkelijke tijd aan de orde van de dag zijn. Het
hoort niet zo te zijn, maar het is nu eenmaal zo.

Er mag zeker geen sprake zijn van verdeeldheid en verwarring, want één van de eerste
vermaningen die Paulus aan de gemeenten van deze tijd geeft, is dat zij allen van dezelfde
geest moeten zijn en dezelfde dingen moeten leren, zonder enige verdeeldheid.



“1 Kor. 10:1: Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij
allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt
in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

Paulus schrijft deze woorden aan de gemeenten in Korinthe omdat ze niet allemaal hetzelfde
spraken en leerden, en omdat er verdeeldheid onder de gemeenten heerste. Dit was destijds
al een probleem en de situatie is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Sterker nog, het
is vandaag de dag een groter probleem dan toen Paulus deze brief schreef.

Zoals ik aan het begin van dit schrijven al zei, met mezelf als voorbeeld, was ik waarschijnlijk
al 25 jaar een geredde Christen voordat ik ooit van de Opname had gehoord. Hoe kan dat?

De reden was dat ik als kind was opgegroeid in een Lutherse kerk die dit concept van de
Opname, zoals we het vandaag bespreken, onzin vond. Ze geloofden er niets van en hebben
het daarom nooit onderwezen.

Toen ik ergens rond de leeftijd van 12 of 13 jaar was, begon ik deel te nemen aan de activiteiten
van de AWANA-jeugdgroep in een nabijgelegen kerk. Veel van mijn vrienden gingen naar die
kerk en de activiteiten van de AWANA-organisatie waren destijds enorm populair. Bijna
iedereen die ik kende, was er elke week, dus ik was er ook.

De grootste trekpleister waren natuurlijk de sportactiviteiten, maar we kregen ook
Bijbelonderwijs op elke bijeenkomst, en we werden aangemoedigd om belangrijke
Bijbelverzen en dergelijke uit ons hoofd te leren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets over
de Opname heb geleerd op de AWANA-bijeenkomsten. Als het ons ooit is geleerd, ging het me
destijds zeker boven de pet.

Maar het was daar dat ik een helder begrip kreeg van het evangelie van de genade van God:
dat ik een zondaar was, dat ik in de ogen van God geen rechtvaardig mens was vanwege de
zonde, dat de straf voor mijn zonden de eeuwige dood was, dat ik een Redder nodig had en
dat Jezus Christus die Redder was die de straf voor mijn zonden had betaald.

En het leek mij op zichzelf redelijk dat als de God van de schepping moest sterven om mij te
redden, ik absoluut niets kon doen om dat te verbeteren. De kwestie was volledig gebaseerd
op geloof. Geloof in wat God zegt, dat ik moest geloven om gered te worden.

En beste mensen, datis in een notendop het evangelie van de genade van God voor de huidige
tijd van de kerk (de bedeling der genade Gods) tot aan de Opname. Vertrouw uitsluitend op wat
Christus voor u heeft volbracht aan het kruis, zonder daar ook maar iets aan toe te voegen.

Dat is de evangelieboodschap die de apostel Paulus ontving van de opgestane Heer Jezus
Christus. Dat is de evangelieboodschap voor iedereen die in dit huidige tijdperk van de kerk
leeft. Dat is de evangelieboodschap die begon toen dit huidige tijdperk van de kerk begon met
de apostel Paulus en die van toepassing zal zijn tot de Opname.



Dat is de evangelieboodschap die ik hoorde, die ik geloofde en die mij redde. En het zou niet
hebben uitgemaakt als ik nooit van de Opname had gehoord, want vanaf het moment dat ik
gered werd, had ik een kaartje voor die trein en zou ik hoe dan ook in die trein gezet worden.

Nu moet ik nog wat meer vertellen over de verwarring en verdeeldheid die de kerk zijn
binnengedrongen sinds Paulus die brief aan de Korinthiérs schreef.

Om te begrijpen waarom deze verdeeldheid en verwarring zich in de loop van de
kerkgeschiedenis hebben ontwikkeld, moet je op zijn minst een basisbegrip hebben van de
drijvende kracht achter de bron van kwaad en bedrog die altijd aanwezig is geweest in de
menselijke samenleving en in de kerk.

Mensen, de kracht versus de duistere kant is geen concept dat pas in Star Wars is ontstaan.
Het drama en de intriges die gepaard gaan met dit concept van de kracht versus de duistere
kant zijn gebaseerd op de realiteit en we kunnen het net zo goed benoemen zoals het werkelijk
is.

Het is de epische strijd der eeuwen tussen God en Satan - licht versus duisternis - de strijd
tussen goed en kwaad - de strijd tussen waarheid en leugen.

Ik heb eerder gezegd dat, hoewel er miljoenen Christenen zullen verdwijnen bij de Opname,
er nog vele miljoenen mensen zullen zijn — mensen die zichzelf als Christenen beschouwden —
die nog steeds hier op aarde zullen zijn. Zij zullen achtergelaten zijn.

En ik zei ook dat er talloze denominaties zullen zijn waar bijna elk lid, en soms zelfs alle leden,
niet in de Opname zullen worden opgenomen. Ze zullen allemaal achterblijven.

En ik zei ook dat dit pausen, kerkelijke voorgangers en leiders zou omvatten, veel Bijbelleraren
op tv en radio, predikanten, evangelisten en anderen van wie de meeste mensen dachten dat
ze zeker naar de hemel zouden gaan. Maar ze zullen allemaal achtergelaten zijn.

En om te begrijpen waarom die mensen achterblijven, moet je een basiskennis hebben van
die epische strijd door de eeuwen heen — God tegen Satan — goed tegen kwaad — waarheid
tegen de leugen. Wanneer je begrijpt waar die strijd om draait, kun je ook begrijpen waarom
bepaalde mensen die zichzelf Christenen noemen bij de Opname achterblijven.

De epische strijd der eeuwen is die tussen Satan en God. Wie is Satan en waar draait het om?
Je kunt meer te weten komen over de schepping van Satan, zijn verdorvenheid en zijn
uiteindelijke ondergang in de Bijbel, in Ezechiél 28, waar hij metaforisch wordt aangeduid als
de koning van Tyrus.

“Ezechiél 28:13-17:

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen
en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden,
en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdft,
waren zij bereid.



14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods
heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er
ongerechtigheid in u gevonden is.

16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij
hebt gezondigd,; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub!
verdoen uit het midden der vurige stenen!

17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans;
Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om
op u te zien.

In vers 14 wordt hij "de gezalfde cherub" genoemd. Hij werd door de Heer geschapen als leider
- als de meest vooraanstaande schepping van de engelengemeenschap. Hij werd geschapen in
volmaakte schoonheid, vervuld van wijsheid en talenten, en was volmaakt in al zijn wegen.
Zijn beoogde rol was om de lofprijzing en aanbidding van de engelengemeenschap naar hun
Schepper te kanaliseren.

Dat was Satans rol, maar als gevolg van zijn wijsheid, zijn vaardigheden, zijn perfectie en alles
wat hij was, werd hij overmand door trots en besloot hij dat hij degene zou zijn die het
universum zou regeren en alle lof en glorie zou ontvangen, in plaats van zijn Schepper. En Satan
slaagde erin een derde van de engelengemeenschap ervan te overtuigen zich tegen hun
Schepper te verzetten en hem (Satan) te volgen.

In Jesaja 14 lezen we dat Satan tot aan zijn verdorvenheid oorspronkelijk Lucifer (KJV) heette.
|II_

In Jesaja 14 wordt zijn opstandige programma van leugens uiteengezet in zijn vijf “lk za
verklaringen:

“Jes. 14:12-14:

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, 0 morgenster (Lucifer), gij zoon des dageraads! hoe zijt gij
ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

En vanaf die dag is alles wat Satan heeft gedaan erop gericht om te ondermijnen wat God op
dat moment ook probeert te bereiken. Na Satans opstand in de hemelse gewesten, komt de
schepping van de aarde en alles wat daarmee te maken heeft. God schept Adam en Eva en
plaatst hen in de Hof van Eden, met alle voorzieningen die ze ooit nodig zouden kunnen
hebben om over de hele aarde te heersen.
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“Gen. 1:26: En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en
dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over
het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gods plan was om een koninkrijk te stichten waar God Zelf op een dag met Adam zou regeren
en tot in de eeuwigheid met de mensheid in dat koninkrijk zou wonen. Dus, wat deed Satan
toen? In Genesis 3:1-6 overtuigt Satan Eva om in opstand te komen tegen Gods instructies,
waarna Adam hetzelfde doet en Adam het recht verliest om mederegent te zijn over de hele
aarde, zoals God dat voor hem bedoeld had.

“Gen. 3:1-6:

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had;
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen
boom dezes hofs?

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van
die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij
zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja,
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij
gaf ook haar man met haar, en hij at.

God reageert onmiddellijk door Adam te beloven dat er uit de zaadlijn van zijn vrouw Eva
iemand zal voortkomen die in staat zal zijn te herstellen wat Adam zojuist heeft verspeeld als
gevolg van zijn zondige opstand tegen God:

“Gen. 3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Dit is natuurlijk een verwijzing naar de verre wederkomst van de Heer Jezus Christus.

Dus, wat doet Satan dan vanwege deze belofte met betrekking tot de nageslachtslijn van Eva?
Door middel van zijn gevallen engelen probeert Satan de hele nageslachtslijn van Eva te
corrumperen — wat hem ook lukt — behalve Noach en Noach zijn familie.

Noach en zijn familie zijn de enige mensen die destijds op aarde zijn overgebleven en op de
één of andere manier zijn ontsnapt aan de verderfelijke invloed van Satan en zijn gevallen
engelen. Dit alles speelt zich af in Genesis hoofdstukken 4-6.
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Genesis 6:5 vat het effect van Satans invloed op de toestand van de menselijke samenleving in
die tijd perfect samen.

“Gen. 6:5: En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al
het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

De enige handelwijze die God op dit punt kan volgen, is deze goddeloze generatie volledig te
vernietigen en de menselijke samenleving via Noach helemaal opnieuw op te bouwen. Door
middel van de zondvloed vernietigt God de gehele menselijke samenleving, behalve Noach en
zijn gezin. Dit vindt plaats in Genesis hoofdstukken 6-8.

Na de zondvloed krijgt Noach de opdracht de aarde te bevolken. Zijn drie zonen beginnen
precies dat te doen. Gods instructies aan Noach en zijn gezin omvatten onder andere dat zij
zich over alle landen van de aarde zouden verspreiden.

Maar tegen de tijd dat we bij Genesis 11 aankomen, zien we dat de mensheid opnieuw in
opstand komt tegen Gods instructies. Mensen verzamelen zich in een stad (Babel) in directe
opstand tegen Gods instructies, en ze ontwikkelen valse religieuze systemen met de bedoeling
de ene ware God en Schepper te vervangen door valse goden en religieuze systemen van hun
eigen ontwerp. Ze kiezen ervoor een leugen te volgen. En het is Satan die al deze opstand
orkestreert.

Vele eeuwen later is het de apostel Paulus die in Romeinen 1:21-32 commentaar geeft op deze
opstand.

“21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn
verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds
van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerliikheden hunner harten tot
onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend
hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen
hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit
geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de
vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
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29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van
nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders
van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken,
onbarmhartigen;

32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des
doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in
degenen, die ze doen.

Op dit punt geeft God de opstandige mensheid over aan hun eigen verlangens - om te leven
zoals ze willen, en God gaat zijn plannen en doelen voor de aarde verwezenlijken door middel
van één man, genaamd Abraham. God gaat Abraham tot stamvader van de natie Israél maken.

En het zal nu de natie Israél zijn waarmee God Zijn plannen en doelen zal verwezenlijken voor
de vestiging van dat koninkrijk op aarde, waar Hij met de mensheid zal leven. Dit begint in
Genesis hoofdstuk 12 met het verbond met Abraham.

Het is interessant om op te merken dat ongeveer 94% van de Bijbel gewijd is aan leerstellingen
en beschrijvingen met betrekking tot Gods plannen en bedoelingen voor de aarde, bemiddeld
door de natie Israél. Dit alles noemt de Bijbel profetie — Israéls profetische koninkrijks-
programma. Het begint met het Verbond van Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Daarna volgen
het Palestijnse Verbond, het Wetsverbond, het Davidische Verbond, het Nieuwe Verbond, en
nog veel, veel meer. Dat is veel informatie over Israél en Israéls programma.

En hetis ook interessant om op te merken dat zodra God door Abraham en door de natie Israél
begint te werken, waar denk je dat Satan zijn verstorende focus naartoe verlegt? Juist ja - naar
Gods uitverkoren natie Israél.

Satan begint er alles aan te doen om de natie te diskwalificeren voor alles wat God van de
natie verlangt om dat koninkrijk hier op aarde te vestigen. En Satan is hierin zo succesvol dat
God Zijn aardse koninkrijks - programma met de natie Israél letterlijk onderbreekt en iets
anders gaat doen —iets totaal anders.

De onderbreking van Gods profetische koninkrijks-programma met Israél, als natie, vond plaats
in Handelingen 7, met de volledige en definitieve verwerping van Jezus van Nazareth, hun
Messias - de Messias die God al in Genesis 3:15 had beloofd uit de zaadlijn van Eva.

God begon toen iets anders te doen — iets heel anders in Handelingen 9, met de roeping van
Paulus als apostel der Heidenen. Met de roeping van Paulus als apostel der Heidenen — als
apostel voor de kerk van deze tijd, en aangezien de roeping van Paulus en de kerk van deze tijd
nu is wat God doet, waar denk je dat Satan zijn verstorende focus nu naartoe heeft verlegd?
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Dat klopt — op Paulus en op de kerk van deze tijd. Alles waar Satan zich op richt sinds de kerk
van deze tijd in Handelingen 9 begon, is erop gericht om Paulus' unieke leerstellingen en
instructies voor gelovigen van deze tijd te ondermijnen.

En er zijn geen leerstellingen of instructies die meer verwoestende eeuwige gevolgen hebben
dan die leerstellingen die te maken hebben met de rechtvaardiging van een individu in de ogen
van God, wat resulteert in eeuwige redding - in plaats van eeuwige verdoemenis in de hel en
de poel van vuur.

Toen ik de geschiedenis vertelde van mijn eigen persoonlijke rechtvaardiging en hoe ik gered
werd (wat niet anders is dan hoe iemand in deze huidige kerktijd gered wordt), hoe legde ik
dat dan uit aan onze luisteraars? Ik kwam tot het punt waarop ik begreep dat ik een zondaar
was, dat ik vanwege die zonde geen rechtvaardig mens was in Gods ogen, dat ik een Redder
nodig had, en dat Jezus Christus die Redder was die de straf voor mijn zonden had betaald.

Ik wil dat onze lezers begrijpen waar deze informatie vandaan komt. Het kwam van de
opgestane Heer Jezus Christus toen Hij de informatie aan de apostel Paulus gaf, zodat Paulus
deze in zijn brief aan de Romeinen kon opschrijven:

“Rom. 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één
“Rom. 3:21-25:

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende
getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus
is;
25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een

betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn
onder de verdraagzaamheid Gods;

Elk woord in deze verzen is belangrijk. Als u de passage woord voor woord wilt opsplitsen om
een beter begrip te krijgen van de betekenis van enkele van deze unieke woorden en termen,
raad ik u aan te luisteren naar de boodschap met de titel "Het evangelie voor de
denominationele kerken in het christendom". Deze kunt u vinden op onze (Engelstalige)
website gbcrm.org.

Laten we nu even naar Romeinen 4 kijken, waar Paulus een ander belangrijk onderdeel van de
evangelieboodschap benadrukt.
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“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Zoals ik eerder in deze boodschap al tegen jullie zei, toen ik op 12- of 13-jarige leeftijd het
evangelie van Gods genade hoorde, vond ik het vanzelfsprekend dat als de God van de hele
schepping moest sterven om mij te redden, ik daar absoluut niets aan kon verbeteren. En dat
is wat Romeinen 4:5 ons leert. En dat is wat God en Paulus proberen te verankeren in ons
begrip in andere verzen, zoals:

“Ef. 2:8-9:
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

En dat is wat God zoekt in het hart van iedereen die in deze tijd van de kerk gered wil worden:
eenvoudig vertrouwen op wat Christus aan het kruis heeft volbracht, en alleen daarop. God is
namelijk niet bereid om de onschatbare waarde en glorie van wat Zijn Zoon aan het kruis heeft
volbracht met iets of iemand te delen - en dat is terecht.

lets anders dat begrepen moet worden, is dat dit niet de manier is waarop persoonlijke,
individuele redding voorheen werd gegeven aan iemand in Israéls profetische koninkrijks-
programma.

Laat me dit verder toelichten:

Er is nooit een moment geweest in Israéls profetische koninkrijks-programma waarop
individuele, persoonlijke rechtvaardiging voor verlossing en eeuwig leven gebaseerd was op
vertrouwen in Christus' dood aan het kruis als betaling voor de zonden van het individu.
Tijdens Christus' aardse bediening aan de natie Israél, in de evangelién van Matthels, Markus,
Lukas en Johannes, en zelfs in het begin van Handelingen, toen Israéls profetische koninkrijks-
programma nog steeds gaande was, was individuele rechtvaardiging nog steeds gebaseerd op
geloof, maar dan op geloof in wat God een individu vertelde dat hij op dat moment moest
geloven en doen.

In die evangelieverhalen moest iemand geloven en accepteren dat Jezus van Nazareth de door
hen voorspelde Messias was, en dat Hij de zoon van God was. Maar het was ook noodzakelijk
om zich met water te laten dopen als onderdeel van het koninkrijks-programma dat
verkondigd werd als "nabij" nu de Messias was gekomen.

Je zult die geloofsbelijdenis zien in Matthelis 16:16, Johannes 11:27 en Handelingen 8:36-37
van Petrus, Martha en de Ethiopische eunuch.

“Matth. 16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden
Gods.
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“Joh. 11:27: Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods,
Die in de wereld komen zou.

“Hand. 8:36-37:

36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar
water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij,
antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Geloof die boodschap, laat je dopen en je bent gered. Als je de boodschap verwierp dat Jezus
de geprofeteerde Messias was, zat je in de problemen. Het is precies zoals Jezus zei in:

“Joh. 8:24: Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft,
dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

Weet u, door de hele geschiedenis van Israéls profetische koninkrijks-programma heen was er
altijd wel een soort ritueel of werk dat de Jood moest doen in geloof, om een juiste relatie met
God te behouden.

Als u dit allemaal begrijpt, dan begrijpt u ook waarom zoveel mensen, die zichzelf Christenen
noemen - mensen die dachten dat ze Christenen waren, of waarvan u misschien dacht dat ze
Christenen waren - bij de Opname achterblijven.

Ze zullen achterblijven omdat ze nooit echt Christenen waren. Ze zullen achterblijven omdat
ze vertrouwden op een evangelieboodschap die door Satan verdorven was en die geen kracht
had om een mens te redden in de huidige tijd van de kerk.

Er zijn twee klassieke passages waarin Paulus waarschuwt voor verdorven, verdraaide
evangelieboodschappen in deze huidige kerktijd. Deze passages zijn Galaten 1:6-9 en 2
Korinthiérs 11:3-4 en 13-15:

“Gal. 1:6-9:

6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus
geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;

7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus
willen verkeren.

8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten
hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervioekt.

9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie
verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
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“2 Kor. 11:3-4: 3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid
bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die
in Christus is.

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben,
of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie,
dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

“2 Kor. 11:13-15:

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van
Christus.

14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars
der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

ledereen die zichzelf Christen noemt in deze huidige kerktijd zou deze passages moeten
kennen.

Dit is een serieuze zaak, mensen. Deze epische strijd door de eeuwen heen tussen God en
Satan heeft ernstige, eeuwige gevolgen voor een individu. Satans huidige, verstorende focus
ligt op de bijzondere boodschap van de apostel Paulus en op de leerstellingen en instructies
die betrekking hebben op alles wat met dit huidige kerktijdperk te maken heeft.

Hoe ondermijnt en corrumpeert Satan dit alles? Heel eenvoudig door terug te grijpen naar
Israéls profetische koninkrijks-programma — het programma dat God in Handelingen 7
onderbrak en dat niets te maken heeft met wat God vandaag de dag doet — en elementen uit
dat programma te integreren in de eisen voor gelovigen in dit huidige kerktijdperk.

Het enige wat Satan hoeft te doen is iets uit dat programma halen - iets dat heel Bijbels is, iets
dat heel Schriftuurlijk is, en iets dat toen alles te maken had met de verlossing in het
profetische koninkrijks-programma van Israél, maar dat het evangelie van de genade van God
zal verderven en vernietigen. Terwijl dat de enige evangelieboodschap die in dit huidige
tijdperk van de kerk een mens kan redden.

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat
ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus
ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

“1 Kor. 15:1-4:

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
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3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Ik kom meteen tot de kern van de zaak: de twee meest voorkomende vormen van verdorven
evangeliebediening (in tegenstelling tot het verbod op werken ter verlossing dat we zagen in
Romeinen 4:5) zijn de rituelen van de waterdoop en de voortdurende belijdenis van zonden
door het individu.

Het probleem is niet dat één van deze twee werken je automatisch tot de hel veroordeelt. Het
probleem is waarom je ze uitvoert. Als iemand misleid wordt en denkt dat één van deze
rituelen noodzakelijk is om gered te worden, of om gered te blijven, dan functioneert hij of zij
onder een verdorven evangelie en is hij of zij verloren. Hij of zij zal bij de Opname
achterblijven. Er zijn immers duizenden kerken geweest, en er zijn er nog steeds, waar geleerd
wordt dat de waterdoop absoluut noodzakelijk is voor redding.

Er zijn in de geschiedenis van het huidige kerktijdperk namelijk kerken geweest die de
bevoegdheid hadden om iedereen ter dood te brengen die leerde of zelfs maar geloofde dat
de waterdoop niet noodzakelijk was voor redding.

De trieste realiteit van dit alles is dat iedereen die voér de Opname is gestorven en die misleid
is om onder zo'n verdorven evangelie te functioneren, geen hoop heeft. Zij zijn voorbestemd
tot eeuwige verdoemenis.

Maar mocht u in leven zijn wanneer de Opname plaatsvindt, dan kunt u nog steeds gered
worden. Dat is uiteraard de reden waarom ik deze boodschap breng. Maar één ding is zeker:
na de Opname zullen de leerstellingen en informatie die nodig zijn voor redding opnieuw
veranderen, en met die veranderingen zal ook de verstorende focus van Satan opnieuw
veranderen. En ik zal daar later in deze boodschap zeker nog veel meer over te zeggen hebben,
wanneer we beginnen te kijken naar wat degenen die de Opname hebben gemist, precies
moeten doen.

We hebben dus veel tijd besteed aan dit ene aspect van wat de wereld kan verwachten
wanneer de Opname daadwerkelijk plaatsvindt - waarom bepaalde mensen opgenomen
zullen zijn en anderen achterblijven. Ik denk echter dat het absoluut noodzakelijk was om al
deze aspecten te onderzoeken en te begrijpen om te kunnen begrijpen wat degenen die
achterblijven moeten doen en waarom ze dat moeten doen.

Nu willen we verder kijken naar wat de wereld na de Opname nog meer kan verwachten.

Er zullen zeker een aantal zeer interessante dingen gebeuren met betrekking tot de natie Israél.
En waarom? Omdat God van plan is Zijn geprofeteerde koninkrijks-programma voor de natie
Israél hier op aarde te hervatten en te voltooien. God heeft Zijn profetische koninkrijks-
programma voor Israél in Handelingen 7 niet opgegeven - Hij heeft het alleen onderbroken!
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Dat programma moest worden onderbroken omdat Jezus van Nazareth, de voor Israél
voorspelde Messias en Koning, officieel en definitief werd verworpen in Handelingen 7. Het
programma kon dus onmogelijk worden voortgezet. Er kan geen koninkrijks-programma zijn
als je geen Koning hebt.

Met het terzijde stellen van Israéls profetische koninkrijks-programma begon God te doen wat
Hij de afgelopen tweeduizend jaar al aan het doen was: een aparte groep gelovigen roepen
om Zijn doelen in de hemelse gewesten te verwezenlijken. Dat zal de bestemming en rol zijn
van alle gelovigen die bij de Opname aan het einde van dit huidige kerktijdperk worden
opgenomen.

Maar God zal Zijn aandacht zeker weer op de natie Israél richten en lIsraéls profetische
koninkrijks-programma tot voltooiing brengen. Als God dat niet doet — als God dat programma
niet hervat en voltooit — zal Hij Zichzelf tot de grootste leugenaar en dader van fraude en
bedrog maken die de mensheid ooit heeft gekend.

Maar houd die gedachte niet vast, want God zal dat programma na de Opname hervatten en
voltooien. Dan zal alles weer gericht zijn op wat God dan met het volk Israél gaat doen.

Eén van de grootste blunders van de overgrote meerderheid van de kerken in dit huidige
tijdperk is dat ze veronderstellen dat de kerken van dit tijdperk Israél hebben vervangen - dat
er geen enkele verandering heeft plaatsgevonden in Gods programma.

Als je dat echt gelooft, dan ga je natuurlijk terug naar het profetische koninkrijks-programma
van Israél en haal je er allerlei leerstellingen en informatie uit en dwing je die leerstellingen af
om ze van toepassing te laten zijn op de huidige tijd van de kerk. En dat werkt gewoon niet.

En we zagen de gevolgen van misleiding door te geloven dat bepaalde aspecten van Israéls
programma noodzakelijk zijn in dit huidige kerktijdperk. Degenen die misleid zijn met een
verdraaide evangelieboodschap zullen bij de Opname achterblijven.

Na de Opname zal God dus Zijn profetische koninkrijks-programma voor de natie Israél hier op
aarde hervatten en voltooien. We zullen een paar passages bekijken die het volgende leren:

Handelingen 15

Het tijdsbestek van Handelingen 15 is enkele jaren nadat de kerk van deze tijd in beweging was
gezet met de apostel Paulus als Gods beheerder van dat programma. De context van
Handelingen 15 is de samenkomst van de apostel Paulus en de apostelen en leiders van Israéls
profetische koninkrijks-programma, dat God al in Handelingen 7 had onderbroken. De
ontmoeting vond plaats in Jeruzalem en wordt ook beschreven in Galaten hoofdstuk 2.

Het doel van de bijeenkomst uit Handelingen 15 en Galaten 2 was om te begrijpen waarom
Paulus dingen onderwees en in praktijk bracht die zo verschilden van wat noodzakelijk en
gepast was in het profetische koninkrijks-programma van Israél.
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We kunnen veel leren uit deze passage, maar we zijn hier specifiek gekomen om te kijken naar
één van de conclusies die de apostelen en leiders van het profetische koninkrijks-programma
van Israél trokken met betrekking tot Paulus' bediening en het huidige tijdperk van de kerk.

“Hand. 15:12-17:

12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen
en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.

13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te
nemen door Zijn Naam.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is,
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.

17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn
Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

In vers 12 beschrijft Paulus de aard van zijn bediening onder de Heidenen.

In vers 14 zien de apostelen en leiders van Israéls profetische programma (waarmee verwezen
wordt naar de gebeurtenissen in Handelingen 10) hoe God hen had voorbereid op deze
verandering in programma's toen Hij Petrus naar het Heidense huishouden van Cornelius
stuurde in Handelingen 10.

Zoals vers 14 zegt, bezocht God deze Heidense man omdat God zich voorbereidde om uit de
Heidenen een volk voor zijn naam te nemen. Dat zou Paulus' bediening worden - de apostel
voor de Heidenen die de kerk van deze tijd vormde.

En dan het punt dat we hier wilden zien, staat in vers 16, waar staat: ...na dezen...Waarna?
Nadat God "een volk voor Zijn Naam uit de Heidenen heeft genomen", door de apostel Paulus
en overeenkomstig de leer die Paulus voor dit huidige kerktijdperk had gekregen.

Daarna zal Israéls profetische koninkrijks-programma worden hervat. Israéls profetische
koninkrijks-programma wordt beschreven in vers 16, en alle verbonden die God met de natie
Israél had gesloten, zullen dan worden vervuld. De "opname uit de Heidenen van een volk voor
zijn naam" zal eindigen met de Opname.

Andere belangrijke passages die uitleggen dat het profetische koninkrijks-programma van
Israél vrijwel zeker zal worden hervat, staan in Romeinen 11. Nadat Paulus de eerste acht
hoofdstukken van Romeinen had geschreven, die de fundamentele leerstellingen voor de kerk
van deze tijd vormen, behandelt Paulus allerlei vragen die vanzelfsprekend zouden rijzen nu
Israéls profetische programma is onderbroken. Paulus behandelt die vragen in Romeinen
hoofdstukken 9-11. We zullen Romeinen hoofdstuk 11 bekijken.
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“Rom. 11:1 en 2a:

1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israéliet, uit het
zaad Abrahams, van den stam Benjamin.

7

2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heefft........................ g

Duidelijker dan hier kan het niet worden gezegd. Israéls profetische koninkrijks-programma
werd in Handelingen 7 onderbroken, maar God is nog niet klaar met Israél.

“Rom. 11:11-12:

11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun
val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen (israél) tot jaloersheid te verwekken.

12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid!

Invers 11 is de "de zaligheid den heidenen geworden" Gods programma voor de kerk van deze
tijd, dat ons door de apostel Paulus is gegeven. Maar God is nog niet klaar met Israél.

Vers 12 spreekt over 'hun volheid'. Dit verwijst naar de volheid van Israél - alle zegeningen die
gepaard gaan met de uiteindelijke voltooiing van het profetische koninkrijks-programma.

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet
wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israél gekomen is, totdat de volheid
der heidenen zal ingegaan zijn.

................ , totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Dit is de Opname. En hier hebben we de volheid der Heidenen - alle zegeningen die gepaard

gaan met de voltooiing van dit huidige kerktijdperk.
Dit alles moet gebeuren. Waarom? Romeinen 11:29 legt het uit.
“Rom. 11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Er is geen enkele manier waarop God van gedachten zal veranderen over het volbrengen van
alles wat Hij heeft beloofd met betrekking tot het profetische koninkrijks-programma van
Israél.

God maakt het dus volkomen duidelijk dat, wanneer het huidige tijdperk van de kerk voltooid
is met de gebeurtenis die wij de Opname noemen, Hij Zijn profetische koninkrijks-programma
met het volk Israél opnieuw zal hervatten.

Overigens moet ik vermelden dat als u een chronologisch verslag wilt van de hervatting van
Israéls profetische koninkrijks-programma na de Opname, u dat precies kunt vinden in de
opeenvolgende boeken in de Bijbel, Hebreeén tot en met Openbaring. De boeken Hebreeén
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tot en met Openbaring geven een chronologisch verslag van hoe de gebeurtenissen zich na de
Opname zullen ontvouwen.

Het boek Hebreeén begint met allerlei informatie die de Joden, die in Israél gaan wonen, nodig
hebben wanneer hun programma wordt hervat. Na het boek Hebreeén volgt allerlei informatie
die Joden die buiten Israél wonen, nodig hebben.

Alle informatie die de Joden, die bij Gods Israél horen, en de hervatting van hun programma
moeten weten, is in de boeken Hebreeén tot en met Openbaring in een volkomen logische
volgorde weergegeven.

Maar de vraag is, na de Opname gemist te hebben, wat kunnen de achterblijvers verwachten
van het volk Israél, en wat moeten zij nu doen om in het reine te komen met God? Dat zijn de
vragen die de rest van deze boodschap zal proberen te beantwoorden.

Er zijn een aantal gebeurtenissen beschreven in de Bijbel die degenen die in die tijd zullen
leven in staat zullen stellen om precies te weten waar de gebeurtenissen zich bevinden in de
tijdlijn van gebeurtenissen die de voltooiing van Israéls profetische koninkrijks-programma
zullen begeleiden. Eén van die gebeurtenissen zal de onthulling zijn van de man die in de Bijbel
bekendstaat als de Antichrist.

De profetische geschriften, die betrekking hebben op Israéls programma, hebben heel wat te
zeggen over deze man — over de Antichrist. De Antichrist zal bijvoorbeeld uit Assyrié of Syrié
komen. De profetische geschriften van Israél verwijzen herhaaldelijk naar de Antichrist als de
Assyriér.

De Bijbel maakt ook duidelijk dat de Antichrist zich op een bepaald moment in de geschiedenis
zal openbaren, wanneer de natie Israél in een staat van enorme vervolging en onrust verkeert.
Er zal op dat moment in de geschiedenis allesbehalve vrede zijn in het land Israél, en dit is van
groot belang omdat deze Antichrist op de één of andere manier vrede in het Midden-Oosten
zal kunnen stichten — vrede tussen Israél en haar vijanden.

De Antichrist wordt in feite de pleitbezorger van Israél. Onder zijn leiding zal de tempel van
Israél worden herbouwd, zal het offersysteem van Israél worden hervat en zal de Antichrist
een verdrag sluiten dat vrede zal brengen tussen Israél en alle vijanden van Israél.

Deze man — de Antichrist — zal een zeer charismatische figuur zijn en hij zal met open armen
worden ontvangen door de meeste Joden in Israél, en zelfs door het grootste deel van de
wereld op dat moment. Vrede in het Midden-Oosten is immers iets wat de wereld nog nooit
heeft gezien.

Er zal echter een deel van de Joden binnen het volk Israél zijn, die vanuit de Bijbel weten dat
alles wat de Antichrist doet, slechts bedrog is, een leugen.

Dit vredesverdrag, dat door de Antichrist tot stand zal worden gebracht, zal niet in een uithoek
worden gesloten; het zal overal voorpaginanieuws zijn en de totstandkoming van dit
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vredesverdrag zal de eerste dag markeren van de laatste 7 jaar van Israéls profetische
koninkrijks-programma véor de wederkomst van de Heer Jezus Christus om Zijn koninkrijk te
vestigen.

We gaan hiernaar kijken in:

”

“Daniel 9:27: En hij zal velen het verbond versterken een week;................cccueuen.... .

Deze profetie verwijst naar het verbond - naar het vredesverdrag dat de laatste zeven jaar van
de Grote Verdrukking véor de wederkomst van Christus inluidt. In dit vers verwijst "hij" naar
de Antichrist. De "ene week" waarnaar in dit vers wordt verwezen, is specifiek voor Joodse
terminologie, die verwijst naar één jaarweek, een periode van zeven jaar. Deze week waarnaar
hier wordt verwezen, betreft de laatste zeven jaar van Daniéls volledige profetie over de
"zeventig weken", die begint in Daniél 9:24. Dit wordt ook wel de zeventigste week van Daniéls
profetie genoemd.

“Daniél 9:24: Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de
overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen,
en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te
verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

“Dan. 9:27: En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester
zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den
verwoeste.

Daniél 9:27 legt vervolgens uit wat er halverwege deze laatste zeven jaar gaat gebeuren.
Ongeveer halverwege deze laatste zeven jaar van lIsraéls profetische programma zal de
Antichrist zijn ware aard en bedoelingen onthullen wanneer hij de tempel van Israél
binnentreedt en zichzelf tot God verklaart.

Dit is het moment waarop de Antichrist zichzelf tot de messias van Israél zal verklaren en zijn
uitroeiingspolitiek tegen het overblijfsel van ware gelovigen in Israél en het hele Midden-
Oosten zal beginnen. Deze periode wordt in de Bijbel "een tijd van benauwdheid voor Jakob
", genoemd in Jeremia 30:7:

“O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

Ik heb zojuist een groot deel geschetst van wat mensen die de Opname hebben gemist, kunnen
verwachten. Laten we nu eens kijken naar een paar verzen waar deze informatie vandaan
komt.

Hoe weten we dat de Antichrist een Assyriér zal zijn? Van de profeten:
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“Jes. 10:24: Daarom zegt de Heere Heere der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen,
naar de wijze der Egyptenaren;

“Jes. 14:24-25:

24 De Heere der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het
alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal!

25 Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk van
hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke.

“Jes. 30:31: Want door de stem des Heeren zal Assur te morzel geslagen worden, die met de
roede sloeg.

En hoe zit het dan met dat valse vredesverdrag dat de Antichrist zal sluiten? We zagen dat
verdrag zopas in Daniél 9:27, maar er zijn talloze passages in de Bijbel die belangrijke details
onthullen over de misleidende aard ervan:

“Jes. 28:14-15:
14 Daarom, hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem
is!

15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel
hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal,
zal hij tot ons niet komen,; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder
de valsheid hebben wij ons verborgen.

Dit verdrag van de Antichrist, waarvan zij denken dat het hun veiligheid en toevlucht zal
garanderen, zal niets meer zijn dan een verbond met de dood. Het zullen allemaal leugens zijn.

“Dan. 11:21-24:

21 Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid
niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.

22 En de armen der overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht, en zij
zullen gebroken worden, en ook de vorst des verbonds.

23 En na de vereniging met hem zal hij bedrog plegen, en hij zal optrekken, en hij zal met weinig
volks gesterkt worden.

24 Met stilheid zal hij ook in de vette plaatsen des landschaps komen, en hij zal doen, dat zijn
vaders, of de vaders zijner vaderen, niet gedaan hebben; roof, en buit, en goederen, zal hij
onder hen uitstrooien, en hij zal tegen de vastigheden zijn gedachten denken, doch tot een
zekeren tijd toe.
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Die "verachte" in vers 21 is de Antichrist. Hij is "de vorst des verbonds". Hij zal "vreedzaam" ten
tonele verschijnen met "vleierijen", maar het zal allemaal niets anders zijn dan bedrog.

“Psalm 55:20-21:

20 Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem (KIV: “hem”) hadden; hij ontheiligt Zijn
(KJV: “zijn”) verbond.

21 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar dezelve zijn blote zwaarden.

Zoals werd benadrukt bij het bestuderen van Daniél 9:27, zal het halverwege de zevenjarige
Grote Verdrukking zijn wanneer de Antichrist zijn ware aard en bedoelingen zal onthullen. Er
zijn veel passages in de Bijbel die de ware aard en bedoelingen van de Antichrist op dat
specifieke moment beschrijven:

“Dan. 11:31: En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en
de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.

“Dan. 11:36: En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en
groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken;
en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het
zal geschieden.

Deze verzen spreken over de tijd in het midden van die zevenjarige verdrukking, wanneer de
Antichrist de tempel van Israél binnentreedt en zichzelf tot god en Israéls messias verklaart.
Dit is het moment waarop de Antichrist zijn ware aard en bedoelingen onthult, en de Heer
Jezus Christus spreekt zelfs over deze gebeurtenis in:

“Matth. 24:15-16:

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel,
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
Zelfs de apostel Paulus verwees naar deze gebeurtenis in:

“2 Thess. 2:1-2:

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze

toevergadering tot Hem,

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door
woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande

ware.
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In vers 1 staat "onze toevergadering tot Hem" (tot Christus) voor de Opname. Er waren mensen
in Thessalonica die verward en verontrust waren vanwege een onjuiste leer die de ronde deed
over de wederkomst van Christus ("de dag van Christus"). Sommigen leerden dat de
wederkomst van Christus al had plaatsgevonden, en Paulus verzekerde hen dat dit onmogelijk
het geval kon zijn, aangezien de Opname nog niet eens had plaatsgevonden. En bovendien kon
de wederkomst van Christus nog niet hebben plaatsgevonden vanwege verzen 3 en 4.

“2 Thess. 2:3-4:

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval
gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geéerd wordt, alzo dat
hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Dus hier is het weer - dat moment midden in de zevenjarige Verdrukking, wanneer de
Antichrist de tempel binnentreedt en zichzelf tot god en Israéls Messias verklaart.

In passages zoals deze is het nuttig om te begrijpen dat de Antichrist in de Bijbel met vele
namen wordt aangeduid. Hier in vers 3 wordt hij "de mens der zonde" genoemd en vervolgens
in hetzelfde vers "de zoon des verderfs". Deze namen hebben een bijzondere betekenis.

Tijdens de eerste helft van de zevenjarige verdrukking, voordat de ware aard en bedoelingen
van de antichrist voor iedereen zichtbaar worden, wordt hij aangeduid als de mens der zonde.

Tijdens de tweede helft van de zevenjarige verdrukking wordt hij aangeduid als de zoon des
verderfs. Op andere plaatsen in de Bijbel, met name in de profetieén aan Daniél en in het boek
Openbaring, wordt de Antichrist aangeduid als het beest. We zullen enkele van die passages
later nog eens bekijken.

De Antichrist wordt dus in de Bijbel met meerdere titels aangeduid. De aanduiding hier als
zoon des verderfs is bijzonder interessant, omdat deze specifieke titel slechts op één andere
plaats in de Bijbel voorkomt, namelijk in verband met Judas Iskariot toen hij Jezus verraadde,
wat leidde tot de kruisiging in de evangelién.

Dat verraad vond bijna onmiddellijk plaats nadat Lukas' evangelieverslag beschrijft hoe Satan
zelf Judas binnenging om ervoor te zorgen dat de moord op Jezus zonder complicaties zou
plaatsvinden. Het verslag staat in:

“Lukas 22:3: En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der
twaalven.

En het feit dat Satan in Judas kwam om Hem te verraden, bracht Jezus ertoe om Judas in
Johannes 17:12 de zoon der verderfenis te noemen.
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“Joh. 17:12: Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven
hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis,
opdat de Schrift vervuld worde.

De intrede van Satan in de Antichrist zal plaatsvinden rond het midden van de 7-jarige
Verdrukking, zoals beschreven in 2 Thessalonicenzen 2:4, wanneer de Antichrist:

......... zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geéerd wordt, alzo dat
hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

In 2 Thessalonicenzen 2:3, zie eerder geciteerd, wordt diezelfde titel (de zoon des verderfs)
gebruikt voor de antichrist, omdat het het moment aangeeft waarop Satan de Antichrist zal
binnendringen — de mens der zonde (net zoals hij eerder Judas binnendrong) om de Antichrist
in staat te stellen alle tekenen en wonderen te verrichten die hij zal doen om Israél te
misleiden, en in feite ook de hele wereld. Paulus verwijst naar die misleidingen in hoofdstuk
2,verzen 8en9.

“2 Thess. 2:8-9:

8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door
den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en
wonderen der leugen;

Dat "ongerechtige" in vers 8 is een andere naam voor de Antichrist, en de intrede van Satan in
de Antichrist zal de Antichrist de macht geven om allerlei "tekenen, en wonderen" te
verrichten. We zien ook veel meer over de macht die Satan aan de Antichrist geeft en de
tekenen en wonderen die de Antichrist zal verrichten:

Op. 13:1-8:

1 En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven
hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van gods lastering.

2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn
mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.

3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?

5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en
hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
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6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn
tabernakel, en die in den hemel wonen.

7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

Zij die na de Opname achterblijven, moeten weten dat er een aantal zeer overtuigende
tekenen en wonderen zullen plaatsvinden door de Antichrist, die Israél probeert te misleiden.
Hij probeert zelfs de hele wereld te misleiden door hen te laten geloven dat hij God is en dat
hij de Messias van Israél is.

Maar iedereen die de carriere van deze man heeft gevolgd - met de totstandkoming van het
vredesverdrag met Israél, de herbouw van de tempel en al die dingen die vrede en veiligheid
voor de natie Israél lijken te bewerkstelligen - zou moeten kunnen begrijpen wie deze man
werkelijk is. Hij is de Antichrist en zijn bedoelingen zijn om alle ware gelovigen binnen de natie
Israél uit te roeien.

lets anders dat degenen die achterblijven kunnen verwachten, is de verschijning van vele
duizenden Joden (144.000 om precies te zijn) die de waarheid zullen verkondigen over Gods
plan voor de natie Israél, nu Gods programma voor de natie Israél is hervat.

“Op. 7:1-4:

1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden
der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.

2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des
levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was
de aarde en de zee te beschadigen,

3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren
verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israéls.

Terwijl u verder leest, zien we hoe deze groep van 144.000 dienaren van de Heer zal bestaan
uit 12.000 Joden uit elk van de twaalf stammen van lIsraél, en hun taak zal bestaan uit
wereldevangelisatie.

Dit is de heroprichting van wat Jezus Christus en de Bijbel eerder de kleine kudde ware
gelovigen noemden, verbonden met de eerste komst van Christus. Wanneer Israéls
geprofeteerde koninkrijks-programma na de Opname weer wordt hervat, zal het in principe
worden hervat waar het programma in Handelingen 7 werd onderbroken.
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Er was toen een kleine kudde ware gelovigen, en er zal na de Opname ook een kleine kudde
ware gelovigen nodig zijn om het programma van Israél weer op gang te brengen. En het is
deze heroprichting door de 144.000 als de kleine kudde gelovigen die de hervatting van het
profetische koninkrijks-programma van Israél na de Opname zal initiéren.

Het lijkt erop dat de verzegeling van deze 144.000 dienaren van de Heer de allereerste
gebeurtenis zal zijn die verband houdt met de hervatting van Israéls profetische koninkrijks-
programma. Waarschijnlijk zal dit direct na de Opname plaatsvinden.

Deze 144.000 dienaren van de Heer zijn van groot belang voor iedereen die na de Opname
achterblijft en op dat moment leeft. Deze dienaren van de Heer verkondigen namelijk een
evangelieboodschap die door iedereen aanvaard moet worden die verlossing en
rechtvaardiging in de ogen van God wil verkrijgen.

Deze dienaren van de Heer zijn degenen die precies datgene zullen doen wat Jezus Christus in
Matthels 24 heeft gezegd dat er zou gebeuren in samenwerking met het profetische
koninkrijks-programma van Israél.

“Matth. 24:1-5:

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de
gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet één steen
op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg
ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de
voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen
verleiden.

Zoals ik al heb aangegeven, zal de Antichrist proberen mensen te misleiden door ze te laten
geloven dat hij de Christus is — dat hij de Messias is — maar er zullen anderen zijn die beweren
dat ze ook de Christus zijn. Die anderen zullen relatief kleine spelers zijn vergeleken met de
Antichrist, maar ze zullen er desalniettemin zijn.

“Matth. 24:6-13:

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt;
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentién, en aardbevingen in verscheidene
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plaatsen.
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden
van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geérgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen
verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
allen volken; en dan zal het einde komen.

Dit betekent het einde van de zevenjarige Verdrukking. Dan zal Christus terugkeren en de
Antichrist en zijn legers verslaan en Israél wreken op al haar oude vijanden. Maar voor de
Israélieten die in het middelpunt van dit alles staan en het middelpunt zijn van al deze
vervolging en onrust, zal het bijna onmogelijk zijn om tot het einde te volharden. En kijk nu
eens naar:

“Matth. 24:14:

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
allen volken; en dan zal het einde komen.

Dit "evangelie des koninkrijks" is waar iedereen die is achtergebleven, zich maar beter goed
van bewust kan zijn. Het is dezelfde evangelieboodschap die werd verkondigd door Johannes
de Doper, door Jezus en door de twaalf apostelen in de evangelién tijdens Christus' eerste
komst — vdor de kruisiging. Dat evangelie van het koninkrijk is wat de 144.000 dienaren van de
Heer zullen prediken.

En wat hield dat ‘evangelie des koninkrijks’ precies in?

Het ging erom te geloven dat Jezus van Nazareth de Zoon van God was, en dat Hij de Christus
was, en dat Hij de door Israél voorspelde Messias was.

Maar dat was niet alles wat er in die evangelieboodschap zat. ledereen die echt geloofde dat
Jezus van Nazareth de Zoon van God was en dat Hij de Messias van Israél was, zou ook doen
wat hun was opgedragen als reactie op hun geloof, en één van de dingen die hun was
opgedragen, was zich met water laten dopen
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Dus, voor iedereen die achterblijft na de Opname of die in de toekomst leeft: let goed op wat
die 144.000 dienaren van de Heer zullen prediken. We weten het niet, maar er kunnen nog
wel wat aanvullende vereisten zijn die deze dienaren aan u en aan de wereld bekend zullen
maken wanneer die tijd aanbreekt.

Voordat we Matthels 24 verlaten, is het belangrijk om te begrijpen dat alle gebeurtenissen in
dit gedeelte van Matthels 24 niet strikt chronologisch zijn. Zo verwijst "het einde" waarnaar
in vers 13 en 14 wordt verwezen, naar het einde van de zevenjarige Grote Verdrukking, maar
in vers 15 vindt die "gruwel der verwoesting waarover Daniél sprak" plaats in het midden van
de zevenjarige Grote Verdrukking. We hebben dat al besproken.

Evenzo is de wereldwijde verkondiging van het evangelie van het koninkrijk in vers 14 een
gebeurtenis die feitelijk al begint voérdat de zevenjarige Verdrukking begint. Zoals eerder
aangegeven, lijkt het erop dat de verzegeling van deze 144.000 dienaren van de Heer die het
evangelie van het koninkrijk zullen prediken, de allereerste gebeurtenis zal zijn die verband
houdt met de hervatting van Israéls profetische koninkrijks-programma, en waarschijnlijk
direct na de Opname zal plaatsvinden, omdat dit de heroprichting is van wat Jezus Christus en
de Bijbel eerder de kleine kudde ware gelovigen noemden die verbonden is met de eerste
komst van Christus.

U herinnert zich misschien nog dat ik aan het begin van deze serie alles heb gedaan wat ik kon
om iedereen die deze boodschap hoort duidelijk te maken dat de waterdoop als onderdeel
van het reddings-/rechtvaardigingsproces van een individu verboden is als onderdeel van het
evangelie van Gods genade tijdens het kerktijdperk voér de Opname. Zie 1 Kor. 1:17:

“Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met
wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Maar in Israéls profetische koninkrijks-programma was de waterdoop absoluut essentieel. En
zo zal het ook weer onderdeel zijn van het evangelie van het koninkrijk wanneer Israéls
profetische koninkrijks-programma wordt hervat.

En u kunt er zeker van zijn dat wanneer de voorwaarden voor verlossing en rechtvaardiging in
de toekomst veranderen in verband met de hervatting van Israéls profetische koninkrijks-
programma en de prediking van het evangelie van het koninkrijk, Satan er alles aan zal doen
om die voorwaarden opnieuw te verwarren.

Dus als je het van de Antichrist hoort, besef dan dat het een leugen is. Let op de 144.000 die
het evangelie van het koninkrijk zullen prediken.

Ik ben van mening dat wanneer die tijd komt - wanneer het evangelie van het koninkrijk
opnieuw wordt verkondigd ter rechtvaardiging en redding in het programma van Israél - Satan
op de één of andere manier een groot aantal mensen zal misleiden die anders misschien wel
goede bedoelingen hadden en op de vorige evangelieboodschap zouden vertrouwen - die dan
niet meer van toepassing is.
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Er zullen ook twee zeer interessante personen zijn van wie u kunt verwachten dat u ze zult
horen wanneer Israéls profetische koninkrijks-programma wordt hervat. Ze worden in de Bijbel
de twee getuigen genoemd en ze zijn te zien in:

“Op. 11:3-6:

3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd
zestig dagen, met zakken bekleed.

4 Dezen zijn de twee olijffbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.

5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner
profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te
slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

------- duizend tweehonderd zestig dagen.....dat zijn 42 maanden of 3,5 jaar volgens de Joodse
maandberekening. Deze twee getuigen zullen echte blikvangers zijn. Deze twee getuigen zullen
hun werk doen in Jeruzalem vanaf het tempelterrein, waar ze 3,5 jaar lang het woord van God
zullen verkondigen, en ze zullen onaantastbaar zijn.

De Bijbel vertelt ons niet specifiek wat ze zullen prediken. Misschien zullen ze de wereld
verdere instructies geven over hoe ze in het reine kunnen komen met God. Misschien zullen
ze prediken dat deze Antichrist, die zich voordoet als de pleitbezorger van Israél, in
werkelijkheid een bedrieger is. Sterker nog, ik weet zeker dat ze dingen zullen prediken die in
strijd zijn met de leugens die de Antichrist aan de wereld probeert te verkopen.

Maar wat ze ook te zeggen hebben, je kunt het beste goed opletten. Ze verkondigen immers
wat God wil dat Israél en de wereld weten. Je kunt dus maar beter aan hun lippen hangen.

Zoals we zullen zien in de verzen verderop in Openbaring 11, zal een groot deel van de wereld
niet ontvankelijk zijn voor wat ze te zeggen zullen hebben. En dat is eigenlijk niet anders dan
het altijd is geweest wanneer het woord van God wordt verkondigd. Zo ging het véor de
Opname, en in feite is het altijd zo geweest in elk tijdperk, door de geschiedenis van de
menselijke samenleving heen. Het grootste deel van de samenleving heeft geen behoefte aan
het woord van God; ze willen het niet en staan er vijandig tegenover.

Maar gedurende 3,5 jaar zal het geen verschil maken hoe de volken rondom Israél en de rest
van de wereld zullen denken over wat deze twee getuigen prediken, want niemand zal de
macht hebben om hun getuigenis te onderdrukken.

Kijk nog eens naar vers 5:

“Op. 11:5:
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En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

Deze twee getuigen zullen alles wat tegen hen komt, kunnen vernietigen. Maar dat is niet alles
wat ze kunnen doen. Stel bijvoorbeeld dat een ver land zoals de VS besluit om wat deze
getuigen prediken te bekritiseren of officieel te verwerpen. Kijk nog eens naar vers 6.

“Op. 11:6: Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen
hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de
aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

Deze getuigen zullen de macht hebben om overal ter wereld 3,5 jaar totale droogte te
veroorzaken. Ze zullen de landbouweconomie van elk land volledig kunnen verwoesten. En ze
zullen plagen kunnen sturen naar elk land dat ze maar willen — zoals alle waterbronnen in bloed
te veranderen.

We hebben eerder gekeken naar de bedrieglijke tekenen en wonderen die de Antichrist zal
verrichten in 2 Thessalonicenzen 2:8-9 en Openbaring 13, maar er zullen ook enkele even
indrukwekkende tekenen en wonderen plaatsvinden in Israél en over de hele wereld, die niet
bedrieglijk van aard zullen zijn. Er zullen tekenen en wonderen zijn die te zien zullen zijn als
gevolg van wat de ene ware God doet.

Dit gaat een heel moeilijke tijd worden in de geschiedenis van de menselijke samenleving.
ledereen die in die tijd leeft, zal Bijbels intelligent moeten zijn als hij of zij ook maar enigszins
wil begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, wie hij of zij moet geloven en vooral wat hij of
zij moet doen.

Vanwege de specifieke bovennatuurlijke aard van de wonderbaarlijke daden die deze twee
getuigen kunnen verrichten, wordt gespeculeerd dat deze twee getuigen Mozes en de profeet
Elia zullen zijn. Dit komt omdat deze twee mannen wonderbaarlijke handelingen hebben
verricht toen zij hier op aarde waren.

Ook is het uit de Bijbel bekend dat de profeet Elia zal terugkeren véoér de wederkomst van
Christus. Die profetie wordt gegeven in Maleachi 4:5 en door Christus bevestigd in Mattheis
17:10-11.

“Mal. 4:5:

Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen
zal.

“Matth. 17:10-11:

10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias
eerst moet komen?
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11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder
oprichten.

Om het kort samen te vatten: we hebben gekeken naar drie specifieke gebeurtenissen die
degenen die na de Opname achterblijven, kunnen verwachten:

1. De verschijning van de 144.000 Joodse evangelisten die het evangelie van het koninkrijk over
de hele wereld zullen verkondigen. Dit zal waarschijnlijk direct na de Opname plaatsvinden en
zal de allereerste gebeurtenis zijn die de hervatting van Israéls profetische koninkrijks-
programma inluidt.

2. De onthulling van de Antichrist, die vrede in het Midden-Oosten zal bewerkstelligen tussen
Israél en al Israéls vijanden en die zich zal voordoen als Israéls pleitbezorger. Wanneer de
onthulling van de Antichrist plaatsvindt in samenhang met het vredesverdrag tussen Israél en
al Israéls vijanden, resten er nog 7 jaar voér de wederkomst van Christus om het koninkrijk te
vestigen. Het is belangrijk te begrijpen dat de aanstelling van de 144.000 dienaren van de Heer
de onthulling van de Antichrist met maanden of zelfs jaren kan voorafgaan.

3. De verschijning van de twee getuigen van de Heer, die het woord van God vanuit Jeruzalem
zullen verkondigen. Hun bediening zal de eerste 3,5 jaar van de 7-jarige Grote Verdrukking
beslaan. De verschijning van deze twee dienaren van de Heer zou dus moeten samenvallen
met de openbaring van de Antichrist, helemaal aan het begin van de 7-jarige Grote
Verdrukking.

Laten we nu verdergaan met het verhaal van deze twee getuigen in Openbaring 11. In vers 7
komt hun bediening ten einde.

“Op. 11:7:

En als zij hun getuigenis zullen geéindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt,
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

Het beest waarnaar hier wordt verwezen, is de Antichrist. Na 3,5 jaar is hun bediening ten
einde en worden ze door de Antichrist gedood. Gedurende de 3,5 jaar van hun bediening
waren ze onaantastbaar, maar nu worden ze gedood.

Die 3,5 jaar zijn uiteraard de eerste 3,5 jaar van de 7-jarige Verdrukking, wat ons een zinvolle
context geeft voor wat we hier lezen. We bevinden ons hier in een tijdsbestek dat overeenkomt
met het middelpunt van de 7-jarige Verdrukking, wanneer de Antichrist zijn ware aard en
bedoelingen onthult.

Dit tijdsbestek komt overeen met het moment waarop de Antichrist de tempel van Israél
binnentreedt en zichzelf tot God en Israéls Messias verklaart. We zagen eerder hoe Christus
naar dit moment verwees in Matthels 24:15, en hoe de apostel Paulus ernaar verwees in 2
Thessalonicenzen 2:3-4.
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Dit is het moment waarop de Antichrist het verdrag verbreekt en alle ware gelovigen binnen
de natie Israél wil uitroeien. En uiteraard is hij van plan iedereen te onderdrukken die de
waarheid verkondigt - het ware woord van God - zoals deze twee getuigen.

“Op. 11:8-10:

8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt
Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien
drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd
worden.

10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde
wonen, gepijnigd hadden.

Hier zie je de reactie van mensen over de hele wereld die de prediking en het getuigenis van
deze twee getuigen hadden verworpen — mensen die duidelijk te lijJden hadden gehad onder
de droogtes of de plagen die de twee getuigen hen hadden aangedaan. Hier zie je hun reactie
op de dood van deze twee mannen. Ze zijn dolblij; ze hebben alles gehad wat ze aan droogtes
en plagen konden verdragen.

Maar God heeft nog een laatste woord over deze twee grote getuigen - een laatste
demonstratie van wie werkelijk verantwoordelijk is voor het lot van zijn dienaren.

“Op. 11:11-12:

11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.

De Heer zorgt altijd voor Zijn dienaren. Maar nu bevinden we ons in de tweede helft van de
zevenjarige Verdrukking. Gedurende de eerste drieénhalf jaar opereerde de Antichrist onder
de valse gedaante van Israéls pleitbezorger en beschermer - de mens der zonde. Maar op dit
punt heeft de Antichrist nu duidelijk gemaakt wat zijn ware aard en bedoelingen al die tijd zijn
geweest. De Antichrist maakte zijn ware aard en bedoelingen duidelijk toen hij de tempel van
Israél binnenging en zichzelf tot God en Israéls Messias verklaarde.

Het is interessant dat de meeste Joden in Israél misleid zullen worden en geloven dat de
Antichrist hun God en Messias is. Maar net zoals er altijd is geweest en altijd zal zijn, zal er een
getrouw overblijfsel van Joden binnen de natie zijn dat uit Gods geschreven woord aan hen zal
weten dat de Antichrist en zijn programma een leugen is, en zij zullen reageren op de
gebeurtenissen die zich ontvouwen, precies zoals hun is opgedragen in Gods woord — in de
boeken van Hebreeén tot en met Openbaring.
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Toen we de verzen in Openbaring 11 lazen over de twee getuigen en hun bediening gedurende
die eerste 3 1/2 jaar, lazen we daar iets dat enige verdere uitleg verdient, en dat was in:

“Op. 11:7:

En als zij hun getuigenis zullen geéindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt,
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

Zoals eerder opgemerkt, is dit beest de Antichrist. Maar deze opstijging uit de afgrond behoeft
enige uitleg.

De Bijbel vertelt ons niet precies wanneer dit zal plaatsvinden, maar ergens in de eerste 3,5
jaar van de 7 jaar durende Verdrukking zal de Antichrist fysiek gewond raken tijdens wat een
moordaanslag lijkt te zijn. Hij zal dan lijken te sterven. Vervolgens zal het, door de orkestratie
van Satan, lijken alsof de Antichrist uit de dood opstaat. Dat zal uiteraard veel mensen
imponeren en de misleidende tactieken van de Antichrist alleen maar versterken.

We hebben het begin van Openbaring 13 al eerder gelezen, maar we gaan hier nog eens naar
kijken om de nauwe relatie tussen de Antichrist en Satan te benadrukken.

“Op. 13:1-2:

1 En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven
hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van gods lastering.

2 En het beest dat ik zag, was een pardel (dat is een luipaard) gelijk, en zijn voeten als eens beers
voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon,
en grote macht.

Hier zien we het beest en de draak. We zagen eerder dat het beest de Antichrist is en de draak
Satan. De draak is één van de klassieke Bijbelse benamingen voor Satan.

“Op. 13:3:

En ik zag één van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen;
en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

Hier lijkt het erop dat de Antichrist uit de dood opstaat. Daarom staat er in vers 7 van hoofdstuk
11 dat hij uit de afgrond zal opstijgen.

Als we de zinsnede “opkomt uit de afgrond” uit Openbaring 11:7 zouden willen parafraseren,
betekent het simpelweg dat hij uit het graf zal opstaan - of dat is in ieder geval wat het eruit
zal zien alsof hij dat doet.

Als je dit nog niet begrepen hebt, is het zeker de moeite waard om er nu op te wijzen dat de
Antichrist altijd probeert te imiteren wat Jezus Christus, Israéls ware Messias, daadwerkelijk
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deed bij Zijn eerste komst en wat Jezus Christus zal doen bij Zijn tweede komst. Daarom wordt
hij de Antichrist genoemd. Hij probeert Christus altijd te kopiéren, maar hij is niet de echte
Christus.

Deze schijnbare opstanding uit de dood zal slechts een gebeurtenis zijn die veel mensen zal
misleiden en hen zal doen geloven dat de Antichrist echt is. Dit is ook het moment waarop de
Antichrist, die tijdens de eerste helft van de zevenjarige Verdrukking de mens der zonde wordt
genoemd, persoonlijk door Satan wordt bewoond als de zoon des verderfs voor de tweede
helft van de zevenjarige Verdrukking.

En dan zal de vervolging van de Joden, die de ware gelovigen in Israéls programma zijn, anders
zijn dan alles wat ze ooit eerder hebben meegemaakt. Zoals Christus zei in Matthels 24:21:

“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld
tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Straks komen we nog een keer terug bij Openbaring 13 om te kijken naar een aantal andere
dingen die de Antichrist zal doen. Deze dingen hebben een direct verband met wat degenen,
die bij de Opname achterblijven, moeten begrijpen om de juiste beslissingen te kunnen nemen
wanneer het profetische koninkrijks-programma van Israél wordt hervat.

Deze beslissingen zullen gebaseerd zijn op de gevolgen die een mens kan verwachten als
gevolg van het zegenen of vervloeken van leden van het ware gelovige overblijfsel in Israél
tijdens hun tijd van grote vervolging en verdrukking. Dit is een principe dat teruggaat tot
Genesis 12 als onderdeel van het verbond met Abraham.

“Gen. 12:1-3:

1 De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een
zegen!

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten
des aardrijks gezegend worden.

Als één van de onderdelen van het Verbond met Abraham zegt God:

"die u zegenen" verwijst naar mensen die geen deel uitmaken van de natie Israél — mensen
die geen Joden zijn. "die u zegenen" zijn de Heidenen van de wereld. En dit is een zeer
belangrijk onderdeel van het Verbond met Abraham. Dit is een belofte van God die God is
nagekomen en opnieuw zal nakomen wanneer Israéls profetische koninkrijks-programma
actief is.
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Het is geen belofte die God vandaag, in dit huidige kerktijdperk, nakomt, simpelweg omdat
Israéls profetische koninkrijk momenteel niet actief is, en omdat de natie daar in het Midden-

Oosten die zichzelf vandaag, in dit huidige kerktijdperk, Israél noemt, niet het Israél van

God is. Het zal pas na de Opname het Israél van God zijn, wanneer God Zijn profetische
programma voor Israél hervat. Wanneer dat gebeurt, zal deze belofte opnieuw van kracht
worden, net zoals in het verleden véér de stopzetting van Israéls profetische koninkrijks-
programma in Handelingen 7.

In het verleden werd één van de eerste opmerkelijke voorbeelden van hoe dit principe de
Heidenen enorm ten goede kwam, gedemonstreerd in het boek Jozua. Terwijl de legers van
Israél zich voorbereidden om het beloofde land binnen te trekken, stuurden ze spionnen
vooruit naar de stad Jericho. Deze spionnen werden beschermd en bijgestaan door de hoer
Rachab, een Heidense vrouw en inwoner van Jericho, die erkende en geloofde dat de God van
Israél inderdaad de enige ware God was. Rachab wist en geloofde wat de enige ware God voor
Israél had gedaan toen God Israél van de Egyptenaren bevrijdde en Farao en diens leger
vernietigde.

Het verslag van dit alles beslaat het grootste deel van Jozua hoofdstuk 2. En omdat ze de
spionnen uit Israél had geholpen, bleven Rachab en haar hele familie gespaard toen Israél de
stad binnentrok en veroverde. Sterker nog, Rachab en haar familie werden zelfs opgenomen
in het volk.

“Jozua 6:21-25:

21 En zij verbanden alles, wat in de stad was, van den man tot de vrouw toe, van het kind tot
den oude, en tot den os, en het klein vee, en den ezel, door de scherpte des zwaards.

22 Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands: Gaat in het huis der vrouw,
der hoer, en brengt die vrouw van daar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen
hebt.

23 Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit, en haar vader,
en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had; ook brachten zij uit al haar huisgezinnen,
en zij stelden hen buiten het leger van Israél.

24 De stad nu verbrandden zij met vuur, en al wat daarin was; alleenlijk het zilver en goud,
mitsgaders de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot den schat van het huis des Heeren.

25 Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders, en al wat zij had; en zij
heeft gewoond in het midden van Israél tot op dezen dag, omdat zij de boden verborgen had,
die Jozua gezonden had, om Jericho te verspieden.

De Heer zorgde er dus voor dat Rachab gezegend werd omdat ze Israél had gezegend. En niet
alleen dat, maar vele eeuwen later, in Hebreeén 11:31, laat God ons weten dat Rachab dankzij
haar geloof en vanwege wat ze in reactie op dat geloof had gedaan, daadwerkelijk persoonlijke
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redding en rechtvaardiging in Gods ogen had ontvangen en op een dag samen met alle andere
heiligen uit het Oude Testament zal worden opgewekt om deel uit te maken van lIsraéls
koninkrijk. Dit is dus wat God bedoelt wanneer Hij belooft dat Hij degenen zal zegenen die
Israél zegenen.

Maar hoe zal dit principe zich in de toekomst, na de Opname, voor Heidenen afspelen? We
zullen dit zien door terug te gaan naar Openbaring 13, waar we nog iets kunnen leren over wat
de Antichrist gaat doen.

We zagen eerder al hoe Openbaring 13 ons meeneemt naar de laatste 3,5 jaar van de Grote
Verdrukking, waarin de Antichrist probeert iedereen en alles wat te maken heeft met Gods
profetische koninkrijks-programma voor Israél uit te roeien.

We merkten op hoe de Antichrist oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen zal overwinnen.
We merkten op hoe al deze gebeurtenissen volledig in lijn zijn met wat Jezus aan zijn discipelen
had voorspeld: dat dit een tijd zou zijn van grote verdrukking:

.................. hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

In Daniél 7:25 schrijft de profeet hoe de Antichrist letterlijk de heiligen zal verstoren". De
vervolging van Gods volk zal meedogenloos zijn. Maar we moeten zien wat de Antichrist nog
meer zal doen om het leven in deze tijd van enorme vervolging nog onmogelijker te maken.

“Dan. 7:25: En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der
hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in
deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

“Op. 13:16-18:

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het
beest, of het getal zijns naams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een
getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Onder de controle van de Antichrist zal er een soort identificeerbaar merkteken zijn dat
iemand moet dragen om iets te kunnen kopen of verkopen tijdens de laatste 3,5 jaar van de
Verdrukking (*). Dit wordt algemeen aangeduid als "het merkteken van het beest".

(*)—De laatste 3,5 jaar wordt de Grote Verdrukking genoemd.

De gelovige Joden zullen de opdracht krijgen dit merkteken niet te dragen, omdat iedereen die
dit merkteken wel draagt, zich in feite aan de Antichrist verbindt. De gelovige Joden zullen dus
geen voedsel, proviand of iets anders kunnen kopen tijdens de laatste 3,5 jaar van de
Verdrukking.
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Ik wil hier benadrukken dat dit restrictieve economische beleid van de Antichrist een
gebeurtenis is die zelfs door Bijbelgelovigen behoorlijk verkeerd begrepen is. Dit merkteken,
dat nodig zal zijn om deel te nemen aan handel, zal geen wereldwijde beperking zijn. Dit zal
iets zijn dat beperkt zal blijven tot het Midden-Oosten, omdat de Antichrist de macht zal
hebben over het Midden-Oosten — niet over de hele wereld, zoals sommigen misschien
veronderstellen.

Maar dat betekent niet dat de rest van de wereld niet door dit beleid zal worden beinvloed. Ze
zullen wel beinvloed worden in de zin dat dit beleid een groot aantal volken de mogelijkheid
zal geven om Israél te zegenen of te vervloeken als reactie op wat de Antichrist op dat moment
met Gods volk zal doen. Dit, het al dan niet zegenen van Israél, is precies waar Jezus naar
verwees toen hij zei:

“Matth. 25:31: En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al
de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen
van de bokken scheidt.

Je wilt begrijpen waar we ons hier bevinden in de tijdlijn van de gebeurtenissen. Zoals het vers
zegt, heeft de wederkomst van Christus al plaatsgevonden. De zeven jaar durende verdrukking
is voorbij. De carriere van de Antichrist is ten einde; hij is in de hel geworpen. En nu staat Israéls
langverwachte geprofeteerde koninkrijk eindelijk op het punt te beginnen. Maar kijk eens wat
er gaat gebeuren wanneer Christus dat koninkrijk vestigt.

“Matth. 25:33-40:
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden
Mijns Vaders! beérft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van (= vanaf) de grondlegging der wereld.

35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en
gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was
in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U
hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Wat zien we hier? In vers 32 zien we alle volken verzameld voor de Heer Jezus Christus.
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In vers 33-34 zien we hoe die volken zullen worden gescheiden als schapen en bokken. De
volken die de Heer als schapen aanduidt, zullen aan de rechterhand van de Heer staan en
zullen daadwerkelijk in het koninkrijk worden toegelaten.

”

Vers 34 zegt......... : Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beérft dat Koninkrijk,.................. g

Deze volken zullen door de Heer gezegend worden. En wat is de basis waarop deze volken
gezegend worden? Ze worden gezegend op basis van een principe dat teruggaat tot het
Verbond van Abraham in Genesis 12:3, waar God zei:

7

“En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vioekt,................c.ccouu.... .
En hoe zegenen deze volken Israél? De Heer vertelt het ons in Matth. 25:35-36.

“35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en
gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was
in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

Dit is de manier waarop bepaalde volken de Joodse broeders van Christus zullen zegenen
tijdens de laatste 3,5 jaar van de Verdrukking, toen die Joden geen voedsel, kleding of iets
anders konden kopen vanwege het beperkende economische beleid en de vervolging door de
Antichrist.

Sommige van die Joden zullen geen plek hebben om te wonen of zich te verbergen voor de
Antichrist, en iemand heeft hen opgenomen, of hen voedsel, water en kleding gegeven, of hen
verborgen. Sommige van die Joden zullen gevangen zijn gezet - en iemand is hen te hulp
geschoten.

Er zullen dus voortdurende, schaamteloze pogingen van de Antichrist zijn om de ware
gelovigen in Israél uit te roeien tijdens de laatste 3,5 jaar van de 7 jaar durende Verdrukking.
De vraag kan dan ook rijzen waarom de Antichrist dat zal doen?

De reden is dat die ware gelovigen de enigen zijn die Satans bedrieglijke programma van
leugens — dat hij God is — in de weg staan. Degenen die echt in Israéls programma geloven,
weten heel goed dat hij een bedrieger is.

Zoals we aan het begin van deze boodschap leerden, werken Satans tactieken altijd in
tegenspraak met wat God op elk moment in de geschiedenis doet. Die ware gelovigen kennen
de waarheid. Zij weten dat de Antichrist niet God is.

We waren een tijdje geleden in Matthels 24, waar we zagen dat het evangelie van het
koninkrijk over de hele wereld gepredikt zou worden door de 144.000 dienaren van de Heer.

Vers 21 in Matthels 24 luidde verder:
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“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld
tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Nogmaals, dit is een verwijzing naar de laatste 3,5 jaar van de Verdrukking, wanneer de
Antichrist zijn uitroeiingspolitiek tegen de ware gelovigen in Israél begint.

Om een beter begrip te krijgen van de volledige omvang van de aard van de verdrukkingen en
vervolgingen die deze gelovige Joden zullen meemaken, is het zeer nuttig om zoveel mogelijk
passages in de Bijbel te bestuderen die betrekking hebben op die verdrukkingen en
vervolgingen.

Een ander voorbeeld van zo'n passage is te vinden in Matthelis hoofdstuk 10. In deze passage
geeft Jezus zijn twaalf apostelen een soort overzicht van wat ze kunnen verwachten tijdens de
laatste 3,5 jaar van de Verdrukking.

“Matth. 10:16-22:

16 Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen,
en oprecht gelijk de duiven.

17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en
in hun synagogen zullen zij u geselen.

18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den
heidenen tot getuigenis.

19 Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult;
want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.

20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.

21 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind,
en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.

22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het
einde, die zal zalig worden.

Wij willen hier in kaart brengen in hoeverre de meeste Joden in Israél het bedrieglijke
leugenprogramma van de Antichrist zullen omarmen en in feite met de Antichrist zullen
samenwerken om ervoor te zorgen dat hun eigen familieleden door de Antichrist worden
opgepakt en gedood.

Ik wil hier iets aanhalen wat heel belangrijk is om te begrijpen over de zevenjarige
Verdrukking. Het is belangrijk om te begrijpen dat één van de belangrijkste redenen voor de
Verdrukking is dat de Heer alle Joden die niet geloven, uit Israél kan uitroeien/afzonderen. Zo
blijven alleen de ware gelovigen over die tot het einde hebben volhard, en zij zullen het
koninkrijk binnengaan wanneer de Heer Jezus Christus terugkeert.
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Eris nog een tweede belangrijke reden voor de Verdrukking. Daar kom ik straks op terug, maar
ik wil er hier even bij stilstaan, zodat we hierover kunnen nadenken.

Het is duidelijk dat, aangezien de controle van de Antichrist en zijn economische beleid een
vorm van onderdrukking zal zijn die beperkt blijft tot het Midden-Oosten, de landen in en
grenzend aan het Midden-Oosten, de grootste kans hebben om de Joden die op dat moment
werkelijk in het programma van Israél geloven, te zegenen of te vervloeken.

Sommige van die landen zullen onder de directe controle van de Antichrist staan, dus voor die
landen zal het niet zonder groot risico zijn om de Joden in die tijd te hulp te schieten, en de
Heer zal dat belonen. De Heer zal degenen zegenen die de Joden op de één of andere manier
hebben geholpen.

Eris nog iets anders dat we moeten overwegen: hoe landen over de hele wereld gaan reageren
op wat er met Israél gebeurt tijdens haar tijd van grote verdrukking.

Net zoals het er nu voor staat, in het jaar 2018, toen deze boodschap werd verspreid, hebben
landen over de hele wereld de neiging om mensen die onderdrukt worden te helpen, of niet.
Sommige landen zullen zelfs aan de kant van de onderdrukkers staan in plaats van aan de kant
van de onderdrukten. Zo is het altijd geweest. Wie is wiens bondgenoot, en wie is wiens
vijand?

Het is ook belangrijk om te onthouden dat de zevenjarige Verdrukking zal eindigen met een
strijd die de Bijbel de slag bij Armageddon noemt. De slag bij Armageddon zal plaatsvinden
wanneer de Antichrist al zijn legers verzamelt uit alle landen waarover hij heerst, met de
bedoeling Israél van de aardbodem weg te vagen. We zien dit op meerdere plaatsen in de
Bijbel gebeuren of ernaar verwezen worden. Eén van die plaatsen is Openbaring hoofdstuk 16.

“Op. 16:12-21:

12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon
komen zullen.

13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des
valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;

14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der
aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des
almachtigen Gods.

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet zie.

16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt
Armageddon.
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17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel
des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote
aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk
een zodanige aardbeving en zo groot.

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het
grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn
des toorns Zijner gramschap.

20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen;
en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

De profeet Joél beschrijft deze zelfde strijd als plaatsvindend in de vallei van Josafat, die tussen
Jeruzalem en de Olijfberg ligt.

“Joél 3:2: Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik
zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israél, dat zij onder de heidenen
hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

Merk op dat het de Heer is die hier spreekt, en dat het vers zegt dat het de Heer is die deze
volken zal verzamelen om tegen Israél te strijden. Het interessante aan dit alles is dat de
Antichrist ten onrechte denkt dat hij alles orkestreert wat met deze ultieme confrontatie tegen
het volk van de Heer te maken heeft, maar het is in werkelijkheid de Heer die in de harten en
gedachten van de Antichrist en zijn volken legt om deze koers tegen Israél te varen. Het is de
Heer die deze volken feitelijk aanzet tot de strijd. We zien dit ook in:

“Joél 3:9-12:

9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat
optrekken alle krijgslieden.

10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: lk ben een
held.

11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O Heere, doe Uw
helden derwaarts nederdalen!)

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal 1k
zitten, om te richten alle heidenen van rondom.

De volken waarnaar hier wordt verwezen, zijn in de eerste plaats de volken die "rondom" Israél
liggen en die gedurende de hele geschiedenis van Israél vijanden van Israél zijn geweest.
Terugkijkend op Joél 3:2 maakt de Heer duidelijk waarom deze volken Gods vijanden zijn en
waarom ze gewroken zullen worden. Dit zijn de volken die verantwoordelijk zijn voor de
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verstrooiing van Gods volk en voor de inname van het land dat God aan Abraham en de natie
Israél had beloofd.

U moet dus begrijpen dat de tweede hoofdreden voor de Verdrukking is dat de Heer wraak
kan nemen op die volken die de staat Israél altijd hebben gehaat en die niets anders hebben
gedaan dan Israél vervolgen en in de problemen hebben gebracht door de geschiedenis heen.

De Verdrukking zal dus een tweeledig doel hebben. Het zal de natie Israél zuiveren, zodat
degenen binnen de natie die tot het einde hebben volhard, het koninkrijk kunnen binnengaan,
en het zal Israél volledig wreken van haar eeuwige, langdurige vijanden.

Het is echter zeer wel mogelijk dat landen over de hele wereld één of een andere vorm van
hulp sturen naar de ene of de andere partij — om de Antichrist of Israél te steunen.

Hoewel dit principe van het zegenen of vervloeken van Israél relatief eenvoudig te begrijpen
is, moet er goed nagedacht worden over de manier waarop dit zal worden toegepast op de
schapen- en bokkenvolkeren. Wat bedoel ik daarmee?

Laten we de VS als voorbeeld nemen, en dat kan elk land zijn: het zijn de laatste 3,5 jaar van
de 7 jaar durende Grote Verdrukking. Gelovigen in Israél worden nu meedogenloos vervolgd
en uitgeroeid. Mensen in de VS volgen deze gebeurtenissen dagelijks op internet en in de
media. Ze hebben de prediking gehoord van de 144.000 dienaren van de Heer, die direct na
de Opname begon.

Mensen hebben ook het woord van God gehoord, verkondigd door Gods twee getuigen vanuit
Jeruzalem tijdens de eerste 3,5 jaar van de 7 jaar durende Verdrukking, nadat de Antichrist dat
valse vredesverdrag met de natie Israél had gesloten. Ze hebben die prediking gehoord
gedurende de eerste 3,5 jaar van de Verdrukking. Ze bevinden zich nu in een positie waarin ze
6f kunnen reageren op het woord van God, 6f het kunnen verwerpen.

Bedenk dat het woord van God niet alleen beschikbaar zal zijn via de 144.000 dienaren van de
Heer en via de twee getuigen in Jeruzalem, maar ook in de Bijbel. God heeft immers volkomen
duidelijk gemaakt dat Zijn geschreven woord er altijd zal zijn. Mensen zullen al deze dingen in
de Bijbel kunnen nagaan.

Mensen zullen dus het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord van de 144.000. Ze zullen
het woord van God hebben gehoord van de twee getuigen. Ze zullen ook alle beweringen van
de Antichrist hebben gehoord en ze zullen moeten beslissen aan wiens kant ze staan. Wie

zullen ze geloven?

Onze politieke leiders lijken nooit een volledig neutrale positie in te kunnen nemen, dus wat
als ze besluiten de positie van de Antichrist te steunen? Het is goed mogelijk dat de politieke
leiders in de VS ervoor kiezen om militaire wapens te leveren aan de zaak van de Antichrist.
Die maatregelen kunnen direct zijn, of indirect via andere landen, via wat in feite niets meer is
dan het witwassen van wapens, zoals vrij gebruikelijk is in 2018, wanneer deze boodschap
werd samengesteld.
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Maar hoe die maatregelen ook tot stand zijn gekomen, dat maakt niet uit. ledereen die op
enigerlei wijze betrokken was bij de besluitvorming hierover, heeft Israél vervloekt en zal
daarvoor de prijs van de eeuwige verdoemenis betalen.

Laten we nog een stap verder gaan: wat als de politieke leiders in de VS zouden besluiten om
daadwerkelijk troepen te leveren - "troepen op de grond" voor de grote slag van Armageddon,
wanneer de Antichrist en zijn naties tegen Israél ten strijde trekken?

Ik kan u vertellen wat het lot zal zijn van iedereen die fysiek deelneemt aan de strijd tegen
Israél en Christus. Die militaire troepen op de grond zullen door de Heer Jezus Christus
vernietigd worden tijdens de slag bij Armageddon, wanneer Christus alle vijanden van Israél
wreekt bij Zijn wederkomst. Het zal op zijn zachtst gezegd verwoestend zijn.

Van de vertaler: “Op. 16:15-16:

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet zie.

16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt

Armageddon.

Zie het (grote) verschil met de King James Bible:

“Op. 16:15-16:

15 Behold, | come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he
walk naked, and they see his shame.

16 And he (christus) gathered them together into a place called in the Hebrew tongue

Armageddon.
Einde invoeging

Maar hoe zit het dan met al die burgers in de VS die het niet eens waren met hun politieke
leiders over het standpunt dat ze kozen om Israél te vervloeken? Wat als ze er alles aan zouden
doen om hun politieke leiders te beinvioeden om neutraal te blijven in de kwestie of om Israél
juist te hulp te schieten — om Israél te zegenen? Hoe zit het dan met die mensen?

Ik ben van mening dat die mensen niets te vrezen zullen hebben. Vergeet niet dat de Heer het
hart van ieder mens kent. De Heer is perfect in staat om alles te regelen.

Het zal net zo zijn als de Heer de hoer Rachab en haar familie zegende in Jericho in het boek
Jozua.

Eén van de punten die ik hier probeer te maken, is dat deze scheiding van de schapen en de
bokken door de Heer Jezus Christus, waarover we lezen in Matthedls 25, niet een alles-of-niets-
situatie zal zijn waarbij iedereen in de natie verloren gaat of gered wordt. Er moet een
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specifieke selectiviteit in het spel zijn ten aanzien van wie verloren gaat en wie gered wordt.
We kunnen hier wat inzicht in krijgen in Zacharia 14:16-18:

“16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen (=alle volken), die tegen
Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den
Koning, den Heere der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.

17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem,
om den Koning, den Heere der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen
wezen.

18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken
noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de Heere die heidenen plagen zal, die
niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

Merk op dat vers 16 zegt dat “................de overgeblevenen van alle heidenen (= alle volken), die

7

tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn”.............. .

Ik vat dit precies zo op als het zegt: dat er binnen elk land dat Israél tijdens de slag bij
Armageddon te lijf ging, mensen zullen overblijven omdat ze het standpunt innamen Israél te
zegenen in plaats van te vervloeken. Misschien zijn dit mensen die geloofden in de prediking
van de 144.000 en de twee getuigen. Misschien hebben deze mensen het geprobeerd, maar
waren ze niet in staat de gedachten van hun congresleden te beinvioeden die het standpunt
wilden innemen om Israél te vervloeken, en misschien hadden ze niet de middelen om dat zelf
te doen, maar de Heer zal hun hart kennen.

Op dit punt wil ik een aantal profetieén noemen over tien volken die altijd al de grootste
vijanden van Israél zijn geweest en dat ook in de toekomst zullen blijven. Daarna zal ik een
aantal zeer interessante profetieén noemen over één van deze tien volken.

“Psalm 83:1-8:
1 Een lied, een psalm van Asaf. O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!
2 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

3 Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw
verborgenen.

4 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den
naam Israéls niet meer gedacht worde.

5 Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond
gemaakt;

6 De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;

7 Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.
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8 0ok heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

Geografisch gezien omringen deze tien naties de natie Israél volledig. En hoewel deze tien
naties mogelijk aanzienlijke verschillen met elkaar hebben, delen ze allemaal één
gemeenschappelijk doel, en dat doel wordt verwoord in vers 4, waar staat:

............... Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israéls

”

niet meer gedacht worde.............. .

Hun doel is om Israél van de aardbodem weg te vagen. Eén van die volken is Moab uit vers 6.
Moab beslaat nu ongeveer het centrale derde deel van het huidige Jordanié. Dit zijn de
Palestijnen van onze tijd.

Moab is een volk dat teruggaat tot Genesis hoofdstuk 19. Moab is een volk dat altijd al de
vijand van Israél is geweest. We gaan iets heel interessants over Moab zien, wat zich tijdens
de Grote Verdrukking zal afspelen. Er zijn veel profetische passages in de Bijbel die betrekking
hebben op Moab. We gaan zien wat er gebeurt in:

“Jesaja 16:3-4:

3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag,
gelijk van den nacht; verbergt de verdrevenen, en meldt den omzwervende niet.

4 Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij hun een schuilplaats voor het
aangezicht des verstoorders; want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is te niet
geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan (*).

(*)--De KJV heeft, vertaald:
.................... de onderdrukkers worden uit het land verdelgd. (dus niet “van de aarde”).

De onderwerpen in deze twee verzen zijn "de verdrevenen" van de Heer. Het feit dat deze
verdrevenen hier van de Heer zijn, is belangrijk. Het zou veel tijd kosten om precies aan te
tonen wie deze verdrevenen zijn en waarom de Heer hen als de Zijnen beschouwt, maar
volstaat het te zeggen dat deze verdrevenen Joden zijn die toevallig op het verkeerde moment
op de verkeerde plaats zijn.

Als u beter wilt begrijpen wie deze verdreven mensen precies zijn en waarom ze zijn waar ze
zijn, kunt u dat doen door de serie over de gelijkenissen van de Verborgenheid van het
Koninkrijk uit Matthets 13 te bestuderen. Deze kunt u vinden op de website gbcrm.org.

Maar let op wat deze profetie over deze Joodse verdrevenen zegt. Ten eerste bevinden ze zich
in Moab en de Heer vermaant de inwoners van Moab om hen niet te verraden. Vers 4
vermaant de inwoners van Moab vervolgens om een schuilplaats te zijn voor deze
verdrevenen. Een schuilplaats voor wie? Voor de verwoester, de Antichrist.

Hier zien we dus de natie Moab, een volk midden in het Midden-Oosten, waar de Antichrist
oppermachtig zal zijn en volledige controle heeft over alles wat er op dat moment gebeurt.
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Toch lijkt het erop dat er in Moab ook mensen zullen zijn die deze Joodse verdrevenen
bescherming bieden tegen de vervolging door de Antichrist.

Het punt is dat er geen enkel land zal zijn waar de hele natie volledig overgeleverd zal zijn aan
het beleid van de Antichrist, en iedereen uit die landen die zijn leven riskeerde om Israél te
zegenen, zal gezegend worden.

Daarom kunnen we begrijpen wat er in de passage in Zacharia 14:16 gebeurt en hoe het
verband houdt met de scheiding van de volken, de schapen en de bokken, in Matthels 25.

Zacharia 14:16 zegt dat... “dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem
zullen gekomen zijn...

Er zullen mensen uit die volken overblijven. En als de Heer oordeelt dat die mensen hun eigen
leven hebben geriskeerd om Israél daadwerkelijk te zegenen, zullen velen van hen
daadwerkelijk in het koninkrijk van Israél worden opgenomen wanneer de Heer Jezus Christus
het vestigt.

Laten we nu teruggaan naar Matthels 25 en de rest van het hoofdstuk lezen. Dit hoofdstuk
gaat over de volken (of zoals we net zagen, de mensen binnen die volken) die het Koninkrijk
niet zullen binnengaan.

In Matthelis 25:31-40 lezen we over degenen die de Heer als schapen zal afzonderen, en we
hebben al een paar dingen over die mensen gezien. Laten we nu eens kijken naar het lot van
de bokken.

“Matth. 25:41-46:

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij
vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig
geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 |k was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet
gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig
gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U
niet gediend?

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze
minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
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Het punt is: als je toevallig in de positie bent om de Joden in Israél te helpen tijdens hun tijd
van grote vervolging, doe dat dan vooral.

Uiteraard zullen de mensen in het Midden-Oosten die zich daadwerkelijk in de landen
bevinden waar deze Joden zich op dat moment bevinden, ongetwijfeld de grootste kans
hebben om die Joden te zegenen, maar het principe van het zegenen of vervloeken van Israél
geldt, in die tijd, voor iedereen, waar dan ook.

We hebben dus veel tijd besteed aan het onderzoeken hoe het wereldtoneel eruit zal zien
tijdens de zeven jaar durende Grote Verdrukking, voorafgaand aan de wederkomst van de Heer
Jezus Christus om het koninkrijk van Israél te vestigen.

We hebben gezien hoe de laatste zeven jaar zullen beginnen wanneer de Antichrist een
vredesverdrag sluit tussen Israél en al Israéls vijanden — hoe deze man vrede zal brengen in het
Midden-Oosten en zal optreden als pleitbezorger voor Israél.

De Antichrist zal de herbouw van de tempel van Israél orkestreren. Het offersysteem in Israél
zal worden hersteld zoals het was in de tijd van het Oude Testament, en alles in Israél zal er
spik en span uitzien - tenminste de eerste 3,5 jaar, waarin de 144.000 dienaren van de Heer
het evangelie van het koninkrijk zullen hebben verkondigd - misschien al wel jarenlang.

En de twee getuigen in Jeruzalem zullen prediken wat ze ook maar zullen prediken —
ongetwijfeld de wereld informatie gevend die de wereld nodig zal hebben om intelligente
beslissingen te kunnen nemen over hoe te reageren op Israéls programma en hoe in het reine
te komen met God.

Terwijl we al deze dingen hebben onderzocht, heb ik geprobeerd u duidelijk te maken wat
degenen die achterblijven zullen moeten doen om in het reine te komen met God. Ik heb
geprobeerd u duidelijk te maken dat degenen die na de Opname achterblijven zeker zullen
moeten reageren op het evangelie van het koninkrijk dat de 144.000 dienaren van de Heer
zullen prediken, en dat de waterdoop opnieuw een noodzakelijk onderdeel van de redding zal
worden.

En toen keken we naar dat geweldige principe van het Verbond van Abraham, waarbij degenen
die Israél zegenen, gezegend zullen worden en degenen die Israél vervloeken, vervloekt zullen
worden. En hoe dat principe cruciaal zal zijn, vooral tijdens de laatste 3,5 jaar van de
Verdrukking, wanneer de Antichrist zijn ware aard en bedoelingen onthult en erop uit is om
elke ware gelovige binnen de natie Israél uit te roeien.

Maar u hebt misschien opgemerkt dat er een periode is waar ik tot nu toe nog maar weinig
over heb gezegd. En die periode is een onbepaalde periode na de Opname, voordat de zeven
jaar van Verdrukking daadwerkelijk begint.

Ik moet daar een paar dingen over zeggen. Alles wat we tot nu toe hebben bekeken, is relatief
eenvoudig, in die zin dat het vrij eenvoudig is gebleken om degenen die na de Opname
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achterblijven, te adviseren wat ze moeten doen om op verschillende momenten in de tijd,
wanneer Israéls profetische programma weer wordt hervat, in het reine te komen met God.

Maar er is een onbepaalde tijdsperiode tussen de Opname en het begin van de zevenjarige
Verdrukking. Voor de eenvoud noemen we deze onbepaalde tijdsperiode tussen de Opname
en het begin van de zevenjarige Verdrukking een kloof, omdat dat precies is wat het
vertegenwoordigt - een tijdsverschil tussen de Opname en het begin van de zevenjarige
Verdrukking - twee gebeurtenissen die heel duidelijk gedefinieerd en geidentificeerd kunnen
worden.

Maar hoe zit het met deze periode?

Er zullen zeker profetische gebeurtenissen plaatsvinden met betrekking tot Israéls profetische
koninkrijks-programma gedurende deze periode. De 144.000 dienaren van de Heer die het
evangelie van het koninkrijk zullen prediken, zijn daar een perfect voorbeeld van. Zoals we
hebben gezien, zullen zij direct na de Opname beginnen met de prediking van het evangelie
van het koninkrijk. Maar het vredesverdrag dat door de Antichrist is geinitieerd, zal niet direct
na de Opname in werking treden. Er zal een periode zijn tussen de Opname en de
ondertekening van het vredesverdrag door de Antichrist, die het begin markeert van de laatste
zeven jaar van de Grote Verdrukking.

Hoe lang zal deze periode duren?

We weten niet hoe lang, maar in een eerdere studie heb ik erop gewezen dat deze periode
mogelijk wel 30 jaar of zelfs langer zou kunnen duren. Toch denk ik niet dat het zo lang zal
duren, en dit is allemaal nogal speculatief, maar we kunnen redelijkerwijs op basis van
verschillende passages in de Bijbel concluderen dat deze periode eerder maanden tot jaren zal
duren dan dagen of weken.

Hoe weten we dit?

In Daniél hoofdstuk 11, beginnend bij vers 5, geeft Daniél ons een zeer ordelijk chronologisch
verslag van een aantal gebeurtenissen die de wereld zal meemaken nadat Israéls profetische
koninkrijks-programma is hervat, maar voordat de Antichrist zich openbaart. Zoals we eerder
in deze boodschap zagen, wordt de Antichrist onthuld in vers 21.

In Daniél 11 wordt de Antichrist aangeduid als één van de koningen van het noorden — wat
overeenkomt met het feit dat hij een Assyriér zal zijn. Er zullen echter minstens drie andere
koningen uit het noorden zijn die constant in strijd zullen zijn met minstens twee andere
koningen uit het zuiden (Egypte) voordat de Antichrist zijn opwachting maakt op het
wereldtoneel in het Midden-Oosten. Dit zijn zaken waarnaar Christus in Matthels 24 verwees.

Matth. 24:6-8:

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt;
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
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7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene
plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

De oorlogen en geruchten over oorlogen die beschreven worden in Daniél hoofdstuk 11:5-20
zijn slechts... ... het beginsel der smarten...

“Dan. 11:5-20:

5 En de koning van het Zuiden, die een van zijn vorsten is, zal sterk worden; doch een ander zal
sterker worden dan hij, en hij zal heersen; zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn.

6 Op het einde nu van sommige jaren, zullen zij zich met elkander bevrienden, en de dochter
des konings van het Zuiden zal komen tot de koning van het Noorden, om billijke voorwaarden
te maken; doch zij zal de macht des arms niet behouden, daarom zal hij, noch zijn arm, niet
bestaan; maar zij zal overgegeven worden, en die haar gebracht hebben, en die haar
gegenereerd heeft, en die haar gesterkt heeft in die tijden.

7 Doch uit de spruit van haar wortelen zal er een opstaan in zijn staat, die zal met heirkracht
komen, en hij zal komen tegen die sterke plaatsen des konings van het Noorden, en hij zal tegen
dezelve doen, en hij zal ze bemachtigen.

8 Ook zal hij hun goden, met hun vorsten, met hun gewenste vaten van zilver en goud, in de
gevangenis naar Egypte brengen; en hij zal enige jaren staande blijven boven den koning van
het Noorden.

9 Alzo zal de koning van het Zuiden in het koninkrijk komen, en hij zal wederom in zijn land
trekken.

10 Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen, en zij zullen een menigte van grote heiren
verzamelen; en een van hen zal snellijk komen, en als een vloed overstromen en doortrekken;
en hij zal wederom komen, en zich in den strijd mengen, tot aan zijn sterke plaats toe.

11 En de koning van het Zuiden zal verbitterd worden, en hij zal uittrekken, en strijden tegen
hem, tegen den koning van het Noorden, die ook een grote menigte oprichten zal, doch die
menigte zal in zijn hand gegeven worden.

12 Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich verheffen, en hij zal er enige tien
duizenden nedervellen; evenwel zal hij niet gesterkt worden.

13 Want de koning van het Noorden zal wederkeren, en hij zal een groter menigte dan de eerste
was, oprichten; en aan het einde van de tijden der jaren, zal hij snellijk komen met een grote
heirkracht, en met groot goed.
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14 Ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen den koning van het Zuiden; en de
scheurmakers uws volks zullen verheven worden, om het gezicht te bevestigen, doch zij zullen
vallen.

15 En de koning van het Noorden zal komen, en een wal opwerpen, en vaste steden innemen;
en de armen van het Zuiden zullen niet bestaan, noch zijn uitgelezen volk, ja, er zal geen kracht
zijn om te bestaan.

16 Maar hij, die tegen hem komt, zal doen naar zijn welgevallen, en niemand zal voor zijn
aangezicht bestaan; hij zal ook staan in het land des sieraads, en de verderving zal in zijn hand
wezen.

17 En hij zal zijn aangezicht stellen, om met de kracht zijns gansen rijks te komen, en hij zal
billijke voorwaarden medebrengen, en hij zal het doen; want hij zal hem een dochter der
vrouwen geven, om haar te verderven, maar zij zal niet vast staan, en zij zal voor hem niet zijn.

18 Daarna zal hij zijn aangezicht tot de eilanden keren, en hij zal er vele innemen; doch een
overste zal zijn smaad tegen hem doen ophouden, behalve dat hij zijn smaad op hem zal doen
wederkeren.

19 En hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkten zijns lands, en hij zal aanstoten, en vallen,
en niet gevonden worden.

20 En in zijn staat zal er een opstaan, doende een geldeiser doortrekken, in koninklijke
heerlijkheid; maar hij zal in enige dagen gebroken worden, nochtans niet door toornigheden,
noch door oorlog.

Deze dingen zullen nog een tijdje duren voordat de zevenjarige Verdrukking daadwerkelijk
begint. Het is duidelijk dat deze gebeurtenissen enige tijd zullen duren.

Voor iedereen die deze gebeurtenissen in meer detail wil bekijken (in feite zo gedetailleerd als
je ooit zult horen), kun je luisteren naar de reeks berichten op de website gbcrm.org, getiteld
"De voortdurende haat tegen Israél en het Arabisch-moslimconflict in het Midden-Oosten -
Hoe zal het allemaal eindigen?"

In deze serie leert u hoe de Bijbel aangeeft dat één van de gebeurtenissen die tijdens deze
periode zal plaatsvinden, de onderdrukking van Arabisch-islamitisch terrorisme zal zijn (zoals
we dat vandaag de dag kennen in het jaar 2018) en dat Israél voor een bepaalde periode in
vrede en veiligheid zal leven, voordat de 7-jarige Verdrukking begint.

De onderdrukking van het Arabisch-islamitische terrorisme is een gebeurtenis waarvan God,
via de profeet Ezechiél in de Bijbel, zegt dat deze tot stand zal worden gebracht “door de hand
van mijn volk Israél”, zie Ezechiél 25:14:

“En Ik zal Mijn wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israél; en zij zullen tegen
Edom naar Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen; alzo zullen zij Mijn wraak gewaar
worden, spreekt de Heere Heere.
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Die passage in Ezechiél 25 en verschillende andere soortgelijke passages zijn erg interessant,
omdat Israél op geen enkel moment tijdens de zevenjarige Grote Verdrukking een aanvallende
macht of bedreiging zal vormen.

Er zijn dus een aantal uiterst interessante gebeurtenissen die de wereld kan verwachten tijdens
de periode na de Opname, maar vdor het begin van de zevenjarige Grote Verdrukking.

Ik dacht erover om die informatie in deze serie te verwerken, maar er is zoveel
achtergrondinformatie nodig om de complexiteit van de serie te begrijpen. Ik dacht dat het
beter zou zijn om deze studie daar niet mee te belasten. Ik wil onze lezers echter laten weten
dat de informatie er is.

En degenen die na de Opname achterblijven, hebben zeker voldoende tijd om al die informatie
in de Bijbel op te zoeken.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl
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