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                                                        Blijf standvastig 

                                                                  Pastor J. C. O'Hair  

“Gal. 5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet 

wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. 

“1 Kor. 15:58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig 

zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 

Elke ware en trouwe dienaar van God is de meest waardevolle vriend en weldoener van de 

mens. De meest trouwe dienaar van God, die op aarde heeft geleefd sinds de dagen van de 

Heer Jezus op aarde, was de apostel Paulus. Duizenden werden onmetelijk gezegend door zijn 

mondelinge en schriftelijke bediening toen hij hier onder de mensen was, en miljoenen 

hebben rijke geestelijke zegeningen ontvangen door zijn schriftelijke boodschappen sinds hij 

de marteldood stierf, rond 67 n.Chr., vanwege zijn loyaliteit aan zijn Heer en het Woord van 

Zijn genade. 

Iets van de moedige, compromisloze toewijding van deze grootste van alle Christenen is te 

horen in zijn woorden in Galaten 1:10 en in de woorden die hij sprak kort voordat hij zijn leven 

gaf voor zijn getrouwe getuigenis. 

“Gal. 1:10: Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien 

ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 

“2 Tim. 4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof 

behouden; 

Deze grote overwinning betekende groot lijden. We hebben gezegd dat Paulus de marteldood 

stierf ter wille van Christus. Maar is "lijden" wel het juiste woord? Laten we Paulus' woorden 

in Handelingen 21:13 eens goed bekijken: 

“Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt? Want ik ben 

bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den Naam van 

den Heere Jezus. 

Wat deze missie en de daarmee verbonden gevaren betreft, moeten we nogmaals letten op 

de woorden van Paulus in Handelingen 20:24: 

“Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop 

met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, 

om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

Ondanks het lijden tot aan de dood toe, sprak hij erover zijn loopbaan met vreugde te hebben 

voltooid. Hij had zijn bediening van de Heer Jezus ontvangen en zijn loopbaan was om "te 

getuigen" van het evangelie van Gods genade. Paulus, als trouwe herder, moest Gods kudde 
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weiden en hij moest ook de religieuze wolven die de kudde niet wilden sparen, op afstand 

houden. Zie Handelingen 20:29 en 30. 

“29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 

sparen.30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen 

af te trekken achter zich. 

Sinds de tijd van Paulus zijn de religieuze wolven in aantal toegenomen, tot op de dag van 

vandaag zijn ze ontelbaar. Op alle mogelijke manieren verleiden en betoveren ze zondaars en 

heiligen met een religieuze boodschap die ze tot Gods boodschap verklaren. Met hun 

religieuze vermenging verdraaien ze Gods genadeboodschap van verlossing. Ze frustreren 

Gods genade en prediken daarmee een ander evangelie, daar er geen ander is, Zie Galaten 1:6 

tot 10 en Galaten 2:21: 

“Gal. 1:6-10: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van 

Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;7 Daar er geen ander is; 

maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 

8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.9 Gelijk 

wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een 

Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog 

mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 

“Gal. 2:21: Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, 

zo is dan Christus tevergeefs gestorven. 

In Paulus' tijd keerden deze religieuze profeten niet alleen de zielen van zondaars om, maar ze 

deden er alles aan om de harten van Paulus' geestelijke kinderen tegen hem te keren, en vaak 

met groot succes. Vervolgens schreef Paulus hun een genadeboodschap en deed hij zijn 

uiterste best om hen terug te brengen tot de genade van Christus. In één van die 

boodschappen schreef hij: 

“Gal. 3:1: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt 

gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder 

u gekruist zijnde? 

Ze waren echt betoverd door het ontvangen van een religieus programma ter aanvulling op de 

boodschap van verlossing door genade. Toen Paulus hen als niet-geredde Heidenen aantrof en 

tot hen predikte…….: 

“Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is; 
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………waren ze glorieus gered en verheugden ze zich enorm. 

Maar toen gingen de valse broeders op pad en predikten:  

Hand. 15:5 en 24:5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der 

Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de 

wet van Mozes te onderhouden…………………………….24 Nademaal wij gehoord hebben, dat 

sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen 

wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; 

welken wij dat niet bevolen hadden; 

Degenen die dit verdraaide evangelie aannamen, werden Paulus' vijanden. De wrede wolven 

spaarden de kudde niet. 

Zoals een predikant in Engeland enkele jaren geleden schreef: als Paulus geen compromisloos 

standpunt had ingenomen tegen deze leraren, die in de eerste eeuw vastbesloten waren 

Paulus' evangelie van genade te corrumperen door er het religieuze programma van de Joden 

aan toe te voegen, dat zij menselijkerwijs gesproken hadden overgenomen uit de tijd van de 

wet, dan zou de "genade"-boodschap verloren zijn gegaan voordat de apostel stierf. Maar later 

werd ze eeuwenlang zo volledig bedekt door de verdorvenheid van het Christendom dat ze 

voor de overgrote meerderheid van de mensen verloren was gegaan, vooral in de vele jaren 

dat ze geen Bijbel hadden. En voor de meeste kerkleden is ze vandaag de dag nog steeds 

verloren. 

Niet alleen slaagden valse broeders erin vele gelovigen hun vrijheid te ontnemen, zodat ze 

opnieuw onder het juk van slavernij (de wet) terechtkwamen, maar andere valse profeten 

volgden Paulus naar Korinthe en andere steden en leerden de nieuwe bekeerlingen dat er geen 

opstanding van de doden zou zijn; dat wil zeggen, dat de lichamen van gelovigen niet zouden 

worden opgewekt. Aan hen schreef Paulus dat als de lichamen van gelovigen niet zouden 

worden opgewekt, het lichaam van Christus ook niet was opgewekt. En zo ja, wat dan? Dan 

waren alle apostelen valse getuigen. Alle heiligen die gestorven waren, waren verloren. Alle 

offers en het lijden van de heiligen waren erger dan dwaasheid. Alle prediking van een hoop 

aan gene zijde van het graf was ijdel. De prediking was ijdel, de hoop ijdel, en alle werken van 

de heiligen ijdel. Dit is de boodschap van hoofdstuk vijftien van 1 Korinthiërs. Maar dit is niet 

alles wat er in dat prachtige hoofdstuk staat. 

Tegenwoordig noemen Christelijke predikers, die verlossing door religie of door daden 

prediken en de lichamelijke opstanding van Christus ontkennen, zich 'liberalen' of 

'modernisten'. Maar in de tijd van Paulus werden ze ‘zware wolven’, ‘valse broeders’ en 

‘dienaren van Satan’ genoemd die zich voordeden als engelen van het licht, zie  2 Kor. 11:13-

15: 

“13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van 

Christus.14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.15 
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Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 

Maar tegenwoordig zijn er veel valse profeten die geloven en verkondigen de eeuwige Godheid 

van Jezus Christus, verlossing uit genade, geloof in het vergoten bloed van Christus plus nog 

iets anders; en die de lichamelijke opstanding geloven en verkondigen. Bedenk dat sommige 

Galaten, die fundamentalistisch waren, ketters waren. 

Let op Paulus' korte maar volledige antwoord aan de religieuze leraren die verlossing prediken, 

hetzij geheel of gedeeltelijk, door werken:  

“Gal. 2:21: Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet 

is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. 

Hij schreef de heiligen in Korinthe dat hun arbeid in Christus niet tevergeefs was, omdat 

Christus is opgewekt en heiligen bij Zijn komst zullen opstaan. 

Zal een Christen de dood van Christus ijdel maken? Denk aan de onwetendheid, of 

aanmatiging, de geestelijke misdaad van het proberen het grote offer van de Zoon van God 

ijdel te maken! God spaarde Zijn enige Zoon niet, zie Rom. 8:32: 

“Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe 

zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 

Denk aan dat uur van duisternis toen de heilige Zoon van God, hangend aan dat kruis van 

schande, riep: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" "God bewijst Zijn liefde 

jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, zie" Rom. 5:8. 

"God is liefde", zie 1 Joh. 4:8. 

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij 

nog zondaars waren. 

“1 Joh.4:8: Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 

Wat is de maatstaf voor Gods liefde? Hoeveel hield God van de wereld? De Heer der 

Heerlijkheid aan het kruis, is het antwoord. Wat zegt God dat Christus aan dat kruis deed? Zie 

Hebr. 9:26: 

“(Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij 

eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs 

offerande. 

“1 Petrus 2:24: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der 

zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen 

zijt. 
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“1 Petrus 3:18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar 

levend gemaakt door den Geest; 

“Hebr. 9:12: Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 

ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 

 

Dit is wat Christus met de zonde deed door Zijn dood en opstanding. 

Ja, Hij heeft verlossing voor ons verkregen. Wat voor verlossing? Eeuwige verlossing. Wat deed 

Hij met religie en de wet? 

“Kol. 2:13-16: 3 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, 

mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;14 Uitgewist hebbende het 

handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen 

was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld 

hebbende;15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het 

openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.16 Dat u dan niemand 

oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 

Als rechtvaardigheid door de wet (door religie) kwam, stierf Christus tevergeefs. Als de arme 

zondaar zich afkeert van de genade van God, van Christus, Golgotha en het open graf, 

waarheen zal hij zich dan wenden? Er is maar één andere plek om zich te wenden, en dat is de 

berg Sinaï met zijn "gij zult" en "gij zult niet"; met zijn verordeningen, ceremoniën en het bloed 

van dieren dat de zonde nooit kon wegnemen. 

“Rom. 3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; 

want door de wet is de kennis der zonde. 

Vandaar de vraag uit Handelingen 15:10: 

“Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch 

onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen 

(Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd). Want de wet bewerkt toorn; want 

waar geen wet is, is geen overtreding. Christus is krachteloos geworden voor allen van u die 

door de wet gerechtvaardigd wil worden; u bent uit de genade gevallen. Daarom, mijn 

broeders, bent u ook voor de wet gestorven door het lichaam van Christus, opdat u aan een 

Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht 

zouden dragen voor God. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor 

ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout 

hangt". Zie Hebr. 12:20; Romeinen 4:15; Galaten 5:4; Romeinen 7:4; Galaten 3:13. 

“Hebr. 12:20: (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd:……………..”. 
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“Rom. 4:15: Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 

“Gal. 5:4: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van 

de genade vervallen. 

“Rom. 7:4: Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, 

opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, 

opdat wij Gode vruchten dragen zouden. 

“Gal.3:13: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor 

ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 

Je tot Christus' Bergrede of Zijn Gouden Regel wenden voor verlossing, betekent de dood 

vinden in plaats van het leven. Er is geen verlossing of rechtvaardiging in de ethische filosofie 

van Jezus van Nazareth. De mens is van nature dood in overtredingen en zonden. Hij is in het 

vlees. "En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen",  Rom. 8:8. 

De straf voor de zonde is de dood. Christus stierf voor onze zonden. De zondaar is gebonden 

aan de zonde. Hem opnieuw onder de wet stellen betekent "opnieuw gebonden zijn"; want 

hij is verplicht de hele wet te houden en niet op één punt te zondigen of schuldig te zijn aan 

alle wetten. Door geloof in het verlossende werk van Christus, Zijn dood en opstanding, is de 

gelovige zondaar vrij van de wet van zonde en dood en is hij vrij van de wet van de Sinaï, zie 

Romeinen 8:2 en Romeinen 7:3 tot en met 6.  

“Rom. 8:2: Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de 

wet der zonde en des doods. 

“Rom. 7:3-6: 3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij 

een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, 

alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.4 Zo dan, mijn broeders, gij 

zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, 

namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.5 

Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, 

in onze leden, om den dood vruchten te dragen.6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, 

overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in 

nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. 

En wat dan? 

“Gal. 5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet 

wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. 

Voordat de gelovige waardig kan wandelen voor de roeping waartoe hij geroepen is, wandelen 

op een wijze die de Heer welgevallig is, voordat hij de Heer op een aanvaardbare manier kan 

dienen, moet hij Galaten 5:1 gehoorzamen. Hij moet in genade staan met een vast fundament. 

Blijf standvastig in de vrijheid, Rom. 8:15: 
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“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt 

ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 

Ben jij een kind van God? Zo ja, wat maakte jou tot een kind van God? Wie maakte jou tot een 

kind van God? Wat had je ermee te maken? Was er iets wat je deed? Wat heb je gedaan? Heeft 

Christus eeuwige verlossing voor ons verworven? Zie Hebreeën 9:12: 

“Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan 

in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 

Heeft Christus een volmaakt verlossingswerk verricht? Welk werk wil God dat een zondaar 

toevoegt aan het volmaakte werk van Zijn volmaakte Zoon, zodat die zondaar verlost kan 

worden? Wie heeft de gelovige bevrijd? Wie de Zoon bevrijdt, zal waarlijk vrij zijn. Johannes 

8:36. 

“Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 

Als Christus ons heeft vrijgemaakt, hoeven we niets te doen om onszelf te bevrijden. De som 

van ons doen is geloven in Christus en Zijn werk en Hem aanvaarden. Sta dan vast in de 

vrijheid. Pas op voor religie. Pas op voor elke boodschap van verlossing door karakter of 

religieus handelen. Sta vast in de vrijheid waarin Christus ons heeft vrijgemaakt. Heeft Christus 

ons vrijgemaakt? Wie? Christus. Geloof het en sta vast! 

Sta vast in de vrijheid. Vrijheid betekent niet langer slaaf te zijn van de zonde, op weg naar de 

toorn van God en het oordeel na de dood. Aangezien religie een zondaar nooit kan bevrijden, 

waarom zou je dan slaaf van religie worden? "……en wordt niet wederom met het juk der 

dienstbaarheid bevangen". 

De enige religie die God ooit aan de mens gaf, was de religie die Hij via Mozes aan Israël gaf. 

Die werd opgelegd tot aan de tijd van de Reformatie, zie Hebr. 9:10: 

“Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen 

des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. 

“Rom. 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 

Het koninkrijk van God bestaat niet langer uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, zie 

Rom. 14:17: 

“Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en 

blijdschap, door den Heiligen Geest. 

“Rom. 10:10: Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt 

men ter zaligheid. 

Rechtvaardigheid is het paspoort van de gelovige naar de heerlijkheid. Religie is geen 

rechtvaardigheid. Gods zonen van vandaag hebben Christus en Christus is de rechtvaardigheid 
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en het leven van de gelovige. Gods volk ontving, onder hun religie, de geest van slavernij tot 

vrees, zie Rom. 8:15. 

“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt 

ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 

Zij ontvingen niet de Geest van aanneming tot kinderen, roepend: Abba, Vader. Tijdens het 

huidige rijk van genade bestaat er niet zoiets als de Christelijke religie. Gelovigen hebben het 

eeuwige leven. Gelovigen zijn in Christus. Christus is in gelovigen. Gelovigen worden aanvaard 

in Christus; zonder veroordeling in Christus; en volmaakt in Christus, zie Efeziërs 1:6; Romeinen 

8:1; Kolossenzen 2:10. 

“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 

Geliefde; 

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet 

naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 

“Kol. 2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

God zegt: "Blijf uit religieuze verwikkelingen". Alle religieuze mensen zijn verstrikt. Religie die 

niet door God gegeven is, is Satanisch. De enige religie die God gaf, werd afgeschaft door de 

dood en opstanding van Christus. Gal. 5:4 zegt: 

“Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 

genade vervallen. 

Het is niet de immorele, ongodsdienstige zondaar, die ooit beweerde Christen te zijn, die uit 

de genade is gevallen. Degene die uit de genade is gevallen, is de morele, religieuze mens die 

belijdt Christen te zijn, maar die voor zijn rechtvaardigheid afhankelijk is van zijn religieuze 

activiteiten, naast "het volmaakte werk van Christus". Je afkeren van Golgotha, waar Christus 

"het is volbracht" riep, naar de Sinaï, de bediening van dood en veroordeling, zie 2 Kor. 3:7 en 

9, is uit de genade vallen. 

“7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk 

aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden…………9 Want 

indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der 

rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. 

De zondaar die zich tot religie wendt, zonder het eeuwige leven door Christus te ontvangen, is 

tweemaal dood, met wortel en al uitgerukt. Pas op voor elke vorm van legalistische religieuze 

verwikkeling. 

“Rom. 11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de 

genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; 

anderszins is het werk geen werk meer. 
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“Rom. 4:3-4: 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend 

tot rechtvaardigheid.4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, 

maar naar schuld. 

 

HOE ZIT HET MET GOEDE WERKEN? - WEES STANDVASTIG. 

Maar blijf niet stilzitten als u zeker weet dat uw vertrouwen is gevestigd op Gods genade en 

de verlossing die in Christus is. Ga aan de slag! Verspil geen tijd! Wees standvastig! 

“1 Kor. 15:58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig 

zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 

De Heer Jezus Christus stierf niet alleen om ons te redden van de straf voor de zonde, zie Titus 

2:14: 

“Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, 

en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

Let op: "om voor Zichzelf een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken". De verlosten van 

de Heer moeten door hun goede werken bewijzen dat ze een eigen volk zijn. Wat God betreft, 

is er geen bewijs nodig, zie 2 Tim. 2:19: 

“Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de 

Zijnen zijn;………………………”.  

Maar let op de rest van dit vers in 2 Tim. 2:19: 

 Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. 

Afkeren van de ongerechtigheid is inbegrepen bij de goede werken. De wereld zegt: "Toon mij 

uw geloof door uw werken". 

Het volk van de Heer is in de wereld, maar niet van de wereld. Ze zijn dood voor de zonde. De 

niet-geredde mensen zijn dood in de zonde: ze zijn in zonde; in het vlees; in Adam. Het volk 

van de Heer is een nieuwe schepping in Christus. Ze zijn: 

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

Gods orde is: eerst Gods maaksel en dan Gods werklieden. 

God is geen baas over Zijn verloste volk. Zij zijn geen dienaren zoals de Israëlieten onder de 

wet. Gods volk hoeft ook niet te werken om verlost te worden. Maar God zegt tegen Zijn 

verlosten: "Jullie zijn niet van jezelf, jullie zijn gekocht en betaald". Zij hebben de Heer lief, 

omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Zie 2 Kor.5:14-15: 
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“14 Want de liefde van Christus dringt ons;15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen 

gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die 

leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Bovendien herinnert God Zijn volk eraan: 

“Hebr. 6:10: Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der 

liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. 

“1 Kor. 3:11: Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk 

is Jezus Christus. 

“1 Kor. 3:14: Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

Geen enkele gelovige zal God ooit voor niets dienen. Hij zal een beloning ontvangen. We 

kunnen er zeker van zijn dat Gods beloningen het nastreven waard zijn. Onze arbeid in de Heer 

is niet tevergeefs. Onthoud: "arbeid in de Heer". Men moet niet alleen "in de Heer" zijn, maar 

al iemands arbeid moet "in de Heer" zijn. Luister naar deze uiterst belangrijke instructie over 

hoe je God kunt dienen als je een beloning verwacht. 

Kol. 3:17: En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den 

Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. 

Let ook goed op Hebreeën 12:1 en 2: 

“1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat 

ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid 

lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 

geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 

Hier merken we op dat we niet kunnen vertrouwen op onze eigen bekwaamheid of genialiteit, 

hoe wijs of slim we ook zijn. En hoewel de verlosten van de Heer elkaar altijd zouden moeten 

helpen om de goede wedloop te lopen, om de goede strijd van het geloof te strijden, weten 

we hoe jammerlijk ze hierin falen; en als we naar de mens kijken, of als we onze blik richten 

op omstandigheden, voorwaarden, mislukkingen of menselijke patronen, zullen we niet 

standvastig en onwrikbaar zijn. 

Het betekent veel om standvastig en onwrikbaar te zijn. Paulus bracht in de praktijk wat hij 

predikte. Hij was standvastig en onwrikbaar. Let op zijn woorden in 1 Kor. 15:10: 

“Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet 

ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade 

Gods, Die met mij is 

Hij presenteert zichzelf als een voorbeeld voor gelovigen in Christus. 
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“Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, 

gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt 

“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus 

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de 

voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem 

geloven zullen ten eeuwigen leven. 

Let op wat er gezegd wordt over de motivatie van Mozes tot trouwe dienst: 

“Hebr. 11:26: Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de 

schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. 

Hij had oog voor de vergelding. Let op Christus' woorden: 

“Lukas 14:14: En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u 

vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. 

Omdat onze arbeid niet tevergeefs is in de Heer, moeten we altijd overvloedig zijn in het werk 

van de Heer. We willen de twee woorden "altijd" en "overvloedig" benadrukken. 

Altijd. Overvloedig. Iets meer dan zondagse kerkdiensten. Trouwe dienst, elke dag van de 

week. — Altijd — "Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt." Er is zoveel te 

doen voor God en voor de mens. Zie Joh. 15:8: 

“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt;…………………….”./ 

Er is zoveel te doen voor God en voor de mens. 

“Joh. 4:35-36: 35 Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik 

zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.36 En 

die maait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen leven; opdat zich te zamen 

verblijde, beide, die zaait en die maait. 
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