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                                                      De Vrees voor God 

                                                             Pastor Cornelius R. Stam 

Moeten leden van het Lichaam van Christus in deze bedeling van Genade angst ervaren? Drijft 

volmaakte liefde de angst niet uit? 

Laten we allereerst opmerken dat het Johannes was, de apostel van de besnijdenis, en niet 

Paulus, die zei: 

“1 Joh. 4:18: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want 

de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. 

Deze passage biedt daarom weinig ondersteuning voor het argument dat gelovigen in deze 

bedeling van Genade niets van angst/vrees zouden moeten kennen. Maar bovendien was het 

niet eens de vrees voor God die Johannes in gedachten had toen hij deze passage schreef. Het 

was de angst voor vervolging en lijden.  (In de 7 jarige Verdrukking). 

Door de wil van God werden de besnijdenisbrieven, Hebreeën tot en met Openbaring, speciaal 

geschreven voor gelovigen in de toekomst; zij die zullen leven in de tijd van het oordeel die 

volgt op deze periode van genade, wanneer de schalen van Gods toorn zullen worden 

uitgestort over deze Christus-verwerpende wereld. Daarom bevatten deze brieven de 

informatie over de Antichrist, de verdrukking, de "zonde tot de dood", enz. 

Het is in die tijd van omwenteling en oordeel, wanneer de Antichrist de scepter zwaait, 

wanneer de aanbidding van God en Zijn Christus zo moeilijk zal worden gemaakt, dat 

volmaakte liefde vrijmoedigheid zal geven en angst zal verdrijven. Laten we ons in gedachten 

verplaatsen in de positie van deze vervolgde heiligen in de komende Verdrukking.  

 

“1 Joh. 4:16-18:  

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de 

liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des 

oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees 

heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. 

De les hier is ook op ons van toepassing, want naarmate we in liefde leven, zal de angst voor 

huidige beproevingen en het komende oordeel worden uitgebannen. 

Maar deze passage leert zeker niet dat liefde elk gevoel van Godvrezendheid of ontzag voor 

Hem zal uitbannen. 
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Petrus, een andere apostel uit de besnijdenis, die in dezelfde periode onder leiding van de 

Geest schreef, leert ons een les die ook wij goed kunnen toepassen. Hij zegt: 

“1 Petrus 1:17-19:  

17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt 

naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 

wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

Het is werkelijk een ontzagwekkende gedachte dat een heilig God, die, beledigd door de zonde, 

zonder aanzien des persoons zal oordelen, Zijn toorn uitstortend en in de hel werpend, mij 

heeft gered – en voor mijn zonden heeft betaald met het bloed van Zijn Zoon! Te bedenken 

waaraan ik ben ontsnapt, en hoe! Te bedenken dat ik Hem, die zondaars in Zijn toorn zal 

oordelen, als Vader mag aanspreken! Wat een emoties zou dit in mijn hart moeten opwekken! 

Vermengd met gevoelens van liefde, vreugde en dankbaarheid enerzijds, en van vrees en 

beven anderzijds, als iemand die door God Zelf tegen een oneindige prijs van een vreselijke 

vernietiging is verlost. 

Gelovigen wier vrees voor God niet verder gaat dan een eervol respect, hebben weinig begrip 

van de oneindige liefde die Hem ertoe bewoog hen te redden. Ze begrijpen weinig van het 

kruis. Ze weten weinig van Zijn genade. 

De vrees waartoe de Schrift ons aanspoort, is dus niet de vrees van een mishandelde slaaf of 

een schuldige misdadiger. Het is geen vrees voor vervolging of lijden, of zelfs voor straf voor 

zonde. Het is precies wat de term "vrees voor God" impliceert.  

Het is het resultaat van een diep besef van onze eigen nietigheid en van de oneindige 

grootheid en majesteit van God.  

Het staat haaks op trots en zelfvertrouwen. Daarmee gaat een natuurlijke vrees gepaard om 

Hem ongehoorzaam te zijn of Hem te mishagen.  

We durven te stellen dat, als de president van de Verenigde Staten zo vriendelijk zou zijn om 

één van onze lezers uit te nodigen om met hem te dineren in het Witte Huis, die lezer zich met 

angst en beven op dat bezoek zou voorbereiden. En dit is in een democratie! De angst van 

onze lezer zou niet voortkomen uit enige bezorgdheid over wat de president hem zou kunnen 

aandoen. Ze zou veeleer voortkomen uit een gepast besef van het belang van het 

presidentschap, zo niet van de president zelf. Het zou ook helemaal niet gepast zijn als de lezer, 

aldus uitgenodigd, te vertrouwd met de president zou raken en hem als een "kameraad" zou 

behandelen. Het feit dat de president de lezer voor het diner had uitgenodigd, zou geen excuus 

zijn om de waardigheid van de presidentsfunctie te vergeten. 
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Is het dan vreemd dat de Schrift ons er zo vaak aan herinnert dat de vrees voor God onze 

houding en ons gedrag moet kenmerken? Toegegeven, onze Heer verwaardigde zich om Zijn 

discipelen "mijn vrienden" te noemen, maar dit geeft ons niet het recht om over Hem te 

spreken als "Vriend Jezus". We lezen in Hebreeën 2:11:  

“Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij 

Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 

Maar dit geeft ons niet het recht om over Hem te spreken als "Broeder Jezus", zoals sommigen 

hebben gedaan. In deze bedeling van Zijn genade heeft Hij ons inderdaad een positie aan Zijn 

rechterhand gegeven als volwassen zonen, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de 

hemelse gewesten in Christus. Maar dit betekent niet dat we onze eigen onwaardigheid 

moeten vergeten of negeren, of wie ons deze onverdiende zegeningen heeft geschonken. Onze 

relatie met God zal des te heiliger blijken wanneer we deze feiten in gedachten houden, maar 

als we ze vergeten dan houden we niets anders over dan een theologisch dogma, en alle 

heiligheid en zegening verdwenen. Vergeet ze en de genade zelf verliest haar betekenis. 

Zonder de ware, wonderbaarlijke betekenis van genade te kennen, zijn velen in onze tijd intiem 

met God geworden in die zin dat ze zich Zijn gelijken lijken te voelen. Ze gebruiken Zijn naam 

en Zijn Woord op een frivole manier; er is weinig eerbied of nederigheid in hun Schriftstudie 

of in hun gebedsleven. Geen wonder dat ze het leven leiden dat ze leiden. Er schuilt geen 

heiligheid in zo'n intimiteit met God, noch is het de intimiteit waartoe Hij ons uitnodigt, noch 

is het de intimiteit die ware vreugde en zegen in ons leven zal brengen. 

De vrees voor God is altijd gepaard gegaan met ware devotie en toewijding aan Zijn heilige 

naam. Het heeft altijd geleid tot een godvruchtig leven. 

Toen Ananias en Saffira de goddelijke orde, in hun tijd, zouden doorbreken, werden ze gedood 

en "kwam er grote vrees over de gehele gemeente", zie Handelingen 5:11. Het gevolg was dat 

"er steeds meer gelovigen aan de Heer werden toegevoegd, menigten van mannen en 

vrouwen", zie Handelingen 5:14: 

“Hand. 5:11: En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden. 

“Hand. 5:14: En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide 

van mannen en van vrouwen; 

In Handelingen 9:31 lezen we: 

“Hand. 9:31: De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en 

werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen 

Geestes, werden vermenigvuldigd. 

In Handelingen 10:2 lezen we dat Cornelius “een godvruchtig man” was en “iemand die God 

vreesde met heel zijn huis”. 
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“Hand. 10:2: Godzalig (= godvruchtig) en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele 

aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende. 

Veel van dergelijke passages zouden ook uit de brieven van Paulus kunnen worden aangehaald, 

maar die bewaren we voor de rest van ons artikel. 

 

Paulus en de vrees voor God 

Sommigen die deze goddelijke vrees missen, zullen beweren dat we geen recht hebben om 

deze conclusies te trekken uit passages in de evangeliën, de Handelingen en de 

besnijdenisbrieven. Wij antwoorden dat deze belangrijke les in alle bedelingen even belangrijk 

is geweest. In alle bedelingen was het passend voor eindige mensen om in ontzag te staan 

voor een oneindig God. In geen enkele bedeling was een andere houding gepast.. 

Maar Paulus, de grote apostel van de genade, heeft in feite meer te zeggen over de vrees voor 

God dan welke andere schrijver uit het Nieuwe Testament ook. 

We herinneren onze lezers eraan dat hij het is die over de goddelozen zegt:  

“Rom. 3:18: Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 

Zou hij gelovigen dan tegelijkertijd kunnen leren dat ze geen vrees voor God voor ogen hoeven 

te hebben? Toegegeven, hij spoort ons aan om God lief te hebben en te aanbidden vanwege 

Zijn genade, Hem te vertrouwen en vol vertrouwen in Zijn aanwezigheid te komen, onze positie 

in Christus te aanvaarden en in te nemen en te wandelen als zonen van God. Maar daaruit 

volgt niet dat deze verheven positie ons reden geeft om in trots en zelfvertrouwen te 

wandelen, want deze positie is niet van ons door inherent recht of persoonlijke verdienste, 

maar door genade. Daarom spoort de apostel Paulus ons aan: 

“Ef. 4:1-2: 1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der 

roeping, met welke gij geroepen zijt;2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; 

Het is waar dat Paulus, door de Geest, uitlegt dat wij geen slavenvrees moeten hebben en dat 

wij niet bang moeten zijn dat onze zonden ons alsnog aangerekend zullen worden. Maar het 

is een grote blunder om te negeren wat hij wél zegt over de plaats van vrees in het Christelijk 

leven, of om te veronderstellen dat er in deze bedeling van genade helemaal geen plaats is 

voor vrees onder gelovigen. 

 

Het is Paulus die ons in Romeinen 11:20 aanspoort: 

“Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 

hooggevoelende, maar vrees. 
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Het is Paulus die ons in Filippenzen 2:12 opdraagt:  

“Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 

tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt (= bewerk) uws zelfs 

zaligheid met vreze en beven. 

(Let op, hij zegt niet "werk voor", maar "bewerk uw eigen zaligheid.") 

 

Het is Paulus die ons in Efeziërs 5:21 smeekt:  

“Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 

 

Het is hij die in Kolossenzen 3:22 dienaren aanspoort om hun meesters te dienen: 

“Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten 

als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. 

 “met eenvoudigheid des harten, vrezende God". 

Het trieste gebrek aan discipline in de Kerk van vandaag wordt vaak verdedigd met het 

argument dat dit de bedeling van Genade is en dat we genadig met elkaar moeten omgaan. 

Zo ontlopen mannen van God vaak hun duidelijke verantwoordelijkheid en lokken ze 

verwarring en wanorde in hun midden uit. Toch is het Paulus, de apostel van genade, die aan  

Timotheüs schrijft: 

“1 Tim. 5:20: Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze 

mogen hebben. 

Aan de Korinthiërs, die Paulus zelf had moeten berispen vanwege hun laksheid, schrijft de 

apostel: 

“2 Kor. 7:1: Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle 

besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 

En terwijl hij hen prees voor de geest waarin zij zijn bestraffing hadden opgevat, zei hij: 

“2 Kor. 7:11: Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote 

naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, 

ja, ijver, ja, wraak; in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak. 

Het gaat over onze verschijning voor "de rechterstoel van Christus" dat de apostel opnieuw 

het woord phobos (= angst of vrees) gebruikt. Dit keer is het vertaald met angst. 
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“2 Kor. 5:11: Wij dan, wetende den schrik (of: angst) des Heeren, bewegen de mensen tot het 

geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te 

zijn. 

De "rechterstoel van Christus" moet natuurlijk niet verward worden met de Grote Witte Troon, 

waar de verlorenen geoordeeld zullen worden voor hun zonden. Onze zonden zijn al 

geoordeeld op Golgotha en we worden ervan verzekerd dat, zie Rom. 8:1: 

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 

vlees wandelen, maar naar den Geest. 

Maar geheel los van de verlossing zal er een tijd komen dat gelovigen beloond zullen worden 

voor hun volbrachte dienst. Dit zal plaatsvinden voor de "bema" of rechterstoel van Christus. 

Deze "bema" is ontleend aan de competitieve wedstrijden waarbij de rechters beslisten wie 

de prijzen zouden ontvangen, en is niet per se verbonden met juridische gerechtigheid. Dit 

blijkt duidelijk uit 1 Korinthiërs 3:12-15, waar de apostel ons oproept zorgvuldig te zijn met 

hoe we bouwen op het fundament dat Hij heeft gelegd: 

“1 Kor.3:12-15:  

12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, 

stoppelen; 

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 

vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 

worden, doch alzo als door vuur. 

Zo hebben we de belofte dat zelfs de meest ontrouwe heilige gered zal worden, want 

verlossing is volledig door Gods genade.  

Maar het zal een schandelijke en bittere ervaring zijn voor elk kind van God op die dag om 

verlies te moeten lijden terwijl anderen beloningen ontvangen; om zijn werken als het ware 

in vlammen te zien opgaan, terwijl hijzelf slechts als door vuur gered wordt; om in ongenade 

en met lege handen te moeten staan voor Hem die Zijn levensbloed gaf om hem te redden; 

om te horen dat hij zijn medemens geen werkelijke dienst heeft bewezen. 

Let wel, in deze passage gaat het niet om mensen die helemaal niet voor God werken, maar 

om mensen van wie het werk niet goedgekeurd kan worden, die niet op de juiste manier 

voortbouwen op het fundament dat Paulus gelegd heeft. 

Als dit door mannen van God vandaag ter harte zou worden genomen, zouden ze de waarheid 

niet zo snel verkopen voor een preekstoel, menselijk applaus of een beetje vrijheid van 
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vervolging. Als dit ter harte zou worden genomen, zouden ze één grote passie hebben: de 

waarheid kennen en die trouw bekendmaken. 

In het licht van de bovenstaande passage is het van zeer groot belang dat wij gehoor geven 

aan het gebod: 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

Van de vertaler, van het “net”: 

"Benaarstigen" betekent zich met ijver en inspanning ergens aan toeleggen of zich ergens voor 

inzetten. Het is een deftig woord voor zich in te spannen, zich te beijveren, zich te bevlijtigen, 

of om zich ergens met toewijding mee bezig te houden. 

                                                                        Einde citaat   

 

Daarom waarschuwt de apostel, geïnspireerd, 

“2 Kor. 5:10-11: 10 Want wij allen (gelovigen) moeten geopenbaard worden voor den 

rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 11 Wij dan, wetende den schrik des 

Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop 

ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 

Moge God ons doen ontwaken voor de realiteit van deze dingen! Mogen we het gevaar inzien 

van het toegeven aan de genoegens van de wereld en van het vlees, van het leven voor onszelf, 

van het verwaarlozen van de dingen van God. Mogen velen, zelfs onder onze lezers, zich 

opnieuw wijden aan de dienst van Christus, met het oog op de dag dat we voor Hem zullen 

staan om rekenschap af te leggen. 

De vrees voor God is niet onverenigbaar met genade. Hoe kan dat ook, aangezien Paulus, de 

apostel van de genade, er zoveel over te zeggen heeft? Een diepere waardering voor Zijn 

genade, een diepere dankbaarheid en vreugde, een heiliger liefde en aanbidding zijn de 

vruchten van deze goddelijke vrees. 
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