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                                             Geschreven in hun harten 

                                                                Justin Johnson 

Dat God het nieuwe verbond met Israël sloot, blijkt duidelijk uit de Schrift, zie Hebreeën 8:8; 

Jeremia 31:31: 

“Hebr. 8:8: Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en 

Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

“Jer. 31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het 

huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 

“Jer. 31:33: Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, 

spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Het Nieuwe Testament wordt genoemd, samen met iets dat op harten geschreven staat, in 2 

Korinthiërs 3, waar Paulus schrijft aan de gemeente, het Lichaam van Christus. 

Wordt dit nieuwe verbond vervuld in de gemeente in 2 Korintiërs 3:3-6?  

“2 Kor. 3:3-6: Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen 

dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in 

stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door 

Christus bij God.5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; 

maar onze bekwaamheid is uit God;6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars 

des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de 

Geest maakt levend. 

Hebben de Heidenen, die gered zijn volgens de openbaring van de verborgenheid, deel aan 

het geprofeteerde verbond in Jeremia 31? 

Wij, “midden Handelingen” dispensationalisten (*), die Profetie en Verborgenheid van elkaar 

scheiden, denken van niet. 

(*)--Het dispensationalisme, ook wel de bedelingenleer genoemd, is een theologische benadering die de 

geschiedenis van God 's plan met de wereld opdeelt in verschillende periodes, of 'dispensaties'. Elke dispensatie 

wordt gekenmerkt door een unieke manier waarop God zich tot de mensheid verhoudt en Zijn plan uitvoert. 

2 Korinthiërs 3 wordt ten onrechte gebruikt om de kerk onder het nieuwe verbond van Israël 

te plaatsen. Maar als we beter kijken, wordt het duidelijk dat de details anders zijn. Deze 

passage moet dan ook niet worden verward met een vervulling van het nieuwe verbond. 

In plaats daarvan zou het nieuwe verbond, van Jeremia 31, net als andere profetieën voor 

Israël, duidelijk moeten worden onderscheiden van de “verborgen” bediening die Paulus 

uitvoerde. 
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Wiens hart 

Eerst, zowel Jeremia 31 als 2 Korintiërs 3 spreken over iets dat in de harten van mensen 

geschreven wordt, maar welk volk? 

In Jeremia 31 gaat Gods zorg uit naar het herstel van Israël, zie Jer. 31:1-4: 

“1 Ter zelfder tijd, spreekt de Heere, zal Ik allen geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen 

Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de Heere: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft 

genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging om hem tot rust te brengen.3 

De Heere is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; 

daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.4 Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd 

worden, o jonkvrouw Israëls! gij zult weder versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met 

den rei der spelenden. 

Het nieuwe verbond heeft betrekking op "het huis van Israël", en dus verwijzen de mensen die 

in Jer. 31:33 worden genoemd in de zinnen: "hun hart", "hun God zijn" en "zij zullen mijn volk 

zijn" specifiek naar Israël. 

 

Het nieuwe verbond werd gegeven om de harten van Israël tot God te wenden, zie Mal. 4:6; 

Jer. 32:39: 

Mal. 4:6: En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen 

tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. 

“Jer. 32:39: En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun 

ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen. 

 

In 2 Korinthiërs 3 spreekt de apostel van de Heidenen over de verborgenheid van Christus tot 

een gemengd Heidens publiek. Zijn mededienaren bestonden uit een mix van Joden en 

Heidenen. Deze Heidenen waren vreemdelingen van de verbonden der belofte, zie Efeziërs 

2:12. Het nieuwe verbond is één van die verbonden die vreemd waren voor Heidenen. 

“Ef. 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 

vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld. 

In 2 Korinthiërs 3 spreekt Paulus tot en over de harten van mensen die niet tot Israël behoren. 

 

Wat staat er geschreven? 

Ten tweede, zowel Jeremia 31 als 2 Korinthiërs 3 spreken over iets dat op harten geschreven 

staat, maar wat er geschreven staat, is anders. 
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In het nieuwe verbond van Jeremia 31 is wat er in de harten van Israël geschreven staat 

duidelijk de wet. 

“Jer. 31:33: Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, 

spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Eveneens duidelijk is dat er in 2 Korinthiërs 3 over mensen wordt geschreven, specifiek over 

de heiligen in Korinthe. 

“2 Kor. 3:2-3: 2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle 

mensen;3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen 

dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in 

stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. 

Paulus had geen aanbevelingsbrieven nodig voor zijn bediening, en hij kon de brief van het 

nieuwe verbond ook niet aanvoeren om zijn bediening te rechtvaardigen. Zijn 

aanbevelingsbrieven waren de geredde mensen in Korinthe. 

 

Wie schreef het? 

Als we nu kijken naar wie deze dingen in de harten van mensen schreef, vinden we iets nuttigs 

om te begrijpen waarom Paulus het Nieuwe Testament noemt. 

In Jeremia belooft God de wet in de harten van Israël te schrijven om hen tot Hem terug te 

brengen. Hoe doet Hij dit? We lezen erover in Ezechiël 36:27-28: 

“27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen 

zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik 

uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 

God zou door Zijn Geest de wet in de harten van Israël schrijven. 

Hier vinden we de eerste overeenkomst met 2 Korinthiërs 3. De Geest schrijft ook onder de 

Heidenen van Korinthe. 

“2 Kor. 3:3: Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen 

dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in 

stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. 

Paulus schreef de Korinthiërs niet over een nieuw verbond. Het waren de brieven van Christus, 

geschreven (bewezen) door de Geest van God zelf, door de bediening van de apostel Paulus. 
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Het Nieuwe Testament 

Hoewel de Geest in Jeremia 31 en 2 Korinthiërs 3 verschillende dingen in verschillende harten 

schreef, geldt voor beide bedieningen dat de Geest het schrijven doet. Alle toereikendheid 

komt van God de Geest, het is allemaal genade. 

Dit is het gemeenschappelijke punt dat Paulus in de rest van het hoofdstuk benadrukt. 

“2 Kor. 3:5: Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar 

onze bekwaamheid is uit God; 

God maakte Paulus tot een bekwame dienaar van het Nieuwe Testament, omdat hij begreep 

dat de Geest het schrijven in onze harten doet, niet mensen, wetten of verbonden. De 

bediening die Paulus verrichtte, was noch de letter noch de wet van het Nieuwe Testament, 

maar van de Geest, zie 2 Korinthiërs 3:6: 

“Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der 

letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 

De rest van 2 Korinthiërs 3 bevestigt dat Israël had moeten uitkijken naar de bediening van de 

Geest. Het was deze bediening van de Geest (ook noodzakelijk onder het nieuwe verbond) die 

Paulus onder de Heidenen diende. 

 

Dezelfde Geest, ander schrijven 

De Geest schreef noch de wet in de harten van de Korinthiërs, noch gaf Hij hen de kracht om 

de wet te houden, noch herstelde Hij het volk Israël. De Korinthiërs waren geen vervulling van, 

noch deelname aan, Israëls nieuwe verbond. 

Zoals de Paulus-dispensationalisten van Handelingen, die profetie van verborgenheid 

scheiden, deel hebben aan dezelfde Heilige Geest die aan Israël beloofd was onder hun nieuwe 

verbond, zie Rom. 15:27. Het was dezelfde Geest, met een andere bediening in verschillende 

harten. 

“Rom. 15:27: Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien 

de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen 

van lichamelijke goederen te dienen. 

Vroeger schreef de Geest volgens de profetie onder het nieuwe verbond, 2 Petrus 1:21: 

“Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 

mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 

In de brieven van Paulus schreef de Geest volgens de verborgenheid van Christus, Efeze 3:4-5: 
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“4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 

Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij 

nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

Het was dezelfde Geest die iets anders schreef. De Geest schreef ze als brieven van Christus, 

de trofeeën van Gods genade volgens de verborgenheid. In plaats van de wet van God in de 

harten van mensen te schrijven, schrijft de Geest nu mensen in het lichaam van Christus. 

"Rom. 15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van 

God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den 

Heiligen Geest. 
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