God laat zich niet bespotten

Justin Johnson

Dit artikel is geschreven als reactie op de uitspraken van Amerikaanse politici na de
presidentsverkiezingen van 2016.

De stemlokalen waren gesloten, de stemmen geteld en eindelijk waren de verkiezingen
voorbij. Maar niet voordat God nog een keer werd aangeroepen.

Tijdens haar toespraak waarin ze haar verlies erkende, moedigde Hillary Clinton haar partij aan
om te blijven werken aan de volgende verkiezingen. Daarbij verwees ze naar Galaten 6:9 uit
de Bijbel.

“Gal. 6:9: Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo
wij niet verslappen.

Wat moet dit betekenen in de context van een politieke verkiezing? Claimt ze een goddelijke
garantie dat haar partij het Witte Huis terugkrijgt? Zou de andere partij niet dezelfde belofte
uit hetzelfde vers kunnen afleiden?

Hoe verschilt dit van het sportteam dat bidt voor een overwinning? Wat als het andere team
luider bidt en een betere geestelijke heeft?

Er is iets vreselijks mis met het op deze manier gebruiken van de Bijbel... maar aan de andere
kant geven de meeste predikanten niet bepaald het goede voorbeeld.

Wat de Schrift werkelijk zegt

Toen Paulus de brief aan de Galaten schreef, richtte hij zich tot mensen die dachten dat het
volgen van de wet hun positie bij God kon verbeteren.

Dus als iemand een leerstellige blunder van eeuwige betekenis maakt, zoals toen Clinton zei:
"Om verlossing te bereiken, hebben we zowel geloof als goede werken nodig", dan zou Galaten
een goed boek zijn om te lezen... het hele boek.

Clinton misbruikte Galaten door te zeggen: "God garandeert succes als je hard blijft werken,
dus geef niet op". Paulus corrigeert deze onjuiste gedachte twee verzen véor Galaten 6:9.

“Gal. 6:7: Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook
maaien.

God is geen hemelse geest die succes schenkt aan alles wat we met onze zondige handen doen.
Hij laat zich niet bespotten.

Als je niet het juiste zaait, zul je het verkeerde oogsten. Als je niet op de juiste plek zaait, zul je
de gevolgen oogsten.



“Gal. 6:8: Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in
den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

Het juiste zaad om te zaaien is de leer van Gods genade en niet de wet. De juiste plaats om het
te zaaien is in de Geest, en niet in het vlees.

Paulus heeft het niet over het oogsten van je dromen, sociale verandering,
presidentsverkiezingen, geldvermenigvuldiging of politiek succes. Wat geoogst wordt, is
corruptie of eeuwig leven.

De gevolgen van een verkeerde keuze zijn rampzaliger dan simpelweg een verkeerde
beleidsbeslissing nemen.

Politieke campagnes, vooral de huidige, zijn allesbehalve een zaaien van Gods genade in de
Geest.

Wat ze bedoelde te zeggen

Clinton probeerde eigenlijk te zeggen: "Geef niet op in de politiek", en ze gebruikte de Bijbel
verkeerd door een hele politieke partij (waaronder veel niet geredde mensen) te vertellen dat
God belooft dat ze politiek succes zullen oogsten als ze blijven zaaien in het politieke proces.

God laat zich niet bespotten.

Aan de andere kant, Hillary Clinton is niet de eerste die dit doet. Dit soort Bijbelmisbruik komt
van kansels in het hele land. Ze imiteerde hoe Bijbelleraren de Bijbel gebruiken: ze halen een
vers uit zijn context voor hun eigen gewin.

We weten allemaal wat predikanten zeggen als we het horen.

Wat ze bedoelde, is hetzelfde wat predikanten elke zondag zeggen wanneer ze voor een zaal
vol mensen met een twijfelachtig geloof staan en hen vertellen dat God wil dat ze geluk en
succes oogsten, ongeacht wat ze zaaien en waar ze het zaaien.

God laat zich niet bespotten. Niemand die de Geest niet heeft, kan naar de Geest zaaien door
te vertrouwen op het evangelie van Gods genade! Niemand kan van de Geest oogsten tenzij
hij de leer van Gods genade heeft gezaaid, zie 1 Kor. 2:14; 1 Kor. 4:1-2:

“1 Kor. 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want
zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.



Statenvertaling: “1 Kor. 4:1-2: 1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en
uitdelers der verborgenheden Gods.2 En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw
bevonden worde.

Voor de meeste predikers (en politici) doet een “recht gesneden” leer er niet toe. Ze denken
dat er geen strijd meer is tussen vlees en Geest. Als het goed voelt, moet het van God zijn. Als
je slaagt, moet het dankzij God zijn. Als het in je hart zit, moet God het daar hebben gelegd.

Maar dat is niet wat God zei. Dat is een valse hoop, een valse boodschap, en geeft een verkeerd
beeld van God. God laat zich niet bespotten.

Niet-geredde mensen zullen op geen enkele manier het eeuwige leven oogsten. Verlossing
komt niet door werken. Ze hebben de prediking van het kruis van Christus nodig. Christus is de
enige weg naar verlossing, niet politieke verkiezingen. God laat zich niet bespotten.
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