Kracht om te overwinnen

Pastor Cornelius R. Stam

Elke ware Christen weet uit ervaring dat de Heilige Geest, wanneer Hij ons redt, geen bezit van
ons neemt en ons voortaan op bovennatuurlijke wijze tot een leven brengt dat God behaagt.
Integendeel, zoals met de zaligheid, zo ook in het Christelijk leven, werkt Hij in de gelovige "uit
genade door het geloof".

Krachtige hulp om de zonde te overwinnen wordt vrijelijk verschaft uit genade, maar deze hulp
moet in elk afzonderlijk geval door geloof worden toegeéigend. Er is geen algemene
voorziening voor voortdurende overwinning gedurende ons hele leven. We moeten in geloof
naar Hem opzien voor de hulp die we nodig hebben in elke afzonderlijke strijd.

De leer van de Schrift met betrekking op de overwinning op de zonde is dus niet dat het voor
de gelovige niet mogelijk is om te zondigen, maar eerder dat het in elk gegeven geval mogelijk
is voor hem om niet te zondigen. Zo is ook de vraag in tijden van verzoeking in het algemeen
of we werkelijk verlangen om te overwinnen, want bevrijding wordt vrijelijk verschaft uit
genade, als we het ons maar toe-eigenen door geloof.

Maar hoe wordt er nu precies in bevrijding voorzien? Het antwoord is: DOOR DE HEILIGE
GEEST. De gelovige hoeft niet langer verslaafd te blijven aan de zonde; want de Heilige Geest
in hem, die om te beginnen geestelijk leven schonk, zal ook kracht geven om verleiding te
weerstaan. Wanneer we beproefd zijn en zelfs niet in staat zijn om te bidden zoals we zouden
moeten, 'helpt de Geest ook onze zwakheden' en 'pleit Hij voor ons', zie Rom. 8:26:

“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij
bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke
zuchtingen.

Als we zwak en ziek zijn, mogen we "met kracht gesterkt worden door Zijn Geest in de
inwendige mens", zie Ef. 3:16:

“Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door
Zijn Geest in den inwendigen mens;

Inderdaad, de Geest versterkt Gods volk zelfs fysiek om de zonde te overwinnen, want we
lezen:



“Rom. 8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken,

door Zijn Geest, Die in u woont.

En het volgende vers gaat verder:

“Rom. 8:12: Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te
leven.13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest
de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

De gedachte is dat, aangezien gelovigen de Heilige Geest hebben om hen te helpen de zonde
te overwinnen, zij schuldenaar zijn — en niet aan het vlees, maar aan God, om Hem te behagen.
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