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                                                       Vertraagde groei 

                                                            Pastor Cornelius R. Stam  

Wat een vreugde en kameraadschap is er in bijeenkomsten waar de pas geredden aanwezig 

zijn! In het spirituele rijk, maar ook in het fysieke, houdt iedereen van een baby! Maar de 

vreugde die de harten van liefhebbende ouders vult, verandert in bitter verdriet en 

teleurstelling als hun baby niet groeit. De laatste toestand is net zo onuitsprekelijk droevig en 

gênant als de eerste vreugdevol is. Zo is het ook in het rijk van de geest. De "vleselijke" Christen 

is er niet in geslaagd te groeien. Hij blijft in een staat van langdurige kindertijd. Hij moet 

uitsluitend op een melkdieet worden gehouden, omdat hij, hoewel hij jarenlang bewaard is 

gebleven, nog steeds niet in staat is vast voedsel te "verdragen" of te verteren, nog steeds 

"onbekwaam is in het Woord" en de elementaire dingen moet worden onderwezen. 

Vertraagde geestelijke groei komt op vele manieren tot uiting, die allemaal onder de noemer 

vleselijkheid vallen. Van de Korinthiërs, die door de apostel Paulus zo streng werden berispt 

vanwege hun vleselijkheid, wordt gezegd dat ze onzorgvuldig waren over de: 

Moraal, zie 1 Kor. 5:1: 

“Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de 

heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. 

Opgeblazen, zie 1 Kor. 4:18 en 5:2: 

“1 Kor. 4:18: Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou. 

“1 Kor. 5:2: En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het 

midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? 

Onattent op elkaar, zie 1 Kor. 6:1-7 en 8:1,9,12: 

“1 Kor. 6:1-7: 1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan 

voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld 

oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste 

gerechtzaken?3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, 

die dit leven aangaan?4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, 

die in de Gemeente minst geacht zijn.5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, 

die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?6 Maar de ene broeder 

gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.7 Zo is er dan nu ganselijk 

gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? 

Waarom lijdt gij niet liever schade? 

“1 Kor. 8:1 en 9 en 12: 1 Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, 

dat wij allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde 

sticht…………………9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde 
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dengenen, die zwak zijn………………………….12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders 

zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus. 

Gierig, zie 2 Kor. 8:6-11 en 2 Kor. 11:7-9:  

“2 Kor. 8:6-11: 6 Alzo dat wij Titus vermaanden, dat, gelijk hij te voren begonnen had, hij ook 

alzo nog deze gave bij u voleinden zou.7 Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en 

in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze 

gave overvloedig zijt.8 Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van 

anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende.9 Want gij weet de genade van onzen 

Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door 

Zijn armoede zoudt rijk worden.10 En ik zeg in dezen mijn mening; want dit is u oorbaar, als 

die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar te voren hebt begonnen.11 

Maar nu voleindigt ook het doen; opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds 

om te willen, er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. 

“2 Kor. 11:7-9: 7 Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd 

worden, overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?8 Ik heb andere Gemeenten 

beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen; en als ik bij u tegenwoordig was en 

gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen.9 Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, 

die van Macedonie kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en 

zal mij nog alzo houden. 

Terwijl ze de Geest bezaten, wandelden ze naar het vlees. 

Eén van de meest opvallende tekenen van vertraagde geestelijke groei is eigenbelang en 

partijstrijd, zoals we zien in het geval van de gelovigen in Korinthe. Ze waren geestelijk klein en 

kleinzielig, zodat de apostel hun moest schrijven: 

“1 Kor. 3:3-4: 3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, 

zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?4 Want als de één zegt: Ik ben van 

Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? 

Zo wordt Petrus' aansporing aan "pasgeboren baby's" om "de zuivere melk van het Woord te 

begeren", opdat zij "daardoor mogen groeien", voorafgegaan door de woorden: 

“1 Petrus 2:1: Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en 

alle achterklappingen.  (= kwaadsprekerij). 

 De vleselijke natuur is geen geschikte grond voor geestelijke groei. 
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