"Vlees"
Pastor Kevin Sadler

De leer van 1 Korinthiérs 8 gaat over vlees dat aan afgoden wordt geofferd, maar de bredere
toepassing is die van onze richtlijnen en acties met betrekking tot kwesties waar er vrijheid is
in het Christelijk leven. Dit belangrijke hoofdstuk leert ons over onze voornaamste
verantwoordelijkheid om liefde voor anderen te tonen.

Eten of niet eten

“1 Kor. 8:1: Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen
te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

In de tijd van Paulus waren er twee plaatsen om vlees te kopen: de markt en de plaatselijke
heidense tempels. In deze tempels werden dieren geofferd en hun viees werd op heidense
altaren geofferd aan hun goden en afgoden. Een deel van dit vlees werd volledig verbrand ter
ere van de god, en een deel werd verkocht in de tempel, waar men zelfs kon zitten en het kon
eten, 1 Kor. 8:10:

“Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten
deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd
zijn?

Er was onenigheid in de kerk van Korinthe over de vraag of het toegestaan was om vlees uit
de heidense tempel te kopen en te eten. Er was ook de kwestie van het geserveerd krijgen van
vlees dat in de tempel was gekocht als gasten in het huis van iemand anders. Sommige
gelovigen waren ertegen om ooit vlees te eten dat aan afgoden was geofferd en anderen
hadden er geen enkel probleem mee.

Een groep gelovigen in Korinthe zei: "Eet het niet! Het is onrein en verkeerd!" De andere groep
zei: "Ziet er goed uit voor mij, en het smaakt ook goed!". Dit lijkt misschien een gevecht om
biefstuk of rosbief, maar er was meer aan de hand; Het was een leerstellige kwestie. De
gelovigen die dachten dat het "onrein en verkeerd" was, en dat elk dier dat aan een heidense
godheid werd geofferd, de smet van goddeloze afgoderij droeg. De "ziet er goed uit en smaakt
goed" gelovigen deden dit in de wetenschap dat heidense goden niet echt waren, dus het vlees
kon niet verontreinigd worden, en deze gelovigen aten het met een zuiver geweten.

En wat zou u doen? Als u toen leefde, zou u dan vlees hebben gegeten dat aan een afgod was
geofferd? Sommigen van jullie zeggen misschien ja; anderen zeggen misschien dat het niet
kan. Wat Paulus in dit hoofdstuk laat zien, is dat geen van beide antwoorden verkeerd is, en
het grotere belang van de apostel was dat de Kerk liefde en genade toonde aan elkaar, en niet
een broeder of zuster in Christus tot struikelen bracht.



Kennis met liefde

“1 Kor. 8:1-3: 1 Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen
te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.2 En zo iemand
meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.3 Maar zo
iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.

In vers 1 schreef Paulus: "Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten,
dat wij allen te zamen kennis hebben". De "kennis" waar Paulus naar verwees, was kennis over
dit onderwerp. "Dingen geofferd aan afgoden" was geen onderwerp waarover de Korinthiérs
onwetend waren, en ze hadden elk hun mening en overtuigingen, zie 1 Kor.8:7:

“Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten des afgods tot nog toe, eten
als iets dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt.

De Korinthiérs hadden ook kennis van hun vrijheid in Christus. Eerder, in 1 Korintiérs 6:12, had
Paulus over deze vrijheid geschreven:

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen”.

God heeft de Kerk grote vrijheid geschonken in Christus, maar die vrijheid kan misbruikt
worden. Zoals Galaten 5:13 ons eraan herinnert:

“Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak
voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Paulus wilde niet dat de kennis van hun vrijheid de Korinthiérs ertoe zou brengen trots te
worden in plaats van anderen lief te hebben. Zoals Paulus in 1 Kor. 8:1 van onze tekst
opmerkte: "kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht".

Kennis is belangrijk in het Christelijk leven. We moeten Gods Woord kennen zie Ps. 119:125;
en Rom. 4:3, maar louter intellectuele kennis die op zichzelf staat, is onvolledig. Kennis zonder
liefde brengt trots voort, omdat het iemand kan misleiden tot een gevoel van superioriteit.
Het woord “opgeblazen” betekent, ontploffen, doen opzwellen van trots.

“Psalm 119:125: Ik ben Uw knecht, maak mij verstandig, en ik zal Uw getuigenissen kennen.

King James Bible:

“Psalm 119:125: | am thy servant; give me understanding, that | may know thy testimonies.

Vertaald geeft dat: Ik ben uw dienaar; geef mij inzicht, zodat ik uw getuigenissen kan kennen.




“Rom. 4:3: Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot
rechtvaardigheid.

Kennis zonder liefde kan een wapen zijn dat anderen vernietigt en afbreekt. Men kan sterk en
volwassen zijn in kennis, maar zwak en onvolwassen in de liefde, of omgekeerd. Kennis hebben
zonder liefde of liefde hebben zonder kennis zijn beide problemen. Kennis met liefde, het
Woord kennen en het toepassen op iemands leven, is de roeping voor de gelovige.

Paulus' punt in dit hoofdstuk is dat het één ding is om kennis te hebben van je vrijheid in
Christus en die in praktijk te brengen, maar kennis op zichzelf is geen voldoende gids in deze
kwestie van vlees dat aan afgoden wordt geofferd, omdat liefde nodig is met inachtneming van
de overtuigingen en de wandel van medegelovigen.

Paulus voegde eraan toe:

"1 Kor. 8:2: En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort
te kennen”.

Als we denken dat we de Schrift of een onderwerp erin onder de knie hebben, kunnen we
erop rekenen dat dat niet zo is. Een volwassen gelovige is iemand die erkent hoe weinig hij
of zij weet. En hoe meer we weten, hoe nederiger het ons kan maken, omdat we weten dat
we het niet volledig weten en dat er altijd meer te weten, te groeien en te begrijpen is in de
diepten van de wijsheid van Gods Woord.

De apostel Paulus zegt ons dat, als iemand veronderstelt dat hij iets weet van goddelijke zaken
zonder liefde, hij nog niet heeft geweten en begrepen zoals hij zou moeten weten. We moeten
wat we in Gods Woord weten onderwerpen aan liefde. Kennis met liefde opent waar begrip.

God kent hen die Hem liefhebben, schreef Paulus in 1 Kor. 8:3:
“Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.

Onze relatie met God gaat over zowel kennis als liefde. En de persoon die God kent en Hem
liefheeft, heeft ware kennis van Hem. Evenzo, op zijn beurt, als we gelovigen met een
opbouwende liefde moeten behandelen, komt het voort uit het kennen van God en het
liefhebben van Hem en vervolgens het liefhebben van anderen met de liefde van God door de
kracht van de Heilige Geest.

Eén ware God

“1 Kor. 8:4-6: 4 Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten,
dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één.5 Want hoewel er ook
zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden
en vele heren zijn),6 Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen
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Zijn, en wij tot (xIv: “in Hem”) Hem,; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen
zijn, en wij door Hem.

Over het eten van voedsel dat als offer aan afgoden werd geofferd, schreef Paulus:
“wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één".

Een afgod is niet echt en levend. Aangezien er één God is, is al het andere dat een god wordt
genoemd niet één. Afgoden zijn geen concurrerende goden. De steen, het edelmetaal of het
hout zijn echt, maar ze zijn slechts een weergave van een god die een mythe is en het verzinsel
van de verbeelding van de mens. Deze valse goden bestaan alleen in de gedachten van hun
aanbidders en niet in werkelijkheid, zie Jes. 37:19 en Jer. 16:20:

“Jes. 37:19: En hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het
werk van mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die verdorven.

“Jer. 16:20: Zal een mens zich goden maken? Zij zijn toch geen goden.

Als er bijvoorbeeld vlees aan Zeus werd geofferd, was en is er geen Zeus. Afgoden zijn niets,
en het vlees dat hun wordt geofferd, betekent daarom niets en is volkomen onbelangrijk.

Er is geen god in of achter een afgod; er zijn echter satanische, geestelijke krachten aan het
werk in afgoderij, zie 1 Kor. 10:20:

“1 Kor. 10:20: Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode;
en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.

De afgoden zelf zijn niets, maar het gevaar van afgoderij ligt in de demonen die achter de
schermen werken om mensen te misleiden en af te houden van het geloof in de ene, ware,
levende God.

Hoewel er maar één God is, schreef Paulus:
“1 Kor. 8:5: gelijk er vele goden en vele heren zijn".

Sommige van deze goden werden verondersteld in de hemel te leven, en andere hier op aarde.
De wereld van toen en de wereld van vandaag aanbidden en dienen deze vele verzonnen,
mythologische "goden ... en heren."

Google: "Mythologisch" betekent "betrekking hebbend op of voorkomend in mythen" of
"verzonnen verhalen over het verleden".

"Maar voor ons", stelde Paulus:

“1 Kor. 8:6: Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij
tot (xiv: “in Hem”) Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij
door Hem".



Terwijl de wereld zijn polytheisme (= het geloof in meerdere goden) heeft, zijn wij monotheistisch
(het geloof in één God). Hoewel "er vele goden zijn en vele heren", weten we dat er één ware God
en één ware Heer is. "Een afgod is niets", maar de ene ware God is alles, en door Hem, de
almachtige Schepper, is alles in de schepping gemaakt.

In voor- en tegenspoed

“1 Kor. 8:7-8: 7 Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten des afgods
tot nog toe, eten als iets dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt
bevlekt.8 De spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam,; want hetzij dat wij eten, wij hebben
geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek.

Sommigen in de kerk in Korinthe voelden zich vrij om het vlees te eten dat aan afgoden werd
geofferd op basis van hun vrijheid in Christus en hun kennis dat afgoden niets zijn. Anderen
hadden echter niet die kennis en begrip van vrijheid en de nietigheid van afgoden. Ze waren
zich bewust van het afgodsbeeld. Voor hen zou het eten van het vlees worden gedaan met de
gedachte dat het aan de afgoden was geofferd, wat hun geweten aansprak en van streek
maakte. Het was niet zomaar vlees zoals elk ander vlees voor deze gelovigen.

Paulus legde uit dat "hun geweten, zwak zijnde, verontreinigd is". Hun geweten was zwak, niet
omdat hun geweten niet werkte, maar omdat het overvraagd werd, en ze legden zichzelf
bepalingen op die niet nodig waren. Hun geweten werkte nog steeds met de wetenschap dat
er iets aan de afgodendienst was dat het vlees besmette en het eten ervan verkeerd maakte.
Hun zwakke geweten werd dus verontreinigd, en een verontreinigd geweten is een geweten
dat genegeerd en overtreden is, met schuld en schande tot gevolg.

Paulus voegde eraan toe:

Maar vlees beveelt ons niet aan God aan:

SV: “1 Kor. 8:8.........uouu...... want hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed; en hetzij dat wij
niet eten, wij hebben geen gebrek.

Voor wat betreft 1 Kor. 8:8 lijkt de NBG vertaling het duidelijkst te zijn:
KJV vertaald: “want als wij eten, worden wij niet beter, en als wij niet eten, worden wij niet slechter.

NBG: “eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wel, wij zijn er niet meer om.



Maar voor ons:

1 Kor. 8:6: Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij
tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

Met andere woorden, je bent niet geestelijker als je weet dat afgoden niets zijn en je weet dat
je de persoonlijke vrijheid hebt om vlees te eten dat aan afgoden is geofferd. Maar je bent ook
niet minder geestelijk omdat je je onthoudt van het eten van viees dat aan afgoden is geofferd.
Men won of verloor niets door het vlees van de afgodsvrucht te eten, en men won of verloor
niets door het te weigeren.

Wat we wel of niet eten, maakt ons niet meer of minder aangenaam voor God. Voedsel is
geestelijk neutraal. Degenen die hun vrijheid in Christus genoten en vlees aten dat aan afgoden
was geofferd, maakten God niet meer tevreden met hen. Degenen die zich ervan onthielden,
omdat ze dachten dat het onrein was, maakten God niet minder tevreden over hen. Voor God
zijn we niet beter of slechter als we bepaalde voedingsmiddelen eten of ons ervan onthouden.

Zoals de schrijver van Hebreeén het uitdrukte:

“Hebr. 13:9: Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed,
dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid
bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.

Liefde beperkt vrijheid

“1 Kor. 8:9-13: 9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde
dengenen, die zwak zijn.10 Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel
aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen,
die den afgoden geofferd zijn?11 En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan,
om welken Christus gestorven is?12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun
zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus.13 Daarom, indien de spijs mijn broeder
ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere.

Onder genade is het niet verkeerd voor een gelovige om varkensvlees te eten. Met de
verandering in bedelingen zegt Paulus tegen de Kerk:

“1 Tim. 4:4: Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging
genomen zijnde;



Het eten van varkensvlees was echter verkeerd volgens de wet van Mozes, die het verbood.
Tegenwoordig heeft een gelovige de volmaakte vrijheid om deel te nemen aan karbonades,
pulled pork, gebarbecuede ribben, ham, varkensgebraad en spek.

Stel echter dat een Joods persoon onder genade wordt gered en uit het Jodendom komt. Hij
of zij kan nog steeds worstelen met deze vrijheid en kan het gevoel hebben dat het nog steeds
verkeerd is om varkensvlees te eten. Het kan tijd kosten om het te begrijpen en te leven in het
volle genot van de vrijheid die in Christus is, of de persoon kan nooit varkensvlees eten.

Een gelovige zou mogelijk de geestelijke groei van zo iemand kunnen belemmeren door te
pronken met de vrijheid van vandaag onder genade en opzettelijk varkensvlees te eten waar
ze bij zijn. Dat is het soort dingen waar Paulus hier over onderwijst.

Paulus gaat verder met aan te tonen dat, hoewel er bij God niets te winnen valt door vlees te
eten dat aan afgoden is geofferd, er veel te verliezen kan zijn. Er was niets mis met het eten
van het vlees dat aan afgoden werd geofferd, en er was ook niets mis met het weigeren om
het vlees te eten dat aan afgoden werd geofferd. Een gelovige doet echter onrecht als hij zijn
vrijheid begrijpt, maar door het in praktijk te brengen iemand wiens geweten ertegen is, doet
struikelen in zijn of haar geloof.

Het beoefenen van iemands vrijheid onder genade kan anderen in het leven doen struikelen,
en God wil niet dat leden van Zijn kerk andere gelovigen laten struikelen in hun wandel als
gevolg van ongevoelige handelingen. In plaats daarvan zijn we in liefde geroepen om elkaar op
te bouwen. Zie 1 Kor. 8:1:

“Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen te zamen
kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

Degenen "die kennis hebben", vers 10, dat afgoden en het vlees dat aan hen werd geofferd
niets waren, aten het vlees heet van de altaren en zaten bij de tempel om het te eten. Ze zagen
afgoderij voor wat het was. Ze namen niet deel aan de heidense praktijken van de tempel,
maar in hun vrijheid en geloof konden ze omgaan met heidense mensen en met een volkomen
zuiver geweten een sappige biefstuk eten in de tempel. En dit was niet verkeerd.

Dit werd echter een probleem toen er gezegd werd: “Als iemand u ziet...aanzitten in de tempel
van de afgod, zal het geweten van hem die zwak is dan niet aangemoedigd worden om te eten
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van wat aan de afgoden geofferd is...?”. Deze broeders waren nog niet op een plaats gekomen
waar ze konden zeggen: "Dit is maar vlees en het smaakt goed!" In hun gedachten was het nog
steeds verbonden met de valse aanbidding van valse goden, en het schond hun geweten om
het te eten.

Het probleem met een broeder met een zwak geweten die een andere Christen in een
heidense tempel zag dineren, zei Paulus, was dat de broeder "aangemoedigd" zou kunnen
worden om mee te doen en vlees te eten dat aan afgoden was geofferd en aangemoedigd zou
worden om te doen wat zijn geweten veroordeelde. De gelovige die een stevige greep heeft
op zijn vrijheid, maar die vrijheid niet met zorg en liefde gebruikt, kan de zwakkere gelovige de
vrijmoedigheid geven om het rode licht van zijn geweten te laten lopen. En dit was verkeerd.

De kennis van iemands vrijheid zou niet de enige factor zijn die bepaalde of iemand
afgodsvlees at of niet. Liefde voor een broeder in Christus was een extra en belangrijke factor
om over na te denken. Liefde beperkt dus onze vrijheid. In liefde moeten we altijd overwegen
welk effect onze daden kunnen hebben op anderen in de kerk.

Paulus vroeg:

"En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven
is?"

De woorden "verloren gaan" betekent het welzijn en de vrede van een ander vernietigen of
onbruikbaar maken. Dit spreekt NIET over het verlies van iemands redding, maar eerder over
de verwoesting of vernietiging van de werking van God in iemands leven. Onze acties kunnen
de geestelijke vooruitgang van andere gelovigen belemmeren of er zelfs voor zorgen dat ze
terugvallen in een levensstijl die ze hadden verlaten toen ze gered werden.

Paulus reikt naar het hart als hij eraan toevoegt: "voor wie Christus stierf". Dat is hoe we onze
broeders en zusters in Christus moeten zien, als degenen die diep geliefd zijn door Christus,
voor wie Hij Zijn kostbaar bloed heeft vergoten. En als Christus die broeder genoeg liefhad om
voor hem te sterven, dan moeten we hem liefde tonen door geen enkel struikelblok op zijn
weg te leggen en niets te doen dat zijn wandel met de Heer zou kunnen belemmeren. Paulus
verklaarde verder in vers 12 dat het laten struikelen van een broeder meer is dan alleen een
overtreding tegen hem; het is een overtreding tegen Christus en een zonde tegen Hem.



In het licht van deze dingen besloot Paulus met zichzelf in de plaats te stellen van de persoon
die een andere broeder zou kunnen doen struikelen. Paulus laat zien hoe ver hij zou gaan, uit
liefde, om iemands geestelijke groei niet te schaden. En hij zei dat als het eten van vlees het
geestelijk leven van een broeder zou schaden, hij nooit meer vilees zou eten! Hij zou ervoor
kiezen om zich voor altijd te onthouden van het eten van vlees als dat een medegelovige terug
zou brengen in zijn wandel. In deze kwestie van vlees dat aan afgoden werd geofferd, was het
geestelijke welzijn van andere gelovigen het belangrijkste voor Paulus.

Hoewel het onderwerp van vlees dat aan afgoden wordt geofferd voor de meeste gelovigen
vandaag de dag geen probleem is, zijn de principes die de Heilige Geest ons in dit gedeelte
geeft waardevol voor dit hele tijdperk van genade. Er zijn veel dingen in onze huidige wereld
van vandaag die, hoewel ze niet uitdrukkelijk verboden zijn in Gods Woord, toch gelovigen met
een zwak geweten kunnen kwetsen.

Onze cultuur in de Verenigde Staten bevordert onze persoonlijke rechten sterk. We moeten
echter niet vergeten dat er iets belangrijkers is dan het uitoefenen van onze rechten in de
vrijheid die we onder genade hebben, en dat is het werk van God in het leven van andere
gelovigen.

Onze handelingen in het Christelijk leven mogen nooit alleen gebaseerd zijn op wat we weten
dat voor onszelf is toegestaan. Uit liefde moeten we ook de belangrijke, extra stap zetten om
zorgvuldig na te denken over de invloed van onze daden op anderen in de Kerk, en dan te doen
wat het beste voor hen is, niet voor ons.
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