Waarom mensen verkeerde leer geloven

Justin Johnson
Als mensen gelijk willen hebben, waarom geloven ze dan in verkeerde leer?
Mensen geloven niet vrijwillig in valse leringen. Ze denken dat ze waar zijn.

Waarom raken mensen de weg kwijt als ze autorijden? Wat ze dachten dat goed was, bleek
fout te zijn, en ze zagen het grotere geheel niet.

Slechte instructies

Met moderne GPS-systemen en satellietbeelden is het tegenwoordig moeilijker om slechte
instructies te krijgen, maar niet iedereen krijgt goede aanwijzingen.

Valse Bijbelleraren zijn er in overvloed en in combinatie met welsprekende toespraken en
een vlotte presentatie is het gemakkelijk om deze hoger opgeleide, zelfverklaarde goeroes
te geloven.

Als er nergens anders antwoorden te vinden zijn, klinken de man op de kabeltelevisie en de
vrouw op de radio best goed.

Helaas is er voor de verlorenen geen manier om te weten dat hun leringen slecht zijn. Deze
valse leraren moeten gemarkeerd en vermeden worden door degenen die het beter weten,
zie Rom. 16:17-18:

“7 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten
tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.18 Want dezulken dienen
onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik (het gaat om gewin); en verleiden door
schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

Gebrek aan Bijbelstudie.

Hoe kan iemand weten of wat hij hoort goed of fout is? Het klonk goed. Het klonk echt.
Ja, leugens klinken goed en echt, maar dat verandert de leugen niet in de waarheid.

Er is een betere beoordelaar en kenner van de waarheid dan onderbuikgevoelens. Het is het
geschreven woord van God dat waarheid van dwaling onderscheidt.

Veel mensen bezitten een Bijbel, maar weten niet hoe, en besteden er ook niet de tijd aan,
die te bestuderen. Als ze dat wel hadden, zouden valse leraren en verkeerde leringen niet zo
wijdverbreid zijn.



Het is veel gemakkelijker om een 'expert' te vertrouwen of te betalen om het werk voor hen
te doen.

Veel mensen geloven in verkeerde leerstellingen omdat ze de leider volgen en de Bijbel niet
zelf bestuderen.

Geloofssystemen uit de tweede en derde hand, verworven via een gekerstende cultuur en
vergeestelijkte prediking, hebben een grotere kans om onjuist te zijn dan persoonlijke
Bijbelstudie.

Belangrijke leerstellingen uit de Bijbel zijn niet moeilijk te leren maar vergen Bijbelstudie. Laat
je door je eigen Bijbelstudie volledig overtuigen. Het vergt wel gebed - inspanning en
volharding.

Het grote plaatje missen

Mensen raken niet expres de weg kwijt. Ze raken de weg kwijt omdat ze het grote plaatje niet
zien. Ze hebben de kaart niet.

Zelfs onder Bijbelbeoefenaars leidt het niet zien van het grote plaatje tot desoriéntatie.

De grootste reden dat mensen verkeerde leerstellingen aanhangen, is het niet zien van het
grote plaatje van Gods doel.

Gods woord onthult zijn doelen en plan voor de eeuwen. Het beschrijft zijn voornemen om
over de aarde te heersen, en zijn voornemen om over de hemelse gewesten te heersen.

God onthult geleidelijk verschillende instructies en aanbiedingen in de Schrift. We kunnen
geen aanspraak maken op een aanbod, belofte, verbond of instructie in de Bijbel zonder de
context te kennen.

Het is niet voldoende om een kaart te gebruiken; je moet weten waar je je op de kaart bevindt
en dat je de juiste richting op kijkt. Er moet een bepaalde context zijn.

Een verleidelijke, verkeerde oplossing.

Het is verleidelijk om tijd te besparen door de context te bestuderen door zomaar een vers uit
de Bijbel te pakken dat ons directe probleem lijkt op te lossen.

Als we het grotere geheel niet begrijpen, slaan we misschien een verkeerde afslag in.
Misschien houdt u de kaart verkeerd vast, of misschien hebt u de verkeerde kaart.

Er bestaan veel dwalingen en verkeerde leringen van mensen die denken dat ze gelijk hebben.
Ze komen allemaal voort uit een onvermogen om “het woord der waarheid recht te snijden”.



Waarom geloven mensen in verkeerde leer? Om dezelfde redenen waarom mensen
verdwalen. Ze zien het grote geheel niet en het is moeilijk toe te geven dat je niet weet waar
je heen gaat.

Als je verdwaald bent, koop dan een kaart en neem de tijd om die te bestuderen. Als je twijfelt
over Gods wil en antwoorden nodig hebt, neem dan de tijd om die op een juiste manier, door
het woord van God recht te snijden, te bestuderen.

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (Statenvertaling).

Opmerking van de vertaler: In de NBG vertaling staat 2 Tim. 2 als volgt vermeld:

“Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te
schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

“Rechte voren trekken” is een uitdrukking die gebruikt wordt bij het ploegen van het land. Het is naar mijn mening
niet te verenigen met “recht snijden”. Hierdoor wordt een zeer belangrijk principe, voor het bestuderen van de
Bijbel, aan het zicht onttrokken met zeer veel verwarring als gevolg.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl Website: www.bedelingdergenade.nl


mailto:l.h.meyer@ziggo.nl
http://www.bedelingdergenade.nl/

