Wees voorzichtig met waar je Amen op zegt!

Mike Schroeder

“2 Tim. 3:13: Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en
wordende verleid.

“Titus 3:3: Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei
begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en
elkander hatende.

Deze laatste brieven van Paulus aan Timotheds en Titus, die deel uitmaken van wat theologen
de 'pastorale brieven' noemen, spreken over het feit dat mensen onderhevig zijn aan
misleiding en dat er genoeg misleiders op de loer liggen om hen tot misleiding te verleiden.

De vraag is, omvat dit ook leden van het lichaam van Christus? (*)

Goede vraag. Sommigen zouden zeggen: "Zeker niet! Als je echt gered bent, of
'wedergeboren', zul je leugens en bedrog herkennen wanneer ze je worden aangeboden,
omdat je een 'geest van onderscheidingsvermogen' hebt gekregen."

Ik ben het eens met de laatste zin van deze verklaring, maar niet met de rest.

Ten eerste zijn mensen die in het lichaam van Christus gered zijn, niet "wedergeboren". Dat
is een aanduiding/voorwaarde die specifiek is voor Gods uitverkoren volk in een
toekomstige bedeling.

Dit wil niet zeggen dat we niet begiftigd zijn met een "geest van onderscheiding", Ref 1 Kor
12:10, maar dat betekent niet dat we die altijd zullen gebruiken. Net als "de vrucht des
Geestes" die in Galaten 5:22 worden opgesomd, die proactief (**) gebruikt moeten worden,
zo doet ook de geest van onderscheidingsvermogen dat.

“1 Kor. 12:10: En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der
talen.

“Gal. 5:22: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Dus ja, de gelovige is net zo onderhevig aan misleiding als de ongelovige, dus voordat hij amen
zegt! voor alles is het verstandig om als een Berean (zie Hand. 17:10-11) te zijn en een "kijkje
achter het gordijn" te nemen, zoals ze zeggen, om "te zien of deze dingen zo zijn", wat inhoudt
dat er rekening wordt gehouden met wie de bewering doet en wat de motivatie erachter zou
kunnen zijn, en vooral, kan het worden ondersteund door de Schrift, recht gesneden?

“Hand. 17:10-11: 10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar
gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica



waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze
dingen alzo waren.

(*)--Die mensen die Christus als hun Verlosser hebben vertrouwd, in de overtuiging dat zijn
offer voor hun zonden betaalde en dat zijn opstanding uit de dood hiervan het bewijs was.

(**)-- Google: Proactief betekent dat je zelf het initiatief neemt en handelt, in plaats van af te wachten tot er iets
gebeurt of tot anderen je iets vragen. Vertaler: Of uit “voorzorg” handelen.

Aarzel niet om dit artikel af te drukken of te verspreiden.

Naschrift

Ben je gered? Jezus Christus — "die geen zonde kende" — en zijn offerdood aan het kruis, heeft
de weg vrijgemaakt voor "een ieder die gelooft... om met God verzoend te worden. De
geschiedenis heeft aangetoond dat welke vrede de mens ook in de wereld heeft bereikt,
slechts tijdelijk kan zijn. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel
kunnen weten dat ze gered zijn en op weg naar de hemel, en daarom absolute en permanente
vrede kunnen hebben, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, door te vertrouwen op
Jezus Christus en zijn dood aan het kruis voor hun eeuwige redding. Geloof in de Heer Jezus
Christus, en u zult gered worden." Heb je dit gedaan? Zo nee, waarom niet nu?
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