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                                                             Begrijp je? 

                                                                  Cornelius R. Stam  

Dit was de vraag die Filippus stelde aan de Ethiopische prins toen hij zat te lezen uit de profetie 

van Jesaja, zie Handelingen 8:30, en het is een vraag die we onszelf voortdurend moeten 

blijven stellen als we de heilige Schrift lezen. 

“Hand. 8:30: En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij 

ook, hetgeen gij leest? 

Er zijn altijd mensen onder Gods volk die er niet veel om geven of ze wel of niet begrijpen wat 

ze lezen, als het hun hart maar verwarmt. Voor hen is de Bijbel weinig meer dan een fetisj.  

“Fetisj”: In dit geval: “opwinding die een persoon ervaart”. 

Door alleen die Schriftgedeelten te nemen die hen aanspreken en de rest te laten, voelen ze 

zich eigenlijk heel geestelijk en praten ze vaak over het geloven van de Bijbel, of ze die nu 

begrijpen of niet! 

 

Maar zo'n 'geestelijkheid' is verre van echt, en zo'n 'geloof' is op zijn best blind en bijgelovig. 

Hoewel het waar is dat de Bijbel veel waarheden leert die wij geloven, hoewel ze ons begrip 

te boven gaan. Maar hoe kunnen we geloven wat de Bijbel zegt, tenzij we begrijpen wat er 

staat? God wil dat we begrijpen wat we lezen en het op een intelligente manier geloven. 

 

Inderdaad, waar geloof zal steeds meer van Gods Woord willen weten en begrijpen. Iemand 

die er niet om geeft of hij wel of niet begrijpt wat God heeft gezegd, is niet echt geïnteresseerd 

in het weten wat God heeft gezegd. Zijn geloof is gebaseerd op zijn eigen wil in plaats van op 

Gods Woord, want ongeacht de betekenis van de Schrift, zal hij elke passage nemen die hem 

uitkomt en deze gebruiken zoals hij wil. Hoe groot is de nadruk die God Zelf legt op het belang 

van het begrijpen van Zijn Woord! 

 

Bij één gelegenheid, toen onze Heer de scharen zag: 

“Markus 6:34: En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming 

bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele 

dingen te leren. 

En nu het geheim van Gods "eeuwige voornemen" bekend is gemaakt, hoeveel te meer reden 

is er dan om de Schrift te bestuderen met het oog op het begrijpen ervan! Hoe Paulus, door 

de Geest, dit benadrukt, wanneer hij schrijft over zijn gebeden voor de heiligen: 
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“Ef. 1:17-18: 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve 

den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 

roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
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