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                                       DE EERSTE OPSTANDING VANUIT DE PROFETIE 

                                                             Pastor Kevin Sadler 

“Op. 20:6: 5b Deze is de eerste opstanding.6a Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste 

opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht,……………..”.  

Job stelde de eeuwenoude vraag: "Als een man (= mens) gestorven is, zal hij weder leven?" (Job 

14:14).  

Ja!! God heeft ons Zijn Woord over deze kwestie gegeven. 

“Job 19:25-26: 25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof 

opstaan;26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God 

aanschouwen; 

Het Griekse woord anastasis, of "opstanding", betekent opstaan. Ooit zullen deze oude 

lichamen die in hun "laatste" rustplaats liggen, op Gods bevel opstaan. Sommigen zullen 

worden opgewekt tot eeuwig leven en anderen tot eeuwige verdoemenis. Het maakt niet uit 

of deze vernederde lichamen in de aarde worden gelegd, op zee worden begraven, of dat 

onze as in de wind wordt verstrooid – we leven in een gesloten systeem – alles wordt 

bewaard, zie  Neh. 9:6!  

“Gij zijt die Heere alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, 

de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en 

het heir der hemelen aanbidt U. 

Wat is moeilijker: de mens in het begin uit het stof van de aarde scheppen of de mens 

opwekken uit het stof van de aarde op de laatste dag? 

Een waardevolle studie van de toekomst is afhankelijk van een juist begrip van het Woord, 

recht gesneden. We moeten er uiterst voorzichtig mee zijn om wat soms de "geheime 

opstanding" wordt genoemd, niet te verwarren met de "eerste opstanding", zoals velen 

geneigd zijn te doen. De geheime opstanding bij de Opname is de hoop van de Kerk, het 

Lichaam van Christus, zie 1 Kor. 15:51-54; 1 Thess. 4:13-18: 

“1 Kor. 15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar 

wij zullen allen veranderd worden;52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste 

bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij 

zullen veranderd worden.53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit 

sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid 

aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het 

woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 

“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die 

ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.14 Want 

indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die 
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ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des 

Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 

voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 

des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven 

zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen 

opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met 

den Heere wezen.18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

Dit is een unieke Paulus-waarheid. Als we de bijzondere openbaring die aan de apostel Paulus 

is toevertrouwd, even uit het Woord van God zouden halen, zouden alle resterende 

verwijzingen naar de toekomstige opstandingen betrekking hebben op de profetische 

volgorde. 

Wanneer de verzen 5 en 6 van Openbaring 20 verwijzen naar de "eerste opstanding", moet dit 

begrepen worden als de eerste opstanding uit de profetie. Zeven jaar (of meer) vóór deze 

opstanding zal de verborgen/geheime opstanding van het Lichaam van Christus hebben 

plaatsgevonden bij de Opname, vóór de Verdrukking.  

Sprekend over de Opname schreef Paulus in 1 Korinthiërs 15:51: "Ziet, ik zeg u een 

verborgenheid". De opstanding van het Lichaam van Christus was  "een verborgenheid", een 

geheim dat nooit eerder, dan alleen aan de apostel Paulus, werd onthuld en nergens in de 

profetieën te vinden is. Johannes spreekt over een lang geprofeteerde opstanding in de tijdlijn 

van gebeurtenissen voor Israël: "Deze is de eerste opstanding”.  

Aan Israël werd de belofte van wederopstanding gedaan in de laatste dag vóór het Koninkrijk: 

“Ez. 37:12-14: 12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uw 

graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in 

het land Israels.13 En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, 

en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!14 En Ik zal Mijn Geest in u 

geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit 

gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. 

“Jes. 26:19: Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en 

juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het 

land zal de overledenen uitwerpen. 

Normaal gesproken worden de eerste en tweede opstanding samen genoemd in de profetieën, 

zonder specifieke verwijzing naar de tijdsperiode die deze twee grote gebeurtenissen scheidt. 

Zo verklaarde de Heer tijdens Zijn aardse bediening: 

“Joh. 5:28-29: 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de 

graven zijn, Zijn stem zullen horen;29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de 

opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. 

Een ander voorbeeld vinden we in Daniël 12:2: 
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“En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, 

en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 

Johannes onthult in Openbaring 20:4-6 dat er duizend jaar tussen deze twee toekomstige 

opstandingen zullen zitten. De eerste opstanding vindt plaats vóór het Duizendjarig Rijk en de 

tweede opstanding erna. 

“Op.20:4-6: 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik 

zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord 

Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet 

ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen 

met Christus, de duizend jaren.5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat 

de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.6 Zalig en heilig is hij, die deel 

heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 

priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 

 

Alleen de heiligen van het profetische programma zullen bij de eerste opstanding worden 

opgewekt en de zegeningen van het Koninkrijk ontvangen. (Op dezelfde manier worden bij de 

“Opname” alleen leden van de Kerk, het Lichaam van Christus, onder de bedeling van genade, 

opgewekt en opgenomen in de hemel.) De eerste opstanding wordt ook wel de opstanding 

des levens genoemd, Johannes 5:29, en de opstanding der rechtvaardigen, Lukas 14:14; 

Handelingen 24:15: 

“Joh. 5:29: En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en 

die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. 

“Lukas 14:14: En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u 

vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. 

“Hand. 24:15: Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding 

der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. 

De "eerste opstanding" is de opstanding van alle Joodse heiligen die vóór deze huidige 

bedeling van genade leefden, en de opstanding van alle gemartelde heiligen uit de Verdrukking 

die na het einde van de bedeling van genade zullen hebben geleefd. Deze heiligen zullen allen 

door de Heer uit de dood worden opgewekt na Zijn Wederkomst en vóór aanvang van het 

Duizendjarig Rijk. De zielen van deze heiligen zullen met Christus naar de aarde zijn 

teruggekeerd bij Zijn Wederkomst. Judas 14 luidt: 

“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere 

is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 

Na Christus' wederkomst naar Israël zullen de lichamen van al deze heiligen worden opgewekt 

en verheerlijkt en verenigd met hun geest en ziel. Petrus, Jakobus, Johannes, David, Salomo, 

Abraham, Izak, Jakobus, Jozef, Mozes, Daniël, Jesaja, Jeremia, Esther, Mordechai, Ruth en alle 
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heiligen van het profetische programma – hun lichamen zullen uit de dood worden opgewekt 

en glorieus veranderd, en in hun nieuwe, verheerlijkte, opgestane lichamen zullen ze dan 

rechtstreeks het aardse koninkrijk van Christus binnengaan. Tijdens Zijn aardse bediening 

leerde de Heer: 

“Matth. 8:11: Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met 

Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; 

De opgestane lichamen van deze heiligen zullen lijken op Christus' opgestane lichaam. Dit is 

wat Johannes schreef in 1 Johannes 3:2: 

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar 

wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn (bij de wederkomst) , wij Hem zullen gelijk wezen; want 

wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

Dit zal ook het geval zijn voor de opgestane lichamen van de leden van de Kerk, het Lichaam 

van Christus. Filippenzen 3:21 leert ons: 

“Die (de Heer Jezus Christus) ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig 

worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan 

onderwerpen. 

De heiligen van het Koninkrijk, die bij de eerste opstanding worden opgewekt, zullen nooit 

meer sterven. Hun lichamen "zullen ontwaken... tot eeuwig leven", Daniël 12:2. Johannes 

schrijft: 

“Op. 20:6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede 

dood geen macht,…………………….”.  

Degenen die bij de eerste opstanding worden opgewekt, zijn werkelijk "zalig" en hebben een 

prachtige hoop om met Christus duizend jaar en vervolgens tot in de eeuwigheid op aarde te 

regeren, en zij zijn dubbel "zalig" omdat over hen "de tweede dood geen macht heeft". 

Openbaring 21:8 definieert de tweede dood duidelijk als "de poel die brandt van vuur en 

zwavel." 

“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, 

die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

"Dood" heeft in de Bijbel te maken met scheiding. Er worden drie soorten dood in de Schrift 

onderwezen. 

1) Fysieke dood: de scheiding van ziel en geest van het lichaam, zie Jakobus 2:26: 

“Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. 

2) Geestelijke dood: geestelijke scheiding van het leven van God, zie Efeziërs 2:1; 2 

Thessalonicenzen 1:9: 
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“Ef. 2:1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de 

zonden; 

“ 2 Thess. 1:9: Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des 

Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 

3) Tweede dood: eeuwige scheiding van het leven en de aanwezigheid van God in de poel van 

vuur, zie Openbaring 20:14; 21:8: 

“Op. 20:14: En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede 

dood. 

“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, 

die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

Degenen die in de eerste opstanding zijn, hebben de eeuwige troost dat ze nooit van God 

gescheiden zijn en nooit Gods toorn hoeven te ondergaan. De tweede dood in de Poel des 

Vuurs heeft "geen macht" over hen die door Christus zijn opgewekt om Zijn Koninkrijk binnen 

te gaan. Zij zullen eeuwig leven. Zij "zullen het licht des levens hebben", zie Johannes 8:12: 

“Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, 

zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 

Zij zullen de eeuwige aanwezigheid van God ervaren, en "overvloed van vreugde is in Uw 

aanwezigheid", zie Psalm 16:11: 

“Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; 

liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 

 

 

En dus: 

“De opstanding van het Lichaam van Christus was een ‘verborgenheid’, een geheim dat nooit 

eerder, vóór de apostel Paulus, is geopenbaard en nergens in de profetieën is terug te vinden”.  

“De eerste opstanding vindt plaats vóór het Duizendjarig Rijk... “...en de tweede opstanding 

vindt erna plaats”. 
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