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                                                    De betekenis van de opstanding 

                                                           Pastor Cornelius R. Stam  

In zijn lange brief aan de Romeinen stelt Paulus zichzelf onmiddellijk voor als "een slaaf van 

Jezus Christus, geroepen om apostel te zijn", om Gods goede nieuws over Christus te 

verkondigen. 

Paulus' "evangelie der genade Gods" ging in wezen over de Heer Jezus Christus. Hij had het 

altijd over Christus. Zijn brieven zijn gevuld met Christus. Christus was in zijn boodschap alles. 

Dit staat in schril contrast met veel van onze moderne prediking en evangelisatie, die niet op 

Christus gericht is, maar op de mens. 

Het evangelie dat Paulus verkondigde, was Gods goede nieuws over Christus en Zijn macht en 

glorie in het verslaan van Satan, het overwinnen van de dood, het betalen voor de zonde en 

het aan Zijn kruis nagelen van de Wet. 

Daarom noemt de apostel zijn boodschap "het goede nieuws van de heerlijkheid van Christus", 

zie 2 Kor. 4:4. Het is de grootste zegen die men ooit kan ervaren, ervaringsgericht de waarheid 

van dit goede nieuws binnen te gaan. 

“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, 

opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het 

Beeld Gods is. 

In vers 4 van zijn inleiding tot de Romeinse brief verklaart de apostel dat Christus krachtig werd 

verklaard de Zoon van God te zijn "door de opstanding uit de doden". 

De opstanding van Christus was al vóór Paulus geprofeteerd en verkondigd als een historisch 

feit, maar aan Paulus werd een speciale boodschap van goed nieuws, over de opstanding, 

toevertrouwd. In zijn door God gegeven boodschap werd Christus uit de dood opgewekt om 

aan te tonen dat Hij als God de Zoon de volledige straf had betaald voor zonden die een wereld 

naar de hel zouden hebben doen zinken. Zo schrijft de apostel aan Timotheüs, zijn zoon in het 

geloof: 

“2 Tim. 2:7-9: 7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.8 Houd in 

gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar 

mijn Evangelie;9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; 

maar het Woord Gods is niet gebonden.  

Lees de brieven van Paulus en zie hoe verlossing uit genade door het geloof altijd afhangt van 

het volbrachte werk van Christus voor onze verlossing. Hand. 16:31: 

“……………..Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,……………….”. 
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