De verborgenheid van Gods wil en de bedeling van de volheid der tijden

Pastor Ken Lawson

“Ef. 1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.10 Om in de bedeling van de volheid
der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat

op de aarde is;

Belangrijk: De King James Bible zegt “alle dingen” terwijl de Statenvertaling “alles” zegt en dat
is een groot verschil! Dit artikel kiest terecht voor “alle dingen”.

“Ef. 1:9-10: 9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good
pleasure which he hath purposed in himself: 10 That in the dispensation of the fulness of times
he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are

on earth; even in him:

Terwijl terrorisme zich verspreidt in ons ooit zo vredige leven en het conflict in het Midden-
Oosten oplaait, beginnen verontruste mensen zich af te vragen: "Hoe ver zal het gaan? Zijn we
op weg naar vernietiging, een nieuwe nationale tragedie?" Wie de Bijbel kent, heeft het
antwoord op deze en vele andere vragen. Ze zijn nauwelijks verontrust door de schijnbare
voortgang van het kwaad, wetende dat God een plan heeft en dat plan uitvoert.

Paulus, de apostel der Heidenen, zie Rom. 11:13, schrijft door goddelijke openbaring dat God
ons al "het geheimenis van Zijn wil" heeft bekendgemaakt en hoe dit verband houdt met de
voltooiing van Zijn plan —"de bedeling van de volheid der tijden".

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak
mijn bediening heerlijk;

Wat bedoelt Paulus met deze termen en waarom tasten mensen daarover nog steeds in het
duister? Laten we beginnen met een uitleg van deze kernzinnen en de bijbehorende
Schriftgedeelten meer licht op de kwestie laten werpen.

De vervulling van Gods plan

Eerst zullen we kijken naar de bedeling van de volheid der tijden. Wat is dat? We weten dat
een "bedeling" in de Bijbel een tijdsperiode omvat waarin God Zijn programma uitdeelt of
bestuurt aan hen die vrijwillig de ontvangers van Zijn werk worden. Daarom hebben veel
nieuwere vertalingen het vertaald met "bestuur"”, zie Ef. 3:2; Kol. 1:25; 1 Kor. 9:17:



“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan

u;

“Kol. 1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan
u, om te vervullen het Woord Gods;

“1 Kor. 9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling
is mij evenwel toebetrouwd.

"De volheid der tijden" verwijst naar de periode waarin Gods voornemen met betrekking tot
de mens zijn voltooiing heeft bereikt. Drie hoofdopvattingen zijn naar voren gekomen van
Bijbelleraren over de identiteit ervan:

1) Het verwijst naar de huidige bedeling van genade.
2) Het is het Duizendjarig Koninkrijk.
3) Het is de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Het belangrijkste kenmerk ervan is dat God alles in Christus samenbrengt, zowel wat in de
hemel als wat op de aarde is; ja, in Hem, zie Ef. 1:10:

“Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles (KJV: “alle dingen”) tot één te
vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

De gedachte dat God alle mensen in Christus samenbrengt, doet ons zeker denken aan de Kerk,
het Lichaam van Christus, dat gevormd wordt in de huidige bedeling van genade, zie Ef. 3:1-2:

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u

Sterker nog, een belangrijk kenmerk van het Lichaam van Christus is de positionele eenheid in
Christus, zie Ef. 2:15,16; 3:6; 4:4-6; Kol. 3:11; Gal. 3:28; 1 Kor. 12:13:

“Ef. 2:15-16: 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der
geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou
scheppen, vrede makende;16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen
door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

“Ef. 4: 4-6: 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop
uwer roeping;5 Eén Heere, één geloof, één doop,6 Eén God en Vader van allen, Die daar is

boven allen, en door allen, en in u allen.



“Kol. 3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,
dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

“Gal. 3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen
man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

De passage, Ef. 1:10, spreekt echter niet over de samenkomst van alle mensen, maar van "alle
dingen" in Christus.

Deze zaken zullen zo dadelijk worden besproken, maar voor nu moeten we begrijpen dat de
eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus, de voorloper is van een nog grotere eenheid
die God aan het einde der tijden zal bewerkstelligen. Paulus spreekt over "de volheid der
heidenen", zie Rom. 11:25, maar de context is duidelijk dat dit niet alles omvat wat in "in de
bedeling van de volheid der tijden" wordt overwogen.

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet
wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israél gekomen is, totdat de volheid
der heidenen zal ingegaan zijn.

Het Duizendjarig Koninkrijk, beschreven in Openbaring 20 en talloze andere Bijbelpassages,
komt dichter bij de realisatie van de volheid der tijden. Maar rebellie, oordeel en dood zullen
zich nog steeds manifesteren aan het einde van Christus' duizendjarige regering, zie Openb.
20:7-15:

“7 En wanneer de duizend jaren zullen geéindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis
ontbonden worden.8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der
aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het
zand aan de zee.9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats
der heiligen, en de geliefde stad (Jeruzalem) ; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en
heeft hen verslonden.10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs
en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht
in alle eeuwigheid. 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van
Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.12 En
ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander
boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de
boeken geschreven was, naar hun werken.13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de
dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar
hun werken.14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede
dood.15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd
geworpen in den poel des vuurs.



De beste kandidaat voor “de bedeling van de volheid der tijden” zijn de Nieuwe Hemel en de
Nieuwe Aarde, samen met het Nieuwe Jeruzalem, zie Openb. 21:1-22:7

“1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde
was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man
versierd is.3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is
bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun
God zijn.4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch
rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn;, want de eerste dingen zijn weggegaan.5 En Die
op den troon zat, zeide: Ziet, k maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze
woorden zijn waarachtig en getrouw.6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en
de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des
levens voor niet.7 Die overwint, zal alles beérven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een
zoon zijn.8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en
hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel,
die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 9 En tot mij kwam één van de
zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste

plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw
des Lams.10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg,
en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den

hemel van God.11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten
steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.12 En zij had een groten en
hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop
geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israéls.13 Van het oosten
waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen
drie poorten.14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der
twaalf apostelen des Lams.15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de
stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was
zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadien; de
lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.17 En hij mat haar muur op
honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was.18 En het
gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk.19 En de
fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste
fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde Smaragd.20 Het
vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende
Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.21 En de twaalf
poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad
was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de
almachtige God, is haar tempel, en het Lam.23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat
zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar
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Kaars.24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde
brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des
daags; want aldaar zal geen nacht zijn.26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken
daarin brengen.27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en
leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

“Op. 22:1-7: 1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.2 In het midden van haar straat en op de ene
en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van
maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der
heidenen.3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams
zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;4 En zullen Zijn aangezicht zien, en
Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars
noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen
heersen in alle eeuwigheid. 6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig;
en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te
tonen, hetgeen haast moet geschieden.7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der
profetie dezes boeks bewaart.

Overheidsinstanties

Laten we vervolgens eens kijken naar de uitdrukking "alle dingen". Het is Gods doel om "alle
dingen" in Christus bijeen te brengen. Dit omvat zowel de hemel als de aarde. Wanneer Paulus
deze uitdrukking gebruikt, wordt deze bijna altijd genuanceerd door de context. In dit geval
moeten we de context verlaten en naar een vergelijkbare passage verwijzen om de identieke
uitdrukking met meer informatie te vinden.

“Kol. 1:16-18: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de
aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;17 En Hij is voor
alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;18 En Hij is het Hoofd des lichaams,

namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen
(Zie KJV: “in alle dingen”) de Eerste zou zijn.

“Kol. 1:16-18: For by Him were all things created, that are in heaven, and that are in earth,
visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all
things were created by Him and for Him: and He is before all things, and by Him all things
consist. And He is the Head of the body, the church: Who is the beginning, the firstborn from

the dead; that in all things He might have the preeminence”.

Hier zien we de uitdrukking "alle dingen", waarvan Christus Zelf de Schepper is. Ze omvatten
hemel en aarde, zichtbaar en onzichtbaar. We kunnen denken aan de schoonheid van de



aarde, de zee en de lucht, of de uitgestrektheid van de ruimte met planeten, sterren en
sterrenstelsels. Maar Paulus heeft een heel specifiek "alle dingen" in gedachten. Het zijn
tronen, heerschappijen, vorstendommen en machten. Dit zijn regeringsposities van rang en
gezag in de hemel en op aarde. God schiep deze voor het ordelijke bestuur van Zijn koninkrijk.
Maar er ging iets vreselijk mis. Gods schepping kwam tegen Hem in opstand! Ontelbare
engelen volgden Satans plan om hun Schepper-God van de troon te stoten. De hemelse
gewesten werden toen de woonplaats van boze geesten, wier enige doel het is om de wil van
de duivel te doen en zich meedogenloos tegen Gods plan te verzetten, zie Efeziérs 6:12:

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.

God heeft nog steeds Zijn heilige en uitverkoren engelen die Hem trouw bleven, maar nu zijn
de hemelen zelf niet rein in Zijn ogen, zie Job 15:15:

“Zie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen, en de hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen.

Satan was er ook niet tevreden mee om verwoesting te zaaien in de hemelse gewesten. Toen
God de eerste man en vrouw schiep, was hij er om hen tot opstand te verleiden. Het enige wat
hij hoefde te doen was hen het lokaas voor de voeten te werpen en hen tot één daad van
eigenzinnigheid te verleiden. Het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en
kwaad leek onschuldig, maar het was ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God.
Als gevolg hiervan werden Adam en al zijn nakomelingen in zonde gestort. Wat zou God nu
doen? Wat kon Hij doen? Satans kwaadaardige plan moet ongetwijfeld zijn bedacht als gevolg
van zijn besef dat dit scenario God in een onmogelijke hoek zou drijven. Omdat God zuiver en
rechtvaardig is, zou Zijn eigen heilige natuur Hem verhinderen gemeenschap te hebben met
gevallen schepselen. Omdat hemel en aarde nu in een staat van opstand waren, kon Satan (zelf
een gevallen schepsel) nu bij verstek regeren. Satans belofte van een verbeterde status in zijn
koninkrijk moet een aantrekkingskracht zijn geweest die veel engelen niet konden afslaan.
Maar gezegend zij God! Hij die het einde vanaf het begin kent, heeft alles voorzien en begon
een meesterplan voor verlossing te onthullen dat niet alleen de zonde zou veroordelen, maar
ook zowel de hemel als de aarde zou herstellen in Gods eeuwige koninkrijk.

De veelzijdige Wijsheid van God.

Dit plan is niet alleen gericht op herstel, maar ook op verdere verheerlijking. Het zal zowel
Christus als Zijn volk tot eeuwige begunstigden maken. Dit verklaart het probleem van het
kwaad en waarom een liefdevolle God zonde in de wereld zou toelaten. Ik geloof niet dat dit
zou zijn toegestaan als Zijn plan niet oneindige winst zou opleveren, tot zegen van zowel de
mens als Gods glorie.



De aardse sfeer

De eerste belangrijke stap in de openbaring van Gods plan begon met de roeping van Abraham.
Het onvermogen van de mens om rechtvaardig voor God te regeren, werd volledig aangetoond
door de opstand die resulteerde in de zondvloed van Noach en de toren van Babel. Op dit punt
koos God Abraham en zijn nageslacht om het kanaal van zegen voor de volken te zijn. Door
Abrahams ene Nageslacht (Christus) en zijn talrijke nageslacht (Israél) zal Gods profetische
programma resulteren in de verzoening van alle dingen op aarde met God, zie Galaten 3:16;
Gen. 12:1-3; 13:14-17; 15:5-7,18; 17:1-8; 22:17-18:

“Gen. 12:1-3: 1 De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap,
en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.2 En Ik zal u tot een groot volk maken,
en u zegenen, en uw naam groot maken,; en wees een zegen!3 En Ik zal zegenen, die u zegenen,
en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

“Gen. 13:14-17: 14 En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw
ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en
westwaarts.15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in
eeuwigheid.16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof
der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.17 Maak u op, wandel door dit
land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.

“Gen. 15:5-7 en 18: 5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel,
en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!6 En hij
geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. 7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik
ben de Heere, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk
te bezitten..........cccoeeeeevvvvecrnnenn. 18 Ten zelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram,
zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote
rivier, de rivier Frath:.

“Gen. 17:1-8: 1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan
Abram, en zeide tot hem: |k ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt
oprecht!2 En |k zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en lk zal u gans zeer
vermenigvuldigen.3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende:4
Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken
worden!5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen
Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.6 En Ik zal u gans zeer
vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.7 En Ik
zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten,
tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.8 En Ik zal u, en uw zaad na
u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanadin, tot eeuwige bezitting;
en Ik zal hun tot een God zijn.



“Gen. 22:17-18: 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen,
als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort
zijner vijanden erfelijk bezitten.18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest Zijt.

Nogmaals, hoewel alle mensen op aarde nooit verzoend zullen worden, zullen alle dingen met
betrekking tot overheidsgezag zich op een dag buigen voor de macht van God.

Tegenwoordig worden relatief weinig Christenen in zulke gezagsposities geplaatst en zelfs zij
worden al snel geconfronteerd met tegenwerking wanneer ze Christelijke principes proberen
te implementeren. Op die dag zal Christus alleen degenen die trouw zijn geweest en Zijn
heerschappij in hun leven hebben erkend, aanstellen om met Hem in heerlijkheid te regeren,
zie Matthels 19:28; 25:14-23; Lukas 19:12-19:

“Matth. 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd Zijt, in de
wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid,
dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israéls.

“Matth. 25:14-23: 14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn
dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den
ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.16 Die
nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf
talenten.17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.18 Maar die
het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.19 En
na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.20 En
die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende:
Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve
gewonnen.21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig
Zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.22 En die de
twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij
gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen.23 Zijn heer zeide tot hem:
Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik
u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

“Lukas 19:12-19: 12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land,
om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.13 En geroepen
hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling,
totdat ik kome.14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij
willen niet, dat deze over ons koning zij.15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het
koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen
worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen
gewonnen had.16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe
gewonnen.17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw



zZijt geweest, zo heb macht over tien steden.18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond
heeft vijf ponden gewonnen.19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.

Wat een prachtige dag zal dat zijn wanneer Christus terugkeert om in gerechtigheid te regeren
op Davids troon over Israél en de volken. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals
het water de bodem van de zee bedekt, zie Daniél 2:35,44; 7:13-14; Jesaja 11:9; Zacharia 14:9:

“Dan. 2:35 en 44: 35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en
zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen
plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten
berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde................ccoovvvvvvvvvrsrrerairann, 44 Doch in de dagen
van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet
zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al
die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. .

“Dan. 7:13-14: 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor
Denzelven naderen.14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem
alle volken, natién en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die
niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

“Jes. 11:9: Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid;
want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den bodem der zee
bedekken.

“Zach. 14:9: En de Heere zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de Heere één
zijn, en Zijn Naam één.

De hemelse gewesten.

Maar hoe zit het met de hemelse gewesten? De verzoening van alle dingen op aarde, de
vervulling van Israéls profetieén, zou desalniettemin een holle overwinning zijn als de hemelse
gewesten vervreemd en in handen van de vijand zouden blijven. Christus die in heiligheid op
aarde regeert, terwijl de duivel in de hemel heerst door middel van angst en intimidatie?
Ondenkbaar! Gods plan beoogt slechts een onvoorwaardelijke en totale overwinning. Maar
Israéls profetieén hebben alleen betrekking op de aardse gewesten. Nergens lezen we, tot aan
Paulus, de apostel der Heidenen, over een aspect van Gods plan dat de hemelse gewesten
omvat. Dit is waar "de verborgenheid van Gods wil" naar voren komt. Hoewel het het laatste
deel van het plan is dat onthuld wordt, zal het het eerste in de geschiedenis zijn dat
gerealiseerd wordt. Hier moeten we uitleggen hoe Gods wil wordt gebruikt in Efeziérs 1:9:

“Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk
Hij voorgenomen had in Zichzelven.



Vaak beperken onze gedachten over Gods wil zich tot Zijn wil voor ons leven, onze gezinnen,
onze lokale kerk of ons land. Deze aspecten van Zijn wil zijn zeker van vitaal belang, en we
krijgen broodnodig licht uit Gods Woord. Maar laten we in deze context proberen ons denken
over Gods wil uit te breiden naar een veel bredere reikwijdte van Zijn ontwerp, van "vdér de
tijd der eeuwen" tot "de komende eeuwen". Met andere woorden, Gods wil kan ook Gods
plan worden genoemd en is identiek aan "het eeuwige voornemen" (letterlijk Gods plan voor
de eeuwen - Efeziérs 3:11:

“Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

De verborgenheid van Zijn wil is dus het geheim van Zijn plan voor de eeuwen. Wat dit geheim
ook is, het is niet het plan in zijn geheel, maar de sleutel die Gods wijsheid ontsluit en het
geheel laat werken.

De verborgenheid van Gods wil

We weten dat God ons deze verborgenheid al heeft bekendgemaakt in de brieven van Paulus,
maar een verkeerde interpretatie van de grammatica van Efeziérs 1:10 heeft vaak geleid tot
een verkeerde identificatie van de inhoud ervan. De bedeling van de volheid der tijden in vers
10 wordt vaak begrepen als een definitie of een verdere uitleg van de verborgenheid van Gods
wil in vers 9.

Ef. 1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.10 Om in de bedeling van de volheid
der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat
op de aarde is;

Dit is niet het geval, zoals we hebben aangetoond. Het hangt er allemaal vanaf hoe de eerste
woorden "Om in"in vers 10 worden geinterpreteerd. Het gaat om het Griekse voorzetsel "eis",
dat de gedachte overbrengt van een beweging naar iets toe (d.w.z. naar de bedeling van de
volheid der tijden). Voor de duidelijkheid kunnen we het op deze manier lezen:

“Hij heeft ons de verborgenheid van Zijn voornemen bekendgemaakt, overeenkomstig Zijn
welbehagen, dat Hij in Zichzelf had voorgenomen, om in (d.w.z. met het oog op, of, met
betrekking tot) het bestuur van de volheid der tijden alle bestuurlijke machten in Christus
bijeen te brengen, zowel die in de hemelen als die op de aarde zijn, in Hem”.

Wanneer het op deze manier wordt begrepen, is de verborgenheid een onderdeel van Gods
plan (of wil) dat vroeger geheim werd gehouden, maar nu aan Zijn heiligen wordt geopenbaard
door Paulus' bediening, zie Ef. 3:1-9; Kol. 1:25-27; Rom. 16:25; 1 Kor. 2:8:

“Ef. 3:1-9: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die
heidenen zijt.2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven
is aan u;3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik
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met weinige woorden te voren geschreven heb;4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn
wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),5 Welke in andere eeuwen den kinderen der
mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en
profeten, door den Geest;6 Namelijk dat de heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde
lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;7 Waarvan ik een
dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking
Zijner kracht.8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de
heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,9 En
allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die
van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven
is aan u, om te vervullen het Woord Gods;26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is
geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;27
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer
verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder (KJV: niet “onder” maar “in”) U, de Hoop
der heerlijkheid;

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van
Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen
is geweest;

“1 Kor. 2:8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze
gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Deze verborgenheid is het geestelijke programma dat God vandaag de dag voor de Heidenen
heeft geimplementeerd en resulteert in de vorming van de Kerk, het Lichaam van Christus,
door geloof in Christus' vergoten bloed. Het is het laatste ontbrekende stukje dat Gods plan
voor de eeuwen voltooit en de totale overwinning voor God in de hemelse gewesten betekent.

Het boek Openbaring (hoofdstuk 12) beschrijft een toekomstige oorlog in de hemel die
halverwege de komende Verdrukking zal plaatsvinden. De Kerk, die Zijn Lichaam is, zal al in de
hemel zijn opgenomen, zie 1 Thess. 4:15-18:

“15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de
Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen
van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend
overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere
tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.18 Zo dan, vertroost
elkander met deze woorden.
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Michaél en zijn engelen zullen strijden tegen Satan en zijn engelen, en Satans onheilige horde
zal op de aarde worden geworpen. Dit zal een grote leegte achterlaten in de hemelse regering
zoals beschreven in Efeziérs 6:12:

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.

God had Zijn heilige engelen kunnen aanstellen om de leegte te vullen, maar die waardigheid
is voorbehouden aan trouwe leden van het Lichaam van Christus, zie 2 Tim. 2:12; 2 Kor. 5:1;
Fil. 3:20; Kol. 3:4:

“2 Tim. 2:12: Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem
verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

“2 Kor. 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

“Fil. 3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;

“Kol. 3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.

Alles bij elkaar genomen

Paulus is de apostel die door God is uitgekozen om de waarheid te onthullen over de huidige
bedeling van Gods genade en de vorming van het Lichaam van Christus. Pas toen Paulus kwam,
lezen we over het hemelse burgerschap, de hemelse positie in Christus, het hemelse thuis, de
hemelse zegeningen, de hemelse oorlogsvoering of het hemelse koninkrijk, zie Ef. 1:3,20; 2:6;
3:10; 4:10; 6:12:

“Ef. 1:3 en 20: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in CRAriStUS............ccccoveveevvevvreunnn. 20 Die Hij
gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot
Zijn rechter hand in den hemel;

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

“Ef. 3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de
machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

“Ef. 4:10: Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen,
opdat Hij alle dingen vervullen zou.
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“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht.

Zo zien we dat de Kerk, het Lichaam van Christus, het instrument is waarmee
God de dingen in de hemel zal verzoenen, terwijl Israél het instrument is
waarmee Hij de dingen op aarde zal verzoenen.

Satan zal worden uitgeworpen en geoordeeld met zijn engelen in de Poel des Vuurs. Dan zal
Gods koninkrijk één zijn in reikwijdte, het hele universum bereikend, en eeuwig in duur door
alle toekomstige tijdperken te omvatten. Hoewel Israél en de Kerk hun onderscheidende
identiteit zullen behouden, zal er ongetwijfeld een nauwe geestelijke verwantschap en
gemeenschap tussen hen bestaan als leden van de familie van God.

Hoe belangrijk is het om nu met God verzoend te zijn en in de komende eeuwen te genieten
van de overweldigende rijkdom van Zijn genade in Zijn goedheid jegens ons door Christus
Jezus, zie Ef. 2:7:

“Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade,
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

De eeuwigheid zal veel te kort zijn om al Zijn lof te uiten. Dit alles zal te danken zijn aan
Christus' offerwerk aan het kruis op Golgotha voor ons allen.

Conclusie

God heeft in een plan voorzien dat volledige overwinning op zonde en kwaad garandeert,
zowel voor Hemzelf als voor Zijn volk. Het strekt zich uit tot elk aspect van de schepping en
omvat de vervulling van de profetieén over Israéls programma en het geheime (verborgen)
programma voor het Lichaam van Christus. In dit plan hebben we de verzoening van alle
dingen in de regering van Gods koninkrijk geopenbaard. De veelzijdige voortreffelijkheden van
Zijn karakter zullen aan de hele schepping worden getoond, inclusief Zijn wijsheid, kennis,
kracht, goedheid, liefde, genade, barmhartigheid en heiligheid.

Wij die geloven, zijn Zijn glorie gaan zien en kunnen erop vertrouwen dat Degene die alles
goed doet, het einde volmaakt zal bewerkstelligen, ongeacht hoe de dingen er nu
uitzien. Dit is de essentie van het Christelijk geloof:

" 2 Kor. 5:7: Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen".

Wanneer we de diagnose van ongeneeslijke kanker krijgen, wanneer we onze baan verliezen,
wanneer onze partner vertrekt of een dierbare overlijdt, kunnen we ons hart bemoedigen met
de zekerheid dat het einde voor de gelovige een deelname zal zijn aan die eeuwige glorie,
waarvan geen sterveling zich de weergaloze pracht kan voorstellen.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl
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