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                                         Dit geslacht zal niet voorbijgaan 

In Mattheüs 24 beschrijft Jezus wat er zal gebeuren aan het einde van de wereld. Dan zegt hij: 

“Matth. 24:34: Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen 

zullen geschied zijn. 

 

Meer dan een paar mensen hebben opgemerkt dat de generatie die leefde toen Jezus deze 

waarheid verkondigde, allemaal overleden en dood zijn (Jezus uitgezonderd).  

Het is bijna 2000 jaar geleden dat Jezus deze uitspraak deed, waardoor de verklaring van deze 

passage een verborgenheid is.  

Betekent dit dat de profetische weken van Daniël, de gruwel der verwoesting, zie Matth. 24:15, 

en de grote verdrukking, zie Matth. 24:21, al lang vervuld zijn? Misschien in 70 na Christus met 

de verwoesting van Jeruzalem?  

“Matth. 24:15: Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is 

door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

“Matth. 24:21: Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het 

begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 

Dat is dus niet gebeurd. Maar waarom niet? 

Hoewel er veel aandacht is voor de uitdrukking "deze generatie", is het nuttiger om te weten 

wat er binnen de generatie gebeurt, namelijk: "totdat al deze dingen zullen geschied zijn”. 

Het "al deze dingen" omvat elk oog dat Jezus ziet terugkeren op de wolken van de hemel met 

zijn engelen om zijn uitverkorenen te verzamelen, zie Mattheüs 24:30-31: 

“30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 

al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken 

des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een 

bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, 

van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. 

Met andere woorden, om "al deze dingen" te vervullen, moet Jezus terugkomen.  

 

Bovendien vertelt de passage ons de tijd van Christus' wederkomst in relatie tot die andere 

gebeurtenissen. Er staat dat Jezus komt: 

Matth. 24:29: En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de 

maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten 

der hemelen zullen bewogen worden. 
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Aangezien Jezus in de eerste eeuw niet terugkeerde, werd niets vervuld wat onmiddellijk aan 

zijn wederkomst voorafging. 

Wat Jezus zei over het einde van de wereld is zeker niet allemaal vervuld. Hij is niet 

teruggekeerd. 

Jezus zei dat hij zou terugkeren in "dit geslacht" die de vervulling van al deze dingen zou zien.  

We wachten nog steeds op "dit geslacht" om alle dingen vervuld te zien worden, zie Mattheüs 

24:33: 

“Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. 

Iedereen die leert dat Jezus al is teruggekeerd, neemt de Bijbel niet letterlijk. Laat God 

waarachtig zijn. 

Voorwaar, al die dingen zullen vervuld worden. Maar na Mattheüs 24 openbaarde de Heer een 

verborgenheid uit de hemel, verborgen voor alle eeuwen en geslachten, zie Kol 1:26-27: 

“26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 

geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend 

maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is 

Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 

De profetieën zijn nog niet vervuld, omdat de verborgenheid is geopenbaard. 

Onze bediening is niet het tellen van vijgenbladeren, noch het laten zien van wat aan vorige 

geslachten is voorzegd. Tot aan zijn komst geeft de Heer de kerk de opdracht om alle mensen 

te laten zien wat de gemeenschap is van deze verborgenheid dat nu aan alle geslachten is 

geopenbaard, zie Ef 3:1-9: 

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 

Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 

woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, 

in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet 

is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door 

den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar 

geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner 

kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 

door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te 

verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle 

eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;  
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