Een Evangelie zonder het Kruis
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Laten we beginnen met een cliché: het woord evangelie betekent goed nieuws (iets wat we
tegenwoordig niet veel meer horen).

Ondertussen komen er in de Bijbel meerdere keren voor dat Gods boodschappers goed nieuws
brengen ('goed nieuws' is de Bijbelse uitdrukking). Het nieuws is niet altijd hetzelfde. Het
nieuws is niet altijd goed voor iedereen.

Niet elk evangelie in de Bijbel is voor ons

Johannes de Doper en Jezus verkondigden tijdens zijn aardse bediening het evangelie van het
koninkrijk. Het goede nieuws was dat het lang beloofde koninkrijk aan Israél eindelijk "nabij"

n

was.

“Markus 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende
het Evangelie van het Koninkrijk Gods.15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk
Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Zonder het kruis

Verlossing volgens het evangelie van het koninkrijk betekende bevrijding van de
onrechtvaardige heersers over de hele wereld. Gods volk, en de getrouwe naties, zouden
geregeerd worden door Gods Messias vanuit het gehoorzame Israél.

Wat zeker is, is dat het evangelie van het koninkrijk geen kennis van het kruis van Christus
vereiste, laat staan begrip van de betekenis ervan.

In Lukas 9:1-2 gaf Jezus zijn discipelen de macht om het evangelie van het koninkrijk van God
te verkondigen.

“Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en
macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.2 En Hij zond hen heen, om te prediken
het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.

Negen hoofdstukken later vertelt Jezus aan dezelfde discipelen dat hij moet sterven, en zij
hadden er geen idee van.

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door
de profeten.32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en
smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij



Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 En zij verstonden geen van deze
dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

De prediking van het evangelie van het koninkrijk is zonder de prediking van
hetgeen Christus heeft volbracht aan het kruis.

Het Evangelie van het Kruis

Paulus' evangelie omvat echter wel het kruis; het is bovendien de prediking van het kruis.

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordlt,
indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

De discipelen van Jezus waren onwetend over het evangelie van het kruis. Toch is de prediking
van het kruis de kracht van God tot redding voor de kerk van vandaag, zie 1 Kor. 1:18:

“Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods;

De Evangelién “Recht Gesnheden”.

Als gevolg hiervan wordt een fundamentele these (stelling), van het “recht snijden” van Paulus
bevestigd in het midden van het boek Handelingen. Zie Hand. 13:38-39:

“38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen (Jezus Christus) U vergeving der zonden
verkondigd wordt;39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door
de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Het evangelie dat Petrus en de Heer tijdens zijn aardse bediening leerden, was zonder het
kruis. Niemand kon volgens Mattheus t/m Johannes gered worden door het evangelie van het
kruis, wat het enige evangelie is dat vandaag de dag alle mensen redding brengt.

Tegenwoordig is het prediken van het evangelie zonder het kruis zinloos, 1 Korintiérs 1:17-18:

“17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld



worde.18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar
ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Er zijn andere evangelién in de Bijbel die aan Israél zijn gegeven zonder het kruis. Ze zouden
niet zinloos zijn volgens Gods beloften aan Israél, maar ze moeten wel op de juiste manier
gescheiden worden (men noemt dat “recht snijden) van het evangelie dat nu aan een ieder redding
aanbied.

God brengt zijn koninkrijk vandaag niet naar Israél, maar Hij verkondigt het goede nieuws van
Christus, gekruisigd en opgestaan voor de zonden van alle mensen. Een evangelie zonder kruis
is geen evangelie voor verloren zondaars. Het enige evangelie dat vandaag redt, vereist het
kruis van Christus.

“1Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordlt,
indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt.3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl

Vertaler: Welk evangelie wordt gepredikt in de samenkomst die u bezoekt? Is het het evangelie
van het koninkrijk - het evangelie van het kruis of iets anders?

Op genoemde website hierboven kunt u, ter lering en verduidelijking, het volgende artikel
vinden, onder “artikelen”:

“Welk evangelie werd gepredikt en wanneer werd het gepredikt?”
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