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Voorwoord van de vertaler   

Voor de Grote Witte Troon komen ook onze, ongelovige, geliefden, realiseren we ons dat wel 

voldoende? Legt dat geen enorme druk op ons om hun bekend te maken met het evangelie 

der genade Gods? Nu kan het nog! 

                                                                 Einde voorwoord 

                                                  

“Op. 20:11-12: 

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de 

aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 

een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen 

in de boeken geschreven was, naar hun werken. 

Laten we nu de tijdlijn bekijken. De Opname kan op elk moment plaatsvinden met de 

Rechterstoel van Christus onmiddellijk er na. Zeven jaar later, na de wederkomst van Christus, 

zal het oordeel over Israël en het oordeel over de natiën (volken) plaatsvinden. Duizend jaar 

daarna, volgend op het duizendjarige koninkrijk, zal het oordeel van de Grote Witte Troon 

komen. 

Dit is het laatste oordeel en het einde van de menselijke geschiedenis. Het is de laatste 

gebeurtenis die zal plaatsvinden voordat de tijd voorbij is en de eeuwige toestand wordt 

ingeluid. Het oordeel voor de Grote Witte Troon is ALLEEN voor ongelovigen, ongelovigen van 

elke tijdsperiode in de geschiedenis. Hier gaan ze hun ondergang tegemoet, worden 

geoordeeld naar hun werken en worden in de poel van vuur geworpen.  

De troon is "groot" omdat het de troon van God is en kracht en angst uitstraalt. En het is 

"geweldig" vanwege de grote, eeuwige kwesties die ermee gemoeid zijn. Het is een "witte" 

troon, vanwege Gods heerlijkheid en oneindige heiligheid. Geconfronteerd met de volmaakte 

heiligheid en gerechtigheid van God, zullen alle ongelovigen die daar staan in hun zonden en 

ongerechtigheid volledig beschaamd en in verlegenheid gebracht worden. De onzuiverheid 

van de mensheid met hun zwarte, zondige hart zal in schril contrast staan met Gods volmaakte, 

witte zuiverheid.  

Hij, die op de grote witte troon zat, is de Heer Jezus Christus. In Johannes 5:22 zei de Heer: 

“ Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 



Zondaars zullen worden beoordeeld door Degene tegen wie ze hebben gezondigd. Degene die 

op de Grote Witte Troon zit, had echter de betaling voor hun zonden aan het Kruis gedaan, 

zodat ze vergeving van hun zonden en eeuwig leven konden krijgen. Ze zullen de littekens van 

liefde in Zijn handen en voeten zien en de liefde die ze afgewezen hebben, en ze zullen Zijn 

rechtvaardige toorn onder ogen zien. 

De ongelovigen zullen worden beoordeeld op basis van de dingen die in "de boeken" zijn 

geschreven, zie Openb. 20:12: 

“En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een 

ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de 

boeken geschreven was, naar hun werken. 

De boeken van de Bijbel zijn de rechtvaardige maatstaf waarmee alle verlorenen op een 

bepaalde dag zullen worden geoordeeld. Het Woord zal hun laten zien hoe oneindig veel ze 

tekortschieten in Gods heerlijkheid. Op die dag zal God de geheimen van mensen oordelen 

naar het evangelie van Paulus, zie Rom. 2:16: 

“In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, 

naar mijn (Paulus) Evangelie. 

Het evangelie van Paulus zal hen laten zien hoe Christus stierf voor de zonden  van de wereld 

en hoe een volmaakte voorziening voor hen was getroffen aan het kruis. Het Woord zal hun 

laten zien hoe ze terecht onder de veroordeling van God staan omdat ze dood zijn in hun 

zonden.  

Voor de Grote Witte Troon: “en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken”, zie 

Openbaring 20:13: 

“En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen 

waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 

Christus zal oordelen over de “werken van het vlees”, zie Gal. 5: 19-21: 

“19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 

ontuchtigheid,20 Afgoderij, venijngeving (= drugs), vijandschappen, twisten, afgunstigheden, 

toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en 

dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen 

doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

Over “boze werken”, zie Kol. 1:21: 

“………….u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 

werken,……….”. 

En:  

Over “onvruchtbare werken van de duisternis”, zie Ef. 5:11: 



“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook 

veeleer. 

Omdat “hun werken zijn werken der ongerechtigheid”, zie Jes. 59:6: 

“Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun 

werken; hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun 

handen.  

Christus zal hun hun werken laten zien vanwege hun ongeloof, zondigheid en om hun schuld 

te tonen, en om de mate van straf te bepalen die ze voor altijd in de poel van vuur zullen 

ondergaan. 

Het Boek des Levens zal ook worden geopend. Op dit punt voor de Grote Witte Troon zullen 

alle ongelovigen dood zijn, en alleen de namen van gelovigen zullen erin achterblijven. 

Openbaring 20:15 zegt:  

"En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in 

den poel des vuurs".  

Het woord "gevonden" betekent gevonden na het zoeken. Het Boek des Levens zal worden 

doorzocht op hun namen, maar ze zullen niet worden gevonden, omdat ze "dood in 

overtredingen en zonden" zijn, hebben ze geen "leven" en zullen hun namen worden 

uitgewist. Dan zullen ze in de poel van vuur worden geworpen, de plaats van de tweede dood, 

om voor altijd in pijniging en gescheiden van God te zijn.  

 

Moge deze hartverscheurende scène ons eraan herinneren om het 

reddende evangelie van Gods genade getrouw te delen. 
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