Het soort kerk van Paulus

Pastor Paul M. Sadler

Het lijkt erop dat iedereen tegenwoordig op zoek is naar de perfecte kerk. Een paar jaar
geleden publiceerde Ons Dagelijks Brood het volgende verslag: Een man kwam naar verluidt
naar de Britse pastor Charles H. Spurgeon, op zoek naar de perfecte kerk. De beroemde
predikant vertelde hem dat hij veel heilige mensen in zijn gemeente had, maar dat er ook een
"Judas" tussen hen zou kunnen zitten. Immers, zelfs Jezus had een verrader in het gezelschap
van zijn apostelen. Hij vervolgde met te zeggen dat sommigen mogelijk ongehoorzaam
wandelden, zoals het geval was geweest onder de gelovigen in Rome, Korinthe en Galatié.

"Mijn kerk is niet de kerk die je zoekt," zei Spurgeon. "Maar mocht je zo'n kerk tegenkomen,
dan verzoek ik je dringend om je er niet bij aan te sluiten, want je zou de hele boel verpesten."

De plaatselijke kerk zal nooit volmaakt zijn aan deze kant van de glorie, simpelweg omdat
ongehoorzaamheid en vleselijkheid altijd gepaard gaan met genade en liefde. Als je ooit een
gemeentevergadering hebt bijgewoond waar tegengestelde partijen een verhitte discussie
voerden over een netelige kwestie, heb je waarschijnlijk geprobeerd vroeg te vertrekken om
te voorkomen dat je met pek en veren werd bestookt. Het bijwonen van dit soort
gemeentevergaderingen is niet voor watjes. Het doet ons denken aan het oude gezegde: "Om
boven te wonen met heiligen die we liefhebben, o, dat zal zeker glorie zijn. Maar om beneden
te wonen met heiligen die we kennen, tja, dat is een ander verhaal!" Interessant genoeg raakt
deze uitspraak de kern van de zaak. Sterker nog, het is de reden waarom de plaatselijke kerk
zo essentieel is voor de plannen en doelen van God, zoals we zullen zien...

Door Gods genade heb ik het voorrecht gehad om drie genadekerken te leiden. Die ervaring
was van onschatbare waarde, en als ik terugkijk, hoewel ik het me toen niet realiseerde,
bereidde de Heer me voor op de positie die ik nu bekleed bij de Berean Bible Society. Tijdens
die jaren van mijn kanselbediening heb ik geleerd hoe belangrijk het is om mijn bediening te
baseren op het voorbeeld van de apostel Paulus. In wezen probeerde ik na te volgen wat de
apostel deed toen hij een plaatselijke kerk stichtte. Heeft hij ons niet in diezelfde richting
opgedragen om dit te doen?

“Fil. 4:9: Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat;
en de God des vredes zal met u zijn.

Wat hebben we van Paulus "geleerd"? Als we zijn drie apostolische reizen zorgvuldig
bestuderen, zien we dat Paulus' verkondiging van het Woord van God de basis vormde voor
zowel de oprichting als de groei van de plaatselijke kerk. Overal waar de apostel kwam, opende
hij de Schrift voor de mensen, en zij reageerden met een dankbaar hart. We laten het Bijbelse
verslag voor zichzelf spreken:



Eerste Apostolische Reis:

Antiochié in Pisidié:

“Hand. 13:44: En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord
Gods te horen.

lkonium:

“Hand. 14:3: Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere,
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Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade,....................... .

Lystra en Derbe:

“Hand. 14:7: En verkondigden aldaar het Evangelie

Tweede Apostolische Reis

Thessalonica:

“Hand. 17:2-3: 2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang
handelde hij met hen uit de Schriften,3 Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de
Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide
hij, ulieden verkondige.

Korinthe:

“Hand. 18:11: En hij (Paulus) onthield zich aldaar een jaar en zes maanden, lerende onder hen
het Woord Gods.

Derde Apostolische Reis,

Efeze:

“Hand. 19:10: En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azie woonden, het Woord
van den Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken.

Troas:

“Hand. 20:7: En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood
te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne
rede uit tot den middernacht



Tegenwoordig is de gezonde prediking van het Woord in de meeste lokale gemeenten
vervangen door alternatieve erediensten en marketingstrategieén om een populaire kerk te
bouwen waar iedereen naartoe wil. Er gaat zelden een maand voorbij dat ik geen kleurrijke
brochure over programma's voor kerkgroei op mijn bureau heb liggen. Helaas heeft de “kerk
groeibeweging” het Woord van God naar een ondergeschikte rol verwezen ten gunste van
zangdiensten, sketches, films en getuigenissen. Dit concept is slechts een poging om een groter
publiek te trekken met de gedachte "hoe groter, hoe beter". Als ze meer sociale functies en
innovatieve programma's bieden, zullen ze beter toegerust zijn om aan de behoeften van de
gemeenschap te voldoen. Het is een verheven doel, maar een gebrekkig concept.

Het probleem hier is dit: wanneer de kerk aan de overkant van de stad aankondigt dat ze een
nieuwe gymzaal bouwen of van plan zijn een eigentijdse eredienst te houden met
getalenteerde muzikanten, zullen waarschijnlijk al snel veel van jullie mensen naar deze
nieuwe locatie gaan. Het zou niet de eerste keer zijn dat een lokale gemeente achterblijft met
een handjevol mensen en een flinke hypotheek. Helaas gaat dit allemaal ten koste van het
Woord van God, en dat is nou juist wat in de behoeften van de mensen zal voorzien.

De verleiding is groot voor lokale kerken om mee te gaan met de trends van de dag, maar is
het onze wens om mensen te behagen of God? Zie Gal. 1:6-12:

“ 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen

heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die
u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel
uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.9
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt,
buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek
ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van
Christus.11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is
naar den mens.12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de
openbaring van Jezus Christus.

Veel kerkbesturen zijn bang dat als Paulus' apostelschap en boodschap volledig worden
verkondigd, het iemand van streek kan maken en hem of haar kan wegjagen! Ik herinner me
dat ik een paar jaar geleden op het podium stond met een jonge voorganger van de Genade-
beweging die de eerste tien minuten van zijn toespraak besteedde aan het verontschuldigen
voor Paulus' apostelschap. Hij vond dat we Paulus te veel op de voorgrond plaatsten en dat we
het binnen de Genade-beweging wat rustiger aan moesten doen, anders zouden we mensen
beledigen. Ik weet zeker dat de meeste van zijn opmerkingen in mijn voordeel waren bedoeld,
maar hij sprak tot de verkeerde persoon. Ik ben jaren geleden uit de verwarring van
denominationalisme gekomen en ik ben niet van plan om terug te keren, zoals deze jongeman
suggereerde.



Ik dank God onophoudelijk dat ik bevrijd ben van de slavernij van de traditie, en ik ga
iedereen die wil luisteren vertellen dat ook zij bevrijd kunnen worden als ze Paulus'
evangelie erkennen.

Geliefden, Paulus is Gods woordvoerder voor de Kerk van vandaag; dus denigrerend spreken
over Gods apostel is de raad van God zelf verwerpen.

Paulus' brieven onthullen de wil en het doel van God voor het Lichaam van Christus in deze
bedeling. Moeten we ons verontschuldigen voor het Woord van God dat ons door onze apostel
is overgeleverd? |k denk het niet!! Hoewel we de waarheid in liefde moeten spreken, is de
waarheid aanstootgevend, zie Galaten 5:11 vergelijk Efeze 4:15:

“Gal. 5:11: Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog
vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

“Ef. 4:15: Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het
Hoofd is, namelijk Christus;

Ik herinner me de eerste keer dat iemand me vertelde dat ik een zondaar was die de hel
verdiende — ik was beledigd door die uitspraak! Maar ik dank God dat ik beledigd was, want
daardoor ben ik gered.

We moeten er heel voorzichtig mee zijn om de "aanstoot van het kruis" niet weg te nemen
door onze woorden te verbloemen met bloemrijke platitudes (*), die mensen tot de
ondergang kunnen veroordelen.

(*) Vertaler: Van het “net” gehaald:

Een platitude is een uitspraak die te vaak gebruikt wordt en daardoor saai, oppervlakkig of betekenisloos is
geworden. Het is vaak een cliché of een gemeenplaats, een uitdrukking die zijn oorspronkelijke waarde heeft
verloren door overmatig gebruik. Platitudes worden vaak gebruikt om ongemakkelijke situaties te vermijden of
om een gesprek op gang te houden, maar ze voegen weinig toe aan de inhoud of diepgang.

Eén van de doelen van de plaatselijke kerk is het creéren van een sfeer waarin het Woord
van God met dankzegging kan worden ontvangen.

De verkondiging van het Woord moet het middelpunt zijn van onze aanbidding van de
Almachtige God. Ware aanbidding begint met het verheerlijken van God in de leer van Zijn
Woord. Deze wordt vervolgens versterkt door het zingen van hymnes, geestelijke liederen,
gebeden en getuigenissen. Deze volgorde is in onze kerken vandaag de dag grotendeels
omgedraaid, waardoor het volk van de Heer geestelijk in hun Christelijke leven wankelt.



Wanneer we het hier hebben over het prediken van het Woord, hebben we het niet over een
devotionele preek van twaalf minuten op zondagochtend, die weinig nut heeft. Wanneer we
samenkomen rond het Woord om te aanbidden, is de beste manier om de Schrift te openen
een vers-voor-vers uitleg van een bepaald boek, zoals de brief aan de Romeinen. (*)

(*) Invoeging door de vertaler: Vaak wordt aanbevolen om het lezen van de Bijbel te beginnen met het Evangelie
naar Johannes. In het Evangelie naar Johannes wordt alleen de nadruk gelegd op het feit dat Jezus de Zoon van
God is. Het voor ons reddend Evangelie wordt er NIET in gevonden. De brief aan de Romeinen is uitermate
geschikt om te beginnen met het lezen van de Bijbel.

Wij geloven dat dit de meest winstgevende en effectieve manier is om de Schrift te
onderwijzen. Bedenk dat Paulus met zijn toehoorders redeneerde, zo betuigde hij, dat hij hen
het Woord des levens leerde. Welke vorm u ook gebruikt, "predik het Woord" (* invoeging door
de vertaler), en het volk van de Heer zal reageren zoals de mensen in Thessalonica op Paulus'
prediking reageerden.

(* invoeging door de vertaler)--“2 Tim. 4:1-4: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus,
Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:2 Predik het
woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en
leer.3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen
begeerlijkheden;4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot
fabelen.5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist,
maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Herkend u, die dit leest, hetgeen in deze verzen wordt genoemd?

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl
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