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De gevolgen van ongehoorzaamheid 

De Kerk, zelfs de ware Kerk van gelovigen in Christus, het lichaam van Christus,  is vandaag in 

aantal vermoedelijk groter dan ze ooit is geweest. Toch is het zwak en ziek, verward en 

verdeeld. 

 

Velen zijn van mening dat de oorzaken van de lage geestelijke toestand van de Kerk zijn: het 

falen om gescheiden levens te leiden, gebrek aan gebed, onverschilligheid jegens de 

verlorenen, enz. Dit zijn echter de gevolgen, niet de oorzaken.  

 

De oorzaak is het afwijken van Gods boodschap en programma voor onze tijd, 

zoals geopenbaard in de geschriften van de apostel Paulus.  

Daar ligt de wortel van de moeilijkheid, hoewel weinigen het nog erkennen of herkennen. 

 

En hoe staat het met u die dit leest? 

 

Bij Israël was het het afwijken van de wet van Mozes die haar voortdurend in moeilijkheden 

bracht; bij ons is het het afwijken van de Paulinische waarheid. Want bedenk, zo zeker als de 

bedeling van de Wet aan Mozes was toevertrouwd, zo zeker is de bedeling van genade aan 

Paulus toevertrouwd, zie Ef. 3:1-3, en zij die zijn afgedwaald of teruggevallen van zijn tijd 

(Paulus) naar de onze, hebben dit gedaan, niet zozeer door af te wijken van het Woord van 

God in het algemeen, als wel door af te wijken van het Woord van God, door Paulus, in het 

bijzonder. 

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 

 

Tegen het einde van zijn leven drong Mozes er bij het volk van Israël op aan om de rijkdommen 

van Kanaän niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Ja, hij waarschuwde hen dat als ze dit 

deden, ze spoedig "voorzeker haast zult omkomen van dat land", zie Deut. 4:26, dat ze in bezit 

hadden genomen, en verstrooid zouden worden onder de Heidenen. 



“Deut. 4:26: Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij 

voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat 

te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. 

Evenzo waarschuwde Paulus gelovigen dat ze de zegeningen die voor hen bestemd waren, 

zouden verliezen als ze zouden afwijken van de waarheid en het programma dat hun bekend 

werd gemaakt. Sommigen waren inderdaad al begonnen te vertrekken en het verlies van de 

zegen was duidelijk geworden. De brief aan Galaten is hier een treffend voorbeeld van en een 

les voor ons. 

 

Hoe hadden ze zich verheugd toen Paulus voor het eerst naar hen toe kwam met "de prediking 

van het kruis" en "het evangelie der genade Gods"! Toen ze hem hoorden preken en de 

moeilijkheid en misschien pijn opmerkten die hij met zijn ogen ervoer, zei de één tegen de 

ander: "Ik wou dat ik hem mijn ogen kon geven! Ik zou het graag zonder hen doen. Hij heeft 

zijn gezichtsvermogen zo hard nodig, en denk aan de vreugde en zegen die hij ons heeft 

gebracht!" 

 

Kort na zijn vertrek werden ze echter in de val gelokt door de Judaïsten die hen "ijverig 

beïnvloedden" om hen af te leiden van Paulus en zijn boodschap, zie Gal. 4:17.  

“Zij ijveren niet recht over u; maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. 

 

En nu moest Paulus ze schrijven: 

“Gal. 1:6: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van 

Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 

“Gal. 3:1: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt 

gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder 

u gekruist zijnde? 

“Gal. 4:15: Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk 

ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben. 

                                                      ------------------------ 

De King James Bible zegt: 

“Gal. 4:15: Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been 

possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me. 

Vertaald geeft dat: 



“Waar is dan de zaligheid waar u over sprak? Ik getuig van u dat u, als het mogelijk was 

geweest, uw eigen ogen had uitgerukt en ze aan mij had gegeven. 

                                                       -------------------------- 

Weg was de gelukzaligheid! Degenen die zich zo enorm hadden verheugd in de rijkdom van 

Gods genade die door Paulus was verkondigd, waren nu teruggekeerd naar Mozes en de Wet. 

 

In de brieven van Paulus vinden we zowel de neiging van de kant van de gelovigen om van het 

pad van de zegen af te wijken, als Gods diagnose van de specifieke oorzaak van de 

moeilijkheden.  

 

De nu volgende zin vergt uw uitzonderlijke aandacht: 

In elk geval is de oorzaak rebellie tegen Paulus' door God gegeven gezag en 

afwijking van zijn door God gegeven boodschap en programma. 
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