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                                           Petrus' beste en slechtste dag 

                                                                   Justin Johnson 

Het had zomaar een gewone dag aan de kust van Caesarea kunnen zijn, toen Jezus zijn 

discipelen vroeg: "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?" (Mattheüs 16:13). 

Toch zou deze dag zowel Petrus' beste als Petrus' slechtste dag zijn. 

Na vele maanden het koninkrijk en de koning aan Israël te hebben gepredikt, geloofden de 

mensen nog steeds niet dat Jezus de beloofde Zoon van David was, zie Mattheüs 16:14: 

“En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een 

van de profeten. 

Als zij hun geloof in de goddelijke identiteit van Christus zouden stellen, dan konden zij Hem 

rechtstreeks naar het koninkrijk volgen. 

In plaats daarvan dachten ze dat hij een groot profeet en rabbi was, maar zagen ze hem niet 

voor wie hij werkelijk was. 

 

Petrus' beste dag 

Toen de Heer aan de discipelen vroeg wie Hij was, beleed Petrus met zijn mond wat nodig was 

om hem te identificeren als een discipel van de Heer: 

“Matth. 16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 

Gods. 

Als Israël had geloofd en met hun mond de Heer Jezus had beleden, dan zouden zij het 

koninkrijk van God zijn binnengegaan, zie Matth. 10:32 en Rom. 10:8-10: 

“Matth. 10:32: Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

“Rom. 10:8-10: 8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het 

Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den 

Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij 

zalig worden.10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt 

men ter zaligheid. 

In plaats daarvan was er slechts een klein overblijfsel van gelovigen die de Heer volgden, en 

Petrus verkondigde de waarheid die de leiders en priesters van Israël hadden moeten 

aanvaarden. 

Als gevolg hiervan nam de Heer het koninkrijk weg van het ongelovige Israël en zegende Petrus 

met de gezaghebbende sleutels van het koninkrijk. 
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“Matth. 16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult 

binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, 

zal in de hemelen ontbonden zijn. 

Wat een enorme macht en positie in de bediening van het koninkrijk! Later zouden deze zelfde 

vissers en tollenaars de opdracht krijgen om over het hele koninkrijk te heersen, zie Mattheüs 

19:28 en Lukas 12:32: 

“Matth. 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de 

wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, 

dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het 

Koninkrijk te geven. 

Dit was Petrus' beste dag. 

 

Petrus' slechtste dag 

Op dit hoogtepunt maakte de Heer voor Petrus en de twaalf een einde aan de bediening van 

zijn naam. Hij zei dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden beleden, zie Matth. 

16:20: 

“Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus. 

Vanaf dat moment was hij op weg naar zijn doop tot de dood, zie Mattheüs 16:21, Lukas 12:50: 

“Matth. 16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en 

gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 

“Lukas 12:50: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat 

het volbracht zij! 

Dit was de eerste keer dat hij met zijn discipelen over zijn dood sprak, en dus waren ze 

natuurlijk behoorlijk geschokt door zo'n hopeloze toespraak van de Heer. 

Ongetwijfeld, in een poging de Heer aan te moedigen om tegen zulke wanhopige gedachten 

te vechten, antwoordde Petrus: 

“Matth. 16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, 

zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 

Wat een vooruitzicht! Petrus die de dood, begrafenis en opstanding probeerde te voorkomen! 

Wat ons vandaag de dag, die trots de prediking van het kruis verkondigen, zo overduidelijk 

dom lijkt, was voor Petrus natuurlijk niet zo vanzelfsprekend! 
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Dit was de eerste keer dat Jezus zijn doel om gedood te worden noemde, en dat was niet op 

straat, tegenover de menigte, maar in besloten kring. Het werd niet gezegd als een middel tot 

redding, noch werd het verkondigd als goed nieuws. 

Geen van de discipelen wist dat hij moest sterven, laat staan dat zijn dood de sleutel zou zijn 

tot het meest glorieuze evangelie dat sinds het begin der tijden in Christus verborgen was. 

Als gevolg daarvan krijgt Petrus de zwaarste berisping van de Heer die hem gezegend heeft. 

“Matth. 16:23: Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt 

Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. 

Op dezelfde dag dat Petrus gezegend werd om de bouwmeester van Christus' aardse koninkrijk 

te zijn, werd hij Satan genoemd, wat tegenstander betekent. 

 

Wat kunnen we hiervan leren? 

Die dag leerde Petrus de Heer nooit meer vragen te stellen over zijn dood. Sterker nog, de 

discipelen waren bang om hem ernaar te vragen, zie Markus 9:32. Ze bleven er onwetend over, 

zie Lukas 18:34 en Johannes 20:9: 

“Markus 9:32: Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen. 

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar 

Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door 

de profeten.32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en 

smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij 

Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 En zij verstonden geen van deze 

dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 

“Joh. 20:9: Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan. 

We kunnen leren dat het evangelie van het koninkrijk niet de dood, begrafenis en opstanding 

van Christus omvatte. De discipelen, die niets van het kruis wisten, predikten het evangelie van 

het koninkrijk moedig van stad tot stad, gedurende hun hele dienst aan de Heer, zie Mattheüs 

10:5-6 en Lukas 9:1-2: 

“Matth. 10:5-6: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij 

zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der 

Samaritanen.6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 

“Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en 

macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.2 En Hij zond hen heen, om te prediken 

het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. 
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We kunnen ook leren dat geloven in de naam van Christus iets anders is dan vertrouwen op 

zijn volbrachte werk aan het kruis voor ons. Het eerste werd door Petrus bevestigd op zijn 

beste dag, maar het laatste was Petrus op diezelfde dag onbekend. 

Er zijn mensen die denken dat geloven in Jezus' naam en geloven in wat Jezus voor ons aan 

het kruis heeft gedaan hetzelfde zijn. Petrus' verschillende reacties op de Heer die dag laten 

zien dat ze niet hetzelfde zijn. 

Want de ene Petrus werd gezegend, en vanwege de afwijzing van de ander werd Petrus 'Satan' 

genoemd. 

Conclusie 

Aangezien Petrus op zijn beste dag in de bediening van de Heer de prediking van het kruis tot 

redding niet kende, zou het een slecht idee zijn om onze bediening te baseren op Mattheüs, 

Markus, Lukas of Johannes! 

We zouden veeleer moeten beginnen waar het evangelie van het kruis voor het eerst 

publiekelijk werd verkondigd als het gratis middel van Gods genade om alle mensen te redden: 

namelijk in de brieven van Paulus, waar de verborgenheid van Christus voor het eerst werd 

onthuld. 

 

 

 

 

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl  website:  www.bedelingdergenade.nl 

 

Op genoemde website hierboven kunt u, ter lering en verduidelijking, het volgende artikel 

vinden, onder “artikelen”: 

“Welk evangelie werd gepredikt en wanneer werd het gepredikt?” 

 


