Werken hebben nog nooit iemand gered
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Er kan geen twijfel over bestaan dat de werken van de wet vereist waren voor Israél om te
gehoorzamen. Als ze ongehoorzaam waren, zouden ze de zegen of gerechtigheid van God niet
ontvangen, zie Deut. 6:24-25:

“24 En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den Heere, onzen God,
ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is.25 En
het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het
aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

Verder kan begrepen worden dat Jezus in zijn bediening aan Israél gehoorzaamheid aan de
wet leerde, zie Matth. 5:19:

“Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd
hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve
zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

“Matth.5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben
niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Zelfs na de dood en opstanding van hun Koning werd de twaalf apostelen geleerd om
gehoorzaam te blijven aan de verbonden, zie Jakobus 2:24; 1 Johannes 2:3:

“Jac. 2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk
uit het geloof?

“1 Joh. 2:3: En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
Al in Handelingen 20 is Jakobus ijverig voor de wet.

“Hand. 21:20: En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet,
broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.

Toch weten we dat werken een mens niet van de zonde kunnen redden, zie Romeinen 3:20:

“Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door
de wet is de kennis der zonde.

De verborgen waarheid

Véor de genadegave smeekten mensen om Gods genade en barmhartigheid om hun zonden
te vergeven, zie Psalm 51:11:

“Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

God antwoordde met gepaste vergeving toen Hem met een berouwvol hart werd gevraagd,
Psalm 51:17:



“De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God!
niet verachten.

Toch begrepen ze niet hoe God rechtvaardig en rechtvaardiger kon zijn.

Pas toen Paulus de verborgenheid van Christus onthulde, konden alle mensen weten hoe God
rechtvaardig en rechtvaardiger kon zijn, zie Rom. 3:26 en Rom. 4:5:

“Rom. 3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat
Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Door de veelvoudige wijsheid van God legt Paulus uit wat sinds het begin van de wereld
verborgen was gehouden: hoe God aan alle mensen vrije gerechtigheid zou toerekenen aan
allen die geloofden in het kruis van Christus, zie 2 Kor. 5:21:

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Paulus maakt dit duidelijk als hij zegt:

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Allen gered uit genade

De verborgenheid van Christus legt uit hoe alle mensen te allen tijde alleen gered kunnen
worden uit genade, door het geloof, niet door werken. Alleen in deze bedeling gaat genade
echter niet gepaard met vereiste werken. Dit komt door het plaatsvervangende karakter van
Christus' werk dat op u wordt toegepast.

Hoewel de heiligen uit het Oude Testament nooit door hun werken werden gered, hadden ze
geen kennis van de verborgenheid van Christus. Ze konden hun geloof niet stellen in iets dat
verborgen was. Hun geloof was in het testament. Het testament vereiste gehoorzaamheid aan
werken.

De heiligen uit het Nieuwe Testament konden ook nooit door hun werken gered worden; maar
ook zij hadden geen kennis van de verborgenheid en stelden hun vertrouwen in een beter
testament, zie Hebreeén 7:22:

“Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

Het betere testament vereiste gehoorzaamheid aan werken om in het verbond te blijven, zie
Hebr. 10:23-26:

“23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is
getrouw);24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede
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werken;25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte
hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.26
Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er
geen slachtoffer meer over voor de zonden;

Toekomstige redding komt

Israéls redding ligt nog in de toekomst, want dan zal het testament vervuld worden.

“Rom. 11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israél zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.27 En dit is hun een verbond
van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Pas toen Petrus Paulus in Jeruzalem hoorde redetwisten over de door God gegeven
bevoegdheid om de geheimenisvolle bedeling van genade te onderwijzen, maakte hij de
volgende opmerking:

“Hand. 15:11: Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden,
op zulke wijze als ook zij.

Zij hebben een verbond, wij niet. Zij zullen in de toekomst gered worden, net als wij nu, uit
genade, maar nog niet. Petrus zegt tegen zijn overblijfsel:

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Hun tijd van volmaaktheid zal komen, zie Jakobus 1:4:

“Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel
oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

U staat nu volmaakt in Christus, zie Kol. 2:10:

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
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