Hoe God spreekt

Justin Johnson
Een veel gestelde vraag onder Christenen is: "hoe spreekt God tot ons?"

Het motief is dat mensen antwoorden willen op hun vragen. Ze willen weten hoe ze hun vragen
kunnen indienen en waar ze een antwoord kunnen krijgen.

Al eeuwenlang is de mantra (= steeds herhalen) dat we in gebed tot God spreken, maar waar is
de goddelijke ontvanger? Hoe krijgen we het antwoord?

Hallo... bediener?

Mensen zouden God graag een vraag stellen als een goddelijke Siri en prompt een antwoord
krijgen van een app op hun smartphone.

"Moet ik die baan aannemen?"

"Heeft u een perfect plan voor mijn leven?"
"Staat er niet ergens in de Bijbel...?"

"Waar is de dichtstbijzijnde coffeeshop?"

... God zou het weten.

Als ze geen hoorbare stem horen, vragen mensen met meer passie, alsof God een magische
achtbal is die een goede schudding nodig heeft om een duidelijk antwoord te krijgen.

"Vraag het later nog eens." Schud het opnieuw.

Het Witte Huis zal reageren op uw problemen als u 99.999 andere mensen zover krijgt om uw
petitie te ondertekenen. Dat zijn veel gebedsstrijders om erachter te komen wat je hoofdvak
zou moeten zijn.

De mensen die echt wanhopig zijn op zoek naar God om tot hen te spreken, behandelen God
alsof hij doof en stom is. Omdat hij niet in woorden tot hen heeft gesproken, smeken ze hem
om hen een teken te laten zien... Knipper één keer voor ja, twee keer voor nee.

"Hij houdt van me. Hij houdt niet van mij. Hij houdt van me..."

Nutteloze boeken adviseren mensen dat God spreekt door omstandigheden en dus moet je
naar gebeurtenissen en vreemde gebeurtenissen om je heen kijken om Gods reactie te
vergoddelijken als een heidense toverdokter.

Ze zeggen dat God spreekt door de natuur. Misschien waren de stamreligies iets op het spoor
met hun gewoonte om de botten te raadplegen.

"Ja, de wind is aan het veranderen... En de bladeren suggereren... Laat me je handpalm weer
zien."



Dit zou zeker niet het gedrag moeten zijn van mensen die beweren de enige ware God te
aanbidden. De God die ons adem, leven en taal gaf, kan ons zeker duidelijker zijn over zijn
wil...

... En dat is Hij geweest.

God schreef een boek

God heeft gesproken. We hebben het in woorden vastgelegd gekregen in een boek.

Als je wilt weten wat God heeft gezegd, dan moet je de Bijbel kennen. De Bijbel bevat precies
de woorden die God wil dat je moet weten en nodig hebt.

Dit is het idee achter een fundamenteel Christelijk geloof: goddelijke inspiratie. We hebben
Gods woorden opgeschreven.

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;.

God is geen automaat die je een gelukskoekje geeft als je er een gebedskwartier in doet. God,
de Geest, sprak door mensen in het schrijven van een boek dat tot mensen spreekt.

Wat God heeft gezegd, staat in de Bijbel. Gods wil voor jou is te vinden in de Bijbel, recht
gesneden (*), 2 Tim. 3:15:

“15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.16 Al de Schrift is van God ingegeven, en
is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is; .

(*)—2Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Als de Bijbel niet de antwoorden heeft waarnaar u op zoek bent, stelt u misschien de verkeerde
vraag.

In plaats van te vragen: "Hoe spreekt God? Ik moet hem iets vragen". Misschien zou het
moeten zijn: "Wat zei God? Ik luisterde niet".

God heeft gesproken, maar niemand wil luisteren. Kinderen luisteren zelden de eerste keer.
Als ze steeds weer dezelfde vraag blijven stellen, reageren ouders met: "Ik heb het je al duizend
keer gezegd, wat heb ik gezegd?"

God heeft het ons eens verteld. Hij schreef het voor ons op om te lezen en te bestuderen. Wat
zei God?

“2Tim. 3:16-17: 16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging,
tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust..



Als dit waar is, dan heb je God niet nodig om het twee keer te zeggen. Alles wat je moet weten
over God en wat hij wil dat je doet, vindt je in de Bijbel.

Vertrouw op God dat Hij je heeft gegeven wat je nodig hebt. Gods woord is voldoende.
Bestudeer Gods woord, recht gesneden.

Terwijl je God smeekt om te spreken, heeft hij al tot je gesproken door het boek dat stof
verzamelt op je boekenplank.

Open het en lees.

Opmerking van de vertaler: Begin met het lezen van de brief aan de Romeinen!
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